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Tiyatro, hayal gücünün derinliklerine yolculuktur. 
Yeni yılda yeni yolculuklara... 


EDİTÖR 


Mücadele Tehlikeleri Bilmeye Bağlı 


Türkiye son dönemlerde ciddi bir beka problemi yaşıyor. Bunun en somut göstergelerinden biri, şüphesiz 
15 Temmuz darbe girişimi oldu. Bu darbe girişimini öncesi ve sonrasıyla birlikte değerlendirdiğimizde nasıl bir 
tehlike içinde kaldığımızı görürüz. Her ne kadar Cumhuriyet'i ilan ederek milli devlet olduğumuzu düşünsek de yurttaşlarımıza yeterince milli bilinç veremediğimiz ortada. Bir dönem Marksizm ile zihinleri ele geçirilmiş kozmopolit ve vatansız gruplar türedi ve uzun süre ülkemize zarar verdiler. PKK terör örgütünü doğuran ve besleyen bu zümreydi. Sonra insanların dini duygularını kullanarak kozmopolit ve vatansız başka gruplar türedi. Bu gruplar, sözde dindar görünseler de beslendikleri dini kaynaklar, mensuplarını Türklüğe ve Türk vatanına yabancılaştırdı. Bunlar içerden milletin gücünü tüketirken dışarıdan gelen tehlikeler de gittikçe arttı. Özellikle küreselleşme sürecinde Türklerin yükseldiği fark edilen potansiyel gücü bu manevraları artırdı. Orta Doğu'da başlatılan kargaşa ile Türkiye âdeta kuşatılma sürecine girdi. Âdeta 100 yıl önceki tarihi yaşamaya başladık. Türkiye, uzun yıllardan sonra çok ciddi bir tehdit ve tehlike altında kaldığını hissetti. Türk Ocakları olarak bu hissiyatı bilimsel boyutta tartışmak üzere düzenlediğimiz panelin konuşmalarını, dergimizin sayfalarına taşıyarak geniş kitlelerle paylaşmak istedik. Bu sayımızda ilgiyle okuyacağınıza inanıyoruz. 


Kültür emperyalizmi adını verebileceğimiz üstü örtülü saldırıları ve tehlikeleri görebileceğiniz dosyayı da bu sayımızda sunuyoruz ve ilgiyle karşılayacağınızı düşünüyoruz. Oryantalizmden popüler kültüre, İngilizce eğitim ve öğretimde kullanılan malzemelere kadar kültür alanında bizi bekleyen tehlikelere dikkat çeken yazılar sunuyoruz. Bu tür yazılara dergimizde daha sık yer vermek istiyor ve yazarlarımızın ilgisi dâhilinde yazılarını bekliyoruz. Bizi kimliğimizden uzaklaştıran en önemli etken, tesiri altında kaldığımız kültür kaynakları ve ideolojik akımlardır. Bunların en etkilileri hiç şüphesiz yeni teknolojilerle desteklenen yeni tür eserlerdir. Edebiyat eserleri, sinema filmleri, TV dizileri, sosyal basın ve internette yayımlanan çalışmalar, toplumları derinden etkilemektedir. 
Bu kanalların kullanılmasında milli ölçülerde üretim ve sunum son derece önemlidir. Türk Yurdu ailesi olarak okuyucusu ve yazarlarıyla birlikte bu konuda duyarlılığı sürdürmeyi bir görev olarak kabul ediyoruz. 


Yeni senenin daha verimli ve daha kaliteli eserler için bir fırsata dönüşmesi dileğiyle... 
Dr. Fahri ATASOY 
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GENEL BAŞKANDAN 


DERS ALMAYANLAR İÇİN TARİH 


Mehmet ÖZ 


Geçmişten adam hisse kaparmış... Ne masal şey! 
Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi? 
“Tarih”i “tekerrür” diye tarif ediyorlar; 

Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi? 

Mehmet Akif Ersoy 


Üç yıl önce, 2014 yılı sonunda yazdığımız yazıyı şöyle bitirmişiz: 


“İslâm âleminde “medeniyet içi” çatışmaları körükleyen dış ve iç faktörlerin etkisizleştirilmesi, bin yıl önce olduğu gibi yine Türklüğün önderliğinde bir dirilişle mümkün olabilir. 
Bunun şuur ve idrakinde kadrolara önderlik edecek siyasi akla ihtiyaç var. Tarih bilinci çarpıtılmış, Türk kimliğiyle problemli, Türk-İslam medeniyeti gerçeğini anlayamamış zihinlerin bunu gerçekleştirmek bir yana bu imkânı heba etmeleri kuvvetle muhtemeldir.” 


Üç yıl sonra, arada yaşadığımız büyük sarsıntılar, ihanet girişimi, uluslararası alandaki gelgitlerle birlikte genel manzara üç aşağı beş yukarı aynı. Soğuk Savaş sonrası tarihin en önemli, kritik ve tehlikeli dönemeçlerinden birinden geçmekte olduğumuz kesin. Küresel egemenlik mücadelesinin vekâlet savaşları, enerji kaynakları üzerinde mücadele, Yeni İpek Yolu güzergâhının kilit noktalarının kontrolüne dönük manevralar vb. boyutlarına bir bütün olarak bakmazsak olan biteni anlamlandıramayız. Her şeyi büyük güçlerin komplolarına bağlamak, ne denli yanlış ve sağlıksız bir yaklaşım ise bütün bu gelişmeleri salt Müslümanların cehaleti ve yanlışlarıyla açıklamak da o derecede yanlış ve sığdır. Bunun da ötesinde, böyle bir yaklaşım; kendi toplumuna, kimliğine yabancılaşmanın da bir tezahürüdür. Irak, Suriye, Libya, Yemen vb. ülkelerde yaşananlar, son dönemde İslam ülkelerinin bir kısmının ABD-İsrail eksenindeki tavır alışları sonucunda meydana gelen gelişmeleri; ABD, Rusya, Çin, İngiltere başta olmak üzere küresel egemenlik mücadelesinin büyük aktörlerinin yönlendirmelerinden bağımsız olarak ele almak mümkün müdür? 


Şurasını unutmayalım ki tarih bize salt geçmişimizle övünmek ya da geçmişin derinliklerinde keyifli yolculuklara çıkmak için lazım değildir. Bunların yanında ve daha doğrusu bunlardan çok daha fazla tarih bizler için bir gelecek pusulasıdır. Elbette ki tarihi bilgiye dayanarak geleceği bütünüyle şekillendirmek mümkün değildir. Bununla birlikte tarihte yaşananların sağlıklı ve gerçekçi değerlendirilmesi, sadece siyasi açıdan değil, fikri, ekonomik, kültürel vb. yönlerden gelecek kurgumuzun sağlam temellere dayanmasına yardımcı olur. 
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Günümüzde Türkiye'yi, çevremizi ve dünyayı yakından ve derinden etkileyen gelişmeleri tarih ışığında değerlendirmeden doğru anlamak imkânı yoktur. Kendi tarihimize, milletimizin çıkarları açısından bakmak tabiidir. Bununla birlikte tarih gerçeklerini saptırmadan ve mümkün mertebe nesnel bir yaklaşımla hareket etmek yerine saptırılmış, tamamen günlük ihtiyaçlarımıza göre kurgulanan bir tarih söylemi, gelecek inşası bakımından sağlam bir zemin teşkil etmez. Bu noktada meramımı, merhum Erol Güngör'ün şu veciz cümlesi ile ifade etmek isterim: “Hakikatten kötülük çıkacağını düşünmek için ya sahtekâr ya da geri zekâlı olmak gerekir.” Tarihin farklı yorumları olabilir ama tarihi hakikatleri dikkate almayan, görmezden gelen, saptıran yorumlara dayalı tarih ve dolayısıyla gelecek tasavvurları bizleri çıkmaz sokaklara sürükler. Türkiye'nin özellikle yakın geçmişte, “Büyük Ortadoğu Projesi” ve “Arap Baharı” projelerini, zamanında doğru değerlendirdiğini iddia edecek kişi sayısı herhâlde çok azalmıştır. 


Yüz yıl önce, bugünkünden farklı şartlar ve ortamda Birinci Cihan Savaşı vuku buldu. 
Medeniyet coğrafyamız parçalandı. Bu coğrafyadaki dokuz yüz yıllık Türk adalet nizamı, önceki yüzyıllarda başlayan ve burada ele alamayacağımız bir süreç sonunda dağılma noktasına geldi. Devlet-i Aliyye'yi muhafaza ve idame ettirme maksadına yönelik “Osmanlıcılık” ve “İslamcılık” (İslam Birliği) tasavvurları gerçekleşmedi. Türk birliği hayali ise Misak-ı Milli çerçevesinde milli devletimizi inşa ile sınırlı kalmaya mecbur bırakıldı. 
Anadolu'daki yeni Ergenekon”unda, Türk milletinin yeniden dirilişi, mazlum milletlere de ümit ışığı oldu. 


Bugün yine coğrafyamızda kan, gözyaşı ve acı eşliğinde küresel hâkimiyet savaşı sürüyor. Müslümanların canı ve kanını önemsemeyen Batı dünyası, kendi konforunun bozulmaması için her türlü yolu deniyor. Müslüman devletlerin yönetimleri ve aydınları aciz içinde. ABD İsrail Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması kararının Trump tarafından ilânı, coğrafyamızdaki çatışmaların yatışması ihtimalini ortadan kaldırmaya dönük açık bir tahriktir. 
Müslüman ülkelerin ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun buna gösterdiği tepki takdire şayan olmakla birlikte, oynanan veya planlanan oyunun potansiyel vahametinin gözden kaçırılmasına sebep olmamalıdır. 


Medine Müdafaası ve Tarih 


Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı'nın Medine müdafisi merhum Fahreddin Paşa ile ilgili paylaşımından daha önce ülkemizde, hukuk tarihçisi bir akademisyen, iktidara yakın bir gazetede benzer görüşleri dillendirmiş; Fahreddin Paşa'nın Medine'yi İngilizlere karşı değil “Şerif Hüseyin Paşa'ya ve Müslüman Araplara karşı” savunduğu, gönderilen kutsal emanetleri İttihatçıların yağmaladığı iftirasını atmıştı. Konu uzmanı birkaç akademisyenin tepkileri dışında ses çıkmamış, Cumhurbaşkanı'nın BAE Dışişleri Bakanı'na tepkisi üzerine ise söz konusu akademisyen tevil yoluna başvururken, yazdığı gazete dâhil, basınımızın meşhur kanaat önderleri koro hâlinde Fahreddin Paşa müdafisi kesilmişti. 


Bu olay, tarih anlayışımız ve bilincimizdeki bölünmeyi tekrar ortaya çıkardı. Ancak bu defa bir cenahta tartışma ve görüş ayrılıkları da çıktı. İttihatçıların İmparatorluk'u felakete sürüklediği, Arapların Cemal Paşa'nın hoyrat tavırları yüzünden Osmanlı'ya cephe aldığını 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ileri sürenlere karşı, bütün Arapların Osmanlı'ya ihanet ettiğini iddia edenler yine cepheleşti. Ancak Medine müdafisi Fahreddin Paşa ve kutsal emanetler konusu farklı bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Burada bir kez daha Erol Güngör'e kulak vermek en iyisi: “Arap denince, yeni Türk nesillerinin aklına daima Türk ordularını arkadan vuran İngiliz maşası bedevi kabileler gelir; Araplar da Türk deyince en çok ittihatçı Cemal Paşa'nın Suriye'de yaptıklarını hatırlarlar. Her iki tasavvur da yanlıştır, iki tarafı birbirine düşman etmek isteyen İngilizler tarafından uydurulmuştur.”? 


Bu işi yalnızca İngilizlere ihale etmek doğru değilse de Güngör'ün tespiti son derecede isabetli bir temele dayanır. Tarihi olayların yorumunda toptancılık çok yapılan bir yanlıştır. 
Arap isyanı bütün Arapların isyan ettiği anlamında kullanılınca gerçeğe ulaşılamaz ancak bir kısım Arapların isyan ettiği ve Osmanlı ordusuna karşı düşmanla işbirliğine girdiği de kesindir. Yine, Birinci Cihan Harbi'ndeki yenilginin faturasını İttihatçılara (hangi İttihatçılara?) çıkarmak, birilerinin kolayına gidebilir ama kendimizi aldatmaktan başka bir şey değildir. Elbette ki yanlışlar da doğrular da yapılmıştır ama İttihatçılar diye kastedilen Enver, Talat ve Cemal Paşalar, vatansever ve namuslu insanlardı. Onların adlarını yağmacılarla bir araya getirenler, kendi zilletlerini ikrar etmiş olurlar. Orta Doğu coğrafyasında medeniyet-içi çatışmanın devamını tahrik edenlerin, Araplar arasında Osmanlı-Türk düşmanlığını körüklemeleri ve dün olduğu gibi bugün de emirlerine amade işbirlikçiler bulmaları olagandır. Buna karşılık, Türkiye'yi yönetenlerin şahsiyetli bir duruş, özenli bir dil, tuzakları boşa çıkarıcı diplomasi çerçevesinde davranmaları elzemdir. Başbakan Binali Yıldırım'ın Suudi Arabistan ziyareti, bu çerçevede yerinde bir adım olmuştur. 


Türkiye'nin, çok eksenli ve mesele temelli ittifaklara açık yenidünya düzeni arayışlarında seçeneklerini sınırlaması doğru olmaz. Birtakım çevrelerin ısrarla Rusya-İran-Türkiye ekseninin kurulmasını savunmaları karşısında tarihe ve coğrafyaya bakmak en sağlıklı yoldur. Bize açıkça husumet gösteren sözde müttefiklerin bu tavırları kullanılmak suretiyle yapılan yönlendirmeler karşısında, Cumhuriyet'imizin kurucusu Atatürk'ün dengeli dış siyaset anlayışı ve uygulamasından çıkarılacak dersler olduğu muhakkaktır. 


KHK'ler, Hukuk Devleti ve Tarih 


Tarihten “ibret ve ilham” almadığımızın pek çok örneğine, sadece tarihe (ve aslında geleceğe) dair tartışmalarda değil, yapıp ettiklerimizde de rastlıyoruz. Son günlerin tartışma konularından biri olan, devleti KHK'lerle idare etmek, bunun tipik bir örneğidir. 
Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da yaşadığı FETÖ ihanet girişimi karşısında herkesin ve her kesimin şapkayı öne koyup sağlıklı bir çıkış yolu konusunda uzlaşma sağlaması zaruri idi. Ne yazık ki, kısa sürede yine kutuplaştık. O dönemin şartlarında OHAL'in ilanı son derecede gerekli ve zorunlu bir tedbirdi ama zaman içinde OHAL yetkisinin OHAL'i doğuran şartlarla alakasız konuları da kapsayacak şekilde genişletilmesi, hukuk devletinin yeniden inşası ve normalleşme beklentilerini geriletti. Son olarak çıkarılan bir KHK ile daha önce (8 Kasım 2016) çıkarılan OHAL'in uygulanmasına ilişkin Yasa'nın 
37. Maddesi'ne eklenen Fıkra, büyük tartışma yarattı. Söz konusu maddede yer alan “15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri 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icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayınlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve filleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz.” hükmünün 696 numaralı KHK ile sivilleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi, bazıları tarafından olağan karşılanırken bazıları tarafından bunun “iç savaş” çıkartacağı iddia edildi. Metnin dilinin hukuk tekniği açısından sorunlu olduğu, bahsedilen “bastırma” eyleminin süresi konusundaki muğlaklık, iktidara yakın pek çok kişi tarafından da kabul edildi. Adalet Bakanı'nın başlangıçtaki açıklamasından da bu konuda yeniden bir düzenleme yapılabileceği sinyalleri alındı ama daha sonra Hükümet kanadından, bir değişikliğe ihtiyaç olmadığı, Kararname'de 15-16 Temmuz günlerinin “kastedildiği” beyan edildi. 


Şunun altını net olarak çizelim: 15 Temmuz gecesi, demokrasiye kast edenlere karşı milletin kendi iradesini savunmak için yaptığı direniş, her türlü takdirin üzerindedir ve kimsenin bu olaylar sırasında darbecilere karşı çıkan vatandaşlar hakkında dava açmayı düşünmeye dahi hakkı yoktur. Burada, hukuk devleti açısından problem olarak görülen ve “muğlaklık” olarak ifade edilen durum ise KHK'deki “devamı niteliğindeki eylemler” ibaresinden kaynaklanmaktadır. Art niyetliler olabilir ama bu konudaki tereddüt ve itirazların haklılığı açıktır. Mademki kastedilen 15-16 Temmuz günleridir, bu açıkça belirtilebilirdi. Bu husus yerine getirilerek konunun gereksiz ve yıpratıcı tartışmalara yol açması engellenmelidir. 


Bu hususta hatırlamamız gereken en önemli tarih dersi ise aslında kanunlarda, hatta Anayasa'da yer alan bu tür “koruma ve muafiyet” hükümlerinin ebedi olmadığı, olamayacagıdır. Yakın tarihten örnek vermek gerekirse kendilerini temelli senatör yapan 27 Mayıs darbecilerinin bu statülerinin 12 Eylül darbesiyle sona ermesini, 12 Eylül Anayasası'nda kendilerinin yargılanamayacağı hükmünü koyduran 12 Eylül paşalarının yargılanıp mahküm edilmelerini hatırlatabiliriz. 15 Temmuz'da sokaklara ve meydanlara çıkanlar ise Türk milletinin hak ve hukukunu savunan millet fertleri olmuştur ve esasen onların, kendilerini ayrıcalıklı olarak koruma altına alan darbeciler gibi yasa ile korunmaya da muafiyete de ihtiyaçları yoktur. Türk milleti, darbe girişimine karşı direnen sivil yurttaşların yargılanmasına demokratik hukuk devleti içerisinde asla müsaade etmez ve etmeyecektir. 


Maalesef gerilim ve kutuplaşmadan beslenen bir siyaset anlayışımız var ve bu anlayıştan kaynaklanan davranış ve polemikler milletimizi yormuştur. Böyle bir durumdan siyasi çıkar sağlamaya çalışanların, beka meselesinin anlamını idrak ettiği şüphelidir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, siyasilerin, basın mensuplarının ve kanaat önderlerinin “iç savaş” gibi bir sözü sarf ederken yutkunmaları şarttır. Dışarıda bizim kutuplaşmamız, kendi kendimizle kavga etmemiz için uğraşanlar çok. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere yetkili ve sorumlu şahsiyetlerin, milletimizi zaafa uğratmaya çalışan mihrakların tuzakları karşısında uzlaşma ve ortak akılda buluşma istikametinde gayret sarf etmeleri en halisane dileğimizdir. 


Bu vesileyle milletimizin, bütün Türk ve İslam âleminin ve insanlığın huzur ve barışa kavuşacağı günleri görmemiz dileğiyle yeni yılı kutlarım. 


1 Erol Güngör, Dünden Bugünden-Tarih-Kültür Milliyetçilik, Ankara 1984, s. 16. 
2 Erol Güngör, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, s. 261 vd. 
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AYIN YORUMU 


SOLUN YALAN RÜZGÂRLARI- 
TERÖRİSTLERDEN KAHRAMAN ÜRETMEK 


Nuri GÜRGÜR 


Epeyce bir zamandır Türkiye'de bir “Deniz Gezmiş ve arkadaşları” efsanesi oluşturulmaya çalışılıyor. Sol sosyalist ideolojik saplantılarının esaretinden bir türlü kurtulamayan, basın ve TWlerde etkili olan yazarlar, yapımcılar, programcılar bu güçlerini ustaca kullanarak sistematik bir algı operasyonu yürütüyorlar. Türkiye'nin travmatik 60'lı 70'li yıllarını, o dönemde yaşananları kendi ideolojilerine, düşüncelerine göre kurgulayıp anlatıyorlar; tiyatro oynuyorlar. 


Elli ve altındaki yaşlardaki vatandaşlarımız, olayları yaşamadıklarından, özel bir ilgi ve merakları yoksa o dönemi doğal olarak başkalarının yazıp anlattıklarına bakarak degerlendireceklerdir. Ülkemiz medyasında gelişmiş ülkelerdekilere benzer tarafsız objektif habercilik anlayışı yerleşmediğinden, ilkeli yayıncılık konusunda eksiklikler olduğundan, kamuoyuna çoğu kere gerçek bilgiler değil kurgulanmış mesajlar, makyajlı görüntüler sunuluyor. Türkiye'de iktidara gelme şansı olmayan, toplumdan destek bulamayan sol kesim, taraftar toplayabilmek için etkili oldukları basın ve TV kanalları aracılığıyla yoğun bir algı operasyonu yürütüyor. 

Türk milliyetçilerinin bu alanlarda eskiden beri sürüp gelen maddi kaynaklı sıkıntıları, meselelerini yazma ve anlatma zaafları, aralarındaki muhabbet, dayanışma ve güve- nin yeterli olmayışı, organize olamamaları, heyecan eksikliği, sivil toplum alanında etkili çalışmalar yürütülmesini engelliyor. Sol kesimin özellikle yakın geçmişle ilgili tek yanlı ideolojik anlatımlarına, iddialarına karşı milli şuur sahiplerinin olayları gerçeklere uygun tarzda yansıtan etkili bir PR çalışması olmayınca derin bir bilgi boşluğu oluşuyor. Özellikle genç nesiller üzerinde etkili olan algı operasyonlarıyla, tek taraflı yayınlarla yakın geçmişte yaşanan acıların, ölümlerin sorumluları ibra edilmek isteniyor; solcu militanlar efsane kahramanlarına dönüştürülmeye çalışılıyor. Böylece Sovyetlerin dağılma sürecine paralel şekilde, dünya çapında ideolojik bir iflasa saplanıp kalan komünizmin ülkemizdeki uçları, genç zihinleri devşirerek, Denizlere, Mahirlere özendirerek örgütsel varlıklarını sürdürmek istiyorlar. 


OKUMUŞLARIMIZDA KİŞİLİK SORUNU YAYGIN 

Entelektüel yetersizlikleri, kendi fikir ve inançlarından emin olmamaktan kaynaklanan özgüven eksiklikleri nedeniyle bazı aydınlar, siyasetçiler ve yazarlar tavırlarının anlamını düşünmeden bu tiyatroda yer almaya, rol kapmaya kalkışıyor. Başka bir ifadeyle hayatlarını, tercihlerini Fatih'ten Harbiye'ye, Nişantaşı'na naklederek noksanlıklarını telafi ettiklerini, çağdaşlaştıklarını, sınıf atladıklarını zannediyorlar. 

Seçim yoluyla iktidara gelemeyeceklerini gören, bu nedenle illegaliteyi yöntem olarak benimseyen radikal solcular, okumuşlarımızın duygusal zaaflarından, özgüven eksikliğin- 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den azami derecede faydalandılar. Onları özellikle 70'li yıllarda Fareli Köyün Kavalcısı gibi peşlerine takarak “Milli Demokratik Devrim”, “Sosyalist İktidar” hayalleriyle heyecanlandırarak Türkiye'yi iç savaşın eşiğine getirdiler. Çoğu gençliğinin baharında binlerce insanımızın ölümüne neden oldular. 


TERÖRİSTTEN İDOL ÜRETMEK 


Rıdvan Dilmen'in bir TV programında “Ben Tayyip Erdoğan Bey'e baktığımda parkasız bir Deniz Gezmiş görüyorum. Deniz Gezmiş'te kahrolsun emperyalizm diyordu. 
Erdoğan'da emperyalistlerle mücadele ediyor.” demesi, kulaktan dolma ideolojik tercihlerle fikir sahibi olduğunu zanneden yarı cahilliğin dışarıya yansımasıdır. Dilmen'in densizliğinin nedenini usta yazar Yılmaz Özdil birkaç cümlede özetleyiverdi: “Türkiye'nin hangi yarımkürede olduğunu bilmeyen, Türkiye'nin kaç coğrafi bölge olduğunu bilmeyen Rıdvan Dilmen, “ben Tayyip Erdoğan'ı parkasız Deniz Gezmiş olarak görüyorum, sol görüşlü bir insan olarak görüyorum” dedi. “Şu yalaka şeytanı futbol federasyonu başkanı mı yapacaksınız, milli takım hocası mı yapacaksınız, ne yapacaksanız bir an önce yapın, siz de kurtulun biz de kurtulalım!” 


Dilmen'in çıkışı Ahmet Hakan'a ilham vermiş olacak ki, O da Gezmişgilleri yüceltme korosunda yerini aldı: “Ey muhafazakâr kesim; size sesleniyorum. 1970”lerin başında sizin Kudüs'ten falan pek haberiniz yokken Filistin'e giden, Filistin kamplarında eğitim gören, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün militanlarıyla İsrail'e karşı omuz omuza savaşan, Türkiye'nin yüz akı solcularının anıları önünde lütfen hemen saygı duruşuna geçiniz ve onlara anarşist maceraperest falan dediğiniz için özür dileyiniz”. 

Bir CHP milletvekili Devrim Kök daha net konuşarak: “Deniz Gezmiş bizim namusumuzdur, onurumuzdur; Deniz Gezmiş halktır, devrimcidir, emperyalizme karşı mücadele eden bir kahramandır.” diyerek idollerinin başka bir kesim tarafından sahiplenilmesine izin vermeyeceklerini açıklamış oldu. 


Konak eski Belediye Başkanı CHP'li Hakan Tartan'ın hazırlattığı kaset, komünist bir militandan Köroğlu efsanesi yaratma çabalarına önemli bir katkı yapıyor. Kasetteki anlatıma bakılırsa Gezmiş, Çayan ve arkadaşları birer kanatsız melek: “Devrimciydiler, idealisttiler, hayalleri vardı, ellerinden kitap düşmüyordu. Beyaz atın üstünde sevgilisine serenat yapan Deniz Gezmiş ve arkadaşları bozulmamış saf birer karakter idiler.” 


Gerçeklerin tümüyle devre dışı bırakılarak ideolojik bağnazlık ürünü yalanların, kurguların hakikat gibi sunulması kolay başarılacak bir illüzyon değildir, bunu ustaca yapıyorlar. 
Gerçeklerin üzerini fütursuzca kapatıyorlar; devrimci mücadele diyerek meşru gördükleri gerillacılığı, terörü yöntem olarak benimseyen, onun teorik neşriyatını ve pratik uygulamasını yapan, iktidarı silah zoruyla almak için örgütler kuran solcu aktivistleri, genç nesillere haksızlığa direnen, emperyalistlere karşı çıkan, bağımsızlığı savunan birer roman kahramanı gibi sunmaya çalışıyorlar. Zorba devletin durup dururken hışmına uğrayan, idealleri uğruna canlarını veren, faşizmin mağduru kahramanlar olarak benimsetmeye çalışıyorlar. 
Ama bu sanal tabloda pek çok şey eksik kalıyor. 


1962-1971 DÖNEMİ — RADİKAL SOLUN İKTİDAR HAMLESİ 1962'de YÖN Dergisi'nin çıkması, TİP'in kurulmasıyla başlayan, ileriki yıllarda Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun DEV-GENÇ'e dönüşmesiyle yeni bir ivme kazanan Marksist-Leninist hareketlerin, radikal solun on yıllık macerası anlatılmıyor. 
Doğan Avcıoğlu, Mihri Belli ve İlhan Selçuk grubunun “Milli Demokratik Devrim” stratejine yer verilmiyor. Seçimle iktidar olmayı “cici demokrasi” diyerek aşağılayan bu grubun 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silahlı kuvvetler içerisine nüfuz etmesine, Avcıoğlu'nun “Türkiye'nin Düzeni” kitabının subaylar arasında başucu kitabı hâline gelmesine, Cemal Madanoğlu'nun çevresinde bir araya gelerek darbe yapmayı planlayan emekli-muvazzaf subaylar, akademisyenler ekibine ve faaliyetlerine de yer verilmiyor. 


İstanbul Hukuk Fakültesi öğrencisi Deniz Gezmiş'in ne diye Ankara'ya gelip ODTÜ'yü sürekli ikametgâhı hâline getirdiğinden, yoldaşlarıyla birlikte üniversitenin altındaki dehlizleri silahlı eğitim alanına dönüştürmelerinden de bahis yok. 

Filistin Kurtuluş Örgütü'yle anlaşma yapılıp, gruplar hâlinde Filistin'e, Lübnan'a ve Ürdün'e gittikleri belirtiliyor ama buralarda kendilerine ayrılan alanlarda gerilla eğitimi yaptıkları, eğitimlerini tamamlayınca gittikleri gibi kaçak yollardan Türkiye'ye nasıl döndükleri ve ne yaptıkları belirtilmiyor. THKO'nun lider kadrosunu oluşturan Hüseyin İnan ile on beş arkadaşının El Fetih kamplarında üç haftalık eğitimden sonra, bol miktarda silahla Türkiye'ye döndükleri, getirdiklerini Diyarbakır surlarına sakladıkları, daha sonra yol araması sırasında yakalandıkları, silahların gömüldüğü yerden çıkarıldığı anlatılmıyor. 

Sahi bu genç devrimciler izcilik oymağı kurma peşinde miydiler, amaçları neydi? Gerilla eğitimini vakit geçirme için mi yapıyorlardı? Bunların anayasal düzeni silah zoruyla yıkma girişimlerine izin verilmemesi, güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girmekte kararlı olan ve bunu yapanlara karşı silah kullanılması suç mu oluyor? 


İsrail askerlerinin zaman zaman Filistinlilerin kamplarına yaptıkları baskınlar sırasında Türkiye'den gidenlerden bazıları öldü. Faik Bulut gibi yakalanıp İsrail hapishanelerinde uzun süre kalanlar da oldu. Ancak Türkiye'den Filistin'e gidenlerin esas amacı El Fetih Örgütü'ne katılıp savaşmak değildi. Oraya geçici bir süre için gerilla eğitimi alıp uzmanlaşmak, Türkiye'ye dönüp Türk ordusuna ve güvenlik güçlerine karşı savaşmak üzerine gitmişlerdi. Deniz Gezmiş'in buradaki kalış süresi üç aydan azdır. Gerillacılık için gerekli alt yapı hazırlıklarını yaptıklarına kani olunca Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) adını verdikleri terör örgütünü kurarak 1970'in sonlarında ayaklanma girişimini başlattılar. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan kendilerinden kısa süre önce Kahramanmaraş'ın Nurhak dağlarına gidip kamp kuran Sinan Cemgil ve ekibiyle buluşmak üzere bölgeye geçmeye çalışırken yolda yakalandılar. 


Bu aşamaya gelinceye kadar faaliyet alanları üniversitelerdi. ODTÜ Gezmiş ve ekibi- nin, Siyasal Bilgiler Fakültesi Mahir Çayan/'ın karargâhı konumundaydı. Diğer üniversite ve fakültelerdeki faaliyetleri buralardan yönetip yönlendiriyorlardı. Kendilerinden olmayan, boykot ve yürüyüş kararlarına uymak istemeyenleri silahla tehdit ederek, döverek, söverek yıldırmaya çalışıyorlardı. Direnen öğrencileri hiç acımadan katlettiler. Ruhi Kılıçkıran'dan Süleyman Özmen/'e, Dursun Önkuzu'dan Yusuf İmamoğlu'na kadar bu dönemde çeşitli üniversitelerde çok sayıda ülkücü-milliyetçi öğrenci bu militanların silahlı saldırılarıyla şehit edildiler. 


Bu hazırlık dönemini, başlatmayı planladıkları halk savaşının hazırlık süreci olarak yönettiler. Che Guevera, Fidel Castro ve Mao onların idolüydü. Latin Amerika tipi Fokoist gerillacılık eylemlerini model alıyorlardı. İşçi Partisi'ni revizyonist olarak suçluyorlar, particilik yapmayı sonuçsuz bir çaba olarak görüyorlardı. Hedefleri olan Marksist-Leninist düzene geçmenin tek yolunun halk ihtilali, silahlı mücadele ve devrime kadar savaş olduğuna inanıyorlardı. Türkiye'de teorilerinin omurgası olan yoğunlukta işçi sınıfı (proleterya) olmadıgından “Kürt halkına özgürlük” sloganını sık sık kullanarak, aleviler arasında ideolojik ajitasyon yaparak etnisiteler ve mezhepler üzerinden bir kitle tabanı oluşturma peşindeydiler. 


Deniz Gezmiş ve arkadaşları halk savaşını Mao'nun 1949'da Çin'de yaptığı tarzda kırsaldan başlatıp şehirlere yönelmek şeklinde düşünüyorlardı. Nurhak dağlarına bu amaçla gitmişlerdi. Mahir Çayan ise büyük şehirlerde, metropollerde silahlı eylemleri yoğunlaştırarak hedeflerine ulaşacaklarını düşünüyordu. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi ve Cephesi'ni (THKP-C) bu amaçla kurmuştu. Hasan Cemal hatıratında Deniz Gezmiş'in, Avcıoğlu'nun milli demokratik devrim stratejisini nasıl küçümsediğini, kendileriyle nasıl dalga geçtiklerini uzun uzun anlatır. 


Özetle Deniz Gezmiş'in, Mahir Çayan”ın çevresinde toplanmış olan gruplar politikaya meraklı, ülke meseleleriyle ilgilenen, gösteriler düzenleyen sıradan masum bir topluluk değildi. Hazırlıklarını tamamlayıp başlattıkları girişimlerin sözlükteki adı terördür. Buna başka bir anlam yüklemeye çalışmak, el çabukluğuyla illüzyon yaparak olayın mahiyetini saklamak tarihi gerçeklerle bağdaşmaz. 


TÜRKİYE FELAKETİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ 


Süleyman Demirel'in başındaki AP iktidarı, öğrenci olaylarının farklı bir mecraya kaydığına, üniversitelerde ve ordu içerisinde iktidara el koymak maksadıyla illegal örgütlenmelerin yapıldığını, tahriklerin işçi ve köylüler arasında da yoğunlaştığını fark edemedi. 
1965'den 1971'e kadar altı yıllık süreçte olayları sadece seyretti. “Yollar yürümekle aşınmaz” rehaveti içerisinde işler oluruna bırakıldı. Halkın desteğine sahip bulunmanın, sandıktan çıkmanın iktidar olmak için yeterli olduğuna inanıldı. 


Yasalar da yetersizdi. Üniversitelere polis ancak rektörün talebiyle girebiliyordu. Üniversite yönetimleri okullardaki olaylara, öğrenciler arasında giderek artan ve silah kullanmaya kadar varan gerginliklere, sol grupların kendilerinden olmayanlara yönelik şiddet içeren baskılarına, düzenlenen gösterilerin giderek devlete meydan okuma vesilesi yapılmasına sessiz kalmayı tercih ediyordu. ODTÜ, Gezmiş ve arkadaşlarının yönettiği devlet içinde bir devlet konumuna gelmişti. Üniversite içerisinde dilediklerini yapabildikleri hâlde bunu yetersiz buluyorlar, bazen kampüs dışına çıkarak gösteri düzenlemek istiyorlardı. Eskişehir yoluna çıkmak istediklerinde çevrede önlem alan jandarmayla aralarında çatışma çıktığı da oluyordu. Bu çatışmaların ikisinde jandarmaların üzerine ateş açıldı ve iki er şehit oldu. 
Bunu karıncayı bile incitmeyecek kadar hassas ve idealist olduğu öne sürülen Denizgiller taifesi yapmıştı. 

1971 yılına gelindiğinde hükümet ipin ucunu büyük ölçüde kaçırmış durumdaydı. Silahlı Kuvvetler kelimenin tam anlamıyla fokur fokur kaynıyordu. Askeri kullanarak iktidara gelmeyi planlayan Doğan Avcıoğlu-Mihri Belli grubu bir kanaldan, Madanoğlu'nun başında olduğu grup diğer bir kanaldan girişimlerini sürdürüyorlardı. Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Muhsin Batur ve Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Faruk Gürler bu cuntalarla dirsek temasındaydılar, her şeyden haberdardılar. İki komutanın kod isimleri bile vardı. Gürler'in- ki Selim Bey, Batur'unki Yavuz Bey idi. Cuntacılarla yapılan ön görüşmelere göre Gürler Cumhurbaşkanı, Batur Başbakan olacak, parlamento fesh edilecek, bir “devrim konseyi” kurularak ülkeyi birlikte yöneteceklerdi. 


Ne var ki, bu gelişmeleri yakından izleyen, sorumluluk bilincine sahip, ülkenin gelecegini düşünen vatansever devlet yöneticileri de vardı. Bu kritik dönemde Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Genelkurmay Başkanı Org. Memduh Tağmaç, MİT Müsteşarı Fuat Doğu ve Birinci Ordu Komutanı Faik Türün tarihi bir işlev yaptılar, Türkiye'yi felaketin eşiğinden döndürdüler. 


9 Mart 1971'de Genelkurmay'da çok sayıda generalin katılımıyla gerçekleşen toplantıda 
Tağmaç/ın etkisiyle darbe girişimi frenlendi. Bu arada Faruk Gürler ve Muhsin Batur darbeyi planlayanların, kendilerini koçbaşı gibi kullanıp iktidarı devirdikten sonra tasfiye edeceklerini sezmişler ve geriye çekilmişlerdi. Darbe o an için önlenmiş olsa da Silahlı Kuvvetler içerisinde tansiyon yüksekti. Mevcut hükümete karşı tepkiler sürerken gerilimin düşürülmesi mümkün görünmüyordu. Bunu sağlamak için 12 Mart Muhtırası verildi. Başbakan istifa ettirildi ama parlamento açık tutularak ve partilerin katılımıyla Meclis içerisinde Nihat Erim'in başkanlığında bir hükümet kurularak ortamın normalleştirilmesine çalışıldı. 


SİLAHLI DEVRİM GİRİŞİMİNİN HAZİN SONU 


Sol kesim ilk başta muhtırayı ve Demirel'in istifaya mecbur bırakılmasını devrimcilerin başarısı olarak görüp alkışladı. Ancak DEV-GENÇ kökenli radikal solcu gençler farklı düşünüyorlardı. Hedeflerine gerillacı yöntemlerle, silahlı çatışmalarla kitleleri ayaklandırarak ulaşacaklarına inanıyorlardı. Bu maksatla parti ve cephe tarzında örgütler kurmuşlar, hazırlıklarını tamamlamışlar, “devrimci halk savaşını” başlatmak üzere vesile arıyorlardı. 


Sosyalist görüşleri benimseyen sivil ve askerlerin işbirliğiyle, ordu içerisinde örgütlenerek darbe yapmayı planlayan MDD'cilerin başarısız olmaları üzerine “Denizgiller” harekete geçtiler, eylemlerini yoğunlaştırdılar. 


Bu nesilden DEV-GENÇ kökenli başka gruplar da vardı. Doğu Perinçek'in başında olduğu Proleter Aydınlık'çı TİİKP Söke'yi, İbrahim Kaypakkaya'nın TKP (ML) TİKKO'su Tunceli ve çevresini eylem alanı olarak seçmişlerdi. Ancak bunların etkisi ve gücü daha sınırlıydı. 


Mart ayından itibaren silahlı soygun ve adam kaçırma haberleri çıkmaya başladı. Fabrikatör Mete Has, Adanalı zenginlerden Talip Aksoy ve Dr. Hakan Duman'ın oğlu kaçırılmışlar, aileleri bunların serbest bırakılması için bu örgütlere bir milyon liradan fazla fidye ödemişlerdi ama failler tahmin edilseler bile nedense bulunamıyordu. 


Ancak İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Elrom”un 17 Mayıs 1971'de kaçırılması şok etkisi yarattı. Olay solcu radikal unsurların sanılandan daha büyük tehlike oluşturduğunu, anayasal düzenin tehdit altında olduğunu gösteriyordu. Mahir Çayan ve ekibi yurt içinde ve dışında çok ses getirecek, adlarının duyulmasını sağlayacak, örgütlerine itibar kazandırmak maksadıyla bu eylemi düzenlemişlerdi. İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı'nın konsolosun sağ olarak teslim edilmesi çağrılarını cevapsız bıraktılar. Çayan ve adamları üç gün boyunca İstanbul'da güvenlik güçleriyle adeta kaçıp kovalamaca oynadıktan sonra arama yapılan evlerden birinde konsolos başından vurulmuş olarak bulundu. 


YENİ TRAJEDİLER YAŞANMAMALI 


Bu tarihten sonraki aylarda sürdürülen aramalar sırasında ideolojik amaçlarına silah zoruyla ulaşmak isteyen bu gruplarla güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Sonuçta günümüzde 68'liler adıyla romantik ve destansı bir kimlik kazandırılmaya çalışılan DEV-GENÇ kökenli radikal solcu grubun silah gücüyle kitleleri ayaklandırmak ve milli demokratik devrim yapma hayalleri tutmadı, tutamazdı da. Tasavvur ettikleri Marksist-Leninist sistemin gerçekleriyle bağdaşmayan, altı boş kof bir teoriden ibaret olduğu kısa bir süre sonra Sovyetler Birliği'nin dramatik akıbetiyle gözler önüne serildi. Ama ne yazık ki ülkemizde bazılarının ne hayalleri tükeniyor, ne de hayalperest yeni nesiller oluşturma girişimlerinin sonu geliyor. Ne kadar marjinal ve gülünç kaldıklarının da farkına varamıyorlar. Aradan yıllar geçtikten sonra, günümüzde hâlâ 50 yıl önce yaşanmış olan acıları, ölümleri, heder edilen gençlerin trajedisini umursamadan benzer senaryoları oynamaya çalışanlar var. Başta devlet yetkilileri ve sorumluluk bilincine sahip aydınlar olmak üzere herkesin gençlerimize, çocuklarımıza yeni trajediler yaşatılmaması için çaba göstermesi gerekiyor. 
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DÜŞÜNCELER 


EĞİTİMDE SİSTEM DEĞİŞİYOR MU? 


Hasan BACANLI * 


Eğitim ile ilgili çeşitli uygulamalar ile karşı karşıyayız. Bu uygulamalar her ne kadar eğitim sistemi ile ilgili olarak adlandırılıyor ise de yakından bakıldığında bunların sistem düzeyinde müdahalelerden çok küçük değişiklikler olduğu anlaşılabilir. Bir sınavın kaldırılması, çoğaltılması, değiştirilmesi gibi uygulamalar bir açıdan bakıldığında sistem değişikliği olarak görülebilirse de aslında sistemde ciddi bir değişiklik yapmaktan ziyade “geçici” tedbir olarak adlandırılması daha doğru olur. Çünkü eğitim sistemi hâlâ kendi bildiği gibi işlemeye devam etmektedir. Sadece insanların dikkati çekilmekte veya başka bir yöne yöneltilmektedir. Son zamanların popüler (geniş kesimde yankı bulan anlamında) uygulamaları olarak TEOG sınavının kaldırılması, rehber öğretmenlerin isim ve görev değişiklikleri ile ilgili düzenlemeler bu gruptan sayılırlar. 


Eğitim sistemi dendiğinde bir bütün olarak eğitimi etkileyecek yapı anlaşılır. Söz gelimi 4-4-4 bir sistem değişikliğidir, çünkü birçok eğitim uygulamasının nasıl yapılacağı ile ilgili kuralları değiştirmeye yöneliktir. Terim doğru olmakla birlikte bunu başarabilmiş midir, sorusuna olumlu yanıt vermek zordur. Eğitimin içeriğine bakıldığında değişen bir şey yoktur. Olmuş olan olmaya devam etmiştir, hatta 60 aylık çocukların eğitime alınması gibi yanlış uygulamalar sisteme zarar verdiği içini sonradan vazgeçilmiş, esnetilmiş ve değiştirilmiştir. Yani, olmuş olan olmaya devam etmiştir. 


Benzer bir durum bir zamanlar liseler ile ilgili olarak yaşanmıştır. Liselerin zorunlu hâle getirilmesi öngörülmüş ve üç yıldan dört yıla çıkarılmıştır. 
Bu uygulamanın da bir sistem değişikliği olması beklenmiş, ama sisteme dokunmak bir yana müfredatın sündürülerek bir yıl daha uzatılması dışında bir etkisi olmamıştır. Olmuş olan olmaya devam etmiştir. 
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Liselerin dört yıla çıkarılması örneği ilginçtir. 
Normal şartlarda üç yıllık bir kurumu dört yıla çıkarmak için makul nedenler olmalıdır. Bunun başında şöyle bir düşünce gelebilir: “Okullarda öğretmek istediklerimiz için üç yıl yetmiyor, bunu dört yıla çıkaralım!” Ama kimse böyle bir iddiada bulunmamıştır. Eğitime kendi dinamiklerine uygun bir yol bulunacağı yerde, başka amaçlar eğitime müdahale etmiş ve “eğitimin eğitimcilere bırakılmayacak kadar önemli olduğu” bir kere daha tescil edilmiştir. 
Bu durum Türk Eğitim Sistemi'nde sık sık karşılaşılan bir durumdur. 


Eğitim dışı amaçlar üç yılı dört yıla çıkarmaya karar verince, eğitim öğrencilere öğretecekleri konusunda bir sıkıntı yaşamadığı için dördüncü yıl ne öğreteceğini düşünmeye başlamıştır. Sonunda, üç yıllık müfredatı lastik gibi çekiştirerek dört yıla uzatma yolunu tercih etmiştir. Bu uygulamaların insanların eğitime ilgileri ve eğitime bakışları üzerinde etkili olduğu muhakkaktır. En azından insanlar eğitimle ilgilenmişler ve “ne oluyor yahu?” diyerek olup biteni anlamaya çalışmışlardır. Ama sistem düzeyinde bir etkisi olduğu pek söylenemez. Zaten kısmen de amaç sanırım insanların eğitimle ilgili olarak konuşmalarının sağlanmasıdır. Çünkü insanlar problem yaşadıklarında onları konuşturursanız, deyim yerindeyse “gazlarını almış” olursunuz. Onlar da en azından bir süre rahatlamış olurlar. Problem açısından bakıldığında ise bu durum problemin çözülmesi anlamına gelmez, çözümün ertelenmesi anlamına gelir. 

Eğitimde sistem düzeyindeki değişiklikler insanların eğitime, öğrenmeye, derslere, öğretmene, okula karşı bakış açılarını değiştirirler. Dolayısıyla öncelikle sistem değişikliği yapmak isteyenlerin daha doğrusu buna girişenlerin zihinlerinde bir amaç, bir hedef olması gerekir. Yani demelidirler ki, “Biz eğitimin, okulun, vb. insanların zihinlerinde şu şekilde yapılanmasını amaçlıyoruz. Bu amaca yönelik olarak da şu uygulamayı devreye sokuyoruz.” 


Böyle bir amaç karşısında karşı olanların da şunu demeleri gerekir: “Biz o amacı doğru bulmuyoruz, şu amaca yönelmeyi öneriyoruz” veya “o amaca o şekilde ulaşılması doğru değildir, şu şekilde ulaşılmaya çalışılması daha uygundur”. Siyasete bulaşmadan konuşarak, gerçek muhalefet böyle bir şeydir: Amacın değil (zaten çoğu zaman amaç halkın yaşadığı problemlerdir ve herkes bu amacı benimser), amaca giden yolların tartışılması. O şekilde muhalefet de mümkün ve hatta gereklidir. Ancak Türkiye bağlamında ne uygulamayı başlatanların bir hedefi vardır (ya da açıkça belirtilmemektedir) ne de muhalefetin ciddi bir önerisi vardır. Çünkü her iki taraf da bilmektedir ki bu durum “miş gibi” yapmak denilen durumdur. 


“Miş gibi” yapmak, gündelik hayatta yanlış anlaşılan ve değerlendirilen bir kavramdır. “Miş gibi” yapmak, gerçek hayatta da eğitimde de çok etkili öğrenme ve değişim yöntemidir aslında. Kişinin olmak istediği kişiymiş gibi davranması olmak istediği kişi olmasını kolaylaştırır. Öğrencinin öğrenmesi gereken konuyu biliyormuş gibi yapması öğrenmesine yol açar, çünkü öğrenmeden “miş gibi” yapamaz. 
Hatta bir adım ilerisinde genellikle empati denilen bir şey vardır. “Miş gibi” yapabilmeniz için empati kurmanız gerekir. Bilmediğiniz bir şeymiş gibi davranmayı da bilemezsiniz. 


Günümüzde özellikle kişisel gelişimciler “miş gibi” yapmanın olumsuz yanına dikkati çekerler. 
Gerçekte olmadığı biri gibi davranmanın sahte imajlara yol açacağını ve ilişkileri bozacağını söylerler. 
Bu durum iki hâlde doğrudur. Bunlardan birincisi kişi için ulaşılabilir olmayan bir durumun “miş gibi” yapılmasıdır. Bu hayalciliktir (İyi niyetli olduklarını varsayıyorum.). İkinci durum ise kişinin gerçekten “miş gibi” yapamaması durumudur. Bu durumda ise yukarıda belirtilen şartlar sağlanamadığı için kişi “miş gibi” davranmayı becerememiş demektir. Kişisel gelişimcilerin vurguladıkları durumlardaki sorun kişinin “miş gibi” yapması değil, karşıdaki kişinin “miş gibi” davranılarak kandırılmasıdır. 

Bir de amaçlı “miş gibi” davranmak vardır. Bu durumda kişiler aslında olmadıklarını bildikleri kişi olmadıkları gibi yapmaları gerekeni de yapamadıklarının farkındadırlar. Ama yapmak durumunda veya zorunda olduklarını düşünmektedirler. Eğitimde sistem değişikliği yapmaya girişenlerin ve onlara 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karşı çıkanların durumu budur. Aslında onlar bir tür oyun oynamaktadırlar. Oyun da “miş gibi” yapmak gibi çok yararlı bir etkinlik olmasına rağmen amaçlı bir şekilde başka amaçlarla oynandığında olumsuz bir anlam taşır. Çocukken sizinle oyun oynayan kişiyi seversiniz. Hatta çocuklar kardeş kavramını tanımlarken buna sıklıkla başvururlar: “Kardeş, benimle oyun oynayan kişidir.”. Ama yetişkin hâle geldiğinizde artık “sizinle oyun oynayan kişi” iyi bir anlama gelmez. “Benimle oyun oynama!” denir. 


Tüm bunlar bir yana, insanlar rol yaptıklarında oyun oynuyorlar demektir (Daha doğrusu sizinle “oynuyorlar” demektir.) ve sistem değişikliği yapanların da muhaliflerinin de yaptıkları budur. Ortada ne gerçek ve ortak bir amaç vardır ne de alternatif. 


Daha geniş açıdan bakıldığında şunu söylemek de mümkündür: Bir eylemin amacını merak ettiğinizde “eylemin ne işe yaradığına” bakın. “İşlevselci” denilebilecek olan bu yaklaşım oldukça yararlıdır ve işe yarar. Bu bakış açısı, doktorlar ve psikologlar tarafından iyi bilinir. Bir rahatsızlığı olduğunu iddia eden kişi için bu rahatsızlığın ne işe yaradığına bakmak gerekir. Özellikle psikolojik rahatsızlıklar böyle değerlendirilir ve sorulur “Bu rahatsızlık kişiye ne gibi avantajlar sağlıyor?”. Eğitim uygulamalarına da bu gözle bakmak olan biteni anlamayı kolaylaştırır. 


Yapılanların sistem değişikliği olmadıkları açıktır. 
Peki, sistem değişikliği nasıl olmalıdır? Bu soruya cevap vermeden önce açıklığa kavuşturulması gereken husus sistemin sık sık değişen bir şey olmadığıdır. 
Akşamdan sabaha sistem değişmez. Sistem parçalarıyla bir bütün oluşturur ve değişmesi için parçaların buna katılır hâle gelmesi gerekir. Sistemin bir çatısı vardır, kemiği vardır. Bu katı nokta bir miktar esnek olması gerekmekle birlikte aşırı ve ani hareketleri kaldıramaz, kırılır veya “bel fıtığı” olur. Bel fıtığı olmak demek, bir yerlerden patlak vermesi demektir. 


Bu meyanda akla getirilmesi gereken şey gelişmiş sistemlerin fazla değişmemesidir. Sistemler ancak reformlar veya devrimlerle değiştirilebilir. 
Bir sistem kurulduysa o sistemin yerleşmesine izin vermek, süreçte ortaya çıkan sorunları çözmek gerekir. Bu da sistemin yetkinleştirilmesi demektir. Bu da ancak yetkin bir eğitim anlayışı geliştirilmesi ile gerçekleşebilir. 

Günümüzde insanların zihnindeki eğitim kavramı eğitim derslerinde öğretilen eğitim kavramından çok farklıdır. İnsanlar eğitime sonunda devlet memuru olmalarına yarayacak bir “şey” (Bu şeyin de ne 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olduğu açık değildir.) olarak bakmaktadırlar. Onlar diploma alıp iş bulmayı beklemektedirler. Üniversite öğrencileri bir şey öğrenmekten ziyade diplomayı alıp gitmeyi eğitim zannetmektedirler. Söz gelimi öğretmenlik formasyonu programlarına katılan öğrenciler, devam etmeye bile gerek görmeden sınavları bir şekilde geçeceklerini düşünmektedirler (Zaten geçinceye kadar sınava girme hakkına da sahiptirler). 
Formasyonu aldıklarında da “atanamayan öğretmen” olduklarını iddia etmektedirler. Bu öğrencilerin öğretmenliğe bakışları da almakta oldukları eğitime bakışları da üzerinde durulmaya değerdir. 


Temel eğitim için de durum çok iç açıcı değildir. Öğrenciye eğitim vermeye çalışan öğretmenin uygulamalarını veliler sorgulayabilmekte ve şikâyet edebilmektedirler. Yani veli, eğitimin ne olduğunu öğretmenden daha iyi bilmekte ve öğretmeni değerlendirebilmektedir. 


Veliler öğretmenden bir şey beklememekte ve zaten öğrencinin sınavlara hazırlanmasının eğitimden başka yollarla gerçekleşeceğini düşünmektedirler. İşin kötüsü okullar da böyle düşünmektedir. 
Okullar ders dışı saatlerde etüt veya çalışmalar yaparak öğrencileri sınavlara hazırlamaktadırlar. Okulun ne işe yaradığını kimse sorgulamamaktadır. 


Bu toplamdaki insanların eğitime, okula, öğretmene ve hatta sınava bakışları sorunludur. Söz gelimi üst eğitim kurumuna geçişte ne sorulması gerektiği bilinememektedir. Öğretmenler öğrencinin üst eğitim kurumu için neye ihtiyacı olduğunu düşünmek yerine kendi derslerine öğrencinin önem vermeyeceğini düşünerek sınavlarda kendi alanlarıyla ilgili sorular sorulması gerektiğini iddia etmektedirler. 


İnsanlar artık öğrenmenin ne olduğunu bilememektedirler. İnsanların çoğu öğrenmeyi sınavda doğru seçeneği işaretlemek şeklinde anlamaktadır. 
Çocuğun zihninde bir değişiklik meydana gelip gelmediğini kimse önemsememektedir. Tüm eğitim derslerinde kullanılan meşhur bir öğrenme tanımı vardır: “Tekrar ya da yaşantı sonunda bireyde davranış değişikliği meydana getirmek”. Dersin sonunda, okulun sonunda, sistemin sonunda davranış değişikliği meydana gelip gelmediği kimsenin umurunda değildir. 

Bu örnekler herkesin bildiği gibi çoğaltılabilir. 
İşin başka bir kötü tarafı da budur: Herkes aslında ne olup bittiğinin, daha doğrusu neyin olmayıp bitmediğinin farkındadır. Ama çözüm bulma konusunda “etrafından dolaşmayı” tercih etmektedir. 
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Eğitimde gerçekten bir değişiklik yapılmak isteniyorsa, öncelikle sorunların doğru tespit edilmesi gerekir. Tabii ki eğitim toplumsal bir kurumdur. Yani diğer toplumsal kurumlar ne kadar iyi çalışırsa eğitim de o kadar iyi çalışır. Ayrıca tabii ki eğitim toplumun diğer dinamiklerinden etkilenir. Ve tabii ki insanların eğitimle ilgili çeşitli beklentileri ve amaçları olacaktır. Ancak bu amaçların eğitime mal edilmeden, ayrıca ele alınıp çözülmeleri gerekir. 
Kişilerin ekonomik sorunlarının eğitim sorunu gibi algılanması eğitimi yolundan saptırır ve çözümü de imkânsız hâle getirir. Eğitimin gerçek sorunu neyse, onu bulup ona çözüm yolu bulmak problem çözmenin birinci aşamasıdır. 


Problemin tespit edilmesi çözümü amaçlayan kişilerin bu problemi çözmek istemeleri durumunda ne yapacaklarının anlaşılması demektir. O zaman çözüm yolları üzerinde konuşulabilir, tartışılabilir, alternatifler geliştirilebilir. Bir adım daha ileri giderek, muhalefet edenlerin de neye muhalefet ettikleri anlaşılabilir. 


Türk eğitim sistemi eğitimi yeniden tanımlamalıdır, okulu yeniden tanımlamalıdır, öğretmeni yeniden tanımlamalıdır, öğrenmeyi yeniden tanımlamalıdır. Bu tanımlar eğitimdeki yeni uygulamalara da yön gösterecektir. Söz gelimi sınıfa internetin sokulup sokulmayacağı bu şekilde açıklığa kavuşturulabilir. Günümüzde öğrencilerine internetten bulduğu filmleri seyrettiren öğretmenler olduğu gibi (MEB'in izin vermediği sitelerden eğitici filmler indirmektedirler.), öğrencilerin cep telefonu kullanmalarını, hatta TV seyretmelerini yasaklayan öğretmenler de vardır. Bu durumun nedeni internetin eğitimle nasıl bağdaştırılacağının bilinememesidir. 
Çünkü eğitimin ne olduğu bilinememektedir. 


Türk Milli Eğitim Sistemi hem toplumla hem de toplumun kültürü ve geleneği ile uzlaşmak zorundadır. Eğitimin yeniden tanımlanması onun toplumla ilişkisinin de belirlenmesini doğurur. 


Gündelik eğitim sorunlarına doğru yaklaşabilmek için önce doğru yerde durmak gerekir. Doğru yer Voltaire'in dediği gibi doğru tanımlarla başlar. 


Mevlana'nın bir sözü vardır: “Soru da cevap da ilimdendir.”. Bu cümleyi şu şekilde anlamak da mümkündür: Doğru sorunun doğru cevabı olur, yanlış sorunun doğru cevabı olmaz. Eğitimle ilgili doğru soruları sormadığımız sürece yanlış cevaplar üretmeye devam edeceğiz demektir. 


* Prof. Dr. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesi 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KAOS: BULANIK SUDA BALIK AVLAMA 


Süleyman DÖNMEZ * 


Kaos kuramı düzensizlikte aranan düzen olarak tanımlanabilir. Bize öyle geliyor ki, Yeni Dünya'da birçok alanda sonun geldiğine inanıldığından sonun ardında olanın kestirilemezliği ya da bulanıklığı son yüzyılda gittikçe daha cazip hâle gelen bir kuram üzerinden siyasete de uyarlanır olmuştur. 
Bizce son yarım yüzyıldır Yeni Dünya düzeni peşinde olanlar, eski dünyalarının yitebileceği endişesin- den olsa gerek, masa başında kurgulanan bir dizi siyasi kuramın ne getirip ne götüreceğini görmek için dişlerini geçirebildikleri coğrafya ve ülkelerde denemeye koyuldular. 2017, böylesi bir hoyratlığın ve bencilliğin bir tezahürü olan büyük kargaşalarla yaşanmak zorunda kalınan bir yıl olarak arkada kaldı. 


Türkiye de, maalesef, birçok ülkede hissedilen bu yıkıcı karmaşanın ve karışıklığın dışında kalamadı. Laboratuvar olarak kullanıldı. Birçok ülke halkları gibi, Türk milleti de kobay olarak kullanı!- dı. Aslında aklı başında olanlar ve Yeni Dünya dürzenindeki düzensizliği yakinen takip edenler için çok da şaşırtıcı değildi olup bitenler. Lakin farkında olmayan ve her türlü uyarıya kulak tıkayanlar, kendilerine altın kâse içinde sunulan iktidar nimetini, kerameti kendinden menkul bilip fütursuzca israf etme yolunu tuttular. Sanıyorum, ellerine tarihi bir fırsat geçtiğini düşündüler. Hâsılı zihinlerini nicedir kilitlemiş olan hastalıklı ve saplantılı fikirlerini ilelebet payidar etme hevesine kapıldılar. Hadsizce tahrip ettiler. Doğruları yalanlarla karıştırdılar. Hayali gerçek sandılar. Oyuncu iken senarist olduklarına inandılar... Neticede “yeni”den “eski”ye dönmek zorunda kaldılar. Ama olan oldu. Zarar gören yine Türkiye, Türk milleti oldu. 


Geçmiş ibret almak içindir. İbret almayanlar içinse son, keşmekeş bakışlarda öne çıktığı gibi hiç 


Çİ: TÜRK YURDU 


de bulanık değildir. İbret almayanlar, kaybeder. Bu nedenle aslında kargaşa, bazılarınca sanıldığı kadar düzensiz bir durum değildir. 


Düzensizliğin bir düzeni vardır. Eski Yunan'da kozmos (cosmos) ile kaos (chaos) iki zıt kavramdır. 
Eskiler kozmosu —düzenliliği- daha çok kaostan -düzensizlikten- uzak olma veya kurtulma olarak yorumladılar. Düzensizlik, kargaşa, keşmekeşlik, düzenli görünen evrenin içinden çıkıp geldiği bir bilinmezlikti. Bu nedenle Hesiodos, Theogoni'sinde “Her şeyden önce kaos vardı” diyordu. Dünya -kozmos- ondan sonra var olmuştu. Bir bakıma düzenin atası, düzensizlikti. İnsanların ilgisini çeken düzensizlikten çok düzen oldu nice zaman. Düzene odaklandı insanlar. Düzensizlikten kaçmak istedi. 
Ancak düzensizlik hiçbir zaman bırakmadı insanın yakasını. Yavaş yavaş arayışın yönü değişir oldu. 
Olan ortadaydı zira. İstenen düzen olsa da hep bir düzensizlik de sahnedeydi. Yoksa her düzende bir düzensizlik mi vardı? Düzensizliğin bir düzeni olabilir miydi? 21. yüzyılın düzenini kuracak olan düzensiz sorulardı bunlar. Düzen, düzensiz olabilirdi. 
Düzensiz olan düzendi belki de. 


Kaos kuramını benimseyenlere göre kaosun bir düzeni vardır. Esasen düzen düzensizliği yaratır. Kaosun matematiği vardır. Matematiği, mantığı olan bir kargaşadır. Mesela bir kelebeğin kanat çırpışı düzenlidir. Lakin bir kanat çırpış, kilometrelerce uzaklarda kasırgalara, fırtınalara neden olabilir. 
Birçoğumuz duyduğu bir kuramdır kelebeğin kanat çırpması ile çıkacak kasırga arasındaki inanılmaz muhtemel bağ ve matematik mantık. 


Kaos gizemlidir. Cezbedicidir. Bir o kadar da verimli. Zira bilenler bilir. Balık, en iyi bulanık suda avlanır. Suyun durgun ve berrak olduğu yerde balık, pek bulunmaz şaşırmamışsa. Öte yandan balık bulunduğu suyu bulandırır. Dolayısıyla balık peşinde olanlar bulanık sulara yönelirler. Bazen de balık umuduyla suların bulandırıldığı olur. 


Türkiye, son zamanlarda bulanmıştır. Bulandırılmıştır. Bulanıklığın çokça sebebi içtedir. Bir kısmı da dışta. Dışta olan malumdur. Bizi asıl aldatan içimizde olandır. “O hâl'e geldik ki, içimizdekilerin kafası hâlâ karışıktır. Kafası karışıklar, yetkili konumlara geldikçe belki de getirildikçe etkili olmaya başlamışlardır. Etkilidirler. Bilerek yahut bilmeden kargaşanın müsebbibi olmuşlardır. Olmaktadırlar. 


Kaos kuramını benimseyenlere göre kaosun bir düzeni vardır. Esasen düzen düzensizliği yaratır. 
Kaosun matematiği vardır. 
Matematiği, mantığı olan bir kargaşadır. Mesela bir kelebeğin kanat çırpışı düzenlidir. 

Kaos gizemlidir. Cezbedicidir. 


Bir o kadar da verimli. 


Ortada bulanık bir su varsa, o su da balık avlamak isteyecek birileri hep çıkacaktır. Çıkmıştır da. 
Çıkmaktadır da. Burada sayıp dökmeye gerek olmayan sadece geçen yılın (2017) bir dizi tatsız olayını düşünmek bile, kimin balık kimin balıkçı olduğunu kavramaya yetecektir. 


Son yüzyılın -21. yüzyılın- küresel ölçekte siyasetine hâkim olacak görünen düzensizliğin “ne” olduğunu kavramak için, öncelikle kuramsal düzeyde bir fikre sahip olmak elzemdir. Bu, balık değil, balıkçı olmak istiyorsak üzerinde durmamız ve düşünmemiz gereken bir Yeni Dünya düzenidir. Yeni Dünya'nın düzensiz düzeni, günümüzde hayvan nüfusunun değişiminden borsanın iniş ve çıkışlarına kadar uzanan bir alanda etkisini hissettirmektedir. Mevzu sadece siyaset ve düzensizliğin düzenlemeye çalıştığı siyaset değildir. Fiziği ve matematiği olan bir kuramın sosyal meselelere uygulanmaya başlanmış olmasıdır. Devletlerin kaos kuramının öngörü ve verileri ile yeniden şekillendirilmek istenmesi, ihtimal, şekillenmesidir. 


Bizim kanaatimiz, özellikle AKP iktidarı döneminde Sayın Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan ile kaos kuramı, Türkiye'nin devlet siyasetinde alenen uygulanma imkânı bulmuştur. Daha önceki iktidarlar eliyle de kuram, zaman zaman Türkiye'ye yansıtılmak istenmiştir. Lakin arzu edildiği nispette etkili olmamıştır. Son uygulama, öncekilere nazaran daha dikkatli ve titizlikle hazırlanmıştır. 


Türkiye, kerhen yaşamak zorunda kaldığı bir dizi musibetten sonra, aklı başına gelmiş gibi görünüyor. Lakin fark ettiğini dilden fiile indirmekte ayak sürüyor. Yapılması gereken gayet açıktır. Basiret ve feraset sahibi kişileri etkili ve yetkili mercilere getirmek. İşi ehline tevdi etmek. Türkiye bu konuda fakir değildir. Her alanda yetişmiş dürüst, vatanını ve milletini seven insanımız vardır. 


Fırtınaya yakalanmışsa gemi, işinin ehli bir kaptansanız gemiyi kurtarma şansınız vardır. Aksi takdirde en sağlam gemiye sahip de olsanız, iş bilmez bir kaptanın yön vermeye çalıştığı gemi, batacaktır. 
Düzensizliğin söylediği düzen budur devlet ve siyasette. 


Her kuram, meraklısına doğa ve gerçeklik hakkında bazı hakikatleri açıklamayı ve nihai hakikatle yüzyüze gelebilmeyi vadeder. 1950'lerin oyun kuramının insan davranışını açıklayacağı ve onu denetleyeceği sanılıyordu. Ama beklentiler gerçekleşmedi. 1960'larda felaket teorilerine tutundu bazıları. Arkasından bulanık bakışlar geldi. Bu aralar elimizde düzensizlik söylemi var. Kaos, ciddi bir kuram olabilir de olmayabilir de. Bize düşen onun üzerine düşünmektir. Yoksa oyunların, felaketlerin, belirsizliğin, bulanıklığın izinde kendine yol bulan düzensizliğin düzenine kurban olmak değil. 


Yeni yılda düzensizliğin düzenini arayanlardan çok düzenin temeli olmuş bir millet olarak yeniden dünya ve ülke siyasetinde düzen verici olarak yer alma umudu ve dileği ile 2018'in huzur, mutluluk ve kut vermesini Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum. 


* Prof.Dr. ÇÜ. İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Felsefe Tarihi Anabilim Dalı 
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BİR MİLLİ MÜCADELE DÜŞMANININ TÜRKLÜK 
VE MATURİDİLİKTEN İSTİFA MACERASI 


İbrahim MARAŞ * 


Ülkemizdeki dini ve fikri konulardaki karmaşa, ideolojik kamplaşma her geçen gün yeni bir tartışma ile şekilden şekle girmektedir. Ancak bu tartışmalar içerisinde değişmeyen tek şey, her ideolojik kampın kendi temelsiz bildiğini asla değiştirme yönüne gitmemesi ve cehaletinden ödün vermemesidir. Bunun en güzel örneklerinden birisi, son zamanlarda Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi (6. 
1954), üzerinde yaşanmaktadır. Birkaç ay önce, 8 
Ağustos 2017'de, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi ile Osnabrück Üniversitesi İslam İlahiyatı Enstitüsü'nce İstanbul'da uluslararası bir ortak çalıştay düzenledi ve ismine, oldukça manidar bir şekilde, “Mustafa Sabri Efendi'nin İslam Düşüncesine ve Yeni Kelâm Çalışmalarına Katkısı” ismini verdi. Arkasından kasım ayı içerisinde Tokat'ta adı verilmiş olan bir İmam Hatip Lisesi'ndeki tabelanın indirilmesi, söz konusu şahsın ismini tartışmaların odak noktası haline getirdi. İşin en ilginç olan yanı, yazdığı makalelerinde ve kitaplarında saldırgan, klasik yarı akılcı, bazen katı selefi bir anlayış sergileyen Mustafa Sabri hakkında; politik, cebriyeci, derlemeci bir düşünceye ve kelimenin tam manasıyla her türlü yeni anlayışa ve de Yeni Kelâm anlayışına karşı olmasına rağmen, sanki büyük bir âlimmiş ve ilginç şeyler söylüyormuş gibi, toplantı yapılmış olmasıdır. Şehabüddin Mercani, Rızaeddin b. Fahreddin, Musa Carullah gibi henüz üzerinde bu tarz bir çalışma yapılmamış birçok âlim dururken son dönemde tepkisel, savunmacı eserler yazan, felsefe düşmanı ve resmen cebriyeci zihniyetteki bir kişinin Ehl-i Sünnet'in şampiyonu gibi gösterilmesi dikkat çekicidir. Aslında Mustafa Sabri, Türkiye'de ideolojik dindar grupların ve tarikatların, sırf Osmanlı 


SEE TÜRK YURDU 


Devleti'nin son Şeyhülislam'ı diye yücelttiği, başta hilafet olmak üzere bazı devrimlere karşı gösterdiği tepki sebebiyle, “muhalif” portresini önemsediği bir kişi olmaktan öteye geçememiştir. Söz konusu çevreler, Mustafa Sabri'nin eleştirdiği hususlara karşı yeni bir anlayış getiremediğinden, kaynakları tek taraflı ve mutaassıp kullanımından, ilmi yetersizliğin- den, ehl-i hadis çizgisindeki selefi görüşlerinden, yeni bir Kelâm anlayışı çabalarına saldırı mahiyetindeki tavırlarından, bir ideolojik söylem olmaktan öteye gidemeyen yazılarından ve tamamen yüzeysel Batı felsefesi hakkındaki bilgisiyle oluşturduğu katı vahdet-i vücud-panteizm eşleştirmesinden, Kurtuluş Savaşı'na karşıt tutumundan, Türkiye'deki Cumhuriyet'in ilanı ve Hilafet'in kaldırılmasından hareketle, Türk milletini toptan mürtet ve kâfir ilan etmesinden ise neredeyse hiç bahsetmemektedirler. 
Ayrıca, Teali-i İslam Cemiyeti'nin yönetiminde olan Mustafa Sabri'nin bu cemiyet üzerinden Kuva-yı Milliye'ye karşı bildiri yayımladığı da saklanmaktadır. Bu hastalıklı durumu biraz daha açıklığa kavuşturmak amacıyla, burada, kısaca onun öne çıkarılması gereken görüşlerinden bazılarını, nesnel olarak, ortaya koymaya çalışacağız. 


İlk olarak belirtmemiz gerekir ki, ülkeden kaçtıktan sonra Batı Trakya'da İskeçe'de çıkardığı Yarın isimli gazetede 1930'da Atatürk'ü ve onun peşinden gidenleri kâfir olarak ilan etmiş, Türklükten istifa ettiğini açıkça bu gazetede yazmış bir insandır. 
Zaten bu yüzden de Türkiye'nin Yunanistan'a baskısıyla burayı da terk etmek zorunda kalmış ve Mısır'a gitmiştir. Mısır'da bulunduğu sıralarda, güya Arap ırkçılığı yapan bazı aydınlara karşı Osmanlıyı savunan Mustafa Sabri, Osmanlı Meclis-i Mebusan'ında mebus iken “Arap'ı kavmim olan Türk'ten faziletli sayarım.” dediğini, bu konuda görüşünün aynen devam ettiğini, hatta sadece Arapları değil Arapçayı da Türkçeden ve bütün dillerden üstün gördüğünü, çünkü Kur'an'ın bu dilde geldiğini belirtmiştir". 
Benzer bir tutum onun hilafetle ilgili tutumunda ortaya çıkmıştır. Mustafa Sabri, hilafetin kaldırılmasını sadece bir rejim değişikliği olarak görmemiş ve bu konuda Atatürk'e destek veren Seyyid Bey ve Ali Abdurrazık gibi âlimleri şiddetle eleştirmiştir. Mustafa Sabri'ye göre hilafetin kaldırılması, İslam'ın ve Türk'ün, İslam ile olan alakasının ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Mustafa Sabri, bununla da yetinmemiş Atatürk'ün bunu İngilizlerle beraber planladığını ve aslında Kurtuluş Savaşı'nın zafer değil kurgu olduğunu, Atatürk'ün harp ve siyaset muzafferi olmadığını iddia etmekte ve bir taraftan da Padişah Vahdettin'in onu Anadolu'ya orduyu toparlamak üzere gönderdiğini savunmaktadır. Mustafa Sabri, Türkiye Cumhuriyeti'ni ikinci Endülüs olarak görmekte, birinci Endülüs'ün düşmanlar tarafından ortadan kaldırıldığı hâlde ikincisinin bizzat hem kendi mensupları tarafından yıkıldığını, hem de bunun birinciden çok daha büyük bir felaket olduğunu iddia etmekte ve yakın zamanda Müslüman Türklerin tamamen ortadan kalkacağını hayal etmektedir. Hatta günümüzdeki en yakın takipçisini hatırlatırcasına, Yunanlıların ülkenin bir kısmını işgal ettiğini, inkılaplarla beraber ülkenin her tarafının yabancı işgaline uğrayacağını savunmaktadır. 
O, güya Atatürk'ün verilen görevi kendi lehine istismar ettiğini vehmetmekte ve “Sultan Vahidüddin”in Mustafa Kemal'e itimadı kadar, dünyada ne kimse kimseye itimad etmiş; Mustafa Kemal'in Sultan Vahidüddin”'e hıyaneti kadar da ne kimse kimseye hıyanet etmiştir”? sözlerini sarf etmektedir. Mustafa Sabri”nin burada zikredemeyeceğimiz kadar çok ve utanç verici suçlamaları ve iftiraları bulunmaktadır. 
Onun Cumhuriyet'in kuruluşu ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili olarak bunun bir kurgu olduğu şeklindeki benzetmelerinin saçmalığı, eğer günümüzde 15 Temmuz olayları ile ilgili Batılı devletlerin ve içerideki temsilcilerinin kurgusallık iddiaları ile karşılaştırılırsa daha iyi anlaşılacaktır. Tarih, her dönemde bu tür, bağnaz ve şizofrenik tiplerle doludur. Görüşleri açısından Türkiye'de hâlen yaşayan hemcinslerine benzeyen Mustafa Sabri, Türkiye'nin istiklâl davasını, “hasis (bayağı, alçaltıcı ve değersiz) bir semen (ücret)” olarak değerlendirip, Türklerin güya bağımsızlık gibi aşağılık bir ücret karşılığında Müslüman olmaktan vazgeçtiklerini iddia etme talihsizliğini göstermiştir. 
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Mustafa Sabri, Mısırlı meşhur şair Ahmet Şevki (6. 1932) gibi bazı Mısırlı aydınların Atatürk ve Cumhuriyet lehine olan tavırlarına hayatı boyunca karşı çıkmıştır. Onun, her fırsatta ve her konuda kendisi gibi düşünmeyenleri sapkın, mülhit gibi görmesi ve adeta tekfirci bir tutum takınması alışılmış ve hayatı içerisinde çok sık görülen bir durumdur. Şiddetle eleştirdiği kişilerden olan Mısırlı meşhur şair Ahmet Şevki (6. 1932), Osmanlı Devleti'ni, 11. Abdülhamit'i, Türkleri ve Mustafa Kemal Atatürk'ü yakından tanıyan ve bunlar hakkında devamlı olarak övgü dolu şiirler yazan bir kişidir. 
Sultan Vahdettin'in yaptığı hataları da zamanında dile getiren Ahmet Şevki, Kurtuluş Savaşı'nı ve Cumhuriyet'in ilanını da alkışlamış, bir ara hilafetin kaldırılmasının olumsuz yansımalarından etkilendiği için, bunun İslam'ın ortadan kaldırılması oldu-Şunu düşünmüş, bu olayın ve Atatürk'ün aleyhine hakaret dolu çok ağır bir kaside yazmıştır. Fakat kısa zamanda ne yapılmak istendiğinin farkına varan şair, yine kendi sözü olan: “Milletler, ancak ahlâkı ile yaşar. Ahlâkı olmayan millet, yok olur.” mucibince istiğfar etmiş ve bu kez yine Cumhuriyet ve Atatürk lehine şu beyitleri kaleme almıştır: 


“Ahlâkı inkar etmekten istiğfar ederim,/ (önceden) Müdafaasında bulunduğum (kişinin) karşısında değilim. 

Niçin ötedenberi övgülerimin konusu olanı, / Yergime uğratayım? 


O (Atatürk), bir memleketin esas (kurucusu), devletin temel duvarıdır/Muzaffer ordular başbuğu, önüne geçilemez bir muhacim. 


Bir milleti ihya edene, mülhid mi diyeyim?/Hak- kı yerine getireni (gözeteni), ibâhi (her şeyi helal gören kişi diye) mi isimlendireyim?”* 

Mustafa Sabri'nin katı dışlayıcı ve tekfirci tavrı sadece siyasi değil ilmi konularda da kendisini göstermektedir. Her türlü yenilikçi, ceditçi ve ıslahçı anlayışa ve Müslümanların mevcut durumları için çözüm üretmeye çalışan aydınlara karşı çıkan Sabri: “Dini çöküntüyü icab ettiren yolsuzluk, ne şer'i şer'i hükümlerin zamana göre tadil edilmeyerek sabit bırakılmasında ve ne de İslam dinine yabancı hurafeler karışmış olmasındadır. Belki asıl fenalık, Müslümanların dinlerini ihmal etmelerinde, dini vazifelerine fiilen ve amelen riayet etmemeğe alışmış ve itikatça da dine bağlılıklarını gevşetmiş olmalarındadır.”* diyerek hurafelerin halk ve cahil insanlar arasında bulunduğunu ulema arasında bulunmadığını iddia etmiştir. O, verdiğimiz satırların devamında dini hükümleri zamanın icabına uyacak şekilde değiştirmenin, tadil etmenin bir çeşit tahrif ve yeni bir din yapmak veya yaratmak olacağını da ifade etmekten çekinmemiştir. 


Ehl-i Sünnetin şampiyonu olarak gösterilen, ülkemizdeki Türk ve Cumhuriyet düşmanlarının sığındığı en önemli kale olan Mustafa Sabri, İnsan ve Kader adlı kitabında, Ehl-i Sünnet ulemasının karşı çıktığı cebr ve tefviz anlayışını savunmuş ve her ne kadar, kendi savunduğunun biraz farklı olduğunu ve Eşari anlayışın cebre meylettiğini açıkça ifade etse de, neredeyse tam bir cebr ve tefviz görüşünü dile getirmiştir. Ona göre bu konuda Maturidi anlayış doğru bir yol değildir, cebre meyleden Eşari anlayış en hayırlı yoldur”. Türkistan sahasında Maturidilerin kaza ve kader konusunda Eşarileri cebriyecilikle itham ettikleri bilinen bir husustur. Mustafa Sabri, bunları tamamen göz ardı ederek, ayetleri kendi dilediği gibi yorumlamakta, zaman zaman Maturidi anlayışa ve tartıştığı muhataplarına iftira- ya kadar varan cümleler kullanmakta, Maturidileri, bu konuda, Mutezile'den daha zararlı görmektedir. 
Mustafa Sabri'nin esas tutarsızlığı ise; hem insana zamanda yaratılmış bir kudret vermesi hem de cebr ve tefvize sarılmasıdır. Mustafa Sabri'nin bu konudaki çelişkileri bunlarla da kalmamaktadır. Maturidilerin külli ve cüz'i irade ayrımına da karşı çıkan Sabri, kendisi de önceden insanın sorumluluğunu öne çıkaran bir Maturidi mezhebi mensubu iken bu görüşten ayrılmasının sebebinin, bazı ayetlerle söz konusu sorumluluk arasında bir uzlaşma yakalayamamasını göstermektedir. Yani o, sadece Türklükten değil adeta bunun mütemmim cüzü olan Maturidilikten de istifa etmiştir. Tam bir selefi tavır gösteren Mustafa Sabri, Maturidilere iftira atarak ve söylediklerini çarpıtarak, bu görüşün Allah”ın iradesini kulun iradesine bağlı kılmak manasına geleceği zannına kapılmakta ve Mutezile ortadan kalksa da kader konusunda Maturidilik adı altında yaşamaya devam ediyor demektedir”. Hayatı hep bu tür çelişkilerle dolu olan ve bütün görüşlerinde Eşarilikten daha çok ehl-i hadis çizgisine yakın gözüken bir kişinin, başta klasik Maturidi ulemaya olmak üzere, Hanefi-Maturidi gelenekten olduğu apaçık olan çağdaşı Musa Carullah, Cemaleddin Efgani ve Muhammed Abduh gibi birçok âlime ağzına gelenleri sıralaması, tekfir etmesi, her önüne geleni Mutezile, Batıcı, münkir diye yaftalaması, günümüzdeki murhiplerinin onu sevmesinin sebebi olsa gerek. Kader 


Çİ TÜRK YURDU 


ve insan iradesi konusunda da Eşari gibi gözüküp cebr ve tefvize kaçan bu adam, kendisi gibi düşünmeyenleri, yani asılda Maturidi ve Mutezili düşünenlerin tamamını aynı kategoride kabul ederek, aynen çağdaş takipçileri gibi, kaza ve kaderi inkâr etmekle suçlamıştır. 


Mustafa Sabri'nin kaza ve kader anlayışını gündeme getirmesinin asıl sebebi son yüzyıldaki birçok âlimin İslam dünyasındaki cebir ve tefviz temelli kader anlayışını eleştirmeleridir. O, bu eleştirilerin Batı kaynaklı olup kaza ve kader inancını zayıflatmaya yönelik olduğunu zannetmektedir. Sabri'nin esas çelişkisi, onun karşı çıktığı ulemanın kaza ve kaderle ilgili mevcut anlayışlara karşı ortaya koydukları fikirlerin, klasik Maturidi anlayıştan başka bir şey olmadığını bildiği hâlde, bunları Batılı kaynaklı görme gayreti ve her türlü yeniliğe karşı çıkma tabiatıdır. 


Mustafa Sabri'nin zihin yapısıyla ilgili verebileceğimiz bir diğer örnek vahdet-i vücud anlayışı ile ilgilidir. O, vahdet-i vücud anlayışını tasavvuftan ayrıştırmaya çalışmakta, bu anlayışın kendisinin tamamen karşı olduğu felsefeyle yoldan çıktığını zannetmekte, söz konusu anlayışı “vücudiyye” diye adlandırmakta, yani panteizm anlayışı ile aynı görmekte ve “sufiyye-i vücudiyye” şeklinde suçlamaktadır. Vahdet-i vücud'un eski doğunun sapıklığı olduğunu iddia eden Mustafa Sabri, Vahdet-i vücud anlayışına sahip sufilerin İslam filozoflarının sudur ve işrak anlayışı ile aynı kanaatte olduklarını ve bu grupların hepsinin; âlemi kadim (ezeli) gördüklerini, Tanrı ile âlemi bir ve aynı kabul ettiklerini ve Allah'tan başkasını, yani kâinatı inkâr ettiklerini vehmetmektedir. 


Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Osmanlı son dönemde oluşturulan ve dönemin önde gelen ulemasının katıldığı, içlerinde Babanzade Ahmet Naim'in de bulunduğu, Istılahat-ı İlmiyye Encümeni, yani ıstılahları belirleme komisyonu panteizmin karşılığının asla vahdet-i vücud olamayacağını, bunun karşılığının “vücudiyye”, yani varlıkçılık olması gerektiği hususunda fikir birliğine varmıştır. Bunun dışında; Ferit Kam, Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi, İsmail Fenni Ertuğrul, Mehmet Ali Ayni gibi pek çok aydın, vahdet-i vücud kavramının yaratma ile ilgili ciddi bir teori olduğunu söyleyerek kendi dönemlerindeki materyalistlere ve vahdet-i vücud karşıtlarına uzun cevaplar vermişlerdir. İslam düşünce tarihinde; Gazali, Yunus Emre, İbn Arabi, Sadreddin Konevi, Mevlana, ilk Osmanlı müderrisi 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Davudü'l-Kayseri, Molla Fenari, Molla Cami, Celaleddin Devvani, Ankaravi, Şeyhülislam İbn Kemal, Şah Veliyullah Dihlevi gibi yüzlerce sufi kelamcı, vahdet-i vücudun takipçisi olmuşlar, bunun bir çeşit yaratma olduğunu savunmuşlar ve tıpkı Maturidi gibi, yaratmanın ezeli olmasından yola çıkmışlardır. 
Sufiler, vahdet-i vücud konusunda, elbette Farabi, İbn Sina, Sühreverdi ve Molla Sadra gibi filozofların işrak, sudur veya nur metafiziği olarak adlandırdıkları teoriden yararlanmışlardır. Filozoflarla sufilerin görüşleri, çoğu noktada olduğu gibi, Tanrı âlem ilişkisi hususunda da hemen hemen birbirinin aynısıdır ve çok incelikli, derin içeriğe sahip bir yaratılış teorisi olma özelliğini korumaktadır. Mustafa Sabri gibi selefi zihniyete yakın birinin mutlak varlık, mucibü'n-bizzat, ayan-ı sabite, varlık-mahiyet ilişkisi, asaletü”İ-vücüd gibi kavramları anlamayıp veya anlamak istemeyip bu görüşü eleştirmesi, bu görüş sahiplerinin Allah'tan başkasının varlığını inkâr ettiklerini vehmetmesi ve tabiatçılıkla suçlaması, hatta muhakkik kelamcıların filozofların (dolayısıyla da sufilerin) yolundan gitmesine içerlemesi kendisinden beklenen bir husustur. Başta kelam ve tasavvuf olmak üzere İslam düşüncesinin şekillenmesinde büyük rol oynayan Farabi ve İbn Sina gibi filozofların, çoğunluğunu Ehl-i Sünnet ulemasının oluşturduğu vahdet-i vücudçu sufilerin fikirlerinin Mustafa Sabri tarafından tahrif edilmesi ve savunucularının tekfir edilmesine rağmen gelenekçilik ve sözde Ehl-i Sünnet müdafilerinin bunu görmezden gelmesi oldukça gariptir. 


Mustafa Sabri'nin zihniyetini anlama noktasında son ve kısa bir örnek de Kur'an'ın muciz tabiatı ile ilgilidir. İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Kâsâni 


gibi Hanefi usulcülerin isabetle savundukları; Kur'an'ın icazının lafzında değil manasında bulunması, Kur'an'ın lafzen yaratılmışken, mana olarak Allah'a ait olduğunun kabulü ve bunlara dayanarak namazda Kur'an'ın, mutlak anlamda, herhangi bir dilde okunabilmesi görüşlerini Mustafa Sabri reddetmekte ve Kur'an'ın tercümesinin, sözde karşı çıkmamakla birlikte, adeta imkânsız olduğunu savunmaktadır. Bu görüşlerini savunurken de bazı tahriflere giden Mustafa Sabri, zayıf bir rivayete dayanarak, Ebu Hanife'nin bu anlayıştan vazgeçtiğini iddia etmekte?, ama nasılsa 1191 yılında vefat eden büyük Türkistanlı fakih Kâsâni'nin Bedâ”iu5-Sanâi” adlı usul kitabında ve başka Hanefi eserlerde bu görüşün temellendirilerek ve usul yönü açıklanarak nasıl devam ettirildiğini gözden kaçırmaktadır. 


Mustafa Sabri ve şürekâsının, günümüzdeki taraftarlarının, ortak yönleri Türklük ve Maturidi akılcılığından, Farabi ve İbn Sina düşüncesinden, gerçekte medeniyetten nefret etmeleri, bunların hepsinden toptan istifa etmiş olmaları, kendi sığ düşüncelerine tapmaları ve bedevi hayata duydukları özlemdir. Arapları, Farsları ve gerektiğinde kendi etnik kimliklerini önde tutan bu sözde dindarların, tarihte yüzlerce yıldır yönetmediği çok az coğrafya kalmış ve hiçbirisinde ırkçılık yapmamış Türk milletini ve onun son kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni Batı'nın terimleriyle tanımlayarak, “ulus devlet” olarak görmeleri ve din dışı mütalaa etmeleri kesinlikle kabul edilemezdir. Cumhuriyet döneminde elbette birçok hatalar, yanlışlar yapılmıştır ancak bunu, özel bir şekilde kurgulanmış, Türkiye'nin İslam'dan ve dinden arındırılma çabası olarak görmek tamamen yanlıştır. 


* Prof. Dr. Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi 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DÜŞÜNCELER 


ORTA DOĞU'DA UNUTULAN İTTİFAK: 
CENTO 


Behçet Kemal YEŞİLBURSA * 


Uluslararası örgüt, “bağımsız ve egemen devletlerin veya hükümet dışı kuruluşların küresel ya da bölgesel ölçekte, genel ya da özel amaçlara ulaşma doğrultusunda iş birliğini sağlamak için kurdukları yapılar, mekanizmalar ve süreçler”! biçiminde tanımlanır. Peki, Bir uluslararası örgüt hangi koşullarda ve nasıl oluşur? Hangi koşullarda değişmeye başlar? Ne zaman hangi nedenlerle sona erer ya da çöker? Uluslararası örgütler neyi düzenler? İşte bu soruların cevaplarını Bağdat Paktı/CENTO örneğin- de buluyoruz. 


CENTO (Central Treaty Organization, Merkezi Antlaşma Örgütü); önceki adı ile Bağdat Paktı (1955-1959), Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve İngiltere arasında Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu'da nüfuz kurmasını önlemeye yönelik kurulan uluslararası güvenlik ve savunma örgütüdür.? 14 Temmuz 1958'de meydana gelen askeri darbeden sonra Irak'ın 24 Mart 1959'da Bağdat Paktı'ndan çıkması üzerine paktın adı 19 Ağustos 1959'da Merkezi Antlaşma Örgütü (Central Treaty Organization-CENTO) olarak değiştirilmiştir. CENTO 1979 yılına kadar karşılaştığı tüm zorluklara rağmen varlığını sürdürmüştür. Ancak 1979 yılında İran'da devrim olunca, yeni İran rejimi 11 Mart 1979'da, ertesi gün de Pakistan hükümeti CENTO'dan ayrıldıklarını açıklamış, bunun üzerine Türk hükümeti de 13 
Mart'ta yaptığı bir açıklamayla artık “CENTO'nun bölgede işlevini fiilen yitirdiğini” açıklamıştır. 


CENTO'nun oluşum süreci hemen hemen İkinci Dünya Savaşı sonlarına kadar gitmektedir. Savaş sonrasında yaşadığı yıkım ve artan Arap milliyetçiliği karşısında İngiltere Orta Doğu'da varlığını ve çıkarlarını sürdürme arayışına girmiştir. İki Savaş arası dönemde Mısır (1936), Irak (1932) ve Ürdün (1921) ile imzalamış olduğu ikili antlaşmaların yenilenmesi için adı geçen bu ülkelerden baskı görmektedir. 


Çİ: TÜRK YURDU 


1945-50 yılları arasında bu ülkelerle arasındaki antlaşmaları yenilemek istemiş ancak başarılı olamamıştır. 


Bunun üzerine 1950'den sonra bu ülkelerle olan ikili antlaşmalarını çok taraflı antlaşmalara dönüştürmek istemiştir. Bu çerçevede 1950-51 yılları arasında “Orta Doğu Komutanlığı” (Middle East Command-MEC) ve 1952-53 arasında da “Orta Do-Şu Savunma Organizasyonu” (Middle East Defence Organization-MEDO) projelerini devreye sokmuştur.1 


Savaş sonrasında İngiltere, 1936'da imzalamış olduğu ikili antlaşmayı çok taraflı bir antlaşmaya dönüştürerek Mısır ile olan sorunlarını -ki en önemli sorun Süveyş Kanal Üssü'dür- çözmek istemiştir. 
Bu amaçla 13 Ekim 1951'de Amerika, Fransa ve Türkiye ile birlikte Mısır'a eşit haklara sahip bir Orta Doğu Komutanlığı kurulmasını teklif etmiştir. Ancak bu teklif Mısır tarafından reddedilmekle kalmamış, Mısır Hükümeti 1936 İngiltere-Mısır antlaşması ile 
1899 Sudan antlaşmasını da fes etmiştir. Mısır, Orta 
Doğu Komutanlığı teklifinin 1936 antlaşmasından daha kötü olduğunu, çünkü sınırlı ve tek bir ülkenin işgalindeki bölgenin süre ve sayısı belirsiz daha fazla ülkenin işgaline açık hâle geleceğini belirtmiştir. Ayrıca Hükümet, Mısır ve Sudan'da İngiliz işgali sürdüğü sürece Mısır'ın ne Orta Doğu Komutanlığı ne de başka bir teklifi kabul etmeyeceğini açıklamıştır. 


Böylece Orta Doğu Komutanlığı düşüncesi kâğıt üzerinde kalmış ve uygulanabilirliği imkânsız hâle gelmiştir. Zira Amerika askeri güç kullanma niyetin- de değildi. Türkiye ise sadece NATO'ya girmek ve Amerika'dan askeri yardım almak için Orta Doğu Komutanlığına katılma arzusunda idi. Dahası Orta Doğu ülkeleri isteksiz idi ve İngiltere-Miısır ilişkileri 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de daha da kötüleşmişti. Ayrıca Orta Doğu Komutanlığının kendisine karşı yapılmış olduğunu düşünen Sovyetler Birliği de bu projeye şiddetle karşı çıkmıştır. 


Ancak başta İngiltere olmak üzere diğer üç kurucu ülke (Amerika, Fransa, Türkiye) Orta Doğu Komutanlığı kurulması fikrinden vazgeçmemiştir. 
1952 yılında ismi değiştirilmiş, “Komutanlık” yerine kulağa daha hoş gelebilecek olan “Savunma Organizasyonu” ismi kabul edilmiştir. Ancak bu yeni organizasyonun yapısı üzerinde kurucu ülkeler arasında bir türlü uzlaşma sağlanamayınca bu proje de başarısız olmuştur. Bu arada Türkiye, Arapların sonradan katılmaları ümidiyle Araplar olmaksızın “dükkânı açma ve müşteri bekleme” (setting up shop and waiting for customer) yaklaşımıyla harekete geçmeyi teklif etmiş ancak bu teklif Amerika ve İngiltere tarafından kabul görmemiştir. 


Orta Doğu Komutanlığı teklifi üzerine Mısır'da ve onu takip eden Suriye ve Lübnan'da İngiltere, Amerika, Fransa ve Türkiye aleyhine geniş gösteriler olmuştur. Mısır basını, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa, bu vesile ile Türkiye'ye karşı âdeta kampanya açmıştır. 16 Ekim 1951'de El-Dava gazetesi Türkiye'yi “üç Batılı devletin peşinde koşan bir köpek” olarak göstermiş ve Türkiye'nin mahvedilmesi gerektiğini yazmıştır. 22 Ekim 1951'de başka bir gazetede çıkan karikatürde Türkiye üç büyüklerin yani Amerika, İngiltere ve Fransa'nın “iple çektikleri bir köpek” gibi gösterilmiştir. Bunun üzerine Türk Hükümeti olayı Mısır Hükümeti nezdinde resmen protesto etmiş, Mısır Hükümeti de özür dilemiş ve karikatürün çıktığı gazete hakkında takibat 
yapılacağını bildirmiştir. Ancak çok geçmeden 6 
Kasım 1951'de aynı şekilde bir başka karikatür yayınlanmıştır. Bunun üzerine Türk basını da Mısır basınına karşılık vermeye başlamıştır. 


İngiltere'nin bu projeleri başarısız olduğunda, Amerika Dışişleri Bakanı Dean Acheson şöyle diyecekti: “Hiçbirimizin gerçekten Orta Doğu Savunma Organizasyonunun hep sürecek bir savunma organizasyonu ve savunma yeterliliğine sahip oldu-Şunu düşündüğüne inanmıyorum.” Amerikan Dışişleri Bakanlığının Orta Doğu Masası Şefi George McGhee ise daha açık sözlüydü. Ona göre: “Orta Doğu savunması sadece bir lapa topağıydı. Savunulabilecek yanı yoktu.” 


İngiltere'nin Orta Doğu'daki sorunlarını çözememesi üzerine devreye Amerika girmiştir. 1953 
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yılında Amerika, İngiltere'nin Mısır merkezli savunma projesinden vazgeçmiş, Türkiye, İran, Pakistan ve Irak'ın içinde yer alacağı “Kuzey Kuşağı Savunma Projesini” devreye sokmuştur.” Durumu bizzat yerinde incelemek ve alternatif bir çözüm üretmek üzere Amerika Dışişleri Bakanı Dulles kapsamlı bir Orta Doğu gezisine çıkmıştır. 9-29 Mayıs tarihleri arasında yedi Arap ülkesiyle birlikte İsrail, Hindistan, Pakistan, Yunanistan ve Türkiye'yi ziyaret etti. 
Gündeminde üç konu vardı: İngiltere-Mısır anlaşmazlığı, Arap-İsrail çatışması ve Orta Doğu savunması. 


11-12 Mayıs'ta Kahire'de Dışişleri Bakanı Mahmut Fevzi, General Necip ve Nasır ile görüştü. 
Fevzi, “Orta Doğu Savunma Organizasyonu fikrinin artık kesin olarak ortadan kalktığını, konunun doğası ve imzalanan belgeler arasında bazen çok derin fark olduğunu, belki şu an komünist değiliz ve olmak da istemiyoruz, fakat bu durum değişebilir” demiştir. General Necip ise “Mısır halkının öyle bir güvensizliği var ki şu an bir savunma anlaşması fikrini dinlemezler, hiçbir Arap ülkesinde hiçbir hükümet İngilizlerden nefret eden ve Amerika'ya kin besleyen halkın iradesi dışına çıkamaz, ancak hiçbir ülke tek başına ayakta duramaz ve Rusya'da dostumuz değil” diye cevap vermiştir. Ayrıca “Bizi İngiliz işgalinden kurtarın o zaman hüsnüniyetle (savunma konusunda) görüşme yapabiliriz” diye eklemiştir. Yani Necip, İngilizlerin Süveyş Kanal Üssünü boşaltmaları durumunda Orta Doğu Savunması konusunda Batı ile iş birliği yapabileceklerini ima etmiş oldu. 


12 Mayıs'ta Dulles ile yaptığı görüşmede Nasır, Fevzi ve Necip'in söylediklerini tekrar etmiştir. 
Dulles, Sovyetlere karşı kurulacak olan Orta Doğu Savunma Organizasyonun ve Mısır'ın buna katılmasının önemini vurguladığında, Nasır şöyle cevap vermiştir: “Sovyetler beş bin mil uzaklıkta ve onlarla hiçbir zaman sorunumuz olmamıştır. Bize hiçbir zaman saldırmamışlardır. Hiçbir zaman toprağımızı işgal edip burada bir üsleri olmamıştır, fakat İngilizler 70 yıldır burada. Benden 60 mil uzakta Süveyş Kanalında eli silahlı katili görmezden gelip, beş bin mil uzakta (elinde) bıçak tutan birinden korktuğumu nasıl gidip halkıma söyleyebilirim? “Her şeyin bir önceliği var” diye sorarlar. Ayrıca insanlar ülkelerini savunmadan önce bağımsızlıklarına sahip olmalıdır. Bunları kendi özgür irademizle yapmadıkça, paktları ya da güvenlik anlaşmalarını tartışmaya hazır değiliz” diye karşılık vermiştir. Kısaca Mısırlı 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liderler Dulles”a İngilizlerin Süveyş Kanal Üssünü boşaltana kadar Orta Doğu'da kurulacak hiçbir savunma örgütüne katılmayacaklarını açıkça deklare etmiş oldu. 


Dulles Suriye, Irak, Pakistan ve Türkiye'de daha olumlu bir izlenim edindi ve bu durum, dikkatini ve 
önceliğini bu ülkelere çevirmesine neden oldu. 26 
Mayıs'ta Başbakan Menderes ile yaptığı görüşmede Menderes, Orta Doğu Savunma Organizasyonunun Arapların dışında kurulması ve Amerika'nın yardımıyla Türkiye'nin Orta Doğu Savunmasının omurgası olması gerektiğini; siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal istikrarı ve Sovyetlere karşı kararlı tutumu sebebiyle bölgenin savunmasında Türkiye'nin öncelikli role sahip olmasının doğal olduğunu belirtmiştir. Dulles ise, “omurganın” önemli olmasına karşın etrafında “doku” bulunmasının da aynı şekilde önemli olduğunu söylemiş ve Menderes'in Arap ülkelerinin göz ardı edilmesi gerektiği fikrine de karşı çıkmıştır. Aynı gün Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile yaptığı görüşmede Bayar, Irak hariç Arap ülkelerinin sorunları çözülse bile Batı'nın yanında yer almayacaklarını söylemiştir. Bayar'a göre, Arapların kendi durumlarını mazur göstermek amacıyla ortaya koydukları İsrail, Süveyş ve birkaç Arap ülkesinin bağımsızlığı gibi güdümlü problemleri vardı. 
Ancak Bayar'a göre Irak daha güvenilir idi. 


Dulles”ın Orta Doğu gezisi, Orta Doğu'da İngiltere-Amerika ilişkileri bakımından tam bir dönüm noktası oldu. Artık Amerika bundan böyle Orta Doğu'da daha bağımsız bir politika izleyecek ve İngiltere'nin Orta Doğu politikasına artık koşulsuz destek vermeyecekti. Ancak bu mutlak surette Londra'ya muhalefet etmek anlamında da olmayacaktı. Amerika Orta Doğu'da yeni bir savunma örgütünün kurulması yönünde bölge ülkelerini özellikle de Türkiye ve Pakistan”ı teşvik edecekti. Zira Dulles, Orta Doğu gezisi sırasında, Türkiye ve Pakistan'ın Orta Doğu'da yeni bir savunma paktı kurulması yönünde en istekli iki ülke olduğunu görmüştü. 


Nitekim Amerika'nın “Kuzey Kuşağı” projesini heyecanla kabul eden Türkiye ve Pakistan kısa bir süre sonra, siyaset ve ekonomi alanlarında iki ülkenin güvenliğini ilgilendiren konularda iş birliği olanaklarının araştırılması konusunda anlaşmaya vardılar ve 19 Şubat 1954'te Amerika'nın desteğiyle bir savunma paktı kurmak istediklerini ilan ettiler. 
Ertesi gün Amerika, Pakistan'a askeri yardım verme kararını açıkladı. Ancak nihai anlaşma 19 Mayıs 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1954'te imzalandı ve hemen yürürlüğe girdi. Çünkü Türkiye-Pakistan antlaşmasının imzalanmasını beklemişti. Nihayet 2 Nisan 1954'te Türkiye ve Pakistan arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşması imzalandı. Anlaşma, karşılıklı menfaatler doğrultusunda sadece uluslararası meselelerde danışma, kültürel, ekonomik, teknik ve belli savunma konularında işbirliği imkânlarını sağlıyordu. Çünkü bir ittifak degildi ve taraflardan birine saldırı olması durumunda diğer taraf onun yardımına gitmek mecburiyetinde değildi. Savaş durumunda bir taraf diğerine yardım etmeye karar verse bile her ikisinin de (hem coğrafi hem de imkânları sebebiyle) birbirine yardım edebilme durumunda olmadığı açıktı. 


Arap ülkeleri arasında sadece Irak Türkiye-Pakistan Antlaşmasına olumlu tepkide bulunmuştu. 
Ancak Irak'ta Türkiye-Pakistan Antlaşmasına karşı çok fazla muhalefet de vardı. Irak Başbakanı Nuri Said Paşa'ya göre Dulles'ın Kuzey Kuşağı savunma fikri tam olarak tatmin ve ikna edici değildi. İngiltere bu projeye karşı idi ve proje Arap devletlerinin geniş katılımını sağlamıyordu. Irak Arap dünyasın- dan kopmak değil ona öncülük etmek istiyordu. Bu sebeple Nuri Said Paşa Irak'ın Arap dünyası, kuzey komşuları ve Batılı güçler arasında iş birliğini sağlayacak yeni bir formül arayışına girdi. Bu sırada Türkiye ve Pakistan, Irak'ın Türkiye-Pakistan Antlaşmasına girmesi için baskı yapıyordu. Irak'a “ya kabul et ya da terk et” (take it or leave it) politikası uygulamayı düşünmekteydiler. Ancak İngiltere buna engel oldu. Bu sırada Amerika da Türkiye-Pakistan Antlaşmasına gireceği umuduyla 21 Nisan 1954'te Irak'la bir askeri yardım anlaşması imzalamıştır. 


Nuri Said Paşa ise bir yandan 1957'de sona erecek olan 1930 İttifak Antlaşmasını zamanından önce sonlandırmak ve böylece kamuoyunu mem- nun etmek, ama öte yandan İngiltere ile savunma alanındaki ayrıcalıklı iş birliğini bölgesel bir savunma paktının şemsiyesi altına sokmak istiyordu. Bu amaçla 20 Eylül 1954”te İngiltere'ye gitti. Orada varılan mutabakattan sonra Irak'a dönüş yolu üzerinde Türkiye'ye gelmiş ve Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü ile görüşmüştür. 
Görüşmeler sonunda 18 Ekim 1954'te yayınlanan ortak bildiride, Türk-Irak dostluğunun her alanda aktif ve sıkı iş birliği hâline dönüştürülmesinin hem iki ülke hem de Orta Doğu için yararlı olacağı, Orta Doğu'da eşit şartlarda ortak bir güvenlik cephesinin bir an önce kurulması gerektiği vurgulanmıştır. 
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Nuri Said Paşa'nın daveti üzerine Başbakan Adnan Menderes 6 Ocak 1955'te Irak'a gitmiş ve yapılan görüşmeler sonunda 12 Ocak'ta Orta Doğu'da komünizm tehlikesine karşı iş birliğini öngören ortak bir bildiri yayınlanmıştır. Bu açıklamanın ardından çok geçmeden iki ülke arasında Bağdat'ta 24 Şubat 1955'te Türkiye-Irak Karşılıklı İşbirliği Antlaşması (Bağdat Paktı) imzalanmıştır.8 
Böylece Amerika'nın komünizm tehlikesine karşı kurmak istediği Atlantik'ten Pasifik'e uzanan bir savunma sistemi zincirinin son halkası da takılmış oluyordu.? Antlaşmaya aynı yıl 5 Nisan'da İngiltere, 23 Eylül'de Pakistan ve 3 Kasım'da da İran katılmıştır. Amerika ise Mısır'ı kışkırtmamak ve İsrail ile olan özel ilişkilerinde bir sorun yaratmamak için pakta tam üye olmamış ancak onu desteklemek üzere paktın sadece bazı komitelerine (faaliyetlerine) katılmıştır. 


NATO'nun aksine Bağdat Paktı'nda kesin yükümlülükler bulunmamaktadır. Pakt savunma alanında sadece bir iş birliği çerçevesi ortaya koymuş ve bu çerçevenin içinin üye ülkeler arasında yapılacak özel antlaşmalarla doldurulması öngörülmüştür. Nitekim bu bağlamda paktın imzalanmasından sonra ilk önemli gelişme 5 Nisan 1955te İngiltere ile Irak arasında paktın 5. Maddesinde öngörülen bir özel antlaşmanın imzalanması olmuştur. Bu antlaşma ile İngiltere'nin Bağdat Paktı'na katılması, 1930 
İngiltere-Irak Antlaşmasına son verilmesi, Irak'a silah sağlanması ve bir saldırı olması durumunda İngiltere'nin Irak'a yardım etmesi öngörülmüştür. 
Başka bir deyişle bu antlaşma ile İngiltere'nin Irak ile olan özel ilişkileri Bağdat Paktı'nın şemsiyesi altına konmuştur. Dolayısıyla İngiltere açısından, örgütün asıl amacı İngiltere'nin Orta Doğu'daki çıkarlarını ve varlığını korumaktı. 


Bağdat Paktı”na en büyük tepki Mısır'dan gelmiştir. Arap dünyasının lideri olan Mısır'ın genç başkanı Nasır, bu paktı Arap birliğine karşı bir tehdit olarak görmüş ve diğer Arap ülkelerinin (Suriye, Lübnan ve Ürdün gibi) pakta girmesini engellemiştir. Ayrıca Suudi Arabistan da pakta karşı çıkmıştır. Sonunda Nasır'ın pakta karşı giriştiği kampanyanın da etkisiyle hiçbir Arap devleti pakta katılmamış ve Irak Arap dünyası içinde yalnız kalmıştır. Bağdat Paktı Arap dünyasını birleştireceği yerde aksine bölmüş (Batı yanlısı olanlar ve tarafsız olanlar) ve Mısır ile Irak, başka bir deyişle, Nasır ile Nuri Said arasında soğuk savaşın başlamasına neden olmuştur. Sovyetler Birliği de pakta karşı çıkmış ve Bağdat Paktı Sovyetler Birliği'nin de Orta Doğu bölgesine girmesine engel olamamıştır. 


1956 Süveyş Savaşı sırasında paktın dört bölge ülkesi 7 Kasım'da Tahran'da ve 26 Kasım'da Bağdat'ta olağanüstü toplanarak, Mısır'a yapılan saldırıyı kınamış ve işgal kuvvetlerinin hemen çekilmesini istemiştir. Böylece zor duruma düşmüş olan Irak'a destek sağlanmıştır. Ayrıca Türkiye Araplara jest olarak Tel Aviv'deki Büyükelçisini geri çekmiştir. Süveyş Savaşı sonunda Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu'da artan itibarına ve komünizm tehlikesine karşı Amerikan Başkanı Eisenhower 5 Ocak 1957'de kendi adıyla anılan doktrin çerçevesinde doğrudan veya dolaylı komünizm tehlikesiyle karşı karşıya kalan ve yardım isteyen devletlere güvence vermiştir. Ancak bu girişimi sadece Bağdat Paktı'nın dört bölge ülkesi ve Lübnan olumlu karşılamıştır. Nitekim bu doktrin çerçevesinde Amerika'nın 1958'de Lübnan'a asker göndermesi verilen güvencenin tek uygulaması olmuştur. 


Dolayısıyla Bağdat Paktı'nın ömrü kısa olmuştur. 14 Temmuz 1958'de General Kasım'ın yaptığı askeri darbeden sonra Irak, 24 Mart 1959'da Bağdat Paktı'ndan resmen ayrıldığını açıklamıştır. Irak paktan ayrılınca örgütün merkezi 19 Ağustos 1959'da Ankara'ya taşınmış, adı da Merkezi Antlaşma Teşkilatı (Central Treaty Organization-CENTO) olarak değiştirilmiştir. Ancak paktın metninde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Merkezi (Central) denilmesinin sebebi ise pakt bölgesinin (Türkiye-İran-Pakistan) NATO ile SEATO arasında bulunmasındandı. 
Pakt yeni kimliğiyle daha çok ekonomik, kültürel ve teknik işbirliği alanlarına yönelmiştir. CENTO'nun amacı taraflar arasında güvenlik ve savunma konularında iş birliği sağlamak olarak belirlenmiş olmasına rağmen örgüt daha çok ekonomik, kültürel ve teknik iş birliği alanında faaliyet göstermiştir. 
CENTO'nun NATO gibi bir komuta merkezi olmadığı gibi kendisine bağlı birlikler de yoktu. Sadece İngiltere'nin Kıbrıs'taki hava gücü aynı zamanda CENTO gücü olarak düşünülmüştür.'9 


CENTO 1979 yılına kadar karşılaştığı tüm zorluklara rağmen varlığını sürdürmüştür. Ancak 1979 
yılında İran'da devrim olunca, yeni İran rejimi 11 
Mart 1979'da “yalnız emperyalistlerin çıkarlarını koruduğu” gerekçesiyle CENTO'dan çekildiğini, ertesi gün de Pakistan hükümeti CENTO'nun “Pakistan'ın güvenliğini koruyamadığını” belirterek üyelikten ayrıldığını ve bağlantısızlar hareketine katıldığını 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açıklamıştır. Her iki ülke bu yoldaki kararlarını zamanında Türkiye'ye bildirince, Türk hükümeti de 13 
Mart'ta yaptığı bir açıklamayla artık “CENTO'nun bölgede işlevini fiilen yitirdiğini” açıklamıştır. 


CENTO'nun beklentilerini karşılamadığını düşünen üç bölge ülkesi Türkiye, İran ve Pakistan aralarındaki ekonomik ve kültürel işbirliğini geliştirmek amacıyla 22 Temmuz 1964'te Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği (Regional Co-operation for Development-RCD) adlı yeni bir örgüt kurmuşlardır.'! Ancak tüm çabalara rağmen RCD yeterince gelişme gösterememiş ve yerine 29 Ocak 1985'de aynı ülkeler tarafından Ekonomik İşbirliği Örgütü (Economic Co-operation Organization-ECO) kurulmuştur.'? 1991'de Sovyetler Birliği dağılınca bu yeni örgüte beş Türk Cumhuriyeti ve Tacikistan da katılmıştır. Ancak bugüne kadar iş birliği yeterince gelişememiştir. 


1958'de Irakta darbe olunca ortaya çıkan boşluğu ve kaygıları gidermek üzere Amerika ile CENTO'nun üç bölge ülkesi (Türkiye, İran ve Pakistan) arasında 5 Mart 1959'da ayrı ayrı ikili antlaşmalar imzalanmıştır. Bu antlaşmalarda Türkiye, İran ya da Pakistan'a bir saldırı olması durumunda, ilgili devletin isteği üzerine Eisenhower Doktrini çerçevesinde askeri kuvvet kullanmak da dâhil Amerika'nın her türlü yardımı yapacağı belirtilmiştir. Ancak bir NATO ülkesi olan Türkiye açısından bu antlaşma ülkenin dış güvenliği için yeni bir güvence ortaya koymuş değildir. Ayrıca bir NATO üyesi için fazladan bir askeri yardım da söz konusu olmayacaktı. Hatta İran ve Pakistan'a bile askeri ve ekonomik alanlarda yeterli yardım yapılmayacağı zamanla anlaşılacaktı. Peki, o zaman bu antlaşmalar niçin yapılmıştı? Bu antlaşmalar Irak'ın başına gelenlerin diğer ülkelerin de başına gelmemesi için yapılmıştı. Yani dış tehditten ziyade iç tehditlere karşı yapılmıştı. 


Burada sorulması gereken diğer soru şu: Bu ikili antlaşmalar, CENTO çerçevesinde imzalandığına ve CENTO'da 1979'da ortadan kalktığına göre, geçerliliklerini hâlen sürdürüyorlar mı? 1979'da İran'da devrim olunca, İran hükümeti buna son vermiştir. Ancak ne Amerika ne de Türkiye ve Pakistan son vermiş olmadığına göre onlar arasında bu ikili anlaşmaların bugün de geçerli oldukları söz konusu olabilir mi? 


NATO ve SEATO gibi CENTO da kültürel ve bilimsel araştırmalara destek olmuştur. Mesela; halk 


Çİ: TÜRK YURDU 


sağlığı ve uygulamaları konusundaki çalışmalara, kültürel çalışma programlarına, nükleer ve uygulamalı bilim çalışmalarına, kırsal kalkınma çalışmalarına, ormancılık, su kaynakları, narkotik kontrolü, madencilik, bilimsel iş birliği, haberleşme, hava trafiği ve güvenliği gibi. Ayrıca üye ülkeler arasında kara ve demiryolu, liman ve havayolu projeleri de hayata geçirilmiştir, mesela Türkiye-İran-Pakistan demiryolu projesi gibi. 1960 yılında CENTO, tarım, eğitim, sağlık, ulaşım ve ekonomik gelişmeyle ilgili toplam 37 projeye destek olmuştur. Ayrıca CENTO'nun belli başlı çalışma konuları arasında ulaştırma hizmetlerinde iş birliğinin geliştirilmesi, uluslararası bir havayolu şirketi kurulması, denizyo- 


CENT'O, üye devletlerin sadece savunma politikalarındaki uyumdan, planlamadan, eğitimden ve malzemeden sorumluydu. 
Savunma ve güvenlik konusunda yapılacak işbirliği ise üye ülkeler arasında 


yapılacak özel antlaşmalara 


bağlı idi. 


lu taşımacılığında iş birliği yapılması, ticaret odaları arasında iş birliği, ortak ihracat imkânları, petrol ve enerji alanında ortak çalışmalar yapılması, turizmin geliştirilmesi, vizelerin kaldırılması, serbest dolaşım imkânlarının sağlanması, kültürel iş birliğinin geliştirilmesi, çalışma ve burs imkânlarının sağlanması gibi konular yer almıştır. 


CENTO, NATO gibi askeri bir komutanlığa sahip değildi. Sadece savunma ve güvenlik konularında üye ülkeler arasında iş birliği öngörülmüştü. 
CENTO, üye devletlerin sadece savunma politikalarındaki uyumdan, planlamadan, eğitimden ve malzemeden sorumluydu. Savunma ve güvenlik konusunda yapılacak iş birliği ise üye ülkeler arasında yapılacak özel antlaşmalara bağlı idi. Üye ülkeler arasında sadece İngiltere Kıbrıs'ta bulunan bazı kuvvetlerini CENTO'ya destek amaçlı kullanabileceğini açıklamıştı. Amerika'nın CENTO'ya yönelik özel bir yükümlülüğü yoktu. Ancak CENTO üyeleri yılda bir kez asra Körfezi'nde “Midlink” adı verilen büyük çaplı bir deniz tatbikatı yapmakta idi. Yine yılda bir kez “Şahbaz” adı verilen bir hava tatbikatı yapılmaktaydı. Ayrıca arama ve kurtarma tatbikatları da düzenlenmekteydi. 


CENTO'nun desteği ile 1963'te Trabzon ve 1969'da da İskenderun limanları yenilenmiştir. Yine Türkiye-İran karayolu (İskenderun-Cizre-Zencan-Tebriz-Tahran) ile İran-Pakistan karayolu (Tahran-Kirman-Çuetta-Karaçi) bağlantıları bir CENTO projesidir. Ayrıca Türkiye-İran (Muş-Van-Tebriz-Tahran) ile İran-Pakistan demiryolu projeleri de CENTO tarafından gerçekleştirilmiştir. Böylece Avrupa'dan Pakistan'a kesintisiz demiryolu bağlantısı sağlanmıştır. Bununla birlikte yol-otoyol yapımı ve bakımı konusunda uzman ve kaynak yardımı, bilgi paylaşı- mı sağlanmıştır. 


Londra ile bölge ülkeleri arasında ve bölge ülkelerinin birbiri ile telefon bağlantısının sağlanması için zamanının en uzun mikrodalga ağı CENTO tarafından kurulmuştur. Yine (kısa ve uzun) yüksek dalga radyo ağı kurulmuş, bölgedeki yirmi iki şehirle bağlantı sağlanmış ve ayrıca askeri haberleşme ağı kurulmuştur. Güvenliğin yanı sıra askeri ve sivil hava trafiğinin düzenlenmesi için radar istasyonları da kurulmuştur. Bu bağlamda İran'da dört radar istasyonu kurulmuştur. Tüm bu projelere en büyük kaynak İngiltere ve Amerika tarafından sağlanmıştır. 


Ayrıca her alanda uzman eleman desteği de sağlanmıştır. Mesela bu bağlamda 1970 yılında İngiltere (bölge ülkelerine) 65 uzman sağlamış ve 335 bin sterlinlik malzeme hibe etmiştir. Yine 1970 yılında bölge ülkelerinden 270 öğrencinin İngiltere'deki üniversitelerde lisansüstü eğitim almasına imkân sağlanmıştır. Mesela bilimsel çalışmalar için İngiltere yıllık 45 bin sterlin bölge ülkelerine yardımda bulunmuştur. Ayrıca karşılıklı bilim insanı değişimi yapılmış ve Tahran Üniversitesi'nde nükleer araştırma enstitüsü açılmıştır. Bu konularda İngiltere'den çok daha fazlasını Amerika yapmıştır. 


Bağdat Paktı'na göre CENTO daha uzun ömürlü bir örgüt oldu ve muhtemelen İran'da devrim olmasaydı daha uzun ömürlü olabilirdi. CENTO, Amerika ve İngiltere'nin Orta Doğu'daki stratejileri çerçevesinde Batı yanlısı bölge ülkelerini bir araya getiren bir ittifaktı. Amerika isteyince Türkiye'deki laik iktidarların bile İslam ülkeleriyle ortak örgüt kurabilmelerinin en tipik örneği Bağdat Paktı, CEN-TO ve RCD'dir. Bağdat Paktı ya da CENTO o dönemde Türkiye'nin üçüncü dünya ülkeleriyle aynı çatı altında bulunduğu tek yapıydı. Ancak CENTO tipik bir üçüncü dünya örgütü de sayılmazdı. Zira İngiltere üyesiydi ve Amerika tarafından da destekleniyordu. 


CENTO, unutulan bir örgüt mü? Evet, özellikle de yumuşama döneminde. Yani 1962 Küba krizin- den sonraki dönemde. Başarılı bir örgüt mü? Ekonomik, kültürel ve teknik iş birliği konularında, evet, fakat askeri alanda, hayır. Peki, günümüzde bölge ülkeleri arasında Sadabat Paktı, Bağdat Paktı ya da CENTO gibi bir örgüt kurulmalı mı? Ya da kurulabilir mi? Kurulmalı, ancak çok zor görünüyor. 


Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 


Mehmet Hasgüler ve Mehmet B. Uludağ, Uluslararası Örgütler, (İstanbul: Alfa Yayınları 2012), s. 1-11. 


CENTO hakkında daha fazla bilgi için bkz. Guy Hadley, CENTO: The Forgotten Alliance, (Sussex: University of Sussex, 971). 
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Orta Doğu Komutanlığı ve Orta Doğu Savunma Organizasyonu konusunda daha fazla bilgi için bkz. Behçet Kemal Yeşilbursa, Orta Doğu'da 


Emperyalizm, (Bursa: Sentez Yayınları, 2017). 


5 Behçet Kemal Yeşilbursa, Orta Doğu'da Emperyalizm, (Bursa: Sentez Yayınları, 2017), s. 125-126. 


6 Yeşilbursa,a.g.e,, 5. 125-126. 


7 Kuzey Kuşağı savunma projesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Behçet Kemal Yeşilbursa, Orta Doğu'da Emperyalizm, (Bursa: Sentez Yayınları, 


2017). 


8 Bağdat Paktı konusunda daha fazla bilgi için bkz. Behçet Kemal Yeşilbursa, The Baghdad Pact: Anglo-American Defence Policies in the Middle 
East, 1950-1959, (London: Routledge, 2013). Ayrıca bkz. Ömer Osman Umar, Bağdat Paktı, (Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2013). 

9 Atlantik bölgesi ve Avrupa için 1949'da kurulan NATO, Pasifik bölgesi için 1951'de Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerika'nın oluşturduğu ANZUZ, 
1954'de Güneydoğu Asya bölgesi için kurulan SEATO ve nihayet 1955'de Orta Doğu bölgesi için kurulan Bağdat Paktı. 

10 1965'de ve 1971'de Pakistan Hindistan'la yaptığı savaşlar sırasında CENTO müttefiklerinden yardım beklemiş ama umduğu desteği bulamamıştır. 
Amerika ve İngiltere'nin de desteklemiş olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 20 Eylül 1965'de kabul ettiği 211 sayılı karar ile her iki tarafa silah satışını yasaklamıştır. 1971'de ise Amerika Pakistan'a çok sınırlı bir askeri yardımda bulunmuştur. 

11 RCD programının başlamasında (1964) 12 yıl sonra 22 Nisan 1976'da İzmir'de toplanan RCD zirvesinde (Fahri Korutürk, Zülfikar Ali Butto, İran 
Şahı) bölgeler arası ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve Yatırım ve Kalkınma Bankası kurulması kararı alınmıştır. ROD ile ilgili daha fazla 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bilgi için bkz. Behçet Kemal Yeşilbursa, Number: 4 July 2009), pp. 637-660. 


he Formation of RCD: Regional Cooperation for Development”, Middle Eastern Studies, Volume: 45, 


12 ECO, Bağdat Paktı ve CENTO'nun tek mirasıdır ve üye ülkeler arasında ciddi bir sınır ya da azınlık sorunu yoktur. Ayrıca üye ülkelerin bitişik yani 


aynı Avrupa Birliği gibi sınırdaş olduğu bir yapıdır. 
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İlahiyat Fakültesi 


Türkiye'nin Beka Sorunu ve Dini Boyut 


İnsan sosyal bir varlıktır; kendini inşa etme ve insanlaşma süreci kendilik bilincini diri tutarak toplum içinde gerçekleşir. Bu bakımdan “beka” sorunu denilince toplumu ayakta tutan fikirler, değerler ve devletle ilgili belirsizliklerden ve buna bağlı korkulardan kaynaklanan, gelecekle ilgili umutları karartan birtakım sorunlar akla gelmektedir. İnsanca yaşamak insan onurunun her şeyin üstünde tutulduğu, temel hak ve özgürlüklerin korunduğu, adaletin hayatın bütün alanlarında hakim kılındığı bir vatanda, özgürlük ve sorumluluk bilinciyle yaşamak demektir. Bu ihtiyaçlar adalet devletini gerekli kılar. Toplumu ayakta tutan devlet, devleti var ve anlamlı kılan da “adalet”tir. İşin gerçeği “adalet” bekanın kök ilkesidir. 


Devlet, insanoğlunun binlerce yıllık tercübesinin sonucunda üretmiş olduğu, insanın toplu hâlde, güven içinde insanca yaşamasını sağlamak için, insanı yaşatmak için var olan bir kurumdur. Bir başka ifadeyle “Belli sınırlar içindeki insan topluluğuna ait siyasi hakimiyetin teşkilatlanmış şekli”dir. Devlet sınırları belli olan bir toprak parçası üzerinde kurulur; o sınırlar içinde yaşayan insanlar (tebaa) vardır ve toplumsal hayatın akışını sağlayan yargı, yasama ve yürütme işlevlerine sahip, toplum adına güç kullanabilecek kurumsal yapılar mevcuttur. İnsanlık tarihinde en köklü devlet geleneğine sahip milletlerden birisi Türklerdir. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti”ni halkı Müslüman olan diğer ülkelerden farklı kılan hususların başında işte bu devlet geleneği gelir. Sarı Saltuk'un Osman Bey'e söylediği şu sözler Türk devlet geleneğini doğru anlayabilmek bakımından önemlidir: “Ey Oğul! Tanrı; sana ve nesline saadet, devlet ve izzet nasip etmiştir. 


Asla gazayı elden bırakmayın. Adalet ve doğruluktan ayrılmayın. Fakirlerin bedduasından kaçının. Halkı incitmeyin, Hakk'ın yolundan çıkmayın. Ahlaklı olun. Hazret-i Peygamber'in dediklerinden sapmayın. Doğru yolu gözetin. Bağışlarda bulunun. Garibi hoş tutun. Zulüm ve haksızlık yapmayın. Bir kulağınız halkta olsun, halkın durumundan her zaman haberiniz olsun. Gafil olmayın. Sana vasiyetim bu ola ki özellikle kadıları, valileri ve boy beylerini sürekli teftiş edin. Adil olsunlar. Mülk sahibi ol, halk sana tabi olsun. Rüşvet alana, cezasını mutlaka ver. Kafire itibar etme, onları hakim eyleme. İslam dininde ihtiyaç gibi gösterip onlara güvenme. Meşru olmayan iş yapma!”. Osmanlı'yı anlamak için bir tür anahtar niteliği taşıyan Saltukname'de Sarı Saltuk Osman Bey'e “adalet ve doğruluktan ayrılma” diye nasihat ediyor. 


Din de devlet de insan için, insanı yaşatmak için vardır. Bu bakımdan devletin dininin adalet olduğunu hemen belirtmek ihtiyacı hissettik. Bir toplumda adaletsizlik dinle meşrulaştırılmaya başlamışsa, o toplumun beka sorunları açıkça görülür hale gelmiş demektir. Dinin temel işlevlerinden birisi sembolik birleştiricilik ve sosyalleştirme, bütünleştirmedir. Bir toplumda din bırakın birleştirmeyi birtakım ayrılıkçı duruşlara meşruiyet kazandırmaya başlamışsa, o toplumun beka meselesi var demektir. Aynı şekilde ne acılar, ne de başarılar toplumu birleştirebiliyor ise, beka sorunu tahammül sınırlarını aşmaya başlamış demektir... Varlığını sadece “tüketicilik” üzerinden anlamlandırmaya başlayan toplumların yaratıcı yetileri yavaş yavaş dumura uğramaya başlar. Üretmeksizin tüketerek var kalmaya çalışan toplumların bağışıklık sistemi çöker; daha fazla tüketebilmek için birbirlerini yemeye başlarlar. Beşeri plandaki yaratıcılığın zirvesinde bilim ve sanat vardır. Bilim ve sanatın itibarsızlaştırıldığı toplumların da özne olması mümkün olmayacağı gibi, özgürlüklerini korumaları da mümkün olmaz. Çünkü üretmeksizin tüketmeyi hayat tarzı hâline getirenler, son tahlilde üreticilerin kölesi olmak durumunda kalırlar... 


* Alparslan Türkeş'in doğumunun 100. yılı anısına "Türkiye'nin Beka Meselesi ve Ortadoğu" Paneli. 18 Kasım 2017, Milli Kütüphane Konferans Salonu 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Biz bir ilahiyatçı, bir sosyal bilimci gözüyle beka sorunun daha çok dini boyutunu ele almak, daha doğrusu birlikte düşünmek istiyoruz. İçinden geçtigimiz süreçler, din dili ile siyaset dilinin örtüşüyor olması, dinle irtibatlı her meselenin doğru görülmesini de, doğru anlaşılmasını da, doğru değerlendiri!- mesini de oldukça güçleştirmiştir. Maalesef insanların önemli bir kısmı din söz konusu olduğu zaman işitme, görme, anlama ve düşünme yetilerini askıya alabilmektedirler. Çoğu zaman “günah ve dinden çıkma korkusu” din alanında eleştirel düşünmenin önüne geçmektedir. Buna birtakım din tüccarlarının dinin akılla irtibatının olmadığı şeklindeki telkinlerini ekleyecek olursak, meselenin vahametini daha iyi kavrayabiliriz. Bu gerçekten de bir beka sorunudur. Dinin sağlıklı düşünmenin önünde her sebeple olursa olsun, engel olmasının önüne geçmediğimiz müddetçe, insanlar düşünmenin namazdan, oruçtan önce “farz” olduğunu yeniden anlamadıkları müddetçe beka sorunun üstesinden gelmek pek mümkün olmayacaktır. Çünkü son iki asırdır yaşadığımız acıların da, bütün insanlığı etkileyen krizleri en ağır şekilde Müslümanların yaşamasının da arkasında aklın devre dışı bırakılması yatmaktadır. Kur'an'ın ifadesiyle “Yeryüzündeki canlıların en kötüsü akletmeyenlerdir”; “aklını kullanmayanların üstüne pislik yağar.” (10/100) Böylesine hayati bir sorunun üstesinden gelebilmek, toplumu değiştirip dönüştürebilecek karar yeter sayısını bulmakla mümkün olabilir. 
Bunun için diyoruz ki gelin hep birlikte düşünelim. 
Çünkü beka sorunu hepimizi ilgilendirmektedir. Bu çatı çöktüğü zaman kim olursak olalım, hepimiz onun altında kalmış olacağız. 


Sadece Türkiye'de değil, bütün İslam coğrafyasında ciddi sorunlar var ve hemen hepsinin bir şekilde dinle ve din anlayışıyla irtibatı mevcuttur. Ölümler, hatta günahsız insanların, çocukların ölümü bile dinle meşrulaştırılmak istenmektedir. Ölen de öldüren de “Allahu ekber!” diye bağırmasına rağmen, Müslümanlar birbirlerinin sesini duymamaktadırlar. 
Belki de bu sesleri duyabilseler, birbirlerini öldürmekten vazgeçeceklerdir. İçinden geçtiğimiz süreler dinin birleştiricilik vasfını erittiği gibi, mütedeyyin insanın güvenilirliğini ciddi manada tüketmeye başlamıştır. Müslüman insanın, İslam'a ve İslam'ın yüksek evrensel değerlerine ne kadar ihtiyacı var bilmiyorum; ama insanlığın İslam'ın yüksek değerleri ne gerçekten ihtiyacı vardır. Yeri gelmişken Akif'i ve 
1913 yılında dile getirdiklerini hatırlamadan geçmek 
olmaz: “Ey millet, uyan! Cehline kurban gidiyorsun! 
İslam'ı da “batsın!” diye tutmuş yediyorsun! Allah'tan 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utan: Bari bırak dini elinden... Gir leş gibi topraklara kendin, gireceksen!” 


Şimdi bu bağlam içerisinde önce Türkiye'nin içinde bulunduğu konum, Türkiye'nin tarihten gelen kültürel ve coğrafi birikimi ve köklerinin derinliği gerçeği Ortadoğu coğrafyasından, Balkanlara oradan da, Kafkaslara kadar Türkiye'nin göz ardı edilemeyeceğini ortaya koyuyor. Ama biz bu gerçeğin ne kadar farkındayız? Sorunun bence kritik yeri burasıdır. 
Bence bunu düşünmemiz gerekiyor. Bir başka gerçeklik daha var. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin Türkçe, biz çok önemsemesek de dünyanın çok önemli dillerinden biridir. Balkanlarda Türkçe konuşulur. İran'da Türkçe konuşulur. İran'ın en ücra köşelerine bile gittiğimizde Türkçe ile derdimizi 
anlatabiliriz. Zaten herkesin bildiği bir şeydir bu, 80 
milyonluk İran nüfusunun yarısı Azerbaycan Türk'ü, bizim insanlarımızdır. Orta Doğu politikasını hesaba katarken bunu da düşünmek durumundayız. 


Dolayısıyla burada bizim problemimiz, her şeyden önce bir ufuk daralmasıyla ilgilidir. Bize yıllarca dediler ki: “Siz adam olmazsınız.”. Biz de galiba bunu içselleştirerek, “Biz adam olmayız.” dedik. Evet, eğer biz de “Adam olmayız.” diyorsak ve bu kanaati sürdürmeye devam edersek bu durum, öğrenilmiş çaresizlik hikâyesinden başka bir şey olmayacaktır; emin olun bundan kurtulmayı düşündüğümüzde çok geç kalmış olacağız. Ama biz bir başka ifade ile adam olmak mecburiyetindeyiz. Alternatifimiz yoktur. Cenabı Allah bu milleti özne olarak yaratmış. Bu millet özne olmazsa varlığını sürdüremez, tarihin sahnesinde yer alamaz. 


Önce Orta Doğu'dan bir ufuk turuyla, daha sonra Türkiye'nin iç meselelerinden çözüm önerileriyle konuşmamı tamamlayacağım. 


Irak'ta ciddi Türk varlığı vardır. Bu Türklerin bir yarısı Sünni, diğer yarısı Şii'dir. Şu anda basının dillendiriş biçimine bakarsak oradaki Türk varlığının bir özgül ağırlığı dışa yansıyor mu? Oradaki Türkler hak ettikleri değeri Türkiye'den görüyor mu? Türklerin yarısı Şii, yarısı Sünni ve nitekim daha sonraki gelişmeler bu gerçeğin çok acı boyutlarını ortaya koydu. IŞİD katliamından orada en çok zarar gören ve en çok darbe yiyen oradaki Şii Türkler oldu. 
Ama Türkiye'de kimsenin kılı kıpırdamadı. Bu sefer ne oldu? Bir başka dalga esince bu sefer de Sünni Türkler o dalgadan payını aldılar. Bu durum öncelikle Irak örneğindeki gibi Şiilik, Sünnilik tartışmasının Arapların ve Farsların meselesi değil, Türklerin ve Türkiye'nin meselesi olduğu gerçeğini açık seçik 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ortaya koyuyor ki, bu mesele son derece ortada olan bir gerçek. 


Benim en büyük korkularımdan biri, İran ile Türkiye'nin iki devlet olarak karşı karşıya gelmesidir. 
Aslında böyle bir şeyi telaffuz etmek bile yeterince rahatsız edicidir. Fakat muhtemel sorunların üstesinden de ancak doğru bilgi ile gelinebilir. Türk tarihinin ve Türk kültürünün kökleri bugünkü İran topraklarındadır. Alpaslan'ın mezarı Isfahan'dadır. Isfahan, 16. 
asırdaki “Safevi Rönesansı”nın bugün bile insanı büyüleyen örneklerinin hâlâ göz kamaştırmaya devam ettiği bir yerdir. İran ve Azerbeycan'la ilgili hususları konuşurken, tartışırken mutlaka konunun tarihi ve sosyo-kültürel boyutunu hesaba katmak gerekmektedir. Allah muhafaza, İran-Türkiye arasındaki bırakın çatışmayı, yersiz anlaşmazlıklar bile temelde Türklerin meselesi olarak karşımıza çıkacaktır. Geçmişi biraz dikkatlice okuyacak olursak, 8 yıl süren İran-Irak savaşında bile iki taraftan da daha çok Türklerin hayatını kaybettiğini görebiliriz. 

İran denildiği zaman Türk kültürünün ve Türk varlığının akla gelmesi ne kadar doğru ise, tam tersine konunun hemen Şiilik üzerinden dile getirilmesi de bir o kadar yanlıştır. Şia'nın yaşayan en büyük kolu olan İmamiyye, İran Anayasası'nda da yer alan resmi mezheptir. Ancak İran'da Ehl-i Sünnet geleneğinden gelen Türkler de vardır. Türkmen-Sahra bölgesinde yaşayan Türkmenler Şii değildir. “İki devlet, tek millet” diye övünerek söz ettiğimiz Azerbaycan'ın nüfusunun 9670-75'i Şii'dir. Şiilik, Sünnilik meselesinin niçin Türklerin meselesi olduğunu, niçin Türkiye'nin meselesi olduğunu, sadece şu söylediğim demografik yapıyla ilgili bilgiler bile anlatmaya yeter diye düşünüyorum. 


Türkiye'nin içine isterseniz azıcık bir dönelim. Türkiyede “Ben Kızılbaş'ım, Bektaşi'yim, Alevi'yim.” diyenlerin Şiilik ile organik bağı yoktur. 
Ama Türkiye'de pek çok insanın kafasında Alevi iseniz Şii/siniz gibi bir algı vardır. Bizim “Alevi'yim, Bektaşi'yim.” diyen insanlarımız en katı tavrı koyanlar. Ama Sünni kesimin kafasında böyle bir önyargı çıkıyor karşımıza. Meseleye bir başka açıdan bakın. 
Türkiye'de “ben Caferi'yim.” diyen insanlarımız var. 
Bu insanlarımızın önemli bir kısmının dini açıdan liderliğini yapan önderleri, hocaları İran'da, Kum'da eğitim görüyor. Ondan sonra geliyor Türkiye'ye. 

Demek ki Şiilik Sünnilik meselesi böyle hafife alınacak bir mesele değil. Öyleyse öncelikle bu meselenin dindeki yerini tespit etmek gerekecektir. Birkaç basit soru üzerinden düşüncelerimizi berraklaştırmaya çalışabiliriz. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sağlığında mezhepler var mıydı? Cemaat, tarikat var mıydı? Hayır! O zaman adına Şiilik deyin, Sünnilik deyin bütün bu mezhepler Peygamber'in vefatından sonra ortaya çıkan beşeri oluşumlardır. Yani 4 halife döneminde Şiilik de yoktu Sünnilik de yoktu. Ne Hz. 
Peygamber, ne de Kur'an herhangi bir mezhepten söz eder. Kur'an size der ki “Va'tasımü bihablillâhi cemiân vela teferreku..” yani “Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılığa düşmeyin” der (3/103). Bir başka ayette “dinlerini parça parça yapanlar gibi olmayın” diyerek bizi uyarır ve “Her hizip, her topluluk kendi sahip olduğuyla övünür.” (30/32) ifadesiyle bugün de geçerli olan tehlikeye, “sadece kendi anlayışını, kendi görüşünü İslam'la özdeşleştirme” tehlikesine işaret eder. Bu tespitlerden çıkan açık gerçeği şöyle ifade etmek mümkündür: Müslüman olmak için herhangi bir mezhebe, meşrebe, tarikata mensup olmak gerekmez; bütün bu oluşumlar beşeri oluşumlardır; bunların hiçbirisi, hiçbir şekilde İslam'la özdeşleştirilemez. 


Bu tespitimiz bugün mevcut olan mezhep, tarikat, cemaat vb. oluşumlara savaş açalım, onları yok edelim anlamında değildir. Bizler taraf da, karşı da olsak mezhepler vardır ve insanların din anlayışları bu tür oluşumlar üzerinden şekillenmektedir. Üstelik hiçbirimiz, içinden geldiğimiz geleneği seçmiyoruz; yani hemen herkes ait olduğu geleneği hazır buluyor. 
Sanıyorum sorun tam da burada başlıyor: Mezhep, tarikat, cemaat vb. oluşumların din gibi telakki edilmesi. Bir başka ifadeyle, beka sorununun dinle ilgili boyutu, mezheplerden ve benzeri oluşumlardan degil; bunların dinin yerine ikame edilmesinden kaynaklanmaktadır. Demek ki taraf veya karşı olmanın ötesinde bir gerçek vardır: Mezhep, cemaat, tarikat bir vakıadır; ancak dinin kendisi değildir; dinin anlaşılma biçimleri ile ilgili tezahürlerdir. Öyle ise bu tür oluşumların dindeki yerini sorgulamak gerekecektir. 
Bunu sorgulayacağız. Burada iki hususa dikkat çekmekte fayda vardır: Birincisi ifade etmeye çalışmıştık: Bir kimsenin Müslüman olması için herhangi bir tarikata, mezhebe bağlı olması gerekmez. Yani mezhep, meşrep, tarikat, cemaat bütün bunlar dinin anlaşılma biçimleridir. Ne var ki din alanındaki cehalet, din ile meşrulaştırıldığı için, din alanında sorgulama süreçlerinin işletilmesi, eleştirel düşüncenin gelişmesi pek kolay olmamaktadır. Herhangi bir dini oluşuma aidiyet hissedenler mezhebini, cemaatini, tarikatını din yerine koymaktan çekinmemektedir. Ardından da “Yahudiler 71, Hristiyanlar 72, benim ümmetim Müslümanlar da 73 fırkaya ayrılacak, 72 tanesi cehenneme 1 tanesi cennete gidecek.” şeklinde Hz. 
Peygamber'e isnat edilen rivayeti esas alarak sadece kendi grubunun “kurtuluşa eren fırka” olduğunu id- da edebilmektedir. Daha da ötesi, bu tür oluşumların alt grupları bile sadece kendilerinin “kurtuluşa eren fırka” olduğunu söyleyebilmektedir. Bunun hem akla hem fıtrata hem de İslam”'a aykırı olduğunu görebilmek için din âlimi olmaya gerek yoktur. Düşünme yetisini kaybetmemiş her insan, bu gerçeği kolayca fark edebilir. İslam'a göre iman bireyseldir, sorumluluk da bireyseldir. Cennete de hak eden gider. Cennete toplu rezervasyon mümkün değildir. 


İslam'ın kurucu ilkelerinin gözardı edilmesi, Müslüman insanın Kur'an'la bağının kopması, maalesef geleneğin dinin yerini alması gibi bir sonuç doğurmuştur. “Geçmiş”i doğru anlayabilsek bu tür sorunların üstesinden gelmek kolaylaşabilir. Sorunun bu kadar derinleşmesi, cehaletin ve bölünmüşlüğün, din tüccarlarının işine gelmesindendir. Çözüm var mı? Evet, var! Aklı etkin kullanmak ve Kur'an'daki kurucu ilkeleri esas alarak İslam”ı doğru anlamak; Müslümanların birikimini, tecrübesini kutsallaştırmadan, eleştirel bir çerçevede doğru okumak... İslam'ı anlamak demek, önce aklı kullanmak demektir. Çünkü Kur'an'a bakarsak Cenab-ı Hakk'ın 300'e yakın yerde “Düşünmez misiniz? Akletmez misiniz?” diye bizleri uyardığını görebeliriz. Peygamberimiz de der ki; “Aklı olmayanın dini olmaz.”. İslam, kendini akılla temellendiren bir dindir. İnandığımız kitap “Oku!” 
diye başlar. Bilenlerle bilmeyenlerin bir olmayacağını; yeryüzündeki canlıların en kötülerinin, aklını kullanmayanların olduğunu söyler. Ne yazık ki, akıl dediğiniz zaman pek çok kimse, “Kimin aklı?” diye sormaktan çekinmez. Bizim aklımız, herkesin kendi aklı, kendi aklımız. “Kimin aklı?” sorusu kadar, insanı tedirgin eden bir soru yoktur. Bu soru, bir insanın kendini önemsemediğinin, hafife aldığının, kendisine saygı duymadığının bir tezahürüdür. Bu demektir ki öğrenilmiş çaresizlik, iliklerimize kadar işlemiş; onun için hep “Kimin aklı?” diye soruyoruz. Demek ki, kendimizi unuttuğumuz için Allah'ı da unutmaya başlamışız. Öyleyse kendimizin, varlığımızın farkında olmanın ve aklı kullanmanın dinen farz, insani açıdan sorumluluk olduğu gerçeğini hatırlamaktan başlamak gerekecektir. Aklımızı kullanmazsak bu meselelerin üstesinden gelemeyiz. Öncelikli yapmamız gereken bu! Ve o yüzden diyorum ki, namazdan, oruçtan önce aklı kullanmanın farz olduğunu bilmek ve İslam'ı anlamak gerekmektedir. Namazı ve orucu hafife almak gibi bir niyetim yok, söylediklerimden öyle bir anlam da çıkmaz. Namazdan, oruçtan önce en mühim farz, aklı en üst düzeyde etkin kullanmaktır. Cenab-ı Hakk'a hesabını en zor vereceğimiz nimet, akıl nimetidir. Şu anda 1 milyar 600 milyon Müslüman'ın atalet içinde olmasının sebebi, aklın bir kenara itilmesidir. Orta Doğu'daki açmazların en büyük sebebi de budur. Tabii bunu, lütfen tek sebep olarak düşünmeyin. İnsanla ilgili hiçbir hadise, hiçbir zaman tek bir sebebe indirgenemez. Fakat en mühim, en baş sebep budur. O yüzden “Aklını kullanmayanlar pislik içinde kalmaya mahkümdurlar.”. 
Türkiye için “beka” sorununu konuşmak zorunda kaldığımız süreçlerde öncelikle “din”le ilgili temel sorunların farkına varmak ve üstesinden gelmek gibi zorunlulukla karşı karşıya olduğumuzu belirtmek durumundayız. Maalesef İslam gibi bir dini, sorunların odağı hâline getirmeyi başarmış(!) olduk. Dinin kendisinin sorun odağı olmaktan çıkması için İslam”ın akılla, fıtratla ve bilimle irtibatının yeniden kurulması gerekmektedir. Eğer din alanında eleştirel yaklaşımı etkin kılmayı başarabilirsek eleştirel düşünce, hayatın tüm alanlarında etkin olma imkânı bulabilir. 
Özne olabilmenin yolu olan bilim ve değer üretmek ancak böyle bir sürecin sonunda gerçekleşebilir. 
Mezhepler ve din anlayışı konusunda söylenebilecek çok şey var. Akıllı insanlara “söz”ün tamamını söylemek zaid olur diyerek Türk dünyası ve Türk milleti için hayati önem taşıyan bir meseleye, Şiilik-Sünnilik meselesinin esasen Türkiye'nin ve Türklerin meselesi olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. 


Orta Doğu coğrafyasında olup bitenleri, olay ve olguları kendi gerçekliği içinde anlayabilmenin ve değerlendirebilmenin en mühim anahtarı, gerçekten de Şiilik meselesidir. Ama Şiilik, Sünnilik meselesi Araplardan, Farslardan önce Türklerin meselesidir. 
Bunu doğru anlayabilirsek o zaman meseleyi daha kolay çözebiliriz. Çünkü Türk dünyasını ortadan ikiye ayıran ana engel, akıl tutulmasından ve maziye mahkümiyetten sonra Şiilik, Sünnilik meselesidir. 
Mezhepleri bir vakıa olarak görür, kendi mezhebimizi İslam'la özdeşleştirme hastalığından kurtulabilirsek, bu sorunun derinleşme istidadını ve tahribatını en aza indirmiş oluruz. Mademki mezhep aidiyeti Müslüman olup olmamayı belirlemiyor; öyle ise bir başkasını mezhep vb. dini oluşumlar üzerinden değerlendirmekten vazgeçmek gerekmez mi? 
Mezhep farklılıkları tekfiri meşrulaştıraştıracak bir husus değildir. Öyle ise, kim hangi mezhepten ise diğer mezhepleri ötekileştirmeye, tekfir etmeye kalkışmadan, öncelikle kendi mezhebini en iyi şekilde öğrenmenin bir yolunu bulmak durumundadır. Kendi mezhebi, içinden geldiği gelenek hakkında doğru 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ve güvenilebilir bilgi sahibi olanlar, mezhepleri ve geleneği dinleştirmenin İslam'a aykırı olduğunu da öğrenmiş olurlar. Daha önce de ifade etmeye çalıştığımız gibi bütün mezhepler, beşeri oluşumlardır. 
Bu bağlamda “dört hak mezhep” anlayışının da artık bir kenara bırakılması zamanı gelmiştir; hatta geçmektedir. Her şeyden önce bu “dört hak mezhep” ifadesi hicri dördüncü asırdan sonra ortaya çıkmıştır. Hanefilik, Malikilik, Şafiilik ve Hanbelilik mezheplerinin bir arada var olmaları, hicri üçüncü asrın ikinci yarısında mümkün olmuştur. Kim kendisini hangi mezhebe ait hissediyorsa bırakalım ait olduğu yerde kalsın; hiç kimse bir başkasını değiştirmeye, dönüştürmeye kalkışmasın. Böyle bir şey mümkün olmayacağı gibi, anlamı da yoktur. Eğer İslam ortak paydası bilincini diri tutabilirsek mezhep farkılıkları zengin olmaya bile başlayabilir. İşin ilginç yanı, çoğu zaman din yerine konulan veya konulmaya çalışılan mezhepler konusundaki bilgi düzeyi, zannedilenden çok daha düşüktür. Mesela Hanefiliği, Maturidiliği ne kadar biliyoruz? Türk dünyasının medarı iftiharı, İmam Maturidi'dir; 1100 sene önce “Düşünmemeyi size telkin eden her türlü his şeytan işidir.” diyebilen, “Diyanet ayrı, siyaset ayrı.” cümlesini kurabilen bir kafadır. Böyle bir âlim, Batı dünyasında yetişmiş olsaydı şimdiye kadar hakkında onlarca, yüzlerce tez yapılırdı. Biz onun meşhur kitabı Te'vilat'ın tercümesine yeni başladık. Genelde mezhep meselesi, özelde Şiilik-Sünnilik meselesi sadece Orta Doğu'yu değil, Türk Dünyası'nı anlayabilmek ve yeniden özne olabilmek için mutlaka yüzleşilmesi gereken bir meseledir. Bu husus, Türk dünyasının bekasıyla, aynı zamanda Türkiye'nin bekasıyla da alakalıdır. Eğer Türk dünyasının herhangi bir yerinde beka sorunu varsa bilin ki bu Türkiye'nin beka sorunudur. 


Şimdi de Türkiye bağlamında birkaç şey söylemek istiyorum. Türk Devleti'nin, Türkiye'nin beka sorunu, telaffuz etmek hoşumuza gitmese de maalesef vardır. Bu gerçeğin farkında olmak, elimizi taşın altına koyarak düşünmeyi ve çözüm üretmeyi gerektirmektedir. Türkler, şimdiye kadar hiç devletsiz kalmamıştır; yıkılan her devletin yerine bir yenisi kurulmuştur. Evet, geçmişe bakarak bunları söylemek mümkündür. Fakat şu anda dünyanın içinden geçtiği süreçler, bizim içinde bulunduğumuz koşullar, artık her şeyin değiştiğini, işimizin artık çok zor olduğunu açıkça göstermektedir. Burnumuzun dibinde Suriye'de, Irak'ta yaşananlar hem devlet olabilmenin hem de devlet yıkılınca ne olabileceinin acı örneklerini gözler önüne sermektedir. Bu ülkelerin çoğunun henüz devlet olduğunu söyleyebilmek elbette kolay değildir. Fakat bir devlet çöktüğü zaman olabilecekleri tahayyül etmek de kolay değildir. Osmanlı çöktü, onun küllerinin üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmayı başardık. Ama şu anda, üzerimize ölü toprağı atılmış gibi devlet bilinci ve devletin bekasıyla ilgili duyarlılığımız yok. Bu ciddi bir problem. O yüzden bazı sorunlara dikkat çekip çözüm önerileriyle konuşmamı tamamlamak istiyorum. 


1. Adalet; şu anda hem yüzleşmek hem de zaman geçirmeden çözüme kavuşturmak zorunda olduğumuz bir mesele. Adalet konusunda duyarsızlaşan bir toplumun geleceği olmaz. Eğer bir toplumda adaletle ilgili algı, adaletin olmadığı adaletsizliğin yaşam biçimine dönüştüğü şeklinde olursa o toplumdaki tüm ayrılıkçı duruşlar, adım adım büyümeye, meşruiyet kazanmaya başlar. Adalet yoksa ayrılıkçı gruplar dinden meşruiyet sağlar. O yüzden konuşmama başlarken “Din ayrıştırıyor mu, birleştiriyor mu?” diye sordum. İşte içinden geçtiğimiz süreçlerde ayrılıkçı duruşlar dinden meşruiyet devşirmeye başlamış durumda. Bence bunun altını çizmemiz gerekiyor. Bu durumda dinin toplumsal birleştiricilik, sosyalleştirme, sembolik bütünleştiricilik gibi işlevleri grup düzeyine indirgenmiş olur. Bölünme, parçalanma, hangi temelde olursa olsun, toplumun kılcal damarlarına kadar inebilir. 


2. Büyük başarılar ve büyük acılar toplumu birleştirmelidir. Başarı toplumun tümü tarafından benimsenmeli, daha ilerisi için her vatandaş kendisini sorumlu hissetmelidir. Bugün toplumun tümü tarafından kucaklanacak yüksek hedeflerin varlığından söz etmek biraz zordur. Başarıya, daha iyi insan olmaya, değer üretmeye, iyi iş yapmaya odaklanmayan toplumlar, birbirleriyle uğraşmayı marifet sayarlar. Osmanlı'nın bir “Kızıl Elma”sı vardı; bizim ne hayalimiz, ne de ütopyamız kaldı. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde, kendisini bu devletin vatandaşı olarak düşünen insanların hepsini mıknatıs gibi bir yere çekecek, Osmanlı'nın “Kızıl Elma”sının muadili yüksek hedeften söz edebilir misiniz? Daha kötüsünü söyleyeyim size, mesela İstanbul'da o Avrasya Tüneli yapıldığı zaman, onun öncesinde Marmaray yapıldığı zaman ben çok merak ettim, gittim. Orada bir gözlemde bulundum. Baktım insanların bir kısmı diyor ki “Bir bozulsa da görsek!”, bir kısmı da diyor ki “İşte, biz yaparsak böyle yaparız!”. Oysa bunlar da küçümsenmemesi gereken başarılardır. Üstelik yapanlar, bizim paramızla bu işlerin yapılmasına vesile olmuşlardır. Bu işleri, siyasiler cebinden para harcayarak yapmıyorlar. Senin, benim 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paramla yapıyorlar bu işi; biz onlara minnet duymak zorunda da değiliz. Bu millete hizmet ettikleri kadar değerli olurlar. Bu kadar basit! Ama böyle bir olay, Marmaray gibi, Avrasya Geçidi gibi diğer şeyler bu milletin parasıyla yapılan güzel işlerdir ve bu toplumun tümünü mutlu edebilmeli. Etmiyorsa, siyasetin ne kadar ayrıştırıcı olduğunu görmek gerekmektedir. 
Aslında devletin başındaki insanların bu acı gerçeği görmesi lazım. Toplumu iki şey bütünleştirir; ya ağır acılar ya büyük başarılar. Ama şu anda ne bizi acılar birleştiriyor ne başarılar birleştiriyor. Devletin beka sorunu, işte budur. Peki, ne birleştirecek o zaman? 
Geriye ne kalacak? Duyarsızlıklar kalacak. Beka sorunu diyorsak işte burada çıkıyor karşımıza. 


3. Bir devletin ayakta durabilmesi için devletin insanı yaşatması gerekiyor. Türk devlet geleneğinin temelinde yer alan ana kurucu ilke budur. Ne var ki, biz insanı yaşatmak yerine ölümü yüceltir hâle geldik; dirilere saygı yerine cenaze töreni yapmayı tercih ediyoruz. Bir toplum, ölümü bu denli kutsarsa, ölüler dirilerden daha değerli olur. Eğer bir toplumda ölüler, dirilerden daha çok kıymetli oluyorsa, daha çok kıymet buluyorsa o toplumun beka sorunu zirveye ulaşmış demektir. Bu söylediğim mesele en az diğer söylediğim meseleler kadar önemlidir. Bu bağlamda İslam dini, hayatı esas alan bir dindir. Ölümü bu denli kutsamak İslam dinine uygun değildir. 
Müslüman insan savaşa ölmek için gitmez; savaşa barış ve özgürlük için, insanca yaşamak için gider. 
Kanının son damlasına kadar yaşamak için mücadele eder ve ölürse şehit olur. Kur'an, bir tek insanın hayat bulmasının tüm insanlığın hayat bulması gibi olduğunu söyler. Bir tek insanın haksız yere ölmesi de tüm insanlığın ölmesi gibidir. Biraz bu meseleyle ilgili düşünürsek cehaletin ve ufuk daralmasının bizi getirdiği açmazı daha kolay görebiliriz. 


4. Bilim ve sanatı da ihmal etmemek gerekir. Medeniyetin omurgasını iki unsur oluşturur: bilim ve sanat. İslam medeniyetini inşa eden âlimlerin önemli bir kısmının Türkler arasından çıkmasının tesadüf olmadığını düşünüyorum. Bu bağlamda Ebu Hanife'yi, İmam Maturidi'yi, Farabi'yi, İbn Sina'yı, Biruni'yi, Ahmet Yesevi'yi hemen hatırlayabiliriz. Türk-İslam medeniyetinin mayalanma süreci, Horasan'ın Maveraünnehir bölgesindedir. İslam medeniyeti, bir kitap medeniyetidir. Endülüs tecrübesinin Batı uygarlığı ve mevcut bilimsel gelişmeler bakımından çok önemli olduğunu belirtmek isterim. Burada Müslümanların bilimsel birikimi, Latinceye tercüme edilmiştir. 
1100'lü yıllarda Endülüslü iki âlimin kütüphanesinde, birinde 600 bin, diğerinde 400 bin cilt kitap olduğunu biliyoruz. Bugün Milli Kütüphanedeki kitap sayısı hakkında bir şey söyleyecek var mı? Çatısı altında bulunduğumuz şu kütüphanedeki kitap sayısını, ben bilmiyorum. Bilen var mı? Evet, kitap sayısı bir milyon 200 bin imiş. 1993 yılında Manchester Üniversitesinin kütüphanesinde 2,5 milyon kitap vardı. O tarihte Ankara Üniversitesinin kütüphanesinde 30 bin kitap vardı. Roma Gregoryen Üniversitesinin kütüphanesinde 1993'te 900 bin kitap vardı. 
Bunu neden söylüyorum? Sadece Endülüs'te iki özel kütüphanede 1 milyon kitaptan söz ediliyor. Bunu mukayese edersek beka sorununun odağında bir de bilim ve sanat vardır. Dolayısıyla bilim, özne olmanın olmazsa olmazıdır ve bu bağlamda eğer biz aklı etkin kullanıp bilime alan açmazsak ve bilimi belli bir noktaya taşıyamazsak beka sorunundan kurtulamayız. 


Dinin birleştiricilik vasfıyla alakalı bir hususu daha dikkatinize sunmak istiyorum. Türkiye'de mezhep, cemaat, tarikat var mı? Var! 15 Temmuz tecrübesini yaşadık mı? Yaşadık! Sizce 15 Temmuz'dan gerekli dersler çıkartıldı mı? Hayır! Sorun, devletin birtakım dini gruplara alan açması ile ilgilidir. Lütfen devlet, dini gruplara alan açmasın. Dini gruplar vardır, bunları yok edemezsiniz. Ben, bunları yok edelim gibi düşüncelere sıcak bakmıyorum. İsteseniz de yok edemezsiniz. Bu gruplar, fonksiyonelliklerini yitirdiklerinde kendiliklerinden kaybolur. Ama devletseniz bu grupları iki açıdan denetlersiniz. Bir, hukuki açıdan; iki, mali açıdan. Devlet denetler. Ama bunu yapabilmeniz için bu grupların kayıt altında olması lazım. Türkiye'deki dini gruplar kayıt altında mı? Hayır, değil! Bu grupların hukuki zeminleri var mı? Hayır, yok! Bu yüzden de FETÖ meselesiyle mücadele edebilmek için devletimiz MGK'den karar çıkarmak zorunda kaldı. Bırakalım diğerlerini. Bununla ilgili şöyle bir şey yapılabilir. Bir; devlet sivil toplumla ilgili var olan kanunları, nizamları, vakıflarla ilgili kanunları işler duruma getirir; Türkiye'deki dini gruplara der ki “Buyurun yerinizi belirleyin. Ben de sizi iki açıdan denetlerim.”: Hukuki açıdan, Anayasaya ve kanunlara uygun hareket edip etmediğinizi denetlerim. Ekonimik açıdan, gelir kaynaklarınızı ve gelirlerinizi, kuruluş amacına uygun harcayıp harcamadığınızı denetlerim. Bunu yapmak yerine, devlet ne yapıyor? Birtakım gruplara alan açıyor. Devlet kadrolarında sırf belli bir gruba mensup olduğunuz için yer alabiliyorsunuz. Bu devletin kendi kuyusunu kazmasıdır. İki; devlet birtakım gruplara oy kaygısı veyahut başka kaygılarla arsa veriyor, ekonomik destek sağlıyor ya da alan açıyor. Üç; devlet o grupları 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denetlemesi gerekirken bizden yana diyerek bir takım insanlar o gruplara ekonomik açıdan ya da başka açılardan ayrıcalık tanıyarak yeni bir alan açıyor. 
Benim tek önerim, devlet alan açmasın yeter. Ayakta kalacaklarsa kendi güçleriyle kalsınlar. O zaman yeni bir FETÖ meselesiyle karşılaşır mıyız? 


Şimdi son söyleyeceğim sözler şunlar: Bu devlet, bizim devletimiz ve Suriyeli, 3-3,5 milyon insana kucak açtık. Ben Türkiye'ye dışarıdan gelerek ülkemizde yaşayan ne kadar insan var, bilmiyorum. Üç milyon rakamı telaffuz ediliyor. Gerçekten üç milyon mu bilmiyorum. Ama bugün Türkiye'de Suriye'deki gibi bir sıkıntı başımıza gelse, Türkiye'de yaşayan Kürt asıllı insanımıza bile Kuzey Irak'ın kapılarını açacağından ben emin değilim. Dolayısıyla gidecegimiz bir yer yok! O zaman bu gerçekleri görmek zorundayız. Öyleyse bu ülkede beka sorunu diye işaret ettiğim 3-4 kalem var. Bunların hepsinin çözümü mümkün. 


Sondan başlayayım mezhep, tarikat, cemaat bu tür oluşumlar vardır ve bunlar cehaletten ve devletin bunlara alan açmasından besleniyorlar. Eğer kendi başlarına ayakta duracaklarsa bırakın, dursunlar. 
Diğeri, bilimin gücüne sahip olmayan hiçbir devlet artık ayakta kalamaz. Stratejik bilgi! Aslında hep başka işlerle uğraşıyoruz. Türkiye'de gerçekten de insan gücümüz iyi. Ama Aziz Sancar'ı Türkiye'ye getirin. 
Bizim gibi sıradanlaşır. Sebep? Bilimin niteliği şudur: Takdir gördüğü yerde bilim vardır. Tıpkı para gibi. 
Güvenli ortamlarda bilim vardır. Biz ne yapıyoruz? 
Farklı düşünen, yaratıcı yetisi yüksek olan insanları standartlaştırmayı çok seviyoruz. Oysa bilimin gelişebilmesi için Cenabı Hakk'ın verdiği aklı en üst seviyede kullanan insanlara ihtiyacımız vardır. Evet, yaratıcılığın anası, tek bir motivasyon kaynağı vardır: Takdir. Babası da özgürlüktür. Bu toplum, bu ikisini keşfetmek zorundadır. Yaratıcılık, sadece takdir ve özgürlük ister; bunlar varsa başka engeller kolayca aşılabilir. Aziz Sancar gibi ben de başarının dehaya değil, çalışmaya bağlı olduğunu düşünüyorum. Özgürlük ve güven ortamı varsa, başarılı olanları takdir etmeyi biliyorsak o zaman yaratıcılık gelişir; o zaman bu millet yeni bir medeniyet yaratmayı düşünebilir. 


Şimdi en başa dönüyorum ve diyorum ki, sorunlarımızın çoğu bir şekilde din ile ve din anlayışımızla irtibatlı. Sorunun özünde, din alanındaki bilgisizlik ve cehaletin din ile meşrulaştırılması vardır. En azından din konusundaki bilgisizliğimizi kabul etsek, en azından cehaletimizi din üzerinden meşrulaştırmasak, akıl düşmanlığını dinle temellendirme- 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ye çalışmasak emin olun biz bu sorunları çözeriz. 
Gerçekten de Atatürk'ün dediği gibi “Bu millet zeki bir millettir.”. Bu millet akıllı bir millettir. Ben çarpık din anlayışının, aklı kullanmanın önündeki en büyük engel olduğunu düşünüyorum. O yüzden ısrarla akla vurgu yapma ihtiyacı hissediyorum. Son cümlem, Kur'an'daki şu ayet: “Yeryüzündeki canlıların en kötüsü, aklını kullanmayanlardır.”. Şayet aklımızı kullanmayı yeniden keşfedersek, aklı kullanmanın Hz. Peygamber'in deyimiyle en büyük ibadet oldugunu anlayabilirsek o zaman Kur'an'ın söylemiyle enerjimizi salih amele dönüştürebiliriz. Birbirimizle uğraşmak yerine, yüksek hedefleri gerçekleştirmeye çalışırız ve devletin de beka sorunu olmaz. Ama lütfen unutmayın! Türkiye Cumhuriyeti devletinin beka sorunu, Türk milletinin beka sorunudur. Düşünmenin dinen farz, insan olarak sorumluluk, vatansever olarak da ödev olduğunu bilirsek bu milletin “beka” sorunundan söz etmemize gerek kalmaz. Bu millet var olabilmek için önce özgür olmak, sonra da özne olmak zorundadır. 


Prof. Dr. Suphi SAATÇİ 


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 


Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 


Sayın Başkan, değerli misafirler, bilim adamları ve meslektaşlarım; 


Bu güzel toplantı için öncelikle Türk Ocağı'na teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin beka meselesi gerçekten çok önemli bir meseledir. Bugün bu kelimeyi —beka- ise ancak belli bir yaş ortalamasının üzerindekiler anlamaktadır. Beni buraya yeğenim getirdi ve getirirken “Nereye gidiyorsun amca?” diye sordu; “Bir toplantı var, Türkiye'nin beka meselesi ile ilgili” dedim. “Ne demek beka meselesi” diye sorduğunda, “Ayakta kalış, direniş” dedim ama ne dedimse bekayı tam anlamıyla karşılamıyordu. Başka bir kelimeyle ifade etmek istemiyorum ama velâkin bugünkü gençliğimiz maalesef bu terimi biraz zor anlamaktadır. Bu tabi, bir eğitim sorunudur. Neden eğitim sorunudur? Çünkü çevremizde cereyan eden hadiseler, maalesef gençler tarafından anlaşılmıyor. 


Şu sıralar şu tarz sorular sorulmaktadır: Ne işimiz var Fırat Kalkanı'nda, bize ne Suriye'den, Kuzey Irak'ta falanca devlet kurulursa ne olur, ne zarar görürüz ki bundan? Bu soruların tahmini cevapları, 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meselenin bizim üzerimizdeki etkisinin neler olabileceğini düşündürüp ve nihayetinde analiz yapmamızı sağlamıyor. 


Biz, Kerkük'ten Türkiye'ye geldiğimiz yıllarda Milli Türk Talebe Birliği şimdikinden çok daha güçlüydü. İstanbul'da bu birlik miting yaptığı zaman, Ankara'da bakanlar istifa ederdi. Bu birlik işte böyle güçlü bir teşkilatı. Bizim okulda affedersiniz bir avuç zibidinin astığı afişleri görmek o zamanlar için mümkün değildi. Şimdi ise en büyük üniversitemiz olan İstanbul Üniversitesi'nde öyle afişler var ki... 
Kandil'de dahi böyle afişler yoktur! Bu cüret nereden geliyor? Asanlar da, bir avuç Komünist Parti mensubu gençler, militanlar... 


Üniversitenin 9699'u bu duruma karşıdır. Ancak kimseden ses çıkmıyor. Ben bu ses çıkarmayan kitleye “mevlüt dinleyicisi” diyorum. Bunları, Allah'a havale etmek gerek. Bizim zamanımızın Milli Türk Talebe Birliği başkanları şimdi milletvekili, devlet adamı oldular. O zamanların Milli Türk Talebe teşkilatı işte böyle sağlam ve güçlü gençleri olan bir teşkilatı. 


Türkiye'nin gençliğini zamanla öyle bir kırmışlar ki, şu anda sokağa hâkim olan bir gençlik mevcut de-Bildir. İktidar ne düşünüyor size onu da söyleyeyim: Bu gençleri pasivize etmek ve burunlarını kırarak onları çekingen hâle getirmek ki bu doğru değildir. 
Sokağa hâkim, coşkulu bir gençlik olmadığı takdirde üniversitelerimizde komünizmin ve Kandil'in propagandası yapılır. Böylece pasivize edilmiş gençlik; Musul nedir, Kerkük nedir, ne zaman bizimdi, neden çıktı elimizden, bilmez ve bilemez. 


Partiye gidiyorsun, “bizim başkasının toprağında gözümüz yok” diyorlar. “Bu başkası kim” diye soruyoruz, cevap alamıyoruz. Bizim toprağımızı hileyle bizim elimizden almışlar, bize bir miktar toprak bırakmışlar ve biz de bizi ilgilendirmez diyoruz. Ama bizim dışımızda, bütün dünya bu topraklar üzerinde plan yapıyor. Fakat esas sahibi olan Türkiye'nin bir planı yok. Planımız olmadığı gibi plan yapma ihtiyacı da duymuyoruz. Tabi bu derece ilgisiz ve alakasız oluşumuz durumun vahametini oldukça iyi göstermektedir. 


Fazla gerilere gitmeye gerek yok, sadece Musul, I. Dünya Savaşı sonrasında mütareke ilan edildiği zaman daha işgal edilmemişti. Mütareke kurallarına aykırı olarak da İngilizler tarafından işgal edildi. 
O zamanlar Türkiye buna itiraz ettiyse de, mağlubu dinleyen olmadı. 
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Daha sonra Musul, Lozan Antlaşması'na intikal etti. Lozan Antlaşması'na intikal ederken de en çetin mücadeleler, Musul eyaleti üzerinde oldu. Musul dediğimiz zaman, Osmanlı Dönemi'nde Musul, Kuzey Irak olarak anılırdı. Musul eyalet idi, yani Kerkük, Erbil, Süleymaniye ve bugünkü Musul, eyaletin sınırları içerisinde yer alan önemli beldelerdi. 


Yani Sivas, Kayseri, İzmir ne ise, Kerkük, Erbil, Musul o idi. Orada yaşayan memurlar aynı bordro üzerinden maaş alırlardı. Anadolu insanları çalışmak için Musul'a; Musul'daki insanlar da Anadolu'ya atanırdı. Yani aynı devletin vatandaşları idiler. Fakat orada petrolün olması nedeniyle İngilizler oradan vazgeçmediler ve Kurtuluş Savaşı sonunda Türkiye'de vasat hâlde olunca, Musul eyaleti için hiçbir girişim olmadı. 


Siyasi mücadeleler ve Lozan'da da üzerinde bir anlaşma sağlanamayınca, savaştan bitap düşmüş milletimizden ötürü Lozan Antlaşması imzalansın denildi. Lozan'a göre Musul'un geleceği, İngiltere, Türkiye ve Irak arasında 9 ay mühlette yapılacak görüşmeler neticesinde belirlenecekti. Eğer bir çözüme varılamadığı takdirde Cemiyet-i Ahvam'a yani o zamanki Birleşmiş Milletler in çekirdeğini oluşturan, Milletler Cemiyeti'ne havale edilecekti. Biz buna itiraz ettik, çünkü Cemiyet-i Ahvam'ın henüz üyesi değildik. Onların alacağı kararı kabul etmek zorunda olmadığımız gibi, böyle bir mecburiyetimiz de yoktu. Yine tabi Türkiye'yi dinleyen olmadı ve Lozan Antlaşması imzalandı, Musul, Türkiye'nin sınırları 


dışında kaldı. 


Fakat Lozan antlaşmasının yürürlüğe girmesi için iki ülkenin de parlamentosunda antlaşmanın onaylanması gerekmekteydi. İngiltere Parlamentosu ile TBMM görüşecek ve görüşmelerin sonunda antlaşma onaylanacaktı. TBMM'de yapılan görüşmeler o kadar alevlendi ki, çok mahrem konular işin içine girdiği için Musul oturumu gizli celse hâlinde yürütüldü. Bu gizli celseden dolayı biz, Musul tartışmalarında neler konuşulduğunu bilmemekteydik. Ancak 
60 yıl sonra 1983'te gizli celse halka açıldı ve İş 
Bankası Yayınları, Musul tartışmalarını 4 cilt hâlinde bastı. Basıldığında bu milletin gündeminden Musul çıkmıştı. Kimse merak etmiyordu. Ben onu merak ettim ve okudum. TBMM'de nasıl tartışmalar yaşandığını özetle şöyle anlatayım ki Atatürk'ün Musul hakkındaki görüşlerini net olarak öğrenmeniz mümkün olsun. 


Öncelikle bütün milletvekilleri, “Lozan'ı kabul edemeyiz çünkü Musul olmadan Anadolu da olamaz” düşüncesindeydiler. Mecliste kıyamet kopuyor, tartışmalar dinmiyordu. Mustafa Kemal, bu tartışmalar üzerine şunları dile getirdi: “Haklısınız arkadaşlar, Musul bizim için çok önemli, Musul olmadan Anadolu da olmaz fakat şu anda askerimiz kalmamış, erkeklerimiz de çok azalmıştır ve hatta köylerimizde ölenleri kadınlarımız gömmek zorunda kalmış bulunmaktadır.” “Bunların üzerine cephaneliğimiz de yoktur”. “Ama biz Lozan'da çok önemli kazanımlar elde ettik; başta Türkiye'nin istiklâlini bütün dünya tanıyacak ve Türkiye bağımsız bir devlet olacaktır ve bu oldukça önemli bir kazanımdır.” Yani bundan sarfı nazar etmek mümkün değildir. Bana, Türkiye Cumhuriyeti istiklâlini kazansın mı yoksa Kerkük kurtulsun mu diye sorsalar, tabi ki Türkiye bağımsız devlet olsun derim. Çünkü Türkiye, Türklüğün son kalesidir. 


Son zamanlarda Lozan hakkında çok üzücü şeyler söylendi. Musul gizli oturumunu bilmediğimiz için “bizi Lozan'da sattılar” denildi. Hatta büyüklerimiz de öyle düşünürdü. Ben de öyle düşünmekteydim ki durumu öğrendikten sonra fikrim değişti. 
Musul için ciddi mücadeleler verildi ama yeterli olunamadı, nihayetinde maalesef kaybettik. Mustafa Kemal Paşa gizli oturumda, “şimdilik istiklâlimizi garanti edelim, 6 ay sonra Musul için kıyam ederiz” der. Yani kendimizi toparladıktan sonra gerekirse savaşa gireriz ve Musul'u alırız. Burada şöyle düşünülebilir: Bu kıyam neden pek fazla sürmedi? Bu tartışılabilir ama o dönemde yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin önünde birçok başka sorunlar da mevcuttu. 


Musul müzakerelerine geri dönecek olursak, 9 ay içinde herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Haliç konferansı oldu, konferansta İngilizler birçok bahaneyle yeni sorunlar çıkardılar. Neticede Musul, Milletler Cemiyeti'nin hakemliğine kaldı. Aslında Milletler Cemiyeti, Türkiye'nin lehine bir rapor vermişti fakat o zaman dünyanın süper gücü olan İngiltere'nin baskısıyla cemiyet Türkiye'nin aleyhine bir karara vardı. 
Böylece Musul eyaleti İngiliz mandası olarak Irak'a bırakılmış oldu. Daha sonra 5 Haziran 1926 yılında Türkiye ile Irak arasında Ankara Antlaşması imzalandı. Böylece Musul Irak'a bırakıldı. Ancak Irak'ın toprak bütünlüğü bozulursa, o zaman Türkiye'nin bu bölge üzerinde söz hakkı vardır (bunu o zamanlar her yere yazdık kimse bizi dinlemedi). Yani Irak yoksa Musul'u yoldan geçene vermeyeceğiz. Çapulculara kaptırmayacağız, en azından da o coğrafyada söz sahibi olma hakkımız var. Bu bizim tarihten gelen hakkımız. Elimizde imkân, antlaşma maddesi olmasına rağmen biz yerimizden kımıldayıp harekete geçmeye üşeniyoruz. Tembeliz, milli bir karakter bulamıyoruz. Bunu biz başka nerelerde yaşadık. Şu Kuzey Irak'taki son referandumda; bir takım çevrelerin “Yahu ne var komşumuz, iyi geçiniyoruz, yapmayın, etmeyin” gibi tuhaf şeyler demiştiler. Türkiye'de, devlet gibi şirketler var. Bu büyük kuruluşlar dışarıdan meseleyi onların lehine çözmek için para alıyorlar. 


2002'de Irak işgal edilince Saddam”ın zulmünden kurtulduk derken, bu sefer de Barzani'nin zulmüyle karşılaştık. Kat kat üzerimizdeki baskıyı arttırıp 2003'ten 2017'ye kadar 14 yıl boyunca Türkmenlere kan kusturdular. Ve Türkiye'de Barzani ile iyi ilişkiler içerisinde olmaya önem veriyor, Irak Türkmenlerinin durumu sürekli göz ardı ediliyor. Bir takım tipler vardır hani, hükümet, onlara ağabey der... Şimdi tutuklanmışlar galiba ortalıkta yoklar... 


O zaman da söyledik şimdi de söylüyoruz bu yapılanlar yanlış. Bu çalışmalar başka gemilerin rotasına hizmet ediyor. Bu çalışmaları yürütenler de bizim gemimizin mürettebatından değiller. Bunlar Türkiye'de yaşamalarına rağmen, başka çevreler hesabına projeler üretiyorlar. Dinlenilmesi gereken biz olmamıza rağmen bizi dinleyen olmadı. Türkiye, Amerika ve İsrail ile Barzani müttefik olacak ve Kürt Devleti'nin kurulmasına en çok Türkiye yol vermiş olacak. Neden? Büyük müttefikimiz öyle istediğinden, yani öyle tavsiye etmiş olmasından. Fakat İran bundan rahatsız. Suriye'nin de zaten hâli malum. Böylece Kürt Devleti'nin kurulması için bir takım ayak oyunları oynanıyor. Barzani, 14 senedir bizi kimse dinlemedi diyor ve ekliyor; “Biz yine Kürdistan'ız. Doğu Kürdistan İran'da. Batı Kürdistan Suriye'de, kuzeyde de Kuzey Kürdistan var.” Neresi kuzey? Televizyon kanalları Kürdistan'ın hava durumunu verirken harita Trabzon'a kadar idi. Neyse ki bu son hadiseden sonra tepki aldığı için kaldırdılar onu. Bu olayların neticesinde Sayın Cumhurbaşkanı artık farkına vardı. Ancak hâlâ AKP'nin medyası bu oyunu anlamış değildir. Biz şu an Asya kıtasındayız: Batı Asya; İran, Türkiye, Irak, Suriye ve Rusya. Bizi kesinlikle İran'la barışmamak, sürekli kavga etmek durumuna getirip bıraktılar. Neden? Şii olduğu için. Biz Sünni politika güdüyoruz ve bu yüzden Barzani'yi destekledik. Onlar Şafi zaten, bizim kardeşimiz sayılır. Ama İran kesinlikle düşmanımızdır. 
Neden? Ruslar, Sünni mi acaba? Yani İran, Sünni olduğu zaman mı iş birliği yapacağız. Oyun son anda anlaşılıp Sayın Cumhurbaşkanı'nın İran'a gitmesi tamamen eksen kayması oluşturdu ve Barzani ters köşe oldu. Medyada Türkiye Barzani'yi koruyor diye gösteriliyordu. Halen bazı iktidar yanlısı medya “neden böyle oldu çok yanlış bizim orada çıkarlarımız vardı” demekteydiler. Biz oradaki çıkarlarımız neydi diye sorarız. Barzani'nin bölgesi, Irak'ın “17'si. Irak'ın 9680'i Şii ve Şii oldukları için hiçbir şey yapmıyoruz, uzaktan kavga ediyoruz. Barzani parasını Irak'tan alıyor. Irak, Barzani'ye para veremeyince Barzani'nin peşmergesi savaşmadı. 3 yıldır maaş almıyorlar. Biz 2 milyar dolar da peşmergeye ayakta kalması için kredi verdik. Fakat artık sonunda suni teneffüsle bu işin yürüyemeyeceği, hastanın ölmek üzere olduğu anlaşıldı. Bakınız Musul, Haşdi Şabi ordusunun gireceği bir kenttir. Bu sebepten Türkiye'nin sırtına Şiilere karşı bir duruş yüklendi. 
Yanlış politika yaptık ve tuzağa düştük. Onlar da saygı duydukları için Musul'a Haşdi Şabi'yi yani katliam yapmasınlar diye Şii milislerini sokmadılar. Onlar da girmediler. Peşmerge de girmeyecek dediler. Peşmerge de girmedi. Sadece Irak'ın ulusal birliği girdi. Bunu üzerine Haşdi Şabi, Irak'ın ordusu olmadığını dile getirerek, Amerika ordu göndersin ki bölgede Barzani ve Talabani'nin havaya egemen olmasını istedi. Ama şimdi millet yoruldu ve bıktı. 
Kendilerini korumak için ulusal ordu ilân etmek konumuna geldiler ve Haşdi Şabi ile bu imkânı elde ettiler. Zaten bütün peşmergeler de Haşdi Şabi'nin gelmesi üzerine yerlerini terk ettiler hatta kaçtılar. 
Hem de çatışmada. Anlattığım olaylar olurken ben oradaydım. Referandumdan 4 gün önce döndüm. 


Talabani, Barzani'yi; Barzani ise Talabani'yi suçladı bu durumdan. Talabani grubu bilindiği gibi İran'ın güdümündedir. Böylece halk açıkta kaldı ve bağıra bağıra Amerika'ya küfür ettiler. Kürt sitelerin- de Amerika'ya karşı nasıl büyük bir kırgınlık duyduklarını gördük, İşgal bayrağı açmaları da zannediyorum bütün İslam dünyasına, iki milyonluk Arap dünyasına yönelikti. Yanlış bir strateji izlediler ve neticesinde bu duruma geldiler. 


Aslında Türkiye Ortadoğu'ya nizam veren bir ülke konumundadır. Bugün Ortadoğu değil Balkanlar dâhil Türkiye'den besleniyor. Türkiye'nin büyüklügüne bakın ki; bizim Kerkük'te doktorlarımız var, Balkanlarda okuyup yetişen gençler, Türkiye'deler, 15 binin üzerinde de Orta Asya'dan gelen Türk gençler var. Burada Türkiye'de tahsil görüyorlar. Bu Türkiye'nin gücünü gösteriyor. Çevremizdeki başka bir ülkede hiç böyle bir şey duydunuz mu? Ne kadar geniş vizyonumuz var bizim. Bunu neden bilmiyoruz. Maalesef eğitimimizde verilmiyor böyle şeyler... 
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Bir ülkenin en önemli meselesi beka meselesidir. 
Biz bugün gerçekten önemli bir meseleyi konuşuyoruz. Eğer beka ile ilgili bir sıkıntı mevcutsa, bunun anlamı şudur: artık tek tek tezahürlerini gördüğümüz sıkıntıların büyük ve köklü bir sıkıntının yansımaları olduğunu düşünmeye başladık. Yani, diyelim ki terörle yüzleşiyoruz yahut ülkemizdeki dini hayatla ilgili sorunlarımız var. Bunlar artık yalnız başlarına, tekil vaziyette konuşabileceğimiz meseleler değiller. Bunlar, yan yana gelerek üzerimize abanan, ağırlıkları gittikçe artan ve üstesinden gelmek için de bütüncül bir “büyük stratejiye” ihtiyaç duyduğumuzu düşündüğümüz meseleler yumağı hâline gelmişlerdir. Şimdi bu, bekayı tehdit eden meselelerin bir iç bir de dış yüzü vardır. Fakat bunları biz bir bütün hâlinde idrak etmek zorundayız. Tespit ettiğimiz tehditlere karşı da bizi beka tartışmalarının, o tehlike menzili- nin dışına çıkaracak büyük stratejiler inşa etmeliyiz. 
Bunların bir kısmı dış politikadaki tercihlerimize, bir kısmı devlet kimliğiyle ilgili tartışmalardan, bir kısmı cemiyet hayatıyla ilgili tartışmalardan çıkaracağımız sonuçlara bağlıdır. 


Şimdi bununla neyi kastettiğimi, son yüz yıllık tarihimizden örnek verdiğim zaman daha da net bir biçimde idrak edebileceğiz. Şöyle ki, Türk Ocakları'nın tarihinde de çok mühim yer tutan Yusuf Akçura Bey'in Üç Tarz-ı Siyaset'i, bir “büyük strateji” tartışmasıdır. Yani siz devlet ve millet olarak dünya sistemindeki altüst oluşu görüyorsunuz, bunun sizi tehdit edeceğini hissediyorsunuz. Devletlerin dengesi değişiyor, ideolojiler değişiyor, tarih farklı bir mecraya doğru akmaya başlıyor... Sizin içinizde de kökenleri iç dünyadan, iç meselelerimizden kaynaklanan sıkıntılar var. Dışardan akseden tesirler bunları arttıracaktır. Hatta bunları içinden çıkılamaz bir hâle getirecektir. Bunu da görüyorsunuz. O zaman kendinize bir yol arıyorsunuz. Bu yol için de bir tutarlılık icap etmektedir. Yani bir kimlik tasavvur edilecek ve o kimlikle uyumlu bir dış politikamız olacak. Böylece bir kısım ittifakların kapısı açılacak. O ittifaklar üzerinden ilerlerken devlet dış tehditten kurtarılacak ve içeride de enerji üreteceğiz. Yusuf Akçura bunları 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tartışır ve der ki; “Osmanlıcılık yapsak ne olur, İslamcılık yapsak ne olur, Türkçülük yapsak ne olur? Kimi rahatsız ederiz ve ne kadar müttefik bulabiliriz? Ne yapabiliriz?” Bunlar da bizi alınacak büyük kararlarla yüzleştirir. Mesela 1. Dünya Savaşı'na girmek veya girmemek... 


Uluslararası ilişkileri biz iç içe, bir birini destekleyen halkalar hâlinde tasavvur ederiz. En dış halka yani en büyük halka uluslararası sistemdir, küresel sistemdir. Buradaki değişiklikler bölgesel sistemdeki değişiklikleri etkiler. Bölgesel sistemdeki değişiklikler, ülkelerin içindeki değişiklikleri etkiler. Diyelim ki; bir dünya savaşının ayak sesleri işitiliyor. Bu bir saflaşma var eder. Öncelikle savaşın içinde mi yer almalıyım, dışında mı yer almalıyım? Bu beka meselesini belirleyecek büyük stratejinin bir sorunu. Sonraki soru: kimin yanında yer almalıyım? Kimin yanında yer almam daha uygun? Hangi ittifakı seçmeliyim? 
Bu devletin ve milletin bekası için hayati bir tercihtir! 


Türkiye, yani biz 1. Dünya Savaşı'na girerken mümkünler arasından bir tercih yaptık, sonucunda da kaybettik. Seçeneklerimiz farklı olsaydı, tercihlerimiz de daha farklı olabilirdi. Ama, çaldığımız diğer kapılar yüzümüze kapandı. Kaybettiğimiz noktadan itibaren yeni bir strateji belirlememiz gerekliydi: Misak-ı Milli dediğimiz şey de böyle bir stratejiydi. 
Kaybettik, neyi kaybettik: İmparatorluğun önemli bir kısmını. Peki, elimizde kalan güçle nereyi tutacağız: Misak-ı Milli sınırlarını. Peki, bunu nasıl bir kimliğe, nasıl bir siyasi sisteme dayandıracağız? Hangi kaynaklarla mücadele vereceğiz? Hadi o safhayı geçtik, II. Dünya Savaşı'na doğru gidiyoruz. Küresel sistemde yeniden bir altüst oluş var. 1. Dünya Savaşı'nda olanlar ve diğer güçler karşımızdalar. Bu altüst oluş içerisinde kendimize bir yer arıyoruz. Savaşın içinde mi olmalıyız yoksa dışında mı kalmalıyız? Bu da büyük bir karar, bu sefer dışında kalmayı tercih edebiliyoruz. 


Sonrasında kurulan dünya da tehditkâr olmaya devam ediyor. Sovyetlerden bir tehdit algılıyorsunuz. 
Bu algıya göre de kendimize bir saf seçiyoruz ve Soguk Savaş yıllarını bu şekilde atlatıyoruz. Soğuk Savaş bitiyor, bu sefer karşımızda tek kutuplu bir dünya var. Tekrar büyük strateji tercihleri belirlememiz gerekmekte. Evet, dünya tek kutuplu, evet, Soğuk Savaş döneminde bizim içinde bulunduğumuz kutup savaşı kazanmış ama şimdi de bu tek kutuplu dünyada büyük müttefikimizle ilişkilerimizi nasıl kuracak ve bizim üzerimizdeki nüfuzunu nasıl sınırlandıracagız? Eğer bu nüfuzu sınırlandırmazsak, müttefikimiz 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bizi yeniden bir beka sorununa ve beka krizine doğru götürecek. 


Dünya düzeni, dünya sistemi şimdi yine, yeni bir kavşakta ve Ortadoğu da bundan etkilenecektir. 
Nedir o kavşak? Tek kutuplu dünya düzeninden, çok merkezli bir dünyaya doğru geçiş işaretlerini siyaset alanında, ekonomi alanında, her alanda görmek mümkün ancak biz bu geçiş döneminin en belirsiz ve en istikrarsız dönemindeyiz. Neden? Dünyanın tek kutuplu olamayacağı, büyük güçler arasındaki gerilimlerin gösterdiği üzere, aşikârdır. Varmış gibi görülen ittifak sistemlerinin içinin boşaldığı da çok aşikârdır. İşte orada bir NATO tabelası görüyorsunuz ama o tabelanın 1945'te ifade ettiği şey, o günden 1990'a kadar çok değişmiş günümüzde ise oldukça farklı bir hâle bürünmüştür, içi boşalmıştır. Tabelanın altında herkes birbiriyle kavga eder hâle gelmiştir. İşte son tatbikat sırasında ortaya çıkan rezaleti gördük. 


Günümüzde, yükselen büyük güçlerle, sistemin eski sahipleri arasındaki ilişkinin nereye doğru evrileceği konusunda değişik beklentiler ve tahminler var. Yeni ittifakların tam olarak nasıl kurulacağı hususunda belirsizlikler var. Niçin belirsizlikler var? 
Belirsizliklerden birinin kaynağı son Amerikan seçimleri. Amerika'daki sistemin tasarlamış olduğu bir gelecek ve o geleceği kurması beklenen bir figürü vardı. Ama sandık ortaya başka bir isim çıkardı. 
Amerikan sistemi bu figürü benimsemedi, fakat sırtından da atamadı. Dolayısıyla bu büyük sistemin akıbetini belirleyecek olan kararların nasıl alınacagı konusunda bir belirsizlik durumu vardır. Fakat bu belirsizlik aşıldıktan sonra aşağı yukarı ne olacağıyla ilgili beklentiler belirgindir. Çin büyük bir güç olarak yükseliyor. Kendi içinde yönetim sistemini konsoli- de ediyor. Bunu hangi ölçüde başaracağını, ne gibi iç çelişkiler yaşayacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz ama son dönemde iç yönetim sistemiyle ilgili attığı adımlar bu doğrultudadır. Yeni ilgileriyle beraber Rusya'yı da görüyoruz. Bu dönemin önemli aktörlerinden biri olmak istiyor. Avrupa'yı ise bu döneme parçalanmış bir vaziyette girerken görüyoruz. 
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı ile ilgili referandum önemli bir dönüm noktası. Ancak diğer gelişmelere de baktığımızda; işte Avrupa Birliği fikrinin 1990'larda ifade ettiği anlamı taşımadığını görüyoruz. Polonya sokaklarında on binler hem Avrupa'ya karşı hem İslam'a karşı, hem de diğer şeylere karşı sloganlar atarak yürüyorlar. 11. Dünya Savaşı'nın defterini açalım diyen siyasetçiler, Avrupa Birliği'nin kalbi olan Almanya'nın komşuları. Tazminat talepleri, onunla ilgili tartışmalar havada uçuşuyor. Bu da 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Avrupa'nın önemli güçlerinin bir blok hâlinde değil, tek tek ülkeler hâlinde dış politikalarını ve güvenlik politikalarını tanzim için motive olduklarını gösteriyor. Şimdi Ortadoğu coğrafyası bu büyük resimdeki büyük dalgalanmanın ortasında, bu dalgalanmadan etkilenecek önemli coğrafyalardan biri olarak karşımızda. 


Ortadoğu'ya baktığımızda şunu görüyoruz. 
1970'lerin ortalarından itibaren Ortadoğu'da başlayan bir dönem var. Bu dönemde Ortadoğu'da ekonomik bir birikim ve filizlenen ideolojik hareketler var. Soğuk Savaş'ın ikinci safhasından itibaren bunu görebiliriz. O dönemdeki tartışmalara baktığımızda ise kolonyal sistemden çıkan Ortadoğu coğrafyasının elindeki petrolün dünya siyasetinde anlam ifade etmeye başlamasıyla beraber tetiklenen tartışmaları görüyoruz. Ortadoğu, dünyada hangi aktörlerle nasıl bir rol oynayacaktı? Bu rol, doğu-batı ilişkilerini nasıl etkileyecekti? Merhum Erol Güngör'ün İslamın Bugünkü Meseleleri adlı kitabı tam o tartışmaların ortasında yazılmıştır ve bugünün Ortadoğu'sundaki yangına baktığımızda o dönemde filizlenen, o kitapta tartışılan aktörlerin tamamını görüyoruz. Mısır'a, İran'a ve diğerlerine baktığımızda... 


Şimdi biz, geçtiğimiz 40 yıl içerisinde bölgede petrol refahının, insan sermayesinin, eski sistem olan kolonyal sistemin bıraktıklarına itiraz eden grupların birikimlerinin hepsini tüketen büyük bir yangının ortasında olduğumuzu görüyoruz. Örneğin İran'a ba- tarihinde de olmadığı kadar din adamları sınıfının siyasallaşması ve doğrudan devletleşmesi ile yeni bir evreye girdi. İşte ilk evresi devrimci bir evreydi. Bu fikrin yayılması, İslam dünyasında karşılık bulması için gayret gösterdiler. Sonra Irak'la uzun bir savaş... 
Savaşın ardından bir restorasyon dönemi ve ABD politikalarının da katkısıyla, bölgede genişleyen bir nüfuz alanının inşası süreci. 


Güneyde ise kaynağını Suudi Arabistan'dan alan Vahabilik, Selefilik gibi akımların da 70'lerde, petrol gelirlerinin artışıyla beraber doğrudan ya da dolaylı olarak Batı tarafından da desteklenip İslam dünyasının içinde yaygınlaştığını, böylelikle bir kısım İslamcı hareketlerin serpilip siyaset sahnesinde yer almaya başladıklarını görüyoruz. Şimdi bu serpilip büyüyen akımların neticelerinin ilk safhasını yaşadık. O ilk safhası nedir: Arap Baharı. Tunus/ta bir gencin kendini diri diri yakmasıyla başlayan “bahar” süreci, hızla iç savaşlara dönüştü. İç savaşlar, darbeler çok sayıda terör örgütünün peyda olması, vekalet savaşları, büyük güçlerin bölgeye üşüşmeleri ve sonrasında bölgesel güçlerin bu çatışmaların parçası olmalarıyla yangının ilk safhasının aşağı yukarı sonlarına doğru geldiğimizi görüyoruz. Bununla neyi kastediyoruz: Suriye ve Irak'ta DAEŞ sonrası dönem bu bahsetmiş olduğumuz büyük yangının ilk safhasının sonlarına yaklaşıldığını gösteriyor. Tam da bu noktada ikinci safhanın hazırlıklarıyla yüz yüzeyiz. İlk safhanın galibi gibi gözüken bir koalisyon var. Bir tarafta bölgesel güç olarak İran, İran'a yakın müttefik olarak görünen Rusya ve onların bölgesel müttefikleri, Suriye koalisyonu. Bu koalisyon ilk perdenin galibi olarak gözüküyor. Tabi aslında bu süreç kimsenin zaferinin olmadığı bir çatışma ve yangın süreci. Neden kimsenin kazandığı bir zafer yok? Çünkü bu bölgeye ekilen çatışma tohumlarının etkilerinin tamamen silinmesi, en az bir kuşak boyunca mümkün olmayacaktır. 


Peki, ikinci dalga nasıl olacak? Bu ilk safhanın kazananlarını sınırlamak üzere başka bir koalisyon hazırlanıyor. Bunu nereden anladık? Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti, Suudi Arabistan'da iktidar degişikliği hazırlığı, yeni iktidarın kaynaklarını tanzim gayretleri ve bazı reform adımları aynı zincirin parçaları. Ayrıca, bu ikinci safhada İsrail'i de görüyoruz. 
Körfez'de Birleşik Arap Emirlikleri gibi güçlerin finansal kaynaklarını görüyoruz. Suudi Arabistan'daki değişim bunun önemli halkalarından biridir. Krizin Lübnan'a sıçramasını, Lübnan üzerinden Suriye'ye sirayet etmesini ve Suriye'deki çatışmaların bir ikinci aşamaya geçmesini arzulayanlar vardır. Bununla ilgili ortaya çıkan denklem karşımızdadır. 


Tabi bir çatışmayı başlatmak kolay değil. Çünkü, her çatışma büyük riskler içerir. O yüzden de ikinci sayfa açılırken tüm aktörler birbirlerine “kim mızrak ucu olacak” sorusunu soruyorlar. Yani, yeni koalisyonun amaçları üç aşağı, beş yukarı bellidir. İsrail ilk safhada İran ve müttefiklerinin kazanmış olduğu alandan rahatsız, bu alanı daraltmak istiyor. Suudi Arabistan da İran'ın zayıflatılmasını şiddetle arzuluyor. Her biri bir şeyler istiyor ama mızrağın ucu yani çatışmanın ana kahramanı kim olacak? Sonra çatışmalar nerede devam edecek? Sorular, bilinmezlikler ve belirsizlikler sürüyor. Bunun anlamı şudur; Ortadoğu'da, Irak-Suriye alanını yakan yangın bazı dönemlerde şiddetini, hararetini azaltsa da önümüzdeki dönemde de yeni biçimlerde varlığını sürdüreceğe benziyor. Bu da tabi Türkiye'yi çokça yakından ilgilendiren bir dizi sorunu önümüze koyuyor. Suriye'deki Türkiye'yi tehdit eden terörü nasıl, hangi yöntemlerle, hangi ittifaklarla bertaraf edeceğiz sorusu bu ikinci dalganın dinamiklerini güzel 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okumamıza bağlı. Benzer bir biçimde, bugün Irak'ta Türkiye'nin arzu ettiği bir sonuç gerçekleşti. Fakat beş sene sonrasının Irak'ı nasıl olacak? Bu sorunun cevabı, bizim için oldukça belirsiz. 1990'lardan sonra bölgeye baktığımızda, bölgeye dışarıdan nüfuz eden tek büyük güç olarak Amerika'yı görüyorduk. Diğer Batı ülkeleri ise onun etrafındaki bir hale halindeydi. Bugünün Ortadoğu'suna baktığımızda; dünya sisteminin patronlarının neredeyse tamamının Rusya'nın, Akdeniz'e yerleşmesini içselleştirip, normalleştirdiği yeni bir dönemle yüz yüzeyiz. Ayrıca biz, bölgemizde Çin'in ekonomik ayak seslerini hissetmekteyiz. Gelecekte Çin'in varlığını askeri olarak da hissedeceğiz. Basra Körfezi'nin hemen dibinde Pakistan'a ait olan bir stratejik yarımada Çin tarafından kiralandı. Burada hem bir kısım taşıma tesisi vb inşa ediliyor, hem de bir donanma üssü oluşturuluyor. Yani, Körfez'e doğru askeri olarak da yanaşan bir Çin ile karşı karşıyayız. Avrupalı devletleri de bu bölgede siyasetleriyle görüyoruz. Mesela bunun somut tezahürlerinden biri DAEŞ ile ilgili izlediğimiz son video. Şöyle düşünelim; Rakka'yı boşaltan DAEŞ militanları, Amerika'nın desteklediği Suriye PKKsının denetiminde Amerika'nın bilgisinde silahları ve teçhizatlarıyla beraber binlerle ifade edilen sayılarıyla şehirden çıktıklar. Biz bunu BBC'den öğrendik. 
O zaman; bloklar arası bir rekabet ikliminden çok Batı'nın da bazı bakımlardan kendi içinde çekiştiği bir belirsizlik dönemindeyiz. 


Tabi bir de geleceğe dönük ekonomi politikalarıyla ilgili meseleler var. 1970'lerin başında “İslam'ın uyanışı” tartışmalarını Batı'da tetikleyen mesele; petrolün artan önemiyle birlikte kolonyalizm sonrası dönemde genç kuşakların yeni fikirler etrafında dünyaya bakmaya başlamalarıydı. O dönemler kriz- den dolayı fiyatı üç dört misli artan petrolün bölgeye zenginlik ve silah getirdiğine inanılıyordu. Şimdi bölgede orta vadede gerçekleşmesi beklenen gelişme ise petrolün öneminin gittikçe azalmasıdır. Yani bir kuşak sonrasında petrolün kömürün mevkiine ineceği, yine kullanılan ancak stratejik değeri azalmaya başlayan bir kaynak hâline geleceği bir sürecin de kapıları açılmış vaziyette. Suudi Arabistan'daki kavgaya baktığımızda bunun izlerini görmek mümkündür. Devlet yapılarının ayakta kalabilmesi için; iç piyasaların yeniden düzenlemesi, biriken sermaye- nin yeni yatırımlara aktarılması gerekiyor. Bunun da Türkiye'nin yakın çevresi ile ilgili sonuçları olacaktır. 
Nedir o sonuçlar: Suriye ve Irak'ta bir kısım geçici uzlaşmalar olsa da parçalanma sürecinin devam etmesi muhtemeldir. Petrolün refah sebebi olmaktan 


Çİ: TÜRK YURDU 


uzaklaşacağı önümüzdeki 20 yıllık dönemi tahayyül edelim. Muhtemelen etrafımızda bugünkünden daha da küçülmüş devletçikler ya da resmen bir devletin çatısı altında olsa bile fiilen derebeylikler tarafından yönetilen ypılar olacak. Bu durumun, Türkiye'ye ve Batı'ya yönelen sürekli bir göç ivmesini beslediğini görebiliriz. Elbette beraberinde getireceği büyük sorunlar yumağıyla... 


Bu nedenle Türkiye açısından önümüzdeki dönemin Ortadoğu'suna bakıldığında hiç iç açıcı bir manzara görülmemekte. Peki, böyle karışık bir döneme giren Türkiye'nin ne yapması gerekmektedir? 
Öncelikle; karşısındaki belirsizlik yumağı azalmaya başladıkça, dünya sistemi içerisindeki konumunu ve ittifaklarını pekiştirmesi, yani mücadelenin safları daha net ve seçilir bir hâle gelmeye ve parametreleri oturmaya başladıkça Türkiye'nin de büyük stratejisini yerine oturtmaya başlaması gerekmektedir. Sonra; yüz yüze olduğu iç ve dış ideolojik tehditleri de görerek tutarlı, kendi içinde bütünlüklü bir kimlik tasarımını, bir ideolojik tutarlılığı oluşturması, buna yatırım yapması, bunun üzerine kafa yorması lazımdır. 
Son olarak; Ortadoğu'daki parçalanma süreci devam ederken, kendi bekasını yakından ilgilendiren ve tehdit eden meselelerin çözümü için mümkün olduğunca gayret gösterilmelidir. Önümüzdeki dönem, maalesef sıkıntılarımızın azalmayacağı, bazılarının mahiyet değiştirerek bazılarının ise daha da şiddetlenerek devam edeceği bir dönem olacağa benziyor. 
Türkiye dünyanın görece istikrarlı bölgeleriyle olan irtibatını kuvvetlendirerek bu meselelelerle mücadele edecek kaynakları temine çalışabilir. Ortadoğu ile kıyasladığımızda Türkistan coğrafyası, hem artan refahı hem de Türkiye ile münasebetlere açıklığı sebebiyle önemli bir bölge olarak karşımızda duruyor. Bu coğrafyaya yönelişimizi, buradaki ilişkilerimizi kuvvetlendirmeliyiz. Ayrıca, sistemdeki büyük yangının oraya da kıvılcımlar gönderdiğini görerek ilişkilerimizi folklorik düzeyden, güvenlikle ilişkili ortaklıklara doğru taşımamız gerekiyor. Bugün Suriye'de savaşan grupların bir kısmının belki Türkistan'a yönlendirildiğini göreceğiz. New York'taki son terör saldırısının ardından dünya basınının manşetlerinin, vakti zamanında Ortadoğu'yu bir müdahale bölgesi haline çeviren manşetlere benzediğini gördük: “Terörün yeni yatağı Özbekistan”, “Terörün yeni yatağı Orta Asya”. 
Dolayısıyla DAEŞ ve benzeri örgütlerdeki Türkistan kökenli militanların değişik yerlerdeki saldırıları gerekçe gösterilerek, dikkatlerin “yeni muhtemel çatışma coğrafyası” nitelemesiyle bu bölgeye çekilmesi, üzerinde kafa yorulması gereken bir durumdur. Türkiye Ortadoğu'da edindiği bilgi ve birikimi, bu ülkelerle paylaşabilmeli ve oluşacak güven köprüsünün de katkılarıyla ortak güvenlik mekanizmalarının inşasına gayret sarf etmelidir. 


Dolayısıyla beka meselesi yalnızca retorik bir mesele değildir. Dünya sisteminin bütününde ve etrafımızda meydana gelen değişimler, yüz yıl önce bizi nasıl yeni bir strateji izlemeye, yeni büyük tercihler yapmaya zorlamışsa, bugün de adım adım böyle bir geleceğe doğru sürüklemektedir. Eğer yaşadıklarımızı, karşımızdaki büyük meselenin bizi rahatsız eden tezahürlerini doğru tahlil edebilirsek, Türk tarihinde benzerlerine rastlandığı üzere, bu badireler sürecinden de çıkabiliriz. 


Doç. Dr. Nihat Ali ÖZCAN 


TOBB ETÜ 


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 


Türkiye'nin beka meselesine şöyle değinelim: Biz, devletin egemenlik yetkisini kullanma önünde sorun çıkaran tehditler var ise bir devletin beka meselesinden ancak bahsedebiliriz. Eğer bir devletin ve milletin geleceğini tehdit eden bir olgu, güç veyahut unsur yok ise gülistanda gelecek kaygısını konuşmanın bir anlamı yoktur. Günümüzde ise bekayı oluşturan ve bekanın odaklandığı üç tane nokta vardır. Öncelikle coğrafya veyahut topraklardır. 
Yani bir devlete karşı, komşusu olan ya da olmayan bir siyasi güç tarafından izlenilecek bir çıkar politikası vardır. Bu politika her daim o devletin bekasını tehlikeye atar. İkincisi ise devletin siyasi sistemi ya da siyasi mimarisiyle ilgilidir. Devletin siyasi mimarisi demokrasiden ziyade etnik referanslı bir yapıya mı dönüştürülüyor yoksa dönüştürülme çabası içerisinde mi olacaktır? Sonuncusu da halk için değerli ve anlam ifade eden şeylere; insan hayatı, sosyal hayat ve aile hayatı gibi kişisel değerler risk ve tehdit altında mı? Yani onların varlığıyla ilgili bir sorun mu var? 


Şimdi bu üç meseleye baktığımızda; Türkiye'nin toprak bütünlüğünün tehdit edildiğini, konfederasyon, federasyon gibi bir takım siyasi mimarilerle rejiminin ya da siyasal sisteminin ve aynı zamanda da terörizm ve terörizm gibi canı ve malı tehlikeye atan eylemlerle vatandaşlarının hayatlarının, gündelik 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yaşamlarının, sosyal veya ekonomik düzenlerinin temelden sarsılmaya çalışıldığını söyleyebiliyoruz. 


Dolayısıyla beka meselesiyle ilgili her gün yüz yüze geldiğimiz en önemli sorunlardan biri PKK'dır. 
Şimdi PKK'yı ekonomik ve siyasal sistemde kuşatan önemli değişiklikler vardır ve bu örgütteki değişiklikleri görmek için de üç konuya odaklanmak gerekmektedir. Bunlardan bir tanesi bu örgüt ne durumdadır ve nereye doğru gitmektedir? İkincisi etrafımızda olup bitenler devleti ve örgütü nasıl etkiliyor? Üçüncüsü de örgütü kendi bekası için bir tehdit gören Türkiye Cumhuriyeti Devleti ya da yurttaşları bu örgüte nazaran ne durumdadır? Şimdi bu üç temel parametreyi yan yana getirdiğimizde bu örgütün ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istikamet haritasını çıkarmayı umut ediyorum. 


Şimdi biz Türkiye olarak bir imparatorluğun bakiyesiyiz. Çözdüğümüz ve çözemediğimiz yahut hâlâ tartışmaya devam ettiğimiz sorunlarımız mevcuttur. PKK terör örgütü de hâlâ tartıştığımız sorunlardan biridir. Öncelikle yurttaşlarımızın içerisinde farklı etnik kökenlerden insanlar vardır ve bu insanlarımızın her birinin doğrudan ya da dolaylı yoldan içinde bulunduğu devletle ya da diğer etnik kökenli yurttaşlarıyla sorunu olmadığını altını çizerek belirtmeliyiz. Bu noktadan baktığımızda sözünü ettiğimiz farklı etnik kimlikteki insanların etnik referans olarak tehdit eden varlığını ve siyasi mimariyi bu noktada üçe ayırmak mümkün. Birtakım farklı etnik gruptan gelen insanların -Kürtler gibi- kendi yurttaşlarıyla olmadığı gibi Türkiye Cumhuriyeti ile de bir sorunu yoktur. Dolayısıyla rejimle veya siyasi mimariyle de bir sorunu yoktur. Peki, sorun nedir o hâlde? Sorun adalet mi ya da kendilerine iyi hizmet edilmesi, çoluk çocuklarının eğitimlerini iyi olması mıdır? Bu sorun bu ülkede her birimizin ortak paydada talepleri ile ilgili bir sorundur. Onların bizden farklı olarak böyle bir sorunu yoktur ki Bunların dışında bir grup Kürt insanımız var ki onlar bizim de bir devletimiz olmalı ama İslamcı bir Türk devleti olmalı diyorlar. Bir grupta eline silah alıp, bizim de başka bir devletimiz olmalı ve biz bunu silahla yerine getireceğiz diyerek 44 yıldır bu ülkenin bekasını yani toprak bütünlüğünü, siyasal sistemini ve insanlar için anlamlı büyük olan değerleri hedef alan bir örgütlenme var. Bu örgütte PKK'dır. Şu anki manzaraya baktığımız da şunu görürüz: Mevcut uluslararası sistemin yani özellikle bölgedeki rekabetten ve iç ve dış etkenlerden dolayı Türkiye'nin içinde 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bulunduğu hâl PKK'ya bazı fırsatlar sağlamaktadır. Bu etkenler örgütün mevcut mevcudiyetinden daha fazla nicelik kazanmasına neden olmaktadır. 
Bunlar nedir dediğimiz zaman ilkin; Arap Baharı ve Suriye'de olanlar örgüte bir kapasite oluşturma fırsatı ve hem teknik açıdan gelişti hem de mühimmat biriktirdi. Daha fazla insana, daha fazla ekonomik güce ulaştı ve uluslararası alanda daha görünür ve meşru hâle geldi. Başta savaşmak olmak üzere bazı şeylerin nasıl yapıldığını iyi öğrendiler. Geçmişte daha basit savaşırken yahut silahlı eylemlerde bulunurlarken, şimdi daha çetrefilli bir yapıdalar. Peki, savaşmayı nasıl öğrendiler bu sorudan daha mühim soru ise şudur: PKK'ya savaşmayı kim öğretti? Amerika Birleşik Devletleri ya da diğer ülkeler... Öğrettiler! Kendi çıkarları için öğretmeleri gerekiyordu. 
Şimdi burada sorun bizimle ilgili bir konu. Onlarla ilgili bir konu değil. . Türkiye sınırı boyunca coğrafi bir derinlik kazandılar ve anlaşılan o ki, Irak'taki ve Suriye'deki durumdan faydalanarak burada varlıklarını sürdürebilecekleri bir iklim buldular. Yani Irak ve Suriye'de gidip PKK'ya “ne yapıyorsun sen burada, burası bizim egemenlik alanımız” diyecek bir devlet kalmamıştı. Bu devletlerin olmayışı bize gelecek 40 yıl boyunca Irak'ta ve Suriye'de güçlü bir otorite göremeyeceğimizi anlatır. Böyle çalkantılı bir dönem önümüzden arkamıza doğru akmaya başlamıştır. Demek ki oturup böyle çalkantılı bir ortamda bu sorunumuzun üstesinden nasıl geleceğimizi devlet büyüklerimizin tartışması gereken bir konudur. 


İkinci konu kayıtlar, bu arada örgütün kendi riskleri de var. Hayatta her şey onun istediği gibi gitmiyor. Karşı karşıya kaldığı sorunlar da var. Mesela ciddi kayıpları var. Özellikle son 5 yıldır, Suriye'de ve Irak'ta elde ettiklerine karşılık ağır bedeller ödediler. Rakka'da neredeyse 1000 ölü, 3000 yaralısı vardı. Öbür taraftan politik bir belirsizlik var örgütün cevap aradığı. Biri Amerika'yla Rusya arasındaki ilişki belki de PKK'nın bölgedeki geleceğini belirleyecek. Yani şu sıralar hangi yana meyledeyim diye düşünüyor. Eskiden olduğu gibi, Soğuk Savaş döneminde komünist bir örgüt olarak kendi silahlarını Ortadoğu'ya taşıyan Sovyetlerin mirasçısı 
Ruslar mı onlarla işbirliği yapacak yoksa şu son 5 
yıldır kendilerini alıp Suriye'de bir yelere taşıyan Amerika ile yola devam mı edecek? Bu belirsizlik onları da tereddütlü bir duruma sokmaktadır çünkü büyük güçlerle ilişkiler diğer ilişkilere pek benzemez. Barzani örneği oldukça mandardır. Amerika 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ile can ciğer kuzu sarması iken Amerika'nın çıkarlarına küçük bir zarar geldiğinde Amerika onu yüz üstü bırakıverdi. Şimdi dolayısıyla bunun nasıl olacağıyla ilgili tereddütleri var. İki Türkiye'deki kendi sivil halkını daha doğrusu Kürtlerin bir kısmını buna HDP dâhil, destek verenlerin desteğini özellikle de bu şehir savaşlarından dolayı kaybetti. Üçüncüsü bu süre içerisinde 5-6 yıldır teknolojik kapasitesini arttırmaya çalışıyor. Onlar da PKK'nın canını yakan zararlar vermeye devam ediyor. Ancak hala bunların üzerine daimi zaferini inşa edemedi. 


Diğer bir konu; PKK gibi örgütlerin bir coğrafyayı kontrol etmeye başladıklarında bazı krizler yaşamaya başlamalarıdır. İşte Suriye'nin kuzeyindeki 
700 km boyunca Türkiye'ye sınır olan bölgeyi kontrol ederken yaşadıkları gibi. Burada 2,5-3 milyon sivil var. Aynı zamanda dışarıdan da kendine asker buluyor. Bir de kendi siyasi ideolojisi var. Hem etnik meseleler sebebinden hem de teknik eksikliklerden dolayı Arapları yönetmenin zorluklarıyla karşılaşacaklar. Dolayısıyla sabit bir yer kontrol etmeye başlanıldığında örgütler bazı krizlerle karşılaşırlar. 
Bu da onların veya zayıf taraflarıdır. Bir de örgütün ideolojik bir ikilemleri var. Yani yıllarca Marksizm sonra biraz liberalleştikten şimdi de ABD ile kol kola girmenin ortaya çıkardığı bazı söylem krizleri var. Hem emperyalizme veryansın edip tırnak batırmak hem de yeni yayılmacı söylemlerini dile getirmesi büyük bir tezat ve oldukça zor. Amerika-Rusya arasındaki rekabet PKK'ya bir müddet fırsat alanı sağlayacaktır. Burada İran'ın ne yapacağı merak konusudur. İran'ın gelecekte nasıl davranacağını göreceğiz çünkü İran için Kürt meselesi taktik bir sorundur. Bir beka sorunu değildir. Türkiye için bir beka sorunudur. Çünkü sonuçta Kürtler İran'da Tahran'dan kilometrelerce uzaktadır ve bizdeki gibi ülkenin içerisinde ve her tarafta Kürtlere veya sistemde Kürtlere rastlayamazsınız. Dolayısıyla öyle İran'da Kürt müsteşar, vekil, bakan yoktur. İran teröristi yakaladı mı asar. Hiç öyle Avrupa varmış, İnsan Hakları da nelermiş gibi soruları yoktur. Bu nedenle PKK'da da bu bilgi muhafaza edildiği için İran ile ara sıra sürtüşürler ama asla dalaşmazlar. İran da PKK'yı etkin bir araç olduğunu bildiği için manivela olarak kullanmakta, o da bu yüzden PKK'yı tamamen dövmez. Ara sıra tokatlar ve bırakır. 


Şu anda İran'la aramız iyi gibi görünüyor fakat iki gün sonra ne olur bilemeyiz. Eğer meseleye Suudi Arabistan, Amerika ya da diğer bir güç girdiğinde 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de durum aynı olur mu bilinmez. Tabi Türkiye'nin Amerika'yla, Rusya'yla olan ilişkileri de bu meseleyi etkileyecektir. Şimdi Amerika'ya veryansın ediyor ve kızıyoruz. Rusya'ya çok fazla sesimizi çıkaramıyoruz. Yeni dostumuz gibi gözüküyor ama Rusya'da öyle 150 yıldır devam ettirdiği Kürk politikalarını 
2 dakikada falan değiştirmez. Putin akıllı adam. 
Putin istihbaratçı. Ömrü hayatını bu işlere vermiş. 
Dünyada Kürtler üzerine çalışan Batı literatüründen aşağı kalmayacak Rus literatürü de var. Dolayısıyla öyle Ortadoğu'da iki tane güç rekabete giriştiğin- de Suriye üzerinde ya da diğerlerinin üzerinde, bir üçüncü olarak sizin çıkarlarınız ya da sizin canınızın sıkıldığı düşünülerek, Kürtlerle ilgilenip PKK'ya destek vermekten vazgeçmeyeceklerdir. Bakınız ki İdlib ve Afrin meselesi bir türlü çözülemedi. Şimdi herkes kendi durumuna göre bir karar veriyor. Dolaysıyla gerçekleri bilmek güçtür ve gerçekler bizi özgür kılar. Şimdi Türkiye açısından baktığımda bir seçime doğru gidiyoruz. Dolayısıyla bu seçim sürecinde seçime girecek olan liderler ya da partiler kendi pozisyonlarını yeniden gözden geçirecekler. 
Mesela yeni bir açılım gündeme gelirse hiç şaşırmayalım çünkü seçim var. Çünkü demokratik bir ülkede terörle ya da böyle 44 yıllık bir meseleyle ilgili uğraşıyorsanız her şeyden önce seçimlerde bunun büyük etkisi olur. İşte bunun nasıl yönetileceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Muhtemelen farklı karakterde yeni bir açılım olacaktır. Tabi böyle bir mücadelede de kurumlar önemlidir. 


FETÖ'nün bu ülkeye verdiği zararı hepimiz biliyoruz. Özellikle güvenlik kurumları başta olmak üzere FETÖ iktidar olmak için tıpkı terör örgütleri gibi, kendi silahlı adamlarını beslemek yerine devletin silahlı adamlarından beslendi yahut o alanı işgal etti. 
Dolayısıyla FETÖ yüzünden devletin ordusu da polisi de istihbaratı da büyük hasar görmüştür. Yine de diğer taraftan devletin teknik imkânlarının arttırılması iyi bir şey ama bunun doğru bir konseptte olması gerekiyor. Silahlı insansız hava araçları gibi ögelerle medyada geçtiği gibi bir şey icat ettim ve bununla bütün meseleleri çözüyorum... Eğer öyle olsaydı Amerika Birleşik Devletleri adı geçen icatları bizden önce icat etmiştir. Ya da İsrail, bu bakış açısıyla bakarsak onlar bu sorunları çok daha çabuk çözerdi. 
Dolaysıyla önemli olan alet değil, o aleti hangi strateji ya da konsept içerisinde kullanacağınızdır. 


Diğer bir konu politika, kültür ve referansla ilgilidir. Bu konuda Türkiye'nin en büyük şansı da 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bu terör meselelerini tolere edebilecek kapasiteye sahip olmasıdır. Yani Türk kamuoyu devletin bu konudaki tepkilerini ya da kayıplarını tolere edebiliyor. Bu büyük bir avantaj. Bütün bunlara baktığımda sonuç olarak önümüz kış bu sebeple terör örgütleri faaliyetlerini azaltacaktır. Öbür taraftan şu sıralar PKK çok meşgul çünkü PKK öncelikli işi şu sıralar Suriye'de kurmaya çalıştığı yerleşik teşkilat oldukça zamanını alıyor. Irak'ta meşgul çünkü Irak'ta merkez hükümet ile Kürtler arasındaki ilişkinin nasıl olacağını, PKK'nın geleceğinin nasıl etkileneceğini bilmiyor. İran'ın gelecekte nasıl davranacağı belli değil. O yüzden çok meşguller. Tabi bir de teknolojik gelişmelerden dolayı üzerinde bir baskı var. Bu baskıdan kurtulmanın çıkışlarını arıyor. Dünyada diğer örgütlerin böyle durumlarla karşılaştıklarında ne yaptıklarına bakıyor. O da ona göre davranıyor. Mesela böyle gelip de bu aletlerin çok kullanıldıkları yerde, insansız hava araçlarının çok kullanıldığı yerde dolaşmak yerine dönüyor o da gidip Muğla'da denizden çıkıyor mesela. Ya da bu aletlerin dolaşmadığı yerlerde gidip Trabzon'da, Rize'de sahilde faaliyet gösteriyor. Bu bir aklın yarışı olduğu için, siz ne kadar akıllıysanız örgütte o kadar akıllı. Kendine bir çıkış arıyor. 


Öbür taraftan PKK bölgede bir sosyal kontrol sağlamak, halkın kendisine verdiği desteği kaybetmemek için küçük gruplarla hareket etmeye devam edecek ve terör ağını da muhafaza etmeye çalışacaktır. Bu durum eğer tüm bunlardan sonuç alamazsa terör ağını şehirlere aktarma işine girişecek gibi gözüküyor. 

Sonuç olarak PKK 44 yıldır var. Devletimiz ve halkımız büyük bir sabırla PKK ile mücadele ediyor ama bu çevremizde gerçekleşen uluslararası gelişmeler ve PKK'nın bunu fırsat olarak kullanması yine bazı ülkelerin bunu kendi politikaları için uygun bir alet olarak kullanması PKK meselesinin kısa sürede bitmeyeceğini biraz daha devam edeceğini gösteriyor. Bizler konuyla ilgilenenlere sürekli söylenilen bir kural vardır; devletler başka devletlerin kapasitelerini bilebilir ancak niyetlerini asla bilemez. Fakat terörle uğraşıyorsanız, terör örgütünün niyetini bilmek zorundasınızdır. Dolayısıyla burada öğrenilmesi gereken de budur. Önümüzdeki yazla beraber Türkiye seçime giderken PKK'da önce bir yükseliş sonraki hareketlerinde de yine bir takım duruluşlar olabileceğini tahmin etmekteyim. 


SAYI 365 e OCAK 2018 # 


Kültür, insan olmamızın temel özelliklerinden biridir. İnsanlar, nasıl hem tek tek birbirlerine benzer hem de birbirlerinden farklılaşır ise, kültür de toplumlar için aynı özelliğe sahiptir. Kültür; toplumların, milletlerin birbirinden farkını belirler; bir millete mensup olanlara kimlik kazandırır ve bilgi birikimi ile onları besler. Dil, müzik, gelenek, tarih, edebiyat, ahlak gibi birçok unsur ile hayatımızı şekillendirir. Milli kültür, bu bakımdan toplumun her bireyine diğer toplumlardan farklı olmasını sağlayan kimliğini kazandırır. Kimliğini kazanan birey, insanlık deryasına rahatlıkla açılabilir. Diğer kültürlerle etkileşime geçerken şahsiyetini korur. Bir toplumda şahsiyeti gelişen birey, zaten kimlik sahibidir ve neyi alacağını neyi almayacağını bilir. Onun korkmasına gerek yoktur. 
Korkulması gereken, kendi kültür unsurları ile yeterince beslenemeyen yeni nesiller ve başka parlak kültürlerin etkisinde kalan şahsiyet bulmamış aşağılık duygusuna sahip bireylerdir. Daha da tehlikelisi kendisini sanatçı, bilim adamı veya aydın zanneden ve toplumdan öyle muamele gören ezik insanlardır. Bu tip insanlar, kendi toplumlarına en büyük zararı veren devşirmeler veya mankurtlar olarak adlandırılabilir. 


Türk milleti, her toplumda olduğu gibi kendi kültürü içinde yoğrulan ve kimlik, kişilik, şahsiyet kazanan bir millettir. Millet olmak, aslında böyle tarif edilebilir. Gökalp'ın söylediği gibi, millet olmanın yolu aynı kültür terbiyesini almaktan geçer. Günümüzde milletimiz için bu noktada büyük bir tehlike ve tehdit karşımıza çıkmaktadır. Bu dosyada, bu tehlikelerin bir kısmına temas etme imkânı bulduk. Son dönemin başarılı romancısı Metin Savaş, “Düşmanı Düşmanın Silahıyla Vurmak” şiarıyla Oryantalizmin Karşıtını Kurmak üzerine bir değerlendirme yazdı. Yine değerli yazarlarımızdan İhsan Kurt, kültürün günümüz teknolojisi ve tüketim zihniyeti karşısındaki durumunu ele aldı. Mustafa Çetin Popüler Kültür Zaviyesinden meseleyi irdeledi. Son yazımız, aynı zamanda akademik bir tahlil olarak Ömer Faruk Cantekin tarafından hazırlandı. Bu yazıda, İngilizce öğretilirken nasıl bir kültür emperyalizmi ile karşı karşıya kaldığımızın manzarasını üzülerek göreceksiniz. Yazarlarımıza değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu konuyu Türk Yurdu olarak gündemde tutmak istiyoruz. Yılsonuna kadar açık tutacağımız bu dosyaya, konuyla ilgili yazılarınızı eklemek istiyoruz. 
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DOSYA 


ORYANTALİZMİN KARŞITINI KURMAK 
(DÜŞMANI DÜŞMANIN SİLAHIYLA VURMAK) 


Metin SAVAŞ 


Oryantalizm (şarkiyatçılık), malum olduğu üzere, Doğulu toplumları çeşitli yönlerden inceleyen bilim dalıdır. Bu kavramın TDK Türkçe Sözlükteki karşılığı Doğu Bilimi şeklindedir. Pragmatist ve benmerkezci Batı aklının kurup geliştirdiği Oryantalizm, gerçekçi bir ifadeyle söylersek, masum bir bilim dalı değildir. 
Oryantalizm'in hedefi Doğulu toplumları çözümlemek ve çözmekten ibarettir. Çözmek fiilinin Türkçe Sözlük'teki anlamlarından biri şöyledir: “Bir problemde aranan sonucu, belli öğeler yardımıyla ortaya çıkarmak.” Matematik bilimi için verilmiş olan bu anlamı siyasi ve sosyolojik boyuta taşıdığımızda Oryantalizm'in Batılı olmayanları kendi çıkarları doğrultusunda kıskaca alması olarak yorumlayabiliriz. Nitekim Türkçe Sözlükte “çözülme” sözcüğünün anlamlarından biri de şudur: “Kişilik veya karakter gibi bir bütünde birliğin bozulması durumu.” 


Bir problemde aranan sonuç nedir? Oryantalizm açısından Doğu bir problemdir. Şark Meselesi söylemi zaten beyhude bir söylem değildir. Oryantalistler nasıl bir sonuç arıyorlar? Tabii ki Doğu'yu Batı karşısında bir tehdit ve Batı karşısında bir alternatif olmaktan çıkarmak hedefini güdüyorlar. Bunlar bilinen şeyler. Karakter gibi bir bütünde birliğin bozulması nedir? Elbette ki yıkımdır. Oryantalizm açısından ise Doğuluların hem insicamdan arındırılması hem de karaktersizleştirilerek (omankurtlaştırılması odemektir. Ahmet Mithat Efendi'nin Felâtun Bey ile Râkım Efendi karakterleri işte böyledirler. Bu iki kurmaca şahıs aslında Ahmet Mithat Efendi'nin iç çatışması veya kişilik bölünmesidir. Her ikisi de bütünlükten (insicamdan) yoksundur. Her ikisi de mensubu bulundukları topluma tatmin edici reçete sunamıyorlar. 
Felâtun Bey ile Râkım Efendi birer temsildir. Doğulu toplumların içerisine yuvarlandıkları çıkmazın temsilcileridirler. Şark Meselesi sadece Batılıların meselesi değildir. Doğuluların da meselesidir. Şark Meselesini reddettiğimiz için kendi lehimize çeviremedik 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diyebiliriz. Biz Türkler kendimizi Avrasyalı kabul etsek bile Batılılar nazarında Orta Asya'ya sürülmesi gereken barbarlarızdır. Gerçek şu ki Türkler filli olarak Sibirya'dan Avrupa'nın içlerine kadar uzanan geniş bir coğrafyanın kavmidir. Kendimizi salt Asyalı ya da salt Avrupalı addetmemiz yine kendi gerçekligimizi görmezden gelmek olacaktır. Türkler insanlık âleminin en belirgin medeniyet taşıyıcı kavmidir; evrenselliğe en yakın toplum Türkler olması gerekirken kendimizi kısıtlamaktan vazgeçemiyoruz. Baş edemediğimiz sorunlar karşısında ise topu emperyalistlere atarak bütün suçu kestirmeden günah keçimize yüklemiş oluyoruz. Oryantalistler kötü amaçlıdır ama biz Türkler acaba mükemmel miyiz? Bu soruyu kendimize zaten sorup durmaktayız fakat iş sonuç alıcı eylemlere geçmeye gelince yan çizmekteyiz. 


Halil İnalcık, Suat Sinanoğlu'nun görüşlerini özetlerken şöyle diyor: “Batılı olmayan dünyada, Doğu'da, “ideal değerlerini” ortaya koyacak sistemli bir araştırma olmamıştır. Evvela, onun (Doğu'nun) özgür bir dünyası bulunmuyor. Batı-dışı toplumların tarihini, edebiyatını, sanatını, kuruluşlarını ve toplumsal yapısını kavrayan sistemli, özgür bir değerlendirme yoktur.” 


Doğulu toplumlar hakikaten yeterince özgür olamamaktadırlar. Yalnızca siyasi ve ekonomik bağlamda değil, zihin itibarıyla da yeterince hür değiliz. Her türlü dayatmalardan önce birey olarak kendimizi yine bizzat kendimiz kısıtlıyoruz. Eleştiriden ve özeleştiri- den korktuğumuzu inkâr edemeyiz ve etmemeliyiz. 
Gerçeklerden kaçmak hüner değildir. Tekâmülün önündeki en büyük engel hürriyetin güdüklüğüdür. 
Dini ve milli gurur nedeniyle Müslüman'ın Müslümanlığı, Türk'ün Türklüğü sorgulamaktan kaçınması kendi dinine ve kendi milliyetine güvenmediği anlamını taşıyabilir. Kendimize hem fert hem toplum olarak güvenebilmemiz için “ideal değerlerimizi” keskin 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biçimde saptayıp kıskançlık derecesinde muhafaza etmemiz gerekiyor. Muhafazadan kasıt ise ideal degerlerimizi gündelik hayatımıza olduğu şekliyle degil, güncelleştirerek yansıtmamızdır. Türkçülük olsun diye kımız içmek bize hiçbir şey kazandırmaz. Batılı gibi hür, Batılı gibi akılcı olabilmek için viski içmek gerekmediği gibi. 

Zygmunt Bauman “Özgürlük bir ilişkidir,” diyor ve devam ediyor: “Bir güç ilişkisidir. Ben, ancak ve sadece isteğim doğrultusunda hareket edebildiğim ve ulaşmak istediğim sonuçlara ulaşabildiğimde özgürüm. Ancak tabii benim hareketlerimden dolayı başka bazı insanların tercihleri kaçınılmaz olarak sınırlanacaktır ve bunlar istedikleri sonuçlara ulaşamayacaklardır.”? Ulaşmak istediğimiz sonuçlara ulaşabildiğimizde özgürleşmeyi Türklük açısından değerlendirdiğimizde karşımızı Kızılelma ülküsü çıkıyor. Ülkülerimize ulaşmanın yanı sıra, ülkülerimize ulaşma yolundaki çabalarımız da özgürlük demektir. 
Biz adam olmayız veya bize yedirmezler ön yargısını takıntı edindiğimizde ise zaten kendimizi yine kendimiz atalete sürüklüyoruz demektir. Tabii ki yüksek ülkülerimizi hayalperestliğe kapadığımızda bu hayalcilik yüzünden ezilebiliriz. Akılcı yöntemlerle, gerekiyorsa uzun vadede kendi ülkülerimize ulaşma gayreti ise bizi ezilmekten alıkoyacaktır. Şüphesiz ki her idealimizi gerçekleştirmemiz mümkün olmayacaktır ama hiçbirini gerçekleştiremeyiz saplantısına da kapılmamalıyız. Benim hareketlerimden dolayı başka bazı insanların tercihleri kaçınılmaz olarak sınırlanacaktır ve bunlar istedikleri sonuçlara ulaşamayacaklardır tespiti bizim için özgürlüğün meşalesi gibidir. 
Oryantalizmin imkânlarıyla Batı'nın Batılı olmayanlara yönelik tahakkümüne set çekmenin meşalesidir bu. Ben (biz) bilimsel yöntemlerle gerekli hareketleri sergilediğimizde aynı bilimsel yöntemlerle harekete geçmiş olan Batı'yı sınırlamış olacağız. Buradaki sınırlama Batı'yı çökertmek, Batı'yı kesinkes alt etmek, emperyalist Batı'yı felce uğratmak hayalciliği değildir. Hasmımız olan Oryantalistleri mümkün mertebe engellemeyi kastediyoruz. Oryantalist çalışmaları imkânlar dâhilinde tökezletmenin yolu düşmanı aynı silahla vurmaktan geçmektedir. Safçasına insancıl yaklaşım sergileyip de Oryantalistleri düşman olarak görmemek gerektiği yargısına vardığımızda zaten gerçek dışı bir tavır sergilemiş olacağız. Oryantalist çalışmalar açıktan açığa husumet yüklü çalışmalardır. Çünkü Batılı olmayan her toplum Batı indinde bir tehdittir. Şu hâlde yapmamız gereken şey de bellidir: Oryantalizm'in karşısına kendi sistematiğimizi koymak! 
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Bizler kendimizi Batılı görsek de görmesek de Batılılar bizi kendilerinden kabul etmediklerine (ötekileştirdiklerine) göre Oryantalizm karşıtı bir bilim dalını tesis etmemiz kaçınılmaz görünmektedir. 
Fakat karşıt hamle tepkisine dayalı bu bilim dalı savunmacı bir anlayışa bürünürse arzu edilen neticeyi veremez. Oryantalizm'in karşıtı bu bilim dalı (tıpkı Oryantalizm gibi) bilimsellik maskesi takınarak saldırgan olmalıdır. Bilim, sanat, medya, propaganda, toplum mühendisliği ve istihbarat birlikte çalışmalıdır. Zihin kontrolü, algı oluşturma operasyonları ve benzeri unsurlar kullanılmalıdır. Malumdur ki Batı'nın medeni ve vahşi iki yüzü vardır. Türk medeniyetindeki bariz merhamet damarı gölgede bırakılmamak şartıyla Oryantalizm'in karşısına aynı silahı koymamız elzemdir. Savaş hiledir. Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Nutuk”ta şöyle demektedir: “Efendiler, bilirsiniz ki, hayat demek, mücadele demektir. Hayatta muvaffakıyet, mutlaka mücadelede muvaffakıyetle mümkündür.” Türk kavmi sadece Batılı toplumlara kıyasla değil, Doğulu toplumlara kıyasla dahi çok daha merhamet yüklüdür. Tabii ki bu keyfiyet Türklerin kusursuz olduğuna yorulmamalıdır. Buradan şuraya gelmek istiyoruz: Batılı olmayan veya Batılı kabul edilmeyen toplumlar içerisinde Oryantalizm'in karşıtını oluşturma potansiyeline en fazla Türk toplumu sahiptir. Çin ve Japonya gibi Uzak Doğuluların karşıt hamleleri muhtemelen yalnızca Uzak Doğu'nun çıkarlarıyla mahdut kalacaktır. Türkiye'nin aklı ise merhamet damarının tesiriyle bütün insanlığın yararına bir karşıt hamle üretebilecektir. Çünkü hiçbir millet Avrasya coğrafyasına biz Türkler kadar aşina ve yaygın değildir. Uzak Doğu ile Orta Doğu'nun Batı karşısındaki farklı konumlarını idrak etmiş olan Hilmi Ziya Ülken Japonya'nın ilerleme yolunda Batı kültürü önünde daha radikal bir tavır takınabildiğini, ama bu tavrın Batı ve Uzak Doğu dünyaları arasında derin bir ideolojik gerginlik olmamasından dolayı kolayca sonuca ulaşabildiğini belirtiyor.” 

Carl Gustav Jung bir makalesinde “Batı'nın malum ikiyüzlülüğü” ifadesine yer veriyor. Bizler savunma psikolojisiyle malumu biteviye tekrarlayarak çocuksu bir şekilde sürekli yakınarak kendimizi koruyamayız. Şu hâlde karşı hamle şarttır. Söz konusu karşı hamlenin kapsamında, yerine göre, merhametsizlik elbette bulunacaktır. Yaşamın acı gerçeklerine zırlayarak yanıt veremeyiz. Batılının ötekileştirdiği toplumlar çocuksudur, yeterince olgunlaşmış değildirler ve yetersizdirler. Böyle oldukları için Batı'nın Oryantalist aklı karşısında daima mağlüp düşmekte- 


45 4 


dirler. Türklüğü kendi içimizde yüceltmemizin (kendi kendimize propaganda yapmamızın) motivasyon dışında pek bir faydası yoktur. Işık Doğu'dan yükselir avuntusu kendi kendimize gelin güvey olmakla sınırlıdır. Doğu'nun insanlık âlemine büyük katkılarının bilincinde olan (üstelik Doğululardan çok daha fazla şuurunda olan) Batı aklı “ötekileştirdiği bizleri” yüce kabul etmiyor. Elbette onların ön kabulleri bizi bağlamaz; bağlamamalıdır da. Biz onları bağlayabiliyor muyuz? Gerçekler meydandadır. Oryantalist aklın karşısına Oryantalizm karşıtı bir aklı koymadığımız müddetçe şer güçlerden anlamsızca yakınmaya devam edeceğiz demektir. Masonik gizli teşkilatlara, Siyonizm'/e, Evanjelizm”'e, küresel entrikalara oturdugumuz yerden veryansın etmemizin radikal karşılığı bulunmamaktadır. Oryantalist çalışmalar sayesinde Batı'nın ötekisi olan bütün toplumların kültürel, genetik ve psikolojik kodları çözülmüştür. Zaaflarımız ve kudretlerimiz belirlenmiştir. Vaziyet böyle olunca da Batı aklı karşısındaki direncimiz kâh zayıflatılmış kâh etkisiz kılınmıştır. Sözün kısası, iletişimden toplum mühendisliğine, istihbarattan algı oluşturma operasyonlarına varıncaya dek her alanda savunmacı değil saldırgan bir tavır takınarak Oryantalizm'in karşıtı mahiyetindeki bilim dalını kurmamız bir zarurettir. 


Şarkiyatçılığın karşıtı gibi görünen Oksidentalizm (Garbiyatçılık) kavram olarak mevcuttur fakat içeriği neredeyse boştur. Öylesine boştur ki bilgisayar yazılımları Oryantalizm ve Şarkiyatçılık kelimelerini doğru kabul ederken Oksidentalizm ile Garbiyatçılık sözcüklerini yanlış bularak altını kırmızıyla çizmektedir. Oksidentalizm bir bilim dalı hüviyetine erişebilmiş değildir. Batı aklına tepkiyle sınırlıdır. 
Garbiyatçılık neredeyse büsbütün söylemden ibaret bir yanılsamadır. Belki de Oksidentalizm/'i Oryantalistler tasarlayıp Batılı olmayan zekâlara kurnazca servis etmişlerdir. Motivasyon ve avuntuya dayalıdır. 
Oryantalist akılla hesaplaşabilecek ve başa çıkabilecek donanıma sahip değildir. Bir bilim dalı olarak Oryantalizm'e ciddi anlamda karşılık verebilecek akademik çalışmaların bütününe Garbiyatçılık ismi uygun düşse de içerik itibarıyla bir tehdit unsuruna dönüşebilmesi için güçlü bir sistematiğe kavuşturulması gerekmektedir. 


1 Halil o İnalcık (o Rönesans o Avrupası-Türkiye'nin o Balı 
Medeniyetiyle Özdeşleşme Süreci, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2014, s. 278. 

2 Zygmunt Bauman, Postmodernizm ve Hoşnutsuzlukları, 
Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2013, s. 44. N 

3 Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken 
Yayınları, İstanbul 1999, s. 21. 
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DOSYA 


KÜLTÜREL ÇÖPLÜĞE DOĞRU 


İhsan KURT 


Çöplüğe “kültür”, kültüre “çöplük” sıfatı vermek veya iki kavramı bir arada kullanmak bile hoş çağrışımlar yapmıyor. Fakat bu durum “hoş” olmuyor diye de bazı gerçeklerin üzerini örtmek veya var olanın, yaşananın işaret edilmesine dikkat çekilmesine sebep teşkil etmiyor. Yani neylersiniz ki yaşanan gerçeklerden çıkarılan sonuçlardan bazıları dikkatli okurları ve düşünürleri de bu neticeye götürüyor. 


Çağımız, ürettikleri kadar tükettikleriyle de dikkat çekmektedir. Çağımız, dengesiz bir israfın neticesinde çöp yaptıklarıyla, çöplüğe attıklarıyla da gündeme gelmektedir. Bu çağa biçilen kimlik içerisinde israf, yani plansız üretimle ortaya çıkan ürünlerin zamana, gelişmeye cevap verememesi neticesinde çöp hâline gelmesi, getirilmesi önemli bir yer edinmektedir. Zaten tüketimin doyumsuz ve amaçsız, hatta dengeleri gözetmeden sürdürülmesi artık katlanılması gerekli bir zorunluluğu da ortaya çıkarmaktadır. Bu zorunluluk içerisinde teknolojinin daima yeni üretimine sahip olma şeklinde propaganda edilirken tüketim bu yönde hep yeniyi elde etmek için eskiler kısa zaman içerisinde çöplüğe gönderilebilmektedir. 


Çağ, benzer dayatıcı mecburiyetler içerisinde yaşama biçimi artıklarından başlayarak; yiyecek, içecek, giyecek de hatta belki hayatı kolaylaştırdığı düşünülen, bazen gerçekten de kolaylaştıran birçok teknolojik aletlerin, araçların (TV, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, tablet, telefon vb.) artıklarıyla da karşı karşıya gelmiştir. Artık çoğu evde, büroda yeni teknolojilere ihtiyaç hissedildiğinden eskiler birer çöp durumuna düşmüştür. Dünya giderek bu artıkların biriktiği bir çöp yığınına, büyük bir gezegen çöplüğüne dönüşmek üzeredir. Bu, çöplüğe 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dönüşüm sürecinden bütün insanlık, kültürel alanda da nasibini almaya başlamıştır. Çünkü insanın ve insanlığın hayatı özellikle çağımızda birbirinden bağımsız olamayacağı, birbirini bazen bileşik kaplar misali bazen de domino etkisiyle etkileyeceği, etkilediği görünen ve gözlemlenen bir gerçektir. Yani somut gelişme, değişim ve başkalaşım- dan soyut olarak görülebilecek kültürel unsurların tesir almaması söz konusu olamayacak, yani teknolojik ürünlerin çöplüğünün yanında bir kültürel çöplükten de bahsedilebilecektir. 


En sade ve ortak tanımıyla “kültür”, bir yaşama biçimi olarak kabul edildiğinde, bu yaşama şekilleri neticesinde gözlenenler insanlığın hayatında giderek artan kültürel bir çöplüğün de oluştuğunu ortaya koymaktadır. Hızlı gelişimin ve üretimin olmadığı zamanlarda üretilen kültürel birikim, insanlığın geleceğine ışık tutma zenginliği oluştururken çağımızda bazen hesapsız kitapsız, çok özelin amacına, çıkarlarına hizmet ederek üretilmeye çalışılan yaşama biçimleri kısa zamanda bozulmaya ve çürümeye yüz tuttuğundan onu sağaltma ve geliştirme yerine çöplüğe atmak daha çok tercih edilmektedir. İnsan için üretilmeyen ama onun için üretildiği reklamı sıkça yapılan ve doğal olmayan yaşama biçimleri, çelişkilerle dolu olarak dayatıldığından beri kültürel çöplük, çeşitli sebeplerle beslenmekte; sonra da insan, bunlarla mücadele amacıyla doğallığına uygun olmayan diğer çöplüklere davet edilmektedir. Ormandaki ağaçları kesen baltanın sapının ormandan olması gibi kültürel çöplüğü besleyen bazı yöntemler de “kültür” kimliği giydirilmiş, sanatla uzaktan yakından ilgisi olmayan davranışlarla, gösterilerle yapılabilmekte, üretilmektedir. 
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Kültür içerisinde, konunun sosyolojik boyutu, psikolojik boyutu birçok bulgular ve veriler dikkate alınarak incelenebilir, araştırılabilir. Ancak bu tür bir çalışma kitaplık çapta olabileceğinden bu yazıda sadece kültürel çöplük içerisinde, bu çöplüğün çok fazla beslenmesine, semirmesine sebep olan bir unsurdan, “sözde edebiyat”tan çok kısa bir özet verilerek konuya dikkat çekilmeye çalışılacaktır. Çünkü edebiyat ve sanat, kültür endüstrisinin denetimine girip tüketim malları arasına karıştığından beri kültürel çöplük de yığılmaya, buradan gelen kokular da artmaya başlamıştır. 


Gücün borazanı olanlar, onlardan nemalananlar, zoraki yazarlar hiç değil. Özellikle bu türlerin eleştirisini ve katkılarını beklemek, Adorno'nun ifadesiyle söyleyecek olursak “Yazarlığı kariyer yolu yapıp ayağa düşürenlere karşı ciddi olarak sansürcülere çağrı yapmak, iblisi 


şeytanla kovmaya kalkmak 


olurdu.” 


Edebiyat demekle, bu çağ içerisinde üretilmeye çalışılan edebiyat ürünleri roman, öykü, şiir gibi türlerden eserler kastedilmektedir. Eleştirilerimiz ve düşünce geliştirmemiz de içinde yaşanılmak- ta olan çağın, aslında “edebiyat” damgası taşıyan fakat “edebiyat” olmayan ürünlerine yönelik olacaktır. 


Teknolojik aletler, sürekli kendini yenileyerek öncekileri işe yaramaz hâle getirirken yani çöplüğe atılırken, bir tüketim goygoyculuğu şırıngalanırken bu kısır döngü sadece teknolojik araçlarla sınırlı kalmamaktadır. Edebiyat ürünlerinde ciddi birikimlerin daha önceki asırlarda olduğu gibi içinde 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bulunduğu zamana ve geleceğe manivela teşkil etmesi gerekirken “tüketim” ve “eskileri yok sayma” pazarcılığı, bir edebiyat çöplüğü yaratmaya doğru götürmektedir. Diğer birçok alanda olduğu gibi görünürde cicili biçili baskısıyla göz boyayan ama içi sadece tüketip çöplüğe atmaya yarayan telif ve tercüme kitaplar, bir tüketim aracı olarak piyasaya sunulmakta, reklamlarla daha çok tüketilmesine de destek verilmektedir. Hiçbir edebi ve kalıcı değeri olmayan, okunan yahut okunmadan atılan bu tür niteliksiz kitaplar, sadece maddi olarak bir çöplük olarak kalmamakta; aynı zamanda zihinleri, duyguları bu çöplüğün içinde yazılanlarla doldurularak işe yaramaz çöplük yığınları hâline dönüştürmektedir. Kitap, edebiyat, kültür derken bu çöplerle toplumsal zihinler, temizlenmesi mümkün olmayacak şekilde kirletilmektedir. 
Hiçbir edebi, kültürel, sanatsal değeri olmayan bu basılı ürünler önce “kitap okuma alışkanlığı” sonra “zamanı öldürme” amacıyla alınırken zihinlerde, dolayısıyla insan ilişkileri ve davranışlarında nasıl bir etki yaratacağı, yaşama biçimlerini nasıl şekillendireceğinin hesabı hiç yapılmadığından, bunlar toplumsal yapının belirli alanlarında sağlıksız bir şekilde davranışlar ortaya çıkarabilmektedir. Yani “Kitap okumuyoruz.”a bir çare olarak düşünülen “Kitap okusun da ne okursa okusun.” kolaycılığı da kültür çöplüğünün oluşmasına en azından sinsice destek olmaktadır. 


Toplumun yaşama şekillerindeki her türlü saplantılar, ön yargılar, gerilikler, yalanı mabut yapmalar, ilişkilerdeki çıkar süflilikleri vb. değişik, dengesiz, gerici, çelişkili, saldırgan patlamalarla kültürel çöplük olarak ortaya çıktığında ancak fark edilebilmektedir. Oysa bu sayılanlar ve benzerleri, toplum yapısında önceden işaret vermektedir. 
Ya bu işaretler önemsenmediği yahut bu işaretlere dikkat çekenler önemsenmediği, susturulduğu, yok sayıldığı için artık sonuca katlanma mecburiyeti doğmaktadır. Böyle bir yapının oluşmasında elbette toplumun tamamından önce yönetenler, yazarlar ve okuyucular sorumludur. 


Yönetenler sorumludur çünkü bunların kültüre bakış açıları çok önem arz eder. Mesela Hitler döneminin Kültür Komisyonu sözcüsü, “Ne zaman “kültür” kelimesini duysam elim tabancama gider.” 
demiştir. Bu söz, aynı zamanda diktatörlerin, faşist anlayışların kültürden korktuğunu da gösterir. 
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Çünkü bir toplumda kültürün sağlıklı dolaşımı ve zenginliği, o toplumun diktatörlere karşı mücadele gücünü de göstereceğinden bu güç hiçbir zaman dikta heveslilerince istenmeyecektir. Örtük veya açık bir şekilde bilinçli olarak kültürel çöplüğün oluşmasında diktacı zihniyetlerin müdahil oldukları veya olabilecekleri de yadsınamaz. Çünkü “kültürsüzlük” daha çok bu zihniyetlerin işine gelecektir. Diğer taraftan kültüre olumlu bakış açılarıyla katkı sağlamaya çalışan yöneticiler, hizmet ettikleri topluma birçok alanın birleşimi olan zenginlikler katmakla kültürel çöplüğe malzeme vermeyeceklerdir elbette. 


Yazarlar sorumludur, ideolojilerini aşmış edebi eleştirel bir tavır geliştirerek nitelikli-niteliksiz eserlere dikkat çekmedikleri için. Burada yazar sıfatından amaçlanan kültürel çöplüğe çöp taşıyanlar değil. Gücün borazanı olanlar, onlardan nemalananlar, zoraki yazarlar hiç değil. Özellikle bu türlerin eleştirisini ve katkılarını beklemek, Adorno'nun ifadesiyle söyleyecek olursak “Yazarlığı kariyer yolu yapıp ayağa düşürenlere karşı ciddi olarak sansürcülere çağrı yapmak, iblisi şeytanla kovmaya kalkmak olurdu.” Çünkü anlamadığı şeyleri yazmaya ve üstelik onlara sahip olmaya çalışan yazarlar, kültürel çöplüğe katkı sağlayıcılar olmaktan öteye geçememişler, bundan sonra da geçemeyeceklerdir. 


Okuyucular sorumludur, sadece reklamı yapılanlara, sadece ideolojilerine uygun sandıklarına yönelerek nitelikli eserleri seçme özgürlüklerine başvurmadıkları için. Yazar ve okuyucu sorumluluğu bir kenara bırakılarak kültürel çöplüğün oluşmasında, oluşturulmasında başka sebepler de ileri sürülebilir. Ancak hiçbirisi bu üç unsurun sebep olduğu toplam sorumluluk ağırlığına denk gelmeyecek, gelemeyecektir. 


Çağımızın gelişmekte olan teknolojisinden de yararlanarak cicili biçili baskılarla piyasaya edebiyat ürünleri olarak sürülenlerden sadece birkaçını okuyabilme sabrı gösterildiğinde kısa zamanda çöplüğe gidecek olan bunların ortak özellikleri olarak; konuların havailiği, müşteri avlama ve tuzağa düşürme gözü açıklığı, konuya nüfuz edememeyi, sanat ve kültür kaygısını hiç duymamayı sayabiliriz. Yani bazen dış kapakları kadar içerisinde de yüzeysel bir şıklık ya da estetik maskesini hissetmek ve görmek mümkündür. İşaret edilen 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durumlar ve daha başkaları neyin ne olduğu pek belli olmayan, lağım sularıyla pınar sularının karıştığı, önüne doğal meyve ağaçlarının yanı sıra kalasların, kütüklerin, kaya ve verimli-verimsiz toprak parçalarının karışarak sürüklendiği edebiyat seli oluşturmaktadır. Bu sel, neticede yukarıda da işaret edilmiş olan bir mileğe dönüşerek toplumun yapısına yansımaktadır. Yani kurunun yanında yaş, niteliklinin yanında niteliksiz aynı mecraya sürüklenmektedir. Sel kesildiğinde, yani beklenmedik, hiç hesaplanmadık yaşantılar ortaya çıktığında, değerlisi değersizi birbirine karışmış veyahut karıştırılmış kültürel çöplük hem de darmadağınık, hayatın her alanına yayılmış olarak kalmamakta; bu durum, doğrudan sağlıklı toplum yapısının, kültürel hayatın kendisini de etkilemektedir. 


Kültür ya da edebiyat çöplüğünün oluşmasında, daha önce de işaret edildiği gibi başta yazarlar, zoraki yazarlar, tek hedefi “para” olan yayıncıların yanında ikiyüzlü övgü ve ödüller, ayrışmalar/ ideolojik nutuk çekiciler, hamasette direnenler, saf dil edebiyat imalatçıları, nitelikli eserleri öğütme merkezleri, yok sayarak, dikkate almayarak özellikle “işe gelinen” olarak görülen ama hiçbir değeri olmayan kitapları cilalama, övme, reklam yapma, hakkında övgüler dizdirme, yani kültürel gevezelik gelir. Netice, basılının veya sanalın el ele verdigi, iş birliği yaptığı ürünlerle ortaya çıkan koca bir kültürel çöplüktür. 


Bu çöplük, insan ilişkilerinde, toplumsal hayatta, insanlık değerlerinin, demokrasinin, hukukun, bilimin, sanatın karıştırılması, karmaşık hâle getirilmesi ve hiçbirinden faydalanılmaması şeklinde kirliliğini, kokuşmuşluğunu sosyal yapıda hissettirmeye başladığında şaşıranlara aslında şaşırmak gerekiyor. Mesela yirmi filmin on dokuzunda “kafaya sıkan” senaryoların, dizilerin, filmlerin, ilkokuldan mezun bile edilemeyecek olan yazarların yüzbinler sattığı kitapları okuyanların nasıl bir gelecek hazırlayacağı da bilinmez değildir. Oysa M.V. 
Llosa'nın Genç Bir Romancıya Mektuplar adındaki eserinde dediği gibi “Çok satan listeleri, sizin de gayet iyi bildiğiniz üzere, çok sayıda berbat romancıyla doludur.”. Toplum hayatının her alanına sevgiyi, barışı, huzuru, insanı ve insanlığı bu tür kitaplar, -hadi eserler diyelim- yayamayacağına göre bunların, bunlara vesile olanların da kültürel bir çöplüğe çöp taşıması kaçınılmaz olacaktır elbette. 
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DOSYA 


POPÜLER KÜLTÜR ZAVİYESİNDEN HÂL VE HAREKETLERİMİZ 


Mustafa ÇETİN 


H.G. Wells'in 30 Ekim 1938'de New Yorkluları sokağa döken “Dünyalar Savaşı” adlı eserinden Or- son Welles”in uyarladığı radyo oyununun üzerinden seksen yıl geçti. İlk sanal saldırı oyunu, ilk küresel siber saldırı benzetimi (simülasyon) de denilebilecek bu oyun, radyonun asrın icadı olduğunu bir defa daha göstermişti vaktiyle. Birinci'nin yaralarını sarmadan İkinci Dünya Savaşı'na hazırlanan dünyalılara sıkı bir ders vermişti Welles. 


İnsanlara, sıkça bunun bir radyo oyunu olduğu söylendiği hâlde on binlerce insan sokaklara dökülmüş; dağlara bayırlara kaçışmıştı. Stüdyo polis baskınına uğramıştı. Teksas kökenli New Yorklular ise uzaylı avlamak için av tüfekleri ile köşe başlarını tutmuştu. Bu arada birileri de gelecekte basını, siber dünyayı nasıl kullanabileceklerine dair yaptıkları planlarını gözden geçirmekle meşguldü anlaşıldığı kadarıyla. Bugünden o günlere filtre kullanarak baktığımızda köy apaçık görünüyor çünkü. 


Yıllarca okuya okuya bitiremediğim, okumalara doyamadığım ve her okuyuşumda yeniden ama bir öncekinden farklı anladığım 1948 yazımı “1984”te, George Orwell bugünü anlatmıyor muydu biz dünyalılara? “Biri Bizi Gözetliyor- Big Brother”, matruşka gibi birbiri içine gizli tuzaklar, bilinenin bilinmeyenliği, dilimizin, anlayamaz, anlatamaz, anlaşamaz hâle gelecek şekilde yine yeni yeniden tasarlanacağı söylenmemiş miydi bize ? 


Düşünemeyelim diye kavramlarla doldurulmuş zihinlerimizle sürdürüyoruz hayatlarımızı. “Orta Doğu” kimin ve neyin Orta Doğu'sudur? “Uzak Doğuluyum.” mu diyordur acaba bir Japon kendisini tanıtırken? “Dört mevsim vardır: ilkbahar, yaz...” 
cümlesi, dünyanın yarısı için anlamsız boş bilgidir. 
Birinci Dünya Savaşı'nın başlarında birileri oturup “Tamam birinciyi bu hafta başlatalım, hayırlısıyla 
20 yıl içinde de ikinciyi yaparız.” mı demiştir? 
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“İngilizce olmadan olmaz.”, “İngilizce dünya dili oldu artık.” deyip dururken ABD'nin yüzde 30'unun İngilizce bilmediğini ve İngilizcenin dünyanın yüzde 60'ının da hiç umurunda olmadığını mı konuşalım? 


Cetvelle çizilmiş haritalara, Fransızca konuşturulan Nijer'e, İngilizce konuşturulan Nijerya'ya, dünyanın en büyük kakao üreticisi Fildişi'nde çikolata fabrikası olmadığına, kuzeyin kimin kuzeyi, güneyin kimin güneyi olduğuna, özellikle de Greenwich Saati saçmalığına ve Miladi takvimi başımıza saran MS, MÖ'cülere hiç girmeyelim... 


##X 


İnsanların radyo çıktıktan sonra “Aile ilişkileri sarsıldı, aile nereye gidiyor?” dedikleri bilimsel çalışmalar yaptıkları, yıllarca konuştukları günler uzakta değil. Yine TWnin salonumuza yerleşmesinden sonra “Ailenin gerçek anlamda sonu geldi.” 
merkezli on binlerce yazı, çalışma ve akademik çalışma ise daha da yakınımızda. 


Artık çocuklara “Odana git ve ben söyleyene kadar da çıkma!” şeklinde ceza verilemiyor. Birinci sebebi, çocuk zaten odasından çıkmıyor; ikincisi, olmaz ya tesadüfen çıkmışsa bile cezalandırıldığında babasına ve annesine minnet dolu gözlerle bakıyor. 


Walkman, ardından PC'nin (Kişisel bilgisayar) çıkışıyla dibe vuran insanoğlu, cep telefonu ile de dipteki yerini perçinlemiş oldu bir görüşe göre. 
Asosyal basın ve dili, kısa mesaj dili, sembolce diyebileceğimiz “smaylice” ve “emojice” ile de bayrak dikilmiş oldu tepesine ilişkilerin. Vefat haberlerinin beğeni aldığı bir âlemdeyiz artık. 


Eee, “Ne olacak şimdi?” denilebilir şimdi. Hani, “Üçüncü Dünya Savaşı'nı bilmem ama dördüncü kesinlikle kılıçla, mızrakla olacak.” demiş ya biri. 
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O hesap, iletişimin bir sonraki şeklini bilemem ama daha sonrakinin dumanla ve ulakla olacağı kesin. 


2-3 bin yıl önce yazılan kil tablet hâlâ duruyorsa ama sizin 2-3 yıl önce aldığınız tablet ömrünü tamamladıysa ya da size öyle geliyorsa ciddi bir sorun var demektir. 


Dijital yalan dünyanızda kullandığınız yazı fontlarının sahibi olmadığınız söylendi mi size? Adam fontunu kısıtlarsa ya da kaldırırsa o muhteşem çalışmalarınızın O ile 9 arası rakamlara ve tuhaf işaretlere dönüştüğünü görebilirsiniz bir anda. Siz en iyisi mi, hepsinden bir çıkış alın. Yığın üst üste tıkış tıkış. 


Fontlara dair bir diğer husus da özellikle memleketimizde Pinterest namlı paylaşım sitesinin kullanımının da artışına bağlı olarak görsel seçicilikle, mottolarda (yani ürün logolarının altında yer alan sloganımsı cümleler) bir etkilenme söz konusu. 
Gerek doğrudan gerekse benzer yazı karakterleri- nin kullanıldığı örneklerle doldu memleketin mottoları. Bu nasıl açıklanabilir acaba? Bu bir küresel oyun mudur? Amerikan tipi yazı hayranlığı mıdır? 
Siz açıklayabiliyor musunuz? Biz açıklayamadık şahsen. Daha doğrusu açıkladık da açıklamamıza kendimiz de inanamadık. 


Windows, Apple, Android, Microsoft, Google, Twitter, Facebook, Instagram ve onlarcası ne ifade ediyor size? “Dinle dinle nereye kadar, adam gönder öğrensin gelsin!” yerine “Kendileri yazsın, onları daha iyi çözeriz.” gibi bir alt yazı geçiyor mu aklınızdan? Acaba WEB 1'den sonra WEB 2 ve ardından WEB 3 bu yüzden icat edilmiş olabilir mi? 


Bu arada “domain” tabir edilen alan adlarının neden tek merkezde toplandığını; neye, niye ve kime para ödediğinizi, “Ayfon 8” isteyen çocuğunuzu terslerken ondan pek de bir farkınız olmadığını düşündünüz mü hiç? (Ayfon 8 piyasaya çıktı ama 
9 hazır. 10'un ise prototipi üzerinde çalışıyor Çinli 
mühendisler. 10'dan sonra 11 diye devam etmeyeceği söyleniyor.) 

Ben, aslen blogcuyum. Uzun yıllardır her ilgilendiğim konuyla ilgili bloglar yazıyorum. Bloglarda önce düşünür sonra yazarsınız. Yani kâğıda mektup yazar gibidir biraz. Günümüz popüler sosyal medya araçları ise “Yaz, sonra düşünürsün ya da sen yaz, onlar düşünsün.” mantığıyla yürüyor. 


Birkaç aydır bu tür medyayı kullanmaya başladım. Twitter üzerinden yabancılara Türkçe öğretiyorum. İnstagram üzerinden belgesellerimi anlatıyorum. Facebook üzerinden Türkçe öğrenen öğrencilerimi takip ediyorum ve diğer çalışmalarımla ilgili tek yönlü bilgilendirmeler yapıyorum. Doğrusu arada bir “Ben de mi tuzağa düştüm?” gibi bir düşünce aklıma gelmiyor değil. Cevap hazır: “Herkesin düştüğü tuzak, tuzak değildir.”. 


##*X 


“Türkistan”a hâlâ birileri öyle buyurdu diye “Orta Asya” diyorsanız zarardasınız demektir. Kandırılıyor, oyunda piyonluk ediyorsunuz demektir. “Avrasya” diye bir kelimeye sarılmak yerine bir hayli de komik görünen “Asyavru” gibi bir kelime geçirmelisiniz belki aklınızdan. Hatta daha bir cesaretlenip “Türkasya” demelisiniz. Bunları denemek lazım ve hatta inanmak. Bilinmeli ki diğer isimlerin hepsi birilerinin uydurması. Aslı astarı yok. Ama bunların aslı da astarı da fazlasıyla var... 


Yarının “İpek Yolu”nda durak taşı değil, mihenk taşı olunacaksa böyle olunur. İpek Yolu'nun mühim bir kısmı Türk toprağından ve Türk ellerinden/ille- rinden, Türk eli değmiş topraklardan geçer, “Türk Yolu” da demelisiniz belki kendi aranızda. Bakarsınız, zamanla alışır “İpek Yolu” yazdıktan sonra, “Türk Yolu” da demeye/yazmaya başlarsınız parantez içinde. Alışmaktır esas olan ya da alıştırılmak. 
Söylediğimiz her söz başkasının uydurması. Kendimizin sansak da el ağzıyla konuşuyoruz bir şekilde. 


Kazak hemşehrilerimiz de Latin alfabesine geçiyor artık. Artık daha çok Türkiye Türkçesi kelimeleri ve de ne yazık ki daha çok İngilizce kelimeleri olacak bizcileyin. Burada çok fazla yorum gerektiren bir şey yok esasta. Kiril alfabesinden çıkmak iyi görünse de Latin alfabesine geçiş ne getirecektir uzakta ve yakında? 


Belki bir ara toplanıp Göktürk alfabesine geçmeyi de düşünmeliyiz. Eeee ne var bunda, her şeye geçilebiliyorsa Göktürk alfabesine de geçilebilir. Ben ne olur ne olmaz diye Hacettepe Türkoloji yıllarındaki bilgilerimi güncellemeye başladım bile. 


Ben tarih bilmem. Bilirim de tarih öğretmeni bile olmayan “Bana yaz dediler, ben de yazdım.” diyen, Ekşi Sözlük'ün “Bir neslin, tarih biliminden nefret etmesine yol açan efsane adam.” diye tanımladığı Emin Oktay'dan öğrendiğim kadarıyla. Bilmem diyorum ama Pers-Pelopennes Savaşları, Atinalılarla Ispartalıların itiş kakışları daha dün gibi aklımdadır. 
O yıllarda ben Atinalıları tutardım, diğerlerini pek gözüm tutmamıştı. Ispartalılara da belli bir sempatim vardı ama... Sonraları Romalılarla da iyi ilişkilerim oldu lakin Atinalıları hep özledim... 


Ergenekon'dan çıkıp yollara düştüğümüzden bu yana etkileye etkilene geldik bugünlere. Çin'i, Moğol'u geçtik; Arap'tı, Fars'tı derken Lidya, Frigya kalıntısı topraklarda Romalıyla, Bizans”la yüz yüze geldik. Hâlâ da göz göze, diz dizeyiz... 


Bu kültür, bu varta ve badireler silsilesini aşıp bugünlere geldiyse telaşa mahal yok, “Bu da geçer.” 
denilebilir... Doğru aslında, ben de ümitsiz değilim bu konuda. 


Türk kültürü, aslında da “Türk Yolu”, anlatılıyor anlatılmasına da çok önemli bir özelliği ya bilinmiyor ya da görmezden geliniyor. Bu da Türk Yolu'nun “taşıyıcı” olmasıdır. Şimdi adını bilemediğim bir bilim dalının bir mensubu, “Bütün kültürler taşıyıcıdır.” deyip lafı yuvarlamaya kalkışabilir belki. Öyle değil efendim, öyle değil. 


Hemen hemen bütün toplumlar çok derin geçmişte yer değiştirmekle birlikte yakın ve bilinen geçmişte olduğu yere çakılıp kalmıştır. İspanyollar, İtalyanlar, Portekizliler ve diğer kolonistler bizim gibi ülkelerini taşımamışlardır yanlarında. Kimse böyle demiyor ama biz ülkesini atının terkisinde taşımış bir milletiz. Fark burada. 


Türk Yolu'nun yolcuları Anadolu'ya geleli daha bin yıl bile olmamıştır. Hep biraz yabancı olmuşuzdur geldiğimiz yerlere. Kendimiz yabancı olmanın ne demek olduğunu çok iyi bildiğimiz için de bize yabancı olana saygı duymayı öğrenmişizdir. Bu nedenledir ki bu topraklarda bilinen anlamda yabancı düşmanlığı olmamıştır. Yabancıya yabancı değildir 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WATCHING YOU 


bu yolun yolcuları. 


Mahalle ya da komşuluk ilişkileri gibi olmuş ilişkilerimiz. Önceleri biraz ezilmişiz ama toparlanıp sahiplenmişiz coğrafyalarımızı. Evlenmişiz, yemek öğretmişiz, öğrenmişiz, her yere kelimeler saçmışız komşularımızdan aldıklarımızı yanımızda götürürken... 


Yine birileri sesini yükseltecektir ama fayda yok söyleyeceğim. Bu noktada Amerikan kültürü de bizimkine benzer. Hatta kat kat aşmıştır bizimkini. 
Hiçbir şey Amerikan kültürünün değildir ama her şey onun gibi görünür. Amerikalılar olmasaydı pizzayı İtalya'da, hamburgeri Almanya'da yerdik sadece. Biz olmasaydık aslen bizim olmayan ama bizleşen kebap, lahmacun, baklava ve diğer pek çok şey bulunduğu coğrafya dışında bilinmeyen nevaleler olurdu. 


#** 


Bizim kendi dilimize ettiğimiz zulmü hiç kimse edememiştir. Mesela biz neden “Bileydim yapmazdım.” yerine “Bilseydim yapmazdım.” demeye başladık? “Oraya birkaç yıl önce gittiydim.” yerine neden “Oraya birkaç yıl önce gitmiştim.” diyoruz peki? Geçmişte başlayıp devam ediyor olmayı ifade eden “- makta ol-mak” kalıbı neden silinmeye yüz tuttu acaba? (“Burada bir yıldır çalışmaktayım” 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anlamında) 


İngilizcenin etkisiyle daha çok yeterlik kipi (abil-mek) kullanmaya başladığımızın farkında mıyız? Benim “Yaparım.” dediğime bizim evde herkes “Yapabilirim.” diyor çünkü. Gereklik kipi (-malı) artık daha fazla dilimizde değil mi, yine aynı etkiyle? 
Bizim evde gereklik kipinde kuşak çatışması yaşanıyor. Ben “lazım”cıyım (56). Eşim “lazım”cılığın yanında kısmi “gerek”çi (47). Kızım tam bir “gerek”çi (24). Oğlum ise “-malı, -meli”ci (12). 


Sanırım, “Sanırım” ile başlayan cümlelerin İngilizce olduğunu biliyorsunuzdur. Korkarım, “Korkarım” diye başlayanların da aynı soydan olduğu bir şekilde kulağınıza çalınmıştır. On yıldır yapılandırmacı yöntemle eğitim verildiği için çocuklarımızın Türkçeyi bir Batı dili gibi öğrendiklerinin de farkındasınızdır zaten. 


#4 


Bir hayli dağınık bir yazı çıktı ortaya. Her bir ara başlık en azından orta boy bir makale konusu. Yani başlıklar hazır. 


Netice; ümitsiz olmaya gerek yok. Rehaveti kaldırmayacak kadar çetin bir coğrafyada olduğumuzu hatırda tutalım yeter... 
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AKADEMİK 


DİL EMPERYALİZMİ BAĞLAMINDA 
TÜRKİYE'DE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ 


Ömer Faruk CANTEKİN * Batuhan SELVİ 


Öz: Emperyalizm en basit tanımı ile bir devletin başka devletler üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda etkide bulunmaya başlamasıdır. Zaman içerisinde klasik teritoryal emperyalizm etksini yitirmiş ve yerini kültür ve dil emperyalizmine bırakmıştır. Dil, kültürün en önemli ögesi ve kültür emperyalizminin aracı konumundadır. Bu açıdan değerlendirilecek olursa, günümüzde dünya üzerinde Amerikan ve Avrupa popüler kültürünün hâkimiyetini amaçlayan kültür emperyalizmi faaliyetleri İngilizce üzerinden yürütülmektedir. Bu makalede dil emperyalizmi bağlamında İngilizce öğretiminin Türkiye'deki yansımaları değerlendirilmiştir. Sonuç olarak kitapların yanlı kültürel ögeler içerdiği, yabancı dil öğretimi adı altında yoğun bir kültürleme aracı olduğu, ders kitaplarının etnosentrik bir bakış açısıyla yazıldığı tespit edilmiştir. Türkiye'de İngilizce öğretiminin politika ve uygulama düzeylerinde yeniden ele alınarak kültürel farkındalığa dayalı yeni bir İngilizce öğretim metodololojisinin yapılandırılması ve buna uygun ders materyallerinin hazırlanması dil emperyalizminin etkisinin kırılması açısından önem arz etmektedir. 


Anahtar Kelimeler: Dil emperyalizmi, kültür emperyalizmi, İngilizce öğretimi, İngilizce ders kitapları, 


öğretim metodolojisi 


1. Giriş 

Emperyalizm temelde bir egemen güç ve bu egemenliğe isteyerek ya da zorunlu olarak boyun eğme üzerine çift taraflı bir ilişkiye işaret eder. 
Modern anlamda 1870'ten sonra İngilizce kaynaklarda kullanılmaya başlanmış olan emperyalizm (imperialism) kelimesi daha çok örgütlü koloni ticareti ve yönetimi sistemine gönderme yapmak için kullanılmıştır. Ayrıca zaman içerisinde emperyal bir merkezden yönetilen kolonilerin siyasi ve ekonomik sistemleri üzerinden sömürülmesi bağlamlarında da kullanılmıştır (Williams, 2014). 
Bu çalışmada emperyalizm bir toplum ya da grubun bir başka toplum ya da grup üzerinde askeri ya da şiddet içemeyen ince tekniklerle teritoryal, ekonomik, siyasi ve kültürel egemenlik sağlaması ve bu egemenliği sürdürmesi olgusu (Britannica, 2017) biçiminde ele alınmıştır. 


20. yüzyıla kadar ağırlıklı olarak teritoryal hâkimiyet üzerinden maddi ögelerin egemen güçler tarafından doğrudan kontrolü ile gerçekleşmiş olan emperyalist uygulamalar, bu tarihten sonra daha dolaylı bir biçime bürünerek küreselleşme 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kavramı içerisinde açıklanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında küreselleşme günümüzde Batı dışı toplumlar için ağırlıklı olarak Batı'nın kendi gelişim süreçleri içinde ürettiği sosyal, siyasal ve ekonomik kurumların ve uygulamaların bağlamından kopuk bir biçimde kopyalanarak uygulanması ya da uygulanmak zorunda bırakılması biçiminde ortaya çıkmaktadır. Küreselleşme bu açıdan yerel olanın oldukça zarar gördüğü hatta kimi kültürel formların yok olduğu bir süreçtir. Diğer toplumsal kurumların ekonomi ekseninde şekillendiği bir toplum anlayışına dayanan küresel kültürün ideolojik yapısı olan neoliberalizm tarafından temsil edilmektedir (Cantekin, 2015:44). Diğer yandan emperyalizmi sadece ekonomik ya da askeri sömürü sistemi olarak anlamak doğru olmaz. Çünkü küresel sömürünün sürdürülebilir şekilde devam edebilmesi için kültür emperyalizmi şarttır (Petras, 
2000). 


Küreselleşme bir yönüyle artık Avrupa'ya da hâkim olmuş bireycilik, tüketim toplumu, popüler kültür, atomize toplum yapısı, seküler tek dünyacı anlayış, maddi başarıyı önceleyen ve ekonomi 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temelli bir kültürün kasıtlı ve planlı olarak ya da kültürel taklit yoluyla dünya çapında etkin olması sürecidir. Kısaca belirtmek gerekirse egemen güçlerin çıkarları lehinde yerel olandan kopuş ve küresel olarak sunulana zorunlu bir yönelişten söz edilebilir. Medya, iletişim, dil, yabancı dil gibi araçların kullanılmasıyla bir kültürleme dalgasının milletlerin kendilerine özgü kültürel özelliklerini yozlaştırdığı ve dünyayı “üretilmiş” bir popüler kültür yönünde etkilediği görülmektedir. 
Bu bağlamda, küreselleşme ve Amerikanlaşma baskısının, dil politikalarını çokdillilik temelinden “tekdillilik” temeline doğru kaydırmakta olduğu (Phillipson, 2003: 4) düşünülmektedir. 


Bu makalede dil emperyalizmi bağlamında İngilizce öğretimi Türkiye'ye yansımaları üzerinden ele alınmıştır. 


2. Dil Emperyalizmi 


Kültür emperyalizmi egemen grubun (merkez) kültürel öge ve uygulamalarının diğer bir grubun (çevre) kültürel atmosferinde hâkim olması olgusunu betimlemektedir. Günümüzde kültür emperyalizmi Amerikan ya da Avrupa popüler kültürünün gelişmekte olan ülkelerdeki hâkimiyeti anlamına gelir. Bunun bir örneği Amerikan müzik tarzının gelişmekte olan ülkelerdeki müzik listelerinde liste başı olarak temsil edilmesidir (Lee, 2017). İngiliz Dili ya da Batı medeniyeti ile ilişkili kültürel değerler ve uygulamalar günümüzde yerel kültürleri ve pek çok topluluğun milli benliklerini belirlemektedir. Bu bağlamda İngiliz Dili'nin oluşturulmak istenen küresel vatandaş kavramı çerçevesinde kültür emperyalizminin bir aracı olarak kullanıldığı söylenebilir (Canagarajah, 2005). 


Amerikan kültür emperyalizminin ekonomik ve siyasi olmak üzere iki amacı vardır: “Kendi kültürel ürünleri için piyasaları ele geçirmek ve toplum bilincini şekillendirerek hegemonya oluşturmak” (Petras, 2000). Toplum bilincinin şekillendirilmesinde en önemli araç dildir çünkü dil kültürün oluşmasında, aktarılmasında, değiştirilmesinde önemli bir rolü olan, kavramların ve sembollerin temsil edildiği bir kültür ögesidir. Dil, toplumun sosyokültürel özelliklerinden, siyasi eğilimlerin- den, dini geleneklerinden kısacası bir bütün olarak yaşam tarzı anlayışı ve uygulamalarından bağımsız düşünülemez. Bu nedenle dil objektif bir iletişim aracı değildir. Yabancı dil olarak İngilizce 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özelinde düşünüldüğünde toplumsal kurumların yerel ve geleneksel özellikleri İngilizcenin taşıdığı idealize edilmiş toplum anlayışıyla yıpratılmaktadır. Bu bağlamda kültür emperyalizmi modernliği dış sembollere uymakla, bireyciliği toplumsal bağların kopması ve aileden uzaklaşmakla, ekonomiyi tüketim anlayışıyla (Petras, 2000), eğitimi piyasa karşılığı olan bir meta anlayışıyla, dini sekülerize edilmiş bazı ritüellerle, boş zamanları ise savurgan popüler kültür aktiviteleri ve tatil anlayışıyla eşitlemiş gözükmektedir. 


Piyasa hâkimiyeti sağlamak hususunda da dil, özellikle İngilizce oldukça önemli görülmektedir. 
Bunun bir örneğine Business Week dergisinin 13 
Ağustos 2001 tarihli Avrupa baskısı kapağında rastlanmaktadır. Kapakta iki ticari yönetici yer almaktadır. Bu yöneticilerden biri İngilizce konuşarak çok iyi iletişim kurmakta iken diğeri İngilizce bilmediği için ağızsız bir şekilde resmedilmiştir. 
Bu kapak ile İngilizcenin ticarette itici bir güç olduğu iddia edilerek İngilizce dışındaki dillerde sahip olunan yeterliğin iş adamlarını sonuca ulaştırmayacakları ima edilmiştir (Phillipson, 2003). 


Bir ülkenin kendi dilini kültürel, sosyal, siyasi boyutları ile birlikte diğer bir ülkeye dayatması, merkez (core — dilini dayatan ülke) ve çevre (periphery — kendisine dayatma yapılan ülke) kavramları ile ifade edilmektedir. Buna göre İngilizce açısından İngiltere, Amerika, Kanada gibi ana dilin İngilizce olarak konuşulduğu ülkeler merkezi oluşturmaktadır. Çevrede ise hem uluslararası bağlantılar amacıyla İngilizceyi /ingua franca olarak kullanan ülkeler hem de eski sömürgeler yer almaktadır (Phillipson, 1992: 17). Bu açıdan bakıldığında İngilizce öğretimi egemen güçlerin ekonomik, kültürel, sosyal, dini değerlerini tanıtma, yaygınlaştırma ve benimsetme aracı olarak tezahür etmektedir. İngilizcenin uluslararası iletişimsel işlevinin yanı sıra kültürel kimlik oluşturucu bir işlevinden de söz edilmekte ve İngilizcenin sosyal ilişki algısı ile bu ilişkilerin işleyişini etkilediği belirtilmektedir (Graddol, 1997:14-56). İngilizcenin yaygınlaşması ile birlikte üstünlük -aşağı olma, medenilik — gericilik, ilerleme — gerileme gibi zıt kavramların kültürel kimliğin tanımlanmasında kullanıldığı görülmektedir (Phillipson, 1992). Bu durumda ideal kimliğin, ana dil olarak İngilizce konuşanlarca üstün, medeni ve ileri kavramlarının kapsamına girecek biçiminde temsil edildiği ifade edilebilir. 
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3. Dil Emperyalizmi Bağlamında İngilizce 

Öğretimi 

Emperyalizmin tarihi gelişimi incelendiğinde İngilizcenin günümüzdeki hâkimiyetine üç önemli evreden geçerek ulaştığı söylenebilir. Bunlardan ilkini kolonicilik döneminde uygulanan dil politikası oluşturmaktadır. Bu dönemde İngilizce sadece ayrıcalıklı bir zümreye öğretilmiş ve bir üstünlük göstergesi olarak kabul edilmiştir. Bu dil politikası ile İngilizce güç ve statü açısından oldukça ayrıcalıklı bir konuma oturtulmuştur (Mufwene, 2010). İkinci evreye 1950'li yıllarda yaşanan koloniciliğin sona ermesi ile girilmiştir. Bu dönemde eski kolonileri üzerinde nüfuzunu devam ettirebilmenin yollarını arayan İngiltere (Tollefson, 2010) ve İkinci Dünya Savaşı'ndan galip ayrılan Amerika Birleşik Devletleri İngilizceyi küreselleşme faaliyetlerinin bir parçası olarak kabul etmiş (Berghahn, 2010) ve İngilizcenin yaygınlaştırılması adına aktif bir şekilde faaliyetler yürütmeye başlamıştır. 1950 ve 1970 arasında İngilizce öğretimini yaygınlaştırmak için yapılan tarihte bir benzeri görülmemiş devasa harcamalar neticesinde son evreye girilmiştir. Bu evrede uzman görüşü kavramı ortaya atılmış (Bhatt, 2005) ve dünyanın her yerinde Batılı tarzda uzmanlık grupları kurulması teşvik edilmiştir. Anglo-Amerikan yöneticilere sahip ve İngilizce faaliyet gösteren bu uzmanlık gruplarında yer almak isteyenler İngilizce öğrenmek zorunda bırakılmıştır. Bu dönem itibari ile İngilizce bilginin üretilmesi, kontrolü ve yayılması hususunda hâkim dil konumuna ulaşmıştır. Dilin, bilginin ve gücün aynı siyasi unsurlar tarafından kontrol edildiği böyle bir bağlamda dil politikalarının hâkim piyasa eğilimi doğrultusunda belirlendiği söylenebilmektedir (Kramsch, 1993). 

İngilizce öğretimi Türkiye'de günümüzdeki konumuna üç aşamadan geçerek ulaşmıştır. Bunlar 
1997 Eğitim Reformu, 2006 Yabancı Dil Öğretim 
Programları Reformu ve 2012 Eğitim Reformudur. 
1997 yılına kadar ortaokul ve liselerde okutulan 
İngilizce, 1997 Eğitim Reformu ile ilköğretim 4. ve 
5. sınıflarda zorunlu hâle getirilmiştir. 2006 yılında hayata geçirilen Yabancı Dil Öğretim Programı Reformu ile dil öğretiminde iletişimsel yaklaşım öne çıkarılmış, öğretim programı yenilenmiş, ders kitapları ve öğretim materyalleri yeniden tasarlanmış ve İngilizce ders saatleri arttırılmıştır. 2012 
reformu ile birlikte İngilizce öğretimi Türk Eğitim 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Sisteminde 2. sınıftan 12. sınıfa kadar zorunlu hâle gelmiş ve böylelikle İngilizce öğretimine başlama yaşı 7'ye indirilmiştir (MEB, 2013). Güncel Milli Eğitim Sisteminde devlet okullarında okuyan bir 
öğrenci 2. sınıftan 12. sınıfa kadar yaklaşık 1400 
saat zorunlu İngilizce dersi görmektedir. Buna üniversite hazırlık sınıflarında okutulan yaklaşık 
800 saat İngilizce dersi eklendiğinde, günümüzde üniversite eğitimini tamamlamış bir öğrencinin yaklaşık 2200 saat İngilizce dersi görerek sistemden çıkmakta olduğu görülmektedir. 


İngilizce öğretiminde en çok kullanılan materyallerin başında ders kitapları gelmektedir. Ders kitapları öğretim programlarının ayrılmaz parçalarıdır ve sınıf içi aktivitelerin kapsamını ve neleri içereceğini belirlemektedir (Richards ve Rodgers, 2001). Türkiye de dâhil olmak üzere İngilizce ders kitabı piyasasında İngiltere ve ABD menşeli uluslararası ders kitaplarının hâkimiyeti söz konusudur (Gray, 2010). Uluslararası bu kitaplarda sunulan içeriğin gerçek hayata ne derece uyumlu olduğunu araştıran çok sayıda çalışma yapılmış (Miller, 2011) ve uluslararası ders kitaplarının kültürel açıdan sınırlı ve gerçekçi olmayan örnekler içerdiği (Widdowson, 2003) üstelik kitaplarda sunulan içeriklerin Batılı yayınlardan seçildiği ya da Batı bağlamını merkeze aldığı (Zhili, 1999) tespit edilmiştir. Uluslararası ders kitaplarında sunulan kültürel içerikler genellikle turistik bilgilerle sınırlı kalmaktadır. Bu yönüyle uluslararası ders kitaplarında sunulan bu kültürel içerikler basmakalıp düşünceleri içermek- te ve belli bir kültürü abartmakta ya da yanlış tanıtmaktadır (Kramsch, 1993; Byram, 1997). 

İngiliz-Amerikan menşeli İngilizce öğretiminde kullanılmak üzere üretilen uluslararası ders kitaplarının içerikleri incelendiğinde şu örneklere rastlanmaktadır. Face2Face Pre-Intermediate ders kitabının 44. sayfasında yer alan ergen çocuklara sahip bir aileyi anlatan metnin başlığı “Düşman ile Yaşamak” olarak ifade edilmiştir. Ekonomi bağlamında popüler kültür aktivitelerinin teşvik edildiği pek çok örnekten biri aynı kitabın 9. sayfasında verilmiştir. Önerilen faaliyetler arasında bar ya da meyhaneye gitmek listenin en başında yer almaktadır. Aynı kitabın 10. sayfasında ise alkollü içkilerin satıldığı bir barda geçen çöpçatanlık etkinliği detaylı bir şekilde tasvir edilmektedir. Bir sonraki ünitede ise “fast food”un nasıl başladığı şirket ismi ve mağaza reklamı verecek şekilde anlatılmıştır. 
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18. sayfada ise evde verilen bir partide genç insanların alkollü içecek içerek samimi bir şekilde sohbet ettikleri resmedilmektedir. Face? Face Intermediate kitabının 26. sayfasında “Hindistan'a Gezi” başlıklı bir bölümde Hindistan'ı temsilen yer verilen fotoğrafta kaotik bir görüntü yer almaktadır. Bu durum özellikle İngiltere ve Amerika'ya göre daha az gelişmiş ülkelerden örnekler verileceği zaman göze çarpmaktadır. Bunun yanında İngiltere ve Amerika'dan örnekler verileceği zaman düzenli, modern, “iyi/ideal” bir portre çizilmektedir. 
Bu bağlamda yayınlanmış kitaplar incelendiğinde onlarca olumsuz örneğe rastlanmaktadır (bkz. Selvi ve Cantekin, 2017). 


Dil emperyalizmi bağlamında değerlendirilecek olursa, öğretmenler ve öğrenciler ister farkında olsun ister olmasın herhangi bir biçimde yapılan öğretimin tabiatı gereği değerler var olduğundan dolayı dil öğretmenleri değerlerle ilgilidir (Byram, 2008). Bu yönüyle ders kitaplarının içerikleri hazırlanırken sunulan içeriklerin seçiminde belirli kültürlere göre değişiklik gösteren belirli kriterler kullanılmalıdır. Yabancı dil öğretimi doğası gereğince kültürel aktarım olmaksızın yapılamaz. Bununla birlikte ideolojik ön yargılara sahip, gerçeği yanlı yansıtan, tek kültürcü, steril olarak idealize edilmiş bir yaşam şeklini empoze eden bir bakış açısıyla hazırlanan ders kitaplarının milli eğitim sistemlerinde herhangi bir denetime ve değerlendirmeye tabi tutulmadan ve öğretmen kitaplarının önerdiği metodolojinin uygunluğunu sorgulamaksızın derslerde kullanılmasına izin vermek öğrencileri küreselleşme ile birlikte gelen yoğun neo-liberal kültürel dalganın etkisi ile karşı karşıya bırakmak anlamına geleceği düşünülmektedir. Çocuklar öğrenme sürecinde ne bir dili edindiklerinin ne de bir dil üzerinden toplumsal değerlerin ve tutumların kendilerine aktarıldığının farkındadırlar (Brown, 2007). Bu açıdan, ikinci bir dili ya da yabancı bir dili öğretenler, ikinci dilin nasıl yeni bir dünya görüşü sunduğunu, ana dille edinilen kimliğe nasıl zarar verdiğini ve içinde yaşadığı kültürle ilgili nasıl bir farklı yaklaşım geliştirdiğini bilmek zorundadır (Byram, 2008). 
Eğitim politikasının geliştirilmesinden sorumlu tepe yöneticileri de dâhil olmak üzere eğitimin her kademesinde sorumluluk üstlenenlerin özellikle İngilizce öğretmenlerinin kültürel hassasiyete sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca eğitim programının herhangi bir parçasının, bu bağlamda İngilizce öğretim programının, öğrencilere yabancı dil öğretimi adı altında yabancı bir değerler sistemini empoze etme tehlikesinin olduğunun da farkında olunması gerekmektedir (Brown, 2007). 


4. Sonuç 


Milli eğitim sistemlerinin, özellikle de zorunlu eğitimin, 3 temel işlevi vardır: Ülke ekonomisi için gerekli olan insan sermayesini oluşturmak, ortak bir milli kimlik duygusu geliştirmek ve eşitliği sağlamak (Byram, 2008). Yabancı dil öğretimi bu temel işlevlere zarar vermeden yapılmalıdır. Aksi takdirde milli kimlik duygusu zedelenir ve bir 


Amerikan kültür emperyalizminin ekonomik ve siyasi olmak üzere iki amacı vardır: “Kendi kültürel ürünleri için piyasaları ele geçirmek ve toplum 


bilincini şekillendirerek 


hegemonya oluşturmak” 


başka kültürün egemenliğine alan açılmış olur (Phillipson 1992). Eğitimin ideolojik, ekonomik ve baskı altında tutma işlevlerine vurgu yaparak böylesi bir eğitimin emperyal merkeze hizmet ettiğini belirtmektedir. Bu açıdan, özellikle eğitimin ideolojik işlevin toplumun kültürel değerlerini aktarma boyutunda etkili olduğu düşünüldüğünde, eğitimin özellikle alt kademelerinde İngilizce öğretiminde kültürel karşılaştırmadan bağımsız olarak sunulan değerlerin yerel kültürü tehdit edeceği ve öğrencilerin kimlik oluşum süreçlerinde kültürel açıdan hibritleşmeye ve yozlaşmaya yol açabileceği değerlendirilmektedir. 
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Türkiye'de yabancı dil öğretimi politikasının ve uygulamalarının, evrensele açılma ve dünyayla bağlantıda olma adı altında küresel neo-liberalleştirme dalgasına teslim edilmemesi gerekmektedir. 
Bunun yerine bu alanda evrensel olan ile milli/ yerel olan arasında bir uzlaşı tesis edilerek yeni bir yabancı dil öğretimi metodolojisinin üretilmesi zorunlu hâle gelmiştir. Kültürlerin etnosentrizme kaçmadan temsil edildiği, her kültürde söz konusu fenomenin nasıl anlaşıldığı ve anlamlandırıldığı temeline dayalı bir yabancı dil öğretimi anlayışıyla yabancı dil kitapları ve ilave çalışma malzemeleri üretilmelidir. Diğer yandan yabancı dil öğretimi sırasında öğrenci farklı değer ve inançlara maruz kaldığı için milli kimliğe potansiyel bir tehdit oluşturabilir. Ancak bu tehdit uygulamada çeviriye dayalı metotlarla asgariye indirilebilir çünkü çeviri, tanımı itibariyle bir başka dili ve o dilin içerdiği değer ve inançları kişinin kendi ana dili ve inançları ve değerlerinin oluşturduğu çerçeveden görmesi anlamına gelir (Byram, 2008). 


Sonuç olarak, Türkiye'nin kendi insan kaynağı ile yürütmeye çalıştığı İngilizce öğretimi politika, öğretmen yetiştirme, materyal geliştirme ve kullanma, program geliştirme gibi temel alanlar esas olmak üzere genelde kültür emperyalizmi özelde ise dil emperyalizmi perspektifinden yeniden bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, İngiliz ve Amerikan menşeli ders kitaplarının Türk Milli Eğitimi'nin yetiştirmeyi amaçladığı insan tipine uygun bir içerik ve metodoloji takip etmediği düşünülmektedir. Bu nedenle söz konusu yayınların herhangi bir değerlendirme ve denetime tabi tutulmadan Türkiye'de okutulması bu makalede ele alınan riskleri de beraberinde getirmektedir. Netice itibari ile kültürel farkındalığı desteklemek için karşılaştırmalı kültür yaklaşımına dayalı dil öğretimi metodolojisi Türkiye koşullarına uygun şekilde yapılandırılmalı ve buna bağlı olarak ders kitapları ve yardımcı kaynakları üretilmelidir. 
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AKADEMİK 


ULUS-ÖTESİ YURTTAŞLIK: 
ELEŞTİREL BİR TARTIŞMA 


Zeynep Serap TEKTEN AKSÜRMELİ * 


Özet 


Bu çalışmada ulus-ötesi yurttaşlık kavramına dair bir literatür derlemesi sunulmuş ve bu kavram eleştirel bir gözle ele alınmıştır. Ulus-ötesi yurttaşlık kavramının ulus devletin siyasal ve coğrafi sınırlarının öneminin kalmadığı şeklinde yorumlanması birçok açıdan sorunludur. 


Ulus-ötesi yurttaşlık tartışmalarında temel iki bakış açısı ayırt edilebilir. İlk yaklaşımda ulus-ötesi yurttaşlık kavramıyla anlatılan sınır ötesi hakların, üyeliklerin ve devlet dışı aktörlerin daha fazla önem kazandığı fikridir. Bu yaklaşımın ileri noktaları, ulus devletin hâlâ devam eden önemini gözden kaçırmaktadır. 
Diğer bir soru, yurttaşlık fikri hak ve sorumluluklar üzerine kurulu iken, ulusal sınırları aşan sosyal ve politik hareketlerin, vatandaşlık hakları ve ödevleri şeklinde tanımlanabilecek hak ve sorumluluklar verip vermediğidir. Bu yaklaşıma başka bir eleştiri, ulusal kimliklerin bu şekilde bir vatandaşlık tanımı içerisinde erozyona uğrayabileceği, bunun sonucu olarak kişilerin tüm vatandaşların ortak iyiliği için daha az kaygılanacağı fikridir. İkinci yaklaşım ise günümüzde ulusal aidiyetlerin ve hakların, ulus devlet sınırları dışına taştığını, ulus devletlerin yurttaşlık statülerinin önemini yitirmediğini ifade eder. Göçmen ulusötesiciliği kavramıyla yakından ilişkili olan bu tanım, Avrupa'daki Türk varlığı nedeniyle Türkiye için önem taşımaktadır. Bu yaklaşımda ifade edilen, kendilerini bir ulusa ait hissedenlerin ulusal sınırların ötesine taşan aidiyetler aracılığıyla anavatan ile bağlarını sürdürülmesidir. Ulusal aidiyetlerin çok dirençli oldukları fikrinden hareketle, bu açıdan ele alındığında ulus-ötesi yurttaşlık kavramı anlamlı ve 


önemlidir. 


Giriş 

Günümüzde iletişim ve ulaşım teknolojilerinin gelişmesiyle ulus devletin fiziki ve siyasal önemine dair tartışmalar artmıştır. Bu gelişmeler yurttaşlık kavramına dair yeniden düşünmeyi gerektirmektedir. Bu tartışmaların bir uzantısı olarak ortaya çıkan kavramlardan biri “ulus-ötesi yurttaşlık”tır. Bu kavramın kesiştiği alanlar göç, siyasal katılım, etnisite ve sosyal hareketlerdir. 


Bu çalışmanın amacı ulus-ötesi yurttaşlık kavramına dair bir literatür derlemesi sunmak ve bu kavramı eleştirel bir gözle ele almaktır. Bu amaçla ilk olarak literatürde bu kavramsallaştırmadan ne anlaşıldığını analiz edilmeye çalışılacaktır. Ulus-ötesi yurttaşlık kavramı için sınır çizmek oldukça güçtür. 
Vatandaşlık/yurttaşlık kavramlarından ne anlaşıldığı ve bu kavramın farklı boyutları bu konudaki yazında epeyce yer işgal etmektedir, aynı şekilde, ulus/ulu- 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sötesi kavramları da tanımlanması zor kavramlardır. 
Kavramsal sınırların iyi çizilmemesi, ulus-ötesi yurttaşlığın yurttaşlık ve onunla ilgili diğer kavramlardan ayırt edilememesine (Fox, 2005: 172), böylece kavramın taşıdığı özgün tarafların yitirilmesine ve ulus devletin önemine dair birbirleriyle çatışan tanımların oluşmasına neden olmaktadır. 


Ulusötesi yurttaşlıktan ne anlaşılacağına dair tartışmada temel iki bakış açısı ayırt edilebilir, ilkinde ulusötesi yurttaşlıktan anlaşılan sınırlar ötesi haklar, üyelikler ve devlet dışı aktörlerin daha önem kazandığı bir yapılanmada sivil toplum alanının güçlenmesidir. Diğeri ise ulus devletin klasik anlamda yurttaşlığı sadece kendi sınırları içinde tanımlamayışı, ulusal hak ve aidiyetin ulus devlet sınırları dışına taşarak yurttaşlarını bulduğu bir bakış açısıdır. 
İleriki sayfalarda bu iki temel ayrımdan hareketle kavram detaylıca tartışılmaktadır. Ama bunun öncesinde ulusötesicilik kavramına kısaca değinmek ve 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bu kavramın ulusötesi yurttaşlık ile bağlantılarına dikkat çekmek gerekir. 


Ulusötesicilik Nedir ve Ulusötesi Yurttaşlık ile Bağlantısı Nedir? 


Ulusötesicilik politik katılımın ve vatandaşlığın ulus devletin fiziki ve siyasi sınırlarını aşarak yeni biçimlerle ortaya çıkışını ifade eder. Itzigsohn'in de belirttiği gibi “göçmen ulusöteciliği” (immigrant transnationalism) yeni bir olgu olmamakla birlikte bugün bu olguyu önemli kılan göçlerin kitlesel hâl almasıdır, yani artık çok daha fazla insanın ulusötesi göç etmesi nedeniyle olgu önem kazanmıştır (2000: 1127). Eskiden de ulusötesi göçler var olmuştur fakat günümüzde göçmenler geldikleri ülkelerde daha hızlı ve daha yoğun bağlar kurmaktadırlar. Bunun nedeni de yeni iletişim ve ulaşım teknolojileridir. Bu teknolojilerle birlikte ulusötesi bağlar kolaylıkla kurulup sürdürülebilmektedir. 


Her ne kadar göçler ulusötesicilik literatürü için çok önemli bir kaynak olsa da göç, ulusötesiciliğin tek biçimi değildir. Bu fikri vurgulayanlar arasında Vertovec de vardır, ulusötesiciliğin ve ulusötesi toplulukların sadece etnik diasporalardan ve göçmen gruplardan ibaret olmadığını ve hatta şiddet yanlısı ağları ve ulusötesi olarak çalışan illegal grupları da kapsadığını söyler (Vertovec,1999: 450). Benzer bir görüşü Itzigsohn (2000: 1129) da ifade eder ve göçün yanında üç ulusötesicilik şeklini daha açıklar. 
Birincisi “aktivist ağları”dır, örnek olarak da insan hakları, çevre ve kadın hakları alanında örgütlenenler verilebilir. İkincisi “ulusötesi tüketici ve emek ağları”dır, ulusötesi şirketlerin üçüncü dünyayı sömürmesine karşı örgütlenen ağlar olarak tanımlanmışlardır. Üçüncüsü ise temel iş/emek standartlarının belirlenmesi için küresel emek hareketleridir. 


Yukarıda belirtilen temel ulusötesi örgütlenme biçimleri etrafında siyasal aktiviteler gerçekleşmesi ve siyasal katılımın hak, talep ve sorumluluk içeren bir hâle dönüşmesi süreci bizi ulusötesi vatandaşlık konusuna getirir. Ulusötesi yurttaşlığın da farklı çeşitleri vardır. Çünkü farklı ulusötesicilik alanlarının yansımaları olarak farklı ulusötesi vatandaşlık formları ortaya çıkar. Bu durumu açıklayıcı bir örnek “ulusötesi emek vatandaşlığı” (transnational labor citizenship) olarak isimlendirilen işçilerin ve işçi örgütlerinin ulusötesi şekilde örgütlendikleri, standartlar belirlemeye, maaşları ve çalışma koşullarını değiştirmeye çalıştıkları ağlar ve bu ağlara üyeliklerdir (Gordon, 2007: 505). Ulusötesi vatandaşlığın bu formu Itzigsohn ulusötesiciliğin üç ana formundan biri olarak gördüğü ve “temel iş/emek standartlarının belirlenmesi için küresel emek hareketleri” olarak ifade ettiği ulusötesi örgütlenmenin yansımasıdır. Ulusötesi bir hareket olan işçi hareketi ve devamında çalışmaya dair temel standartlar getirme çabası “ulusötesi emek yurttaşlığı” olarak vatandaşlık alanına yansır ve bu yansıma hak talebi olarak ortaya çıkar. 


Ulusötesiciliğin bir başka açıdan tanımını Vertovec yapar. Vertovec ulusötesiciliğin tanımını “ulus devlet sınırlarının ötesindeki kişileri ve kurumları birbirine bağlayan çoklu bağlar ve etkileşimler” (1999: 447) olarak algılayabileceğimiz söyler. 
Vertovec'e göre ulusötesicilik büyük mesafelere rağmen ve uluslararası sınırların hâlâ mevcut olduğu bir durumda (ulus-devletlerin yasaları, kuralları ve ulus olmaya dair tüm anlatıları da mevcutken) global olarak kurulabilen ilişkileri ve aktiviteleri ifade eder (1999: 447). Bu tanımdaki ulus devlet biriminin ve sınırlarının hâlâ belirgin olduğuna dair vurgu önemlidir çünkü ulusötesi olmak ulussuz olmak anlamına gelmemektedir. 


Ulusal Sınırları Aşan Sivil Toplum Üyeliği Olarak Ulusötesi Yurttaşlık 


Ulusötesiciliğin ne olduğuna dair temel bir fikir edindikten sonra yeniden ulusötesi yurttaşlık kavramına geri dönmek istiyorum. Ulusötesi yurttaşlık tanımlarını iki ana başlık altında gruplanabilir. İlk bakış açısı ulus devlet sınırlarını aşan bazı sosyal ve politik hareketlerin içinde bulunan ya da bu şekilde aidiyetlere sahip olan kişilerin ulusal sınırları aşan hak taleplerini ve aktivitelerini vurgulamaktadır. 
Buna örnek olarak feminist hareketler, çevreci hareketler, yerli halkların korunması hareketleri ve insan hakları aktivistleri verilebilir (Fox, 2005: 173). Yani evrensel olarak kabul edilmesi gereken bazı değer ve haklar olduğunu kabul ederek onların etrafında kümelenmiş grupları anlayabiliriz. Bu grupların bir araya gelmesine öncülük eden “Birleşmiş Milletler Sözleşmesi”, “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”, “Uluslararası Ceza Mahkemesi”, “İnsan Hakları Komisyonu ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komisyonu” gibi evrensel değerlerin kurulmasına ve uluslararası hukuk oluşumuna yönelen organlar, metinler ve kurumlar olabilir. Fakat bu şekildeki hareketler, aidiyetler ve üyeliklerle ilgili temel problem bahsi geçen bu sivil toplum ağlarının ve ulusötesicilik formlarının vatandaşlık 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hakları ve ödevleri şeklinde tanımlanabilecek açıklıkta, çapta hak ve sorumluluklar verip vermediğidir. Bu nokta bizi ulusötesi yurttaşlığın hangi hak ve ödevleri ve hangi aidiyetleri barındırdığı konusuna getirir ve genellikle bu konuda net cevapların olmadığını görürüz. Ayrıca bir vatandaş gibi hak sahibi olma iddiasında bulunmak o hakka sahip olmakla aynı şey değildir ve bu vatandaş statüsünü etkileyen en önemli alanlardandır. Yani bir başka değişle hakka sahip olunduğu iddiası, o hakkın tanınıp, talep edilene verilmesiyle aynı şey değildir, bu nedenle kendilerini ulus-ötesi yurttaşlar olarak görerek hak talebinde bulunan kişi ya da gruplar ulus-ötesi hareketler bile olsalar bu haklara sahip olmadıkları için bu durumda ulus-ötesi yurttaşlar olarak tanımlanamazlar (Fox, 2005: 176). Bu şekilde ulusötesi yurttaşlığın ilk tanımlanış biçimindeki kavramsal boşluğa işaret etmiş oluyoruz. Yani vatandaşlık tek taraflı bir hak talebinden ibaret değildir ve karşılıklı tanınma, hak verme ve sonrasında sorumluluk taşımayı da içermesi gerekir, vatandaşlık kavramının özünde bir hak ve sorumluluk ilişkisi vardır. 


Ulusal Vatandaşlığın Ulus Sınırlarını Aşması ve Çoklu Yurttaşlık Olarak Ulusötesi Yurttaşlık 


İkinci grup tanımlamaların özü ise bir ulus devletin vatandaşlığının verdiği hak ve sorumluluktan ulus devletin sınırları dışında da faydalanılması, sorumluluğun taşınması ve politik katılımın ülke sınırlarının dışında da sürdürülebilmesidir. Bu şekildeki kavramsal çerçeveden hareketle göç tartışmaları önem kazanmaktadır. Bu nedenle “çifte” ve “çoklu” yurttaşlık tartışmaları ulusötesi yurttaşlık kavramıyla doğrudan ilişkilidir. Bauböck (1994, alıntılayan, Fox, 2005: 175) ulusötesi yurttaşlığın bu tanımında kavramın çift veya çoklu ulusal kimlikleri yaratan ya da devam ettirebilen göçmenlerin kastedilmesi şeklinde daralttığını ifade etmiştir. Daha geniş ve farklı anlamlarda ulusötesi vatandaşlık tanımları mümkün olsa da göçmelerin ulusötesi yurttaşlık kavramı için önemli bir grup olduğu iddiası doğrudur. 


Vatandaşlık tartışmalarında sık sorulan sorular- dan biri de kişilerin politik özneler olarak birden çok siyasal topluluğa üye olup olamayacaklarıdır. 
Ulusötesi yurttaşlık tartışmaları vatandaşlıkla ilgili bu temel soruyla çok yakından ilgilidir çünkü özellikle göçmenlerin ulus-ötesi yurttaşlar olarak ikamet ettikleri ülkelerin politik alanlarında olduğu gibi geldikleri ülkelerin siyaset yapma süreçlerinde de 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etkin olabileceklerine dair birçok örnek mevcuttur. 
Riccio'un belirttiği gibi birçok kişi için vatandaşlık, kamusal alana katılım ve sivil toplumda aktif olma ulusötesi şekiller almıştır ve iki veya daha fazla ulusal alanda faaliyet gösterebilirler (2011: 99-100). 


Sınırları Aşan Politik Katılım 


Göçmenler, ulusötesi yurttaşlık ve politik katılım ilişkisi için değinilmesi gereken birkaç ana başlık bulunmaktadır. Bunlardan ilki “sınırları aşan oy hakları” (cross-border voting rights) şeklinde ifade edilen ulusal sınırların dışında oy kullanma hakkıdır. Göçmenlerin vatandaşı oldukları ulus devletin sınırları dışında oy kullanma haklarının tanınması- nın yanında bu hakların kullanılmasının mümkün kılınması uygulama ve idari yönetimin süreçleri ile de çok ilgilidir. Türkiye'den Almanya'ya gerçekleşmiş olan ve devam eden işçi göçü bu alanda bize zengin bir veri kaynağıdır. 


Ulus-ötesi yurttaşlığın göçmenlikle kesiştiği ikinci nokta ise göçmenlerin vatandaşlığına sahip olmadıkları fakat göçmen olarak ikamet ettikleri yerdeki oy kullanma haklarıdır. Bu konu bazı Avrupa Birliği ülkelerinde, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgelerindeki yerel yönetim seçimlerinde görülmektedir (Fox, 2005: 184). 


Yukarıda bahsedilen politik katılım şekilleri elbette ki tüm politik katılım formlarını ve vatandaşlık haklarını içermemektedir fakat en yaygın olarak görülebilecek iki tarz bu ikisidir. Bu iki formun da ortak özelliği katılımın doğrudan olmasıdır, yani göçmenlerin oy kullanmaları ve doğrudan etkili olmalarını ifade etmektedir. Bunların yanında doğrudan olmayan katılım formlarından da bahsetmek gerekir. Fitzgerald (2004, alıntılayan, Fox, 2005: 185)'ın belirttiği gibi göçmenler geldikleri ülkelerdeki aile ve sosyal ağlarını etkileyerek, kampanyalara, fon yaratma etkinliklerine katılarak ve medya üzerinden gerçekleştirdikleri eylemler ile de geldikleri ülke siyasetine katılım sağlayabilirler. Bu kapsamda göçmenlerin geldikleri ülkelerde geriye kalanlara gönderdikleri paralara değinilmesi gerekir. Bu paralara özellikle önemlidir, çünkü Vertovec'in (2001: 
574) de belirtiği gibi gönderilen bu paraların ekonomi üzerindeki etkileri büyük olabilir. Göçmenler ülkelerine gönderdikleri paralarla ve yarattıkları ekonomik destekle ülkelerinde söz sahibi olurlar. 
Göçmenler geride kalan aile üyelerinin politik katılımlarını etkileyebilir ve kendi politik tercihleri lehine onları yönlendirebilirler. 
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İkinci olarak da bir önceki tartışmada değindiğimiz doğrudan katılımın bir formu olan vatandaşlığı bulunmamasına rağmen ikamet ettiği ülkenin seçimlerine katılma eyleminin doğrudan olmayan formudur, yani oy kullanma hakkı olmasa dahi komşularını ve tanıdıklarını etkileme, eylemlere, kampanyalara ve etkinliklere katılma yoluyla bulundu-Şu ülkedeki siyaset yapma sürecine katılmadır. Bu süreci Varsanyi (2004, alıntılayan, Fox, 2005: 185) “oy kullanmadan oy kullanmak” olarak tanımlamıştır. Oy vermeden gerçekleştirilen siyasal katılım ve vatandaşlık ilişkisi ulusötesi yurttaşlık kavramın için önemli tartışmaları içermektedir çünkü bugün oy vermenin demokratik yurttaşlık hakları içerisindeki önemine rağmen onu siyasal katılımın tek formu olarak görmek mümkün değildir. Bu nedenle ulusötesi olsa bile yurttaşlık kavramının yeniden tanımlanmasında oy verme ve siyasal katılımın ne kadar geçerli ve önemli olduğu düşüncesinin sorgulanması gerekir. Riccio oy verme hakkı gibi geleneksel yasal hakları olmayan kişilerin bulundukları ülkelerde kendi çıkarlarını gerçekleştirebilmek için yenilikçi alternatif politik katılım yolları bulmakta olduğunu ifade eder, hatta bu kişilerin bulduğu alternatif yollar nedeniyle bazı teorisyenler vatandaşlığı anlamak için resmi ve ulusal çerçevelerin bir kenara bırakılması gerektiğini bile iddia etmişlerdir (2011: 99-100). 


Ulus devletlerin varlıklarını sürdürüp bunun yanında etki alanlarını kendi ulus devlet sınırları dışına da yansıtabilmelerinin bir örneği de ulusal siyasi partilerin oy toplamak amacıyla ulus devlet dışında da seçim büroları açması, göçmenlerin ise geldikleri devletteki siyaset yapma sürecini etkilemek için lobi faaliyetleri yürütmesi gibi aktiviteleri içerir. Son dönemde Türkiye'de genel seçimlerde Avrupa'daki Türklerin oylarının Türkiye'deki siyasal partiler için önemli hâle gelmesi ve bunun için Avrupa kentlerinde seçim faaliyetlerinin yürütülmesi bu duruma örnektir. Avrupa ülkelerinden gelecek oylar Türkiye'nin siyasal gündemi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Politik katılım alanı bu nedenle ulus devletin politik etki alanını genişletmektedir. 


Bu gelişmeler ulus devletin bir birim olarak öneminin azaldığı iddiasını destekler nitelikte değildir. Hatta tam tersi bir eğilimi ifade eder. 
Artık ulus devlet aidiyeti ve ulus devletin siyasal süreçlerine katılım, ulus devlet sınırları dışında da mümkündür. Ulus devlet topraklarının dışında olmak onun sağladığı vatandaşlık hakların- 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dan ve politik katılım olanaklarından mahrum kalmak anlamına gelmemektedir. Bir ulus devlet içerisinde bir başka ulus devletin politik öznesi olan bireyler yaşayabilmekte ve hatta bu özneler içinde bulundukları toplumun siyasal süreçlerine de katılmaktadır. Bu nedenle bu süreci ulus devletin öneminin azaldığı şeklinde değil faaliyet alanının artığı ve öneminin pekiştiği şeklinde yorumlanması mümkündür. 


Ulusötesi Yurttaşlık Ne Değildir? “Dünya Vatandaşlığı” ve “Küresel Vatandaşlık” 


Ulusötesi yurttaşlık kavramının ne olduğu kadar ne olmadığını anlamak da önemlidir. Bu nedenle ulusötesi yurttaşlık kavramını çağrıştıran fakat onunla aynı olmayan iki kavrama değinmek gerekir. Bunlar “dünya vatandaşlığı” ve “küresel vatandaşlık” olarak adlandırılan kavramlardır. Fox (2005: 177) ulusötesi yurttaşlık kavramının bu iki kavramdan farklı ve daha az kapsayıcı olduğunu iddia eder. Fox, ulusötesi yurttaşlık kavramının küresel bir yurttaşlıktan ziyade sınırlar arası bir vurgusunun olduğunu söyler ve küresel sivil toplum dendiğinde yapılan vurgunun ulus devlet sınırlarını aşan bir birliktelik olduğunu belirtir (2005: 177). Yani küreselleşme sınırlar vurgusunu azalırken ulusötesicilik sınırların tanınması fakat bu sınırlar arasındaki ekileşimin yoğunluğunun anlaşılmasına vurgu yapar. 


Diğer bir nokta da ulusal sınırları aşan ulusötesi politik kimliklerin varlığı ve bunların ulusötesi vatandaşlık ile aynı şey olup olmadığıdır. Ulusötesi politik kimliklerin uzun bir tarihi vardır, örnek olarak ulusötesi işçilerin emekçi kimlikleriyle toplanmasını hedefleyen Enternasyonel verilebilir (Nimtz, 2002, alıntılayan, Fox, 2005: 181). Burada önemli olan nokta ulusal sınırları aşan bir kimliğin (örnek: işçi kimliği) inşası ve dahası bu kimlik etrafında toplanan insanların ulusal sınırları aşan bir eylemin içinde bulunmaya niyetlenmeleridir. Başa dönersek ulusötesi bir politik kimliğin varlığı ulusötesi yurttaşlık kavramının ortaya atılmasında daha önceye dayanmaktadır ve örnekler çoğaltılabilir. Önemli olan soru kolektif politik kimliklerin hangi noktada ulusötesi yurttaşlık olarak tanımlanabileceği ya da tanımlanamayacağıdır. Bu nedenle her ulusötesi politik kimliğe ulusötesi vatandaşlık ismini vermenin sorunlu olduğunu iddia eden yazarlar bizi ulusötesi yurttaşlık kavramını daha dikkatli kullanmaya davet ederler. 
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Ulusötesi Yurttaşlık Eleştirileri 


Ulusötesi yurttaşlığın kavramsal sınırları ve ne olup ne olmadığı tartışmalarının yanı sıra ulusötesi yurttaşlığı eleştiren bir yazın da mevcuttur. Stokes (2010: 123) bu eleştirilerin kaynağının ulusal ve yerel toplulukların, kimliğin ve yerel politik kültürün önemine olan inanç olduğunu belirtmiştir. David Miller (1999, 2000: 81-96, alıntılayan, Stokes, 2010: 123) ve Michael Walzer (1996, alıntılayan, Stokes, 2010: 123) ulusötesi yurttaşlığın iki ana nedenden dolayı problemli olduğunu ifade etmişlerdir. Bu eleştirilerden ilki ulusötesi yurttaşlığın vatandaşlar arasında politik eylemlilik için yeterince motivasyon kaynağı oluşturamayacağı, ikincisi ise ulusötesi yurttaşlık nedeniyle “iyi yurttaşlık pratikleri”nin zarar göreceğidir. 


İlk eleştirinin ana muhatabı ulusötesi sivil toplum hareketleridir. Yani çevreci, feminist, cinsel kimlik hareketler gibi ulusal sınırları aşan bazı politik ve kültürel örgütlenmelerin oluşturduğu ulusötesi yurttaşlık grupları için bu eleştiri önemlidir. 
Bu eleştiri ortak bir kültürün ve yerel bağlılıkların olmadığı bir ortamda kişilerin birbirlerinin hak ve iyiliği peşinden koşmak için güçlü bir motivasyona sahip olmayacağını iddia eder. 


İkinci grup eleştiriler ulusötesi yurttaşlığın ulus devlet içindeki olumsuz sonuçlarına yöneliktir. Ulusötesi yurttaşlığın yurttaşlığı dar, liberal ve sadece kişinin kendi bireysel haklarına ilgi duyduğu pasif bir alana taşıdığını iddia ederler (Stokes, 2010: 128). 
Dahası ulus-ötesi yurttaşlığın “düzgün yurttaşlık”a zarar verdiği (Miller, 1999: 79, alıntılayan, Stokes, 2010: 128) de iddialar arasındadır. Ulusal kimliklerin böyle bir vatandaşlık tanımı içerisinde erozyona uğrayabileceğini ve bunun sonucu olarak kişilerin tüm vatandaşların ortak iyiliği için daha az kaygılanan ve daha az çaba gösteren bir hâle geleceğinden endişe edilir. Bunun sonucunda sosyal haklar gibi ulus devlet içerisinde tanımlanmaya devam eden önemli alanlarda vatandaşların aleyhine durumların çoğalması riski olduğu ifade edilir. 


Stokes, bu eleştirilerin temelinde “cumhuriyetçi vatandaşlık” beklentilerinin yattığını öne sürer. 
Cumhuriyetçi vatandaşlık bireylerin resmi hak ve sorumluluklarını vurgulayan ve daha pasif bir yurttaşlığa neden olduğu öne sürülen liberal vatandaşlık kavramsallaştırmasından farklıdır. Cumhuriyetçi vatandaşlık, vatandaşların daha aktif olduğu ve ortak değerler ve “ortak iyilik” için çalıştıkları bir 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vatandaşlık tipidir. Bu anlayışta bireyler vatandaşlık bağı ile bağlı oldukları diğer kişilere karşı ahlaki bir sorumluluk taşırlar, bireylerin ilgileri sadece kendi çıkarlarına yönelmemelidir. Bu nedenle bir araya gelen yerel grupları, onlar arasındaki kültürel bağları ve birliktelikleri önemser, bu kişiler arasındaki güven ve karşılıklılık ilişkisinin vatandaşlık bağları için önemli olduğuna inanırlar. İşte tam da bu nedenle yerelliğin ve toprağın önemini yitirdiği, ortak kültürel miraslardan söz etmenin güçleştiği, hatta bir araya gelip tartışarak ortak kararlar almanın fiziki olarak zorlaştığı ulusötesi yurttaşlık formunu eleştirirler. Bu eleştirileri yapanlar için kültürel bir birlik önemlidir çünkü politik olarak birlikte hareket edebilmek için vatandaşların birbirlerine güven duymaları gerekir ve ortak iyilik için sorumlu davranma bilinci geliştirmelidirler, Miller, bunun ortak bir milli ve halk kültüründen gelebileceğini iddia eder ve bu nedenle ulusötesi yurttaşlığı problemli bulur (1999: 65, alıntılayan, Stokes, 2010: 125). Şunu belirmek gerekir ki bu eleştiriler daha çok ulusötesi yurttaşlığı ulus devlet ekseninde değil evrensel sivil toplum ekseninde kavramsallaştıranlara yöneliktir. Fakat ulus-ötesi yurttaşlığın temel yurttaşlık formu olarak ele alınmasını savunanlara ulus devletin süregelen önemini belirtmek için bu eleştiriler çok anlamlıdır. 


Ulusötesi yurttaşlığın bir yansıması olan çoklu ve çifte vatandaşlık kavramları da eleştirilerin hedefindedir. Özellikle göçmenlerin statüsüyle ilgili olan bu durumda her iki politik topluluğa üye olmanın ve bağlılık duymanın mümkün olmadığına dair eleştiriler vardır. Ulusötesi bağların göçmenlerin geldikleri ülkelere entegrasyonlarını zayıflattığı iddiasının yanında ulusötesiciliğin göçmenlerin bir direniş stratejisi olduğunu savunanlar da bulunmaktadır (Vertovec, 2001: 577). 


Sonuç 


Bu çalışmada ulusötesi yurttaşlık kavramı üzerine olan tartışmalarının bir özeti sunulmaya çalışıldı. 
Ulusötesi yurttaşlık tartışmalarını iki ana akım üzerinden tartışılabileceği iddiası ile kavram ele alındı. 
Birinci akım etnik, politik, sosyal grupların ve akımların ulusal sınırları aşarak faaliyet alanı bulmasıdır. İnsan hakları örgütlerinin, feminist grupların, çevreci hareketlerin ulusal sınırların ötesinde çeşitli normatif değerlerle örgütlenmesi bu tür bir ulusötesiciliği ifade eder. Fakat bu tür ulusötesi örgütlenmelerin hak talebinde bulunsa bile taleplerinin 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verilip verilmeyeceği noktasında mesele karmaşıklaşmaktadır. Çünkü hak ve sorumluluklar ilişkisinin olması bir etkileşimin vatandaşlık olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceğini etkiler. Yani Fox'un da ifade ettiği gibi ulusötesi sosyal hareketler ile ulusötesi vatandaşlık arasındaki çizginin sorgulanması gerekmektedir (2005: 178). Kısacası, ulusötesi örgütlenmeler anlamlı bir vatandaşlık ilişkisi ortaya koyamamaktadırlar. Ulusötesi örgütlenmelerin faaliyetlerinin tümünü önemsiz olarak nitelemek mümkün değildir. Fakat bu faaliyetler ulus devlet temelli yurttaşlığa bir alternatif oluşturmamaktadır. 
Bu nedenle, ulus devletin sağlamış olduğu yurttaşlık en önemli yurttaşlık şekli olma özelliğini sürdürmektedir. 


Ulusötesi yurttaşlığın diğer yönü mesafelere rağmen ulusal sınırların ötesine taşan aidiyetler nedeniyle anavatan ile bağların sürdürülmesidir. Ulusal aidiyetlerin ne kadar dirençli oldukları ve bu aidiyetlerin bulunulan yere entegrasyonda nasıl bir etki yaptığı göç konusunun ulusötesi vatandaşlık kavramıyla kesiştiği alanlardır. Literatürde “Euro-Türkler” olarak da bahsedilen, Avrupa'da yaşayan Türk kökenli kişilerin Türkiye Cumhuriyeti'ne olan ilgi ve bağlılıklarının ele alınmasında ulusötesi yurttaşlık kavramı yararlıdır. 


Ulusötesi yurttaşlık kavramının ulus devletin politik ve coğrafi sınırlarının öneminin kalmadığı şeklinde yorumlanması ise birçok açıdan sorunludur. 
Kavram bu şekliyle ele alınırsa ciddi şekilde eleştirilmesi gerekir. Ortak kültürel değerleri olan, aynı hukuk sistemine bağlı, aynı ulusal sınırlar içerisinde yaşayan vatandaşların somut haklar ve ödevler üzerinden birbirleri ve devletle kurdukları ilişki, daha gevşek ağlar olan sosyal hareketlerin sunduğu ilişki biçiminden çok daha somut ve anlamlıdır. 


* Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü 
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İLİM TARİHİMİZİN KALEMLERİ 


BAYTAR MİRALAYI 
MUALLİM MEHMET ALİ BEY 


Ali BİRİNCİ 


Baytar Miralayı Mehmet Ali Bey ismiyle tanınan ve gerek teşkilâtına dair düşünceleriyle ve icraatıyla ve gerekse kitaplarıyla! derin izler ve eserler bırakan kıymetli Mehmet Ali Bey hakkındaki bilgilere? rağmen daha da geniş bir çerçevede yazılması gereken kıymetli ve dikkate değer bir hayat hikâyesine sahiptir. Halkalı Ziraat ve Baytar Mekteb-i Âlisi'nin ilk müdürü ve çok açık sözlü bir şahsiyete sahip olması dolayısıyla da cazip bir insan olduğu muhakkaktır. 
Diğer taraftan bu mektebin ilk mezunu ve birincisi olan Mehmet Âkif'in de ilk dostu ve hayranlarından birincisi olduğu hususundaki bilgiler de kendisinin insanları tanımak ve hak-şinaslık bakımından kıymetli bir şahsiyet olduğunu göstermektedir. Hakkında bilinenlere rağmen bir kitabı dolayısıyla hakkında yepyeni ve bambaşka yanlış bir hâl tercümesi ortaya konulması da terâcim-i ahvâlde gerçek bir felâket numunesi olmuştur. 


1- Ailesi, doğumu, evliliği ve ölümü: 


Mehmet Ali, İstanbul'a Üsküdar'da 1854 senesinde dünyaya geldi?. Babası Bâb-ı Vâlâ-yı Seraskeri Muhabesât Dairesi mümeyyizlerinden olan Üsküdarlı Büyük Mahmud Bey idi*. Ceddim dediği dedesi eski Tırnova voyvodası el-Hacc Feyzullah Ağa'nın Tırnova'da inşa ve ihyasına muvaffak oldu-Şu câmi, çeşme, medrese ve fırın dükkânı ve bunlara meşruta Bacdarlık isimli mahâllinde hudutları ve müştemilâtı malâm kırk bir adet dükkân ve ayrıca Şehreküstü isimli mahâlde inşa ettirdiği akârât ile başka emlâkı da bulunuyordu. Bu evkafın mütevellilik beratını haizdi". 


Mehmet Ali Bey, Ağustos 1923'de hayata vedâ etti. Emekli senelerindeki günlük hayatı hakkında Ali Rıza'nın? verdiği bilgiler şöyledir: 


Çİ: TÜRK YURDU 


Mehmet Ali merhumun aziz meslektaşı 
Prof. Dr. Ferruh Dinçer hocama hürmetle 


“Vefatına kadar müşarileyh oErenköyü'ndeki köşkünde münzeviyâne bir hayat imrar eylemiştir. 
Nâdiren mektebe uğrayarak irşâdât ve nesayihiyle cümlemizi tenvir ve irşâd eylerdi. Müzmin bir bağırsak ve mesâne hastalığına mübtelâ idi. Ekseri zamanlarını perviz ve tedavi ile geçirirdi. Vefatından bir buçuk ay evvel artık gezinmeye muktedir olamayarak yatağa düşmüştür. Son demine kadar zekâsı , hâfızası ve bütün melekât-ı akliyesi zerre kadar tenakus etmemiştir. En çok sevdiği baytarlık, baytarlar ve baytar Mektebi idi. Vefatından pek az müddet evvel son sözü de vefatını-Mektebe, Ali Rıza'ya haber veriniz-olmuştur. Bu meş'um haber filhakika Ağustos 339 çarşanba günü akşamı mektebe vâsıl oldu. Ferdası Perşembe günü haberdar olabilen baytarlarla Baytar talebesinin ve meftun-ı fezaili olan bir cemm-i gafirin takdis-kâr omuzların- da Erenköyü'nde hazırlanan medfen-i mahsusunda vedia-i hâk-i güfran olmuştur.” 


İfade edildiğine göre Mehmet Ali Bey/in çocuğu olmamıştı ama öldüğü zaman memlekete yetiştirdiği dört yüz sekseni mütecaviz baytar talebesi onun nâmını bir sonraki meslektaşlara nakil ve yâd edecekler ve bu nâm Türk baytarlığı tarihinde ebediyeti kazanacaktı. Evli olmakla beraber çocuğu yoktu?. 


2- Tahsil hayatı: 


Mehmet Ali'nin tahsil hayatı doğduğu semti Üsküdarda başladı. Sıbyan Mektebi'nde mukaddemât-ı ulüm-ı diniyeyi okuduktan sonra Toptaşı Mekteb-i Rüştiyesi'nden (Üsküdar) ve Kuleli'deki Mekteb-i İdadi-i Askeri'den mezun oldu. 
Mekteb-i Harbiye-i Şâhâne'de ulüm-ı baytariyeyi tahsile başlamış ise de son iki seneyi, o esnada Galatasaray binasında bulunan Mekteb-i Fünun-ı 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Tıbbiye-i Şâhâne'de*, yani Askeri Tıbbiye'de okuduktan sonra buradan 27 Haziran 1874 tarihinde sicilindeki ifade ile “u/üm-ı baytariye ve cerrahiye” şahâdet-nâmesi almıştır. Türkçe kitabet ediyordu ve Fransızca'ya âşina idi!©. 


3- Meslek hayatı: 


Mehmet Ali'nin kelimelerin en zengin manasıyla şanlı ve şerefli bir meslek hayatı olmuştur. 
Türk Baytar Hekimliği tarihinde kitap, mecmua ve rapor hâlindeki eserleriyle, şahsiyetiyle ve icraatıyla derin izler bırakmıştır'!. Gerek seciyesiyle ve gerekse çalışkanlığı ve teşkilâtçılığı ile Türk Veteriner Tarihi'nde, bu mesleğin bir efsanesi hâline gelmiştir ve tertemiz hatıralarıyla hâlâ yaşamaktadır". 
Bir bakıma Osmanlı Baytarlığının teessüs devrinin gerek çalışkanlığı, ciddiyetiyle, icraatıyla, kaleme aldığı mesleki kitaplarıyla ve çıkardığı mecmualarıyla, yazılarıyla ve mesleğin kurumlaşmasındaki katkılarıyla rakipsiz bir isim olarak dikkati çekmektedir. Kendisini yakinen tanıyan ziraatçilerden Mahfi Eğilmez'in hakkında “sert ve askeri bir disiplinle mektep idaresini yürütmüştür” sözü meslek ahlakından ve çalışma tarzından taviz vermediğinin bir delili olarak yorumlanmalıdır. 


A- İlk vazifeleri. 


Mehmet Ali, meslek hayatına mezuniyetinden iki ay sonra uhdesine verilen baytar mülâzım-ı sâniliği ile ve ilk olarak mezunları arasında bulunduğu Mektep'te meslek hayatına muallim muavini 
olarak başladı!4. Bir sene sonra, 3 Temmuz 1875 
tarihinde kendisine baytar mülâzım-ı evvelliği tevcih edildi ve 13 Ağustos'ta ise Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'ye ilm-i emraz-ı umumiye-i baytariye muallimi olarak tayin olundu. 17 Temmuz 1876 tarihinde ise uhdesine yüzbaşılık rütbesi tevcih ve ilâveten İstabl-i Âmire fahri baytarlığına tayin olundu. Mektepte sal-nâmelerin ifadesi ile “Mektebi- Tıbbiye'de bulunan dahiliye zabitânı ve saire” kısmında ismi verilen memurlar meyanında bulunuyordu". Bu vazifesi esnasında muallimliği de devam etmekteydi. 


Mehmet Ali'nin meslek hayatında rütbelere muntazam bir şekilde nail olduğuna dikkati çekmek gerekiyor. Bu kendisinin ne kadar çalışkan ve vazifesine bağlı bir insan olduğunu düşündürüyor. 
Nitekim rütbesi 5 Aralık 1877 tarihinde sol kolağalığına terfi edildi'9. Bu rütbede iken kendisine verilen vazifenin ifade şekli “Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye heyeti- kâtib-i hususi- Mehmet Ali Efendi-Kolağası- İlm-i emraz-ı umumiye-i baytari” idi ve mahâll-i sairede olan memuriyeti ise “seririyatı 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dahiliye muavini” olarak ifade ediliyordu'?. Sonraki sal-nâmedeki memuriyeti yine aynı cemiyet mensubu olarak “âzâ-yı müdavime Mehmet Ali Efendikolağası” şeklinde ve yine aynı cemiyet mensupları arasında zikredilmişti!8. 


13 Aralık 1880 tarihinde ise Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne'den merkezi Şam'da bulunan Beşinci Ordu- yı Hümâyun'a gönderildi. Beşinci Ordu'da iken “Fırka-i askeriye ve mahâll-i sairede bulunan” zabitler meyanında “Kolağası Mehmed Ali Efendi” ismiyle kaydedilmiştir"? 


Bu vazife ile İstanbul'dan uzaklaştırılmasının hikâyesi müstakil bir yazı mevzuu olabilir ise de kısaca ifade etmek gerekirse bunun mesleğini müdafaa uğrunda verdiği mücadelenin bir neticesi olduğuna işaret etmek gerekir. 


Uzun olmakla beraber baytarlık tarihimizin en dikkate değer vak'alarından biri olan bu meselenin hikâyesi, bu meseleye muhatap olanların çıkardıkları mecmuada yazdıklarına? göre, şöyle olmuştu: 


“Bu kere heyet-i tahririyemiz Harbiye Nezaret-i celilesinin emr ü iradesine mebni İstanbul'dan müfarekete mecbur olmuştur. Mesleğimiz askeri baytarlığı olduğundan şimdiye kadar Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de baytar hocalığı vazifesi ifa etmekte idik. 


Geçenlerde Tensikat Komisyon-ı Âlisinin kararı veçhiyle şeref-sudür eden irade-i nezaret-penâhiye mebni baytar sınıfları için iktizâ eden şakirdânın Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne şakirdânının beşinci sınıfı şakirdânından bâ-kur'a tefrikleri sınıf-ı mezküre talebesinin muhalefetini müstelzem olmağla ve tefrik olunan dokuz baytara haric-i nizâm olarak sınıf- mezkür heyeti müttehiden muhalefet etmekle ve zaten mekteb ümerâsının kısm-ı âzamı kur'a ile talebe tefriki cihetinde bulunmamağla muhalefet-i mezküre umum sınıf heyeti nâmına olarak içlerinden asıl şikâyet etmeğe haklı olan baytarlardan istizah-ı madde olunmayarak makamât-ı âliyeye dahi bu suretle yanlış malümat verilmesine mebni bâ-kur'a tefrik olunan dokuz nefer şakirdin tekrar tababet-i beşeriye mesleğinde kalmalarına irade-i şifaiye-i cenâb-ı nezaret-penâhi müteallik buyurulmuş olmasından nâşi tababet-i beşeriye şakirdânından bâzıları baytar sınıflarını tahkire kadar varmışlar idi.” 


“Bunun üzerine Baytar talebesi beynlerinde bir arzıhâl tanzim ederek Harbiye Nezaret-i celilesine takdim etmeleriyle nezaret-i müşarüleyhadan keyfiyetin tahkiki ile iktizasının icrası içün mahsus memurlar tayin buyrularak Mekteb-i Tıbbiye-i 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Şâhâne'de bir divan-ı harb teşkil buyurulmuş ve Baytar şâkirdânının ifadât-ı vakıaları karin-i hakk-ı savâb görülmüş ve tababet-i beşeriye şâkirdânından kabahatleri tahakkuk edenlerin hapsine hükmedilmiş idi.” 

“Arzıhâlin takdim olunduğu gün bazı Baytar hocalarının mâzeret-i şer'iyeye mebni derse gidemeyişleri Mekteb Nezaret-i aliyesinin şüphesini davet etmekle bunları müşevvik gibi itibar etmek istemiş ve bunları Divan-ı Harbi teşkile memur buyurulan zevatın gösterdikleri tarik ile heyet-i âcizânemizden bu kere ordu-yı hümâyunlara memur buyurulan üç âciz baytarın Mekteb memuriyetinden afları inha buyurulmuş ve bizim yevm-i mezkürda derse gidemeyişimiz ihtilâfın teşdidini mucib olduğu gösteril-MİŞ. 

Yevm-i mezkürda evvelce heyet-i âcizânemizi terkib eden dört hoca birden tesadüfen derse gidememiş olduğu hâlde bunlardan birinin istisnasıyla diğerlerinin memuriyetlerinin tebdiline kalkışılması Mekteb Nezaret-i âliyesinin hiddetinden istifade eden bazı müşewvikler sebebiyet vermiş olduklarını âtide münderiç mazeret-i şer'iyemizi mütalâa buyuran zevatın dahi malümları olur.” 


“Mezkür hocalardan Vahid Efendi?! ders borusu urmaksızın Mekteb Ders Nâzırının emrine imtisâlen Mektebçe bazı mevaddın müzakeresi için Nâzır Paşa hazretlerinin huzurunda bulunarak ders burusu urduğunu duyamamış ve ders müddetinin nihayetine pek yakın bir zamana kadar kâlen ve kalemen meşgül olmuştur.” 


“İbrahim Efendi? ise yevm-i mezkürda İstinye'de bulunan hânesine nakletmekle meşgül olmağla vapura yetişemediğinden diğer bir vapur ili İstanbul'a gelmeğe mecbur olmuş ve Gülhane'ye kadar ders vaktini geçirmiştir.” 


“Minas Efendi dahi bir gün evvel valdesinin emrine mebni Bağdad cerrahlarından olan biraderinin nerede bulunduğunu sual etmek üzre Bâb-ı Seraskeri'ye gitmiş.” 

“Mehmet Ali Bey dahi müteallikâtından Musul valisi sâbık Feyzi Paşa'nın hâlet-i nez'inde bazı umurunda bulunmağla her ne kadar ders vaktinden yarım saat sonra mektebe kemâl-i sür'at gelmiş ise de şakirdân taht-ı tevkife alınmağla ders okutmağa muvaffak olamamıştır.” 


“Bu esbâb kaale alınmadığından şu dört hoca- dan yalnız Vahid ve İbrahim Efendiler ile Mehmet Ali Beyin yevm-i mezkürda derse gitmeyişleri talebe arasında tehaddüs eden ihtilâfın iştidâdına bâis oldu denilmiş ve bunun üzerine ve bunun üzerine her birerlerimiz ordu-yı hümâyunlara memur buyurulmuşuzdur.” 


“Biz madem ki Osmanlılarız ve bâ-husus askeriz emr-i âliye imtisâl tiynet-i mahsusumuz iktizasın- dan bulunduğundan maateessüf gazetemizi senelerce devam ettirmek arzusuna muvaffak olamayacağımızı ifadeye cesaret eyleriz.” 


“Yalnız bundan akdem dahi Hasbıhâl serlevhalı bendimizde dahi ifade eylediğimiz vecihle gazetemizin sene nihayetine kadar sahifesini tenkis ederek çıkaracak isek de gaybubetimiz hâlinde çıkacak gazetemizde görülecek kusur ve hatâlarımızın aff buyurulmasını istirham eyleriz.” 


Bu imtihan ve talebe meselesinden sonra hocaların üçü İstanbul'dan uzaklaştırılmıştı. Bunun Vasıta-i Servetteki haberi” kısacık olmuştu: “Gazetemiz heyet-i tahririyesini terkib eden Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Fünun-ı Baytariye muallimlerinden Kolağası fütüvvetli İbrahim ve Vahid ve Mehmet Ali Efendiler sırasıyla Üçüncü ve Dördüncü ve Beşinci Ordu-yı Hümâyunlara memur tayin olunmuşlardır.” 
Bu arada Heyet-i tahririyeden sadece Minas Efendi, her nedense, İstanbul'da bırakılmıştı. Bu esnada Üçüncü Ordu merkezi Selânik'te, Dördüncü Ordu merkezi Erzincan'da ve Beşinci Ordu merkezi ise Şam'da bulunuyordu”, Bu meyanda dikkati çeken başka bir husus ise Minas Efendi isminin mecmua- nın 18 sayısından (10 Kânun-ı sâni 1296) itibaren heyet-i tahririyeden çıkarılmış olmasıdır. Bunun sebebini tahmin etmek mümkün olamamıştır. 


Mehmet Ali Bey'in Beşinci Ordu'dan ne zaman ayrıldığı ne yazık ki sicil kaydına geçmemiştir. Ancak çok geçmeden kısa bir müddet sonra tekrar İstanbul'a nakli yapıldı. | İfade edildiğine” göre “Harbiye Nezareti Süvari Dairesi'nde bir vazifeye davet edilerek İstanbul'a getirilmiş ve mezkür daire tarafından idare edilmekte olan çiftlikât-ı hümâyun işlerini takibe memur edilmişti. Bu vazifesinde çiftlikât muameleleriyle hayvanlarının ıslahı hakkında tanzim ettiği raporlar yüksek makamların dikkat nazarlarını çekmiş olduğundan 1298-1299'da Rusya haralarında tedkiklerde bulunmak üzere Moskova'ya gönderilmişti.” 


Rusya seyahatinden sonra Üsküdar'da Şemsipaşa mevkiinde tesis edilen Askeri Hayvan Hastanesi'ne müdür olarak tayin edilmiş? ve bu sıralarda Şark vilâyetlerinde ve Orta Anadolu'da tahriplerine hızlanarak devam eden ve hudutlarını genişleten sığır 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vebası hakkında milletlerarası kongrelerde tartışılan ve karar altına alınarak tavsiye edilen karantina usulleri, hayvan ve hayvan mamüllerinin idhalât yasağı tedbirlerinin tatbiki aciliyet kazandığı zaman hatıra gelen ilk isim yine Mehmet Ali Bey olmuştu”. 


Hemen her vazifesini büyük bir gayret ve ciddiyetle ifaya çalışan Mehmet Ali'nin rütbesi 28 
Mart 1881 tarihinde sağ kolağalığına terfi etti ve bu rütbede iken Ticaret ve Ziraat Nezareti'nde baytar müfettişliğine nakledildi?8. Bu tayinin gazetedeki ifadesi de çok dikkate değer ve Mehmet Ali Bey'in şahsiyetini ve meslek karnesini gösteren bir vesika mahiyetindedir: “Baytar kolağalarından fütüvvetlü Mehmet Ali Bey Ticaret ve Ziraat Nezareti celilesi baytar müfettişliğine tayin olunmuştur. Mümaileyhin malümât-ı fenniye ve fetanet-i müsellemelerin- den min küll-i vücuh istifade olunacağından bu kere nezaret-i müşarüleyha baytar müfettişliğine tayinleri mucib-i memnuniyetimiz olmuştur.” 


Bu vazifesinde hayvan hastalığı dolayısıyla her vak'aya müdahale için çalışmış ve raporlar yazarak alınacak tedbirlere işaret etmişti. Nitekim bu vak'alarından biri de Kartal'da ortaya çıkmış ve bu hususta Kartal Kaymakamlığına bir rapor takdim vermişti??. 


Bu vazifede iken 12 Aralık 1884 tarihinde ise binbaşılığa terfi etti. Mehmet Ali Bey'in dikkati çeken çalışmaları ve bilhassa hayvan hastalıklarının çok ciddi bir seviyede tehlikeli bir hâl alması üzerine 1884 senesinde Ticaret ve Ziraat ve Orman ve Maadin Nezareti'ne tayin edildi**. Memuriyet mevkii “Dersaadet Ziraat Odası Heyeti” ve unvanı “Tıbb-ı Baytari müfettişi Mehmed Ali Bey” olarak 
kaydedilmişti. Ertesi sene (Hicri 1303-ilk günü 10 
Ekim 1885) ismi ayrıca “Fen memurları” meyanına dercedilmişti?!. 


Mehmet Ali Bey'e, bu terfiinden iki sene sonra 16 Mayıs 1886 tarihinde kaymakamlık rütbesi tevcih olunmuştu??. Bu vesile ile bütün memuriyet hayatı boyunca bir yüksek makama intisab etmemiş ve sadece meslek mesaisiyle rütbelere ve makamlara vâsıl olduğuna da bu vesile ile işaret etmek gerekir. Bu rütbede iken Ticaret ve Nafıa Nezareti'nin iki “ziraat memuru”"ndan biriydi ve memuriyet unvanı “Merkez Tıbb-ı Baytari Müfettişi” şeklinde kaydedi!- mişti3. Ertesi sene ise “Zabitân-ı aklâm” arasında baytar müfettişi olarak ve Dersaadet Ziraat Odası Heyeti âzâsı arasında ise tam memuriyet unvanıyla “Nafia ve Ticaret Nezaret-i celilesi tıbb-ı baytari müfettişi Mehmet Ali Bey-kaymakam” olarak zikredilmişti?*, Bir sonraki sene ise sadece “Memurin-i Nafıa” arasında “Baytar müfettişi Mehmet Ali Beykaymakam” olarak kaydedilmişti”3. 


İstanbul'da iken de yine hayvan hastalıklarının büyük bir felâket teşkil ettiği bu zamanlarda Mehmet Ali Bey'in ismi resmi tahriratta deveran etmekteydi. Nitekim Dersaadet civarındaki hayvan hastalığı ile mücadelede kendisinin raporlarındaki tavsiyelerinin tatbikine gayret ediliyordu. Bu mesele hakkında Sadâret'ten** Sıhhiye ve Ticaret ve Hazine-i Hassa ve Zabtiye ve Tıbbiye ve Şehir ve Rüsumat Emanetlerine gönderilen tezkireden (23 Aralık 1886) hayvan hastalığı ile yapılan mücadeledeki çaresizliği ve ismen zikredilen Mehmet Ali Bey'in tavsiyelerine tamamen tabi olunduğu bütün açıklığı ile görünmektedir: 


“Dersaadet civarında bazı mahâllerde zuhur eden hayvan hastalığının indifaı ve men'-i sirayeti hakkında bazı tedabir-i tahaffuziyeye dair Ticaret Nezaret-i celilesi makâmından vârid olub Meclis-i Mahsus-ı Vükelâ'da kıraat olunan tezkerede illet-i mezkürenin men/-i sirayeti zımnında hen ne kadar Şehremanet-i celilesince bazı mertebe tedabir-i sıhhiye ittihaz ve icra edilmekte ise de Emanetçe hastalık zuhur eden mahâllerde müttehiz kordon hattına konulan memurinin adedce temin-i maksada adem-i kifayeti mütehakkık olmasıyla karantina hattının takviyesi için yeniden lüzumu miktar jandarma ve âsakir-i şâhâne tayin ve mevaki-i lâzımeye ikame ve hastalık olan yerlerde ne kadar hasta hayvan bulunur ise sahiblerine birer tazminat verilmek üzre hemen itlâf ile usülü vecihle dikkat edilmesi ve ahvâl-i sıhhiyesi şüpheli olur ise hayvanatın bi't-tefrik damgalanıb nezaret altında tutulması ve alel-ıtlak mesâkin-i hayvaniyenin kaide-i fenniye- ye muvafık surettetathir edilmesi ve asıl menşe-i illet Rusya memaliki olduğundan oradan gelen bilcümle hayvanâtın vaktiyle muayene edilib şüphelilerinin derhal karantina altına alınması nezaret maiyetinde bulunan Baytar Müfettişi Mehmet Ali Bey tarafından verilen lâyihada gösterildiğinden bahisle o vecihle icra-yı tatbikatı dermeyan olunmasına ve vâkıa tezkere-i merküâmede muharrer olduğu üzre Dersaadet'in bazı cihetlerince kara sığır ve mandalarda zuhür eden illet-i sâriyenin önü alınması zımnında ittihazı icab eden tedabirin bir an evvel mevki-i fiil ve icraya vaz'ı ehemm ve elzem olarak bu bâbda tezkerede beyan olunan tedabir-i sıhhiye münasib görünmüş ise de hayvan hastalığı bulunan mahâllerce ittihaz olunan sıhhiye kordonunun takviyesi için asakir-i şâhâne istihdamı caiz 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olamayacağından mezkür kordonun takviyesi zımnında iktizası kadar memurin-i muvakkate istihdamı ve bu misüllü ârâz-ı sâriyeye tutulan hayvanatın reha-yâb olmasıyla pek nâdir olmasıyla tazminat itasına mahâl olmadığından bu maküle hastalıklı hayvanâtın ashâbı razı olduğu hâlde itlâf olunub muvafakat etmeyecekleri surette dahi kordonlar altına alınması ve Rusya'dan gelen hayvanât eğerçi karantina beklemekde ise de bu bâbda bir kat daha itina lâzım gelmekle ona göre heman tedabir-i lâzımenin ittihaz ve icrası için icâb eden devaire tebligat-ı mukteziye ifasının nezaret-i celilerine havalesi kararlaştırılmış ve tezkere-i mezküre irsâl kılınmış olmağla icra-yı icâbına himmet buyurulması siyâkında tezkere-i senâveri terkim kılındı efendim.” 


Bu sıralarda Anadolu'da da meselâ Karahisar-i Sahib sancağına bağlı bazı kazalarda ve köyler- de de hastalık zuhur etmiş ve bu sebeple Çifteler Çiftliği'ne sirayet etmemesi için tedbir alındığı çiftlik müdürlüğünden Dahiliye Nezareti'ne bildirilmiş ve Umur-ı Sıhhiye-i Hayvaniye Teftiş Komisyonu'nun Sıhhiye Dairesi'ne ifade (20 Mart 1887) edilmişt57. Dahiliye'den Seraskeri'ye yazılan bir tezkereye 
(4 Nisan 1887) göre Binbaşı Mehmet Ali Bey yine Anadolu yollarında idi ve yine sığır hastalığı ortalıkta deveran ediyordu. Hüdavendigâr vilayetinde varlığına dair bir işaret yoksa da Kütahya taraflarında ufak hayvanatta zuhur eden hastalık hakkında gerekli tedbirlerin icrası için vilayet baytar müfettişi gönderilmişti. Bu arada Çifteler çiftliğine de uğrayarak ihtiyati tedbirler alınması kendisine tembih edilmişti. Bu esnada Binbaşı Mehmet Ali Bey de aynı hastalık meselesi için Ankara taraflarında Ziraat Nezareti tarafından memur edilmiş bulunuyordu ve Hüdavendigâr vilayetinden geçmişti8. 


Mehmet Ali için İstanbul her zaman çok kesif bir mesai demekti. Ancak zaten her vazifesinde kesif ve yorucu bir mesaisi oluyordu. Bu cümleden olarak bazı vilayetlere teftiş için ve Rusya'ya hayvan mübayaası için gönderildi. Rusya dönüşünde İzmit, Ankara, Konya ve Sivas'ta zuhur eden hayvan hastalığını ve keçi yetiştirme meselesi için bu şehre doğru yola çıktı ve dönüşünde alınması gereken tedbirleri ortaya koyan raporunu yazdı?*. 


Bunu takiben Nâzır Mustafa Zihni Paşa'nın bu raporu ciddiye alması üzerine hayvan hastalıklarıyla gereken şekilde mücadele için bir baytar mektebinin açılması için Sadârete bir arzda bulunduğu anlaşılıyor. Bunu üzerine Sadrâzam Kamil Paşa'nın Maarif Nezareti'ne bir tezkere göndermesiyle (21 Aralık 1887) ve bir baytar mektebinin kuruluş çalışmaları fiilen başlamıştı”. Mesele kısaca ama açıkça ortaya konuyordu: 


“Memalik-i Şâhâne'nin muhtac olduğu âsârı nâfıanın tesis ve tezayüdü ve hazine-i devleti vika- ye ile ahalinin servet ve saadet-i hâlinin muhafazası esbâb ve tedabiri Encümen-i Mahsus-ı meşverette lede'İ-müzakere bi'-cümle hayvanatın teleften vikayesiyle beraber ecnasının ıslahı esbâb-ı servetin biri olub Fransa etibba-yı meşhuresinden Mösyö Pastör'ün hayvanat için keşf etmiş olduğu bir nev'i telkih ameliyatının Avrupaca fevaid ve muhassenâtı tecrübe olunduğu gibi saye-i celil-i mülk-dâride bu iş için mahsusen ve memuren Paris'e iz'am olunan tabibler ve ameliyat-ı mezküreyi taallüm etmiş oldukları cihetle ameliyatı mezkürenin Memalik-i Şâhâne'ce dahi baytarlara ve beledi tabiblerine talim ettirilerek tamim-i fevaidine müsaraat olunması ve ekser mahâllerde zuhur eden hayvan hastalığının tedavisiyle menr-i sirayeti için Memalik-i Şâhâne'nin vüs'ati nisbetinde baytar istihdamı muktezi olduğu hâlde el-yevm sekiz vilâyette birer nefe baytar müstahdem olub sair vilâyâtta baytar bulunmadığından Memalik-i Şâhâne'nin ihtiyacı nisbetinde baytar tedariki için Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye'de fenn-i baytariye mahsusen bir sınıf küşâd edilmesi tensib olunmuş ve lede'ristizan irade-i seniye-i cenâb-ı pâdişâhi dahi ol-merkezde şerefmüteallik buyurularak keyfiyet Ticaret Nezaret-i celilesine bildirilmiş olmağla ber-mantuk-ı irade-i seniye icabının icrasına himmet buyurulması siyakında tezkere-i senaveri terkim kılındı efendim.” 


Bu tezkere üzerine Maarif Nâzırı da Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye müdiriyetine baytarlara mahsus bir sınıf açılması maksadıyla bir heyet kurulması talebinde (25 Şubat 1888) bulunmuştu. Mektebin müdürü Hüseyin Sabri Bey bu husustaki tezkerenin bir suretini talep etmiş (12 Mart 1888) ve kendisine bu tezkere (2 Nisan 1888) gönderilmişti. Bunun üzerine tezkerenin sureti kurulan heyet huzurunda okunmuş ve mükerreren yapılan toplantılar neticesinde “mektebin suver-i teşkilâtıyla ders cedveli ve iktiza eden memurin ve hademesi ve bir kıt'a büdcesi hakkında hâsıl olan netice-i müzakerâtı mutazammın kaleme alınan mazbata ile büdce pusulası” Maarif Nezareti”ne takdim (23 Temmuz 1888) kılınmıştı?!. 


Mülkiye Baytar Mektebi'nin kurulmasında ve teşkilâtında bu yoldaki emekleri ile tarihe geçen bir heyetin acilen kurulmasından başka bir çare bulunamamıştı.*” 
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Heyetin teşkili vazifesi ile Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye müdürü Hüseyin Sabri Bey'e havale olunmuştu. Bu heyette Mekteb-i Harbiye-i Şâhâne Fünun-ı Baytariye Nâzırı Miralay Osman Dâniş, Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne ilmü'l-arz oMuallimi İbrahim Lütfi, Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Şâhâne Ders Nâzırı Ahmet Hilmi bin Mehmet, Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne Müdiri Kaymakam Hüseyin Sabri, Ticaret ve Nafıa Nezaret-i Celilesi Tıbb-ı Baytari Müfettişi Kaymakam Mehmet Ali, Mekteb-i Harbiye-i Şâhâne-i Fünun-ı Baytariye muallimlerinden Ahmet bin Hüsnü, Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne Fenn-i Kıbale muallimi Kaymakam Vahid bin Edhem ve Mekâtib-i Tıbbiye ve Mülkiye-i Şâhâne ilm-i hayvanat muallimi Kaymakam Hüseyin Remzi Beyler- den teşekkül eden komisyon yeni kurulacak mektep hakkında lâyiha ve ders cedvelini (2 Nisan 1888) Fransa'nın Alfort Mektebi'ne göre tanzim etmişti». 


Buna göre (10 Eylül 1888) Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye'de baytar yetiştirilmesi için fenn-i baytariye dair bir sınıf-ı mahsus açılacak ve talebeler nazariyata mahsus ilk iki sınıfı burada okuyacaklardı*. 
Böylece baytar talebelerinin ilk iki senesinin masraflarını burası karşılamış olacaktı. 


“Sonraki iki senesi dahi ameliyat ile nazariyatı cem etmek üzere Halkalı çiftliği dahilinde kısmr-ı küllisi inşa kılınmış olan gayet vâsi ziraat mektebinin bir ciheti cüz'i masrafla ikmâl olunarak orada teşkil ve bu esasa göre olan ve edevat için bir defalık olarak bir yük yirmi iki bin kuruşun sarfıyla tekmil sınıfların küşâdında senevi maaş ve mekülât ve mesarif-i saire-i umumiyesi için beş yük yirmi bin kuruşun tahsisi ve Mekteb-i Tıbbiye'deki iki sınıf nehari olacağından masrafa muhtaç değilse de çiftlik sınıflarının leyli olması iktiza edeceğinden bunun için büdce pusulasında gösterilen masrafın kabülü ve memalik-i şâhânenin ihtiyacı nisbeti iktizasınca beher sene sunuf-ı baytariye için lâ-a'kal kırk nefer talebe kaydı ve tahriri ve rağbet-i talebeyi mucib olmak üzere Etıbba-yı Mülkiye Nizam-nâmesi'nin sunuf-ı baytariye hakkında dahi icrası lâzım geleceği tafsil ve tebeyyün ve ders cedvelinin tertibiyle müceddeden tayini iktiza eden muallim ve muavinlerinin adedleri tayin edilmiş ve büdce pusulasında da mebaliğ-i mezkürenin müfredat vechiyle gösterilmiştir.” 

“Komisyon-ı mezkür mukarrerâtının mevki-i icraya va'zı hâlinde hayvanat-ı ehliyenin ilel-i sâriye ve tehlikeden vikayesi emrindeki matlub-ı âlinin hüsn-i husülü eltafı Hak'dan mütemenna olduğundan iş- bu teşebbüs ahalinin servet ve saadet hâlinin muhafazası muhafazası esbâb ve tedabirinden madud olmasına göre sarfı teklif olunan mebaliğ-i mezküre olunmamak lâzım geleceğinden ve komisyon âzâsından mümaileyhima Osman Dâniş ve Ahmet Hilmi Beyler eğerçi müddet-i tahsiliyenin beş seneden dün olmamak üzere sınıfların ona göre taksimi reyinde bulunarak mazbata muhteviyatınca yalnız bu meselede bir ihtilâf vukua gelmiş ise de sunuf-ı baytariyeye alınacak talebenin mekâtib-i idadiye şahâdet-nâmesini ihraz etmiş olmaları mütehattim olduğu ve mazbatada şerait-i duhül sırasında iş-bu baytar olacak talebenin ulüm-ı ibüdaiye şahâdetnâmesi haiz olacağı- fıkrasından maksad ulüm-ı ibtidaiye ulümu demek olmayıb sınıfı baytariyenin ve baytarlık meziyâtı ise halk nazarında henüz takdir olunamamaktan nâşi tahsilce öyle pek uzunca mühlet gösterilmek ihtimâl ki kesi-i rağbete sebebiyet vererek daha ibtida-yı emirde tesis-i maksada mâni olacağı için ekseriyet kararı vechile mazbatanın mündericâtı umumiyesi meyâne-i acizânemizde tasvib edilmiş ve binanaleyh Mekteb-i Tıbbiye'de küşâd olunacak iki sınıfın masrafları Maarif büdcesinden ve Ziraat Mektebi'nde küşâd olunacak diğer iki sınıfın dahi maaş ve saire mesarifi umumiyesi Ticaret ve Nafia Nezaret-i celilesinden tesviye olunmak lâzım geleceği tezekkür edilerek mezkür mazbata ve büdce pusulasının birer suretlerinin birer suretlerinin takdimiyle Ziraat Mektebi'nde açılacak sınıflar için binanın ikmâl-i noksanına Nezaret büdcesine ilâve olunacak mebaliğin şimdiden tehiye-i esbâbına müsâraat olunmak bâbında nezaret-i müşarüleyhaya tebligatı mukteziye icrası zımnında tezkere-i sâmiye-i mezküreye cevab tastir ve mezkür mazbata ve pusulanın diğer suretlerinin dahi nezaret-i müşarüleyhaya irsaliyle teşebbüsât-ı vakı'aya bu vecihle cevaben malümat ita buyurulmak üzere marü'-beyan iki kıt'a tezkere ve mazbata ve büdce pusulası ile mekteb müdiriyetiyle muhabereyi şâmil diğer tezkere matviyen huzur-ı âli-i nezaretpenâhilerine takdim kılınmış ol-bâbda emr ü ferman hazreti menlehü'İ-emrindir.Fi 3 Muharrem sene 
1306 ve fi 29 Ağustos sene 304” (Mühürler). 


Sadâret'in 21 Aralık 1887 tarihli tezkeresine Maarif Nezareti tarafından, gerekli çalışmaların yapılmasını takiben, 29 Ekim 1888 tarihinde cevap” verilmişti: 

“İş-bu tezkere-i aliye-i cenâb-ı vekâlet-penâhileri ahkâm-ı celilesinin icrası zımnında keyfiyet Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye müdiri izzetlü Hüseyin Sabri Beye havale olunmuştu. Kendisiyle Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye ders nâzırı saadetlü Ahmet Hilmi 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Paşa ile ilmü'larz muallimi izzetlü İbrahim Lütfi ve Mekteb-i Harbiye fünun-ı baytariye ders nâzırı Osman Daniş ve Tıbbiye-i Askeriye ve Mülkiye Mektebleri ilm-i hayvanat muallimi kaymakam Hüseyin Remzi ve fenn-i kıbale muallimi Vahid ve Mekteb-i Harbiye Fünun-ı Baytariye muallimlerinden Hüsnü ve Ticaret Nezaret-i celilesinde baytar müfettişi Ali Bey ve efendilerden mürekkeb olarak bir komisyon marifetiyle tanzim olunan mazbata ile bu yolda tahsisi lâzım gelen mebaliği mübeyyin pusulanın bir kıt'a suretleri huzur-ı sâmi-i sadâret-penâhilerine takdim kılınmıştır. Mütalâasından dahi müstebân olacağı vecihle yüz altmış şakirdden mürekkeb olarak teşkil olunacak baytari sınıfı iki sene Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye'de ve iki sene dahi Halkalı Çiftliğinde vâki Ziraat Mektebi'nde ikamet etmek üzere dört senede ikmâl-i tahsil edecektir ve iktiza eden alât ve edevât için bir defalık olmak üzere yüz yirmi iki bin kuruş ve sınıfın kâmilen küşâdında senevi maaş ve mekülât ve mesarif-i saire-i umumiye için beş yüz yirmi bin kuruş tahsisi ve Etbba-yı Mülkiye Nizam-nâmesi ahkâmının iş-bu sınıf-ı baytari dahi icrası icâb edecektir. Komisyon-ı mezküre müddet-i tahsiliye hakkında ihtilâfı ârâ vâki olub fakat nezaret-i çakerice ekseriyetin kararı tercih kılınmıştır. Baytari sınıfının Mekteb-i Tıbbiye'de bulunacağı iki sene zarfında vâki olacak masrafları Maarif büdcesinden ve Ziraat Mektebi'nde ikamet edecekleri diğer iki sene zarfındaki maaş ve masrafları Ticaret ve Nâfıa Nezareti celilesinden tesviye kılınacaktır. 
Mezkür Ziraat Mektebi'nde açılacak sınıflar için bervech-i maruz binanın tamir ve ikmâli ve nezaret-i çâkeri büdcesine ilâve olunacak mebaliğin şimdiden tahsisi iktiza edeceğinden suret-i maruze rey-i zeyn-i sadâret-penâhilerine tevafuk eylediği hâlde icâb-ı hâlin icrası himemr-i aliye-i hidiv-efahimlerine vâbeste bulunmuş olmağla ol-babdâ emr ü ferman hazret-i menlehü'-emrindir. Fi 23 Safer sene 306 ve fi 17 Teşrin-i evvel sene 304. Bende Nâzır-ı Maarif Said.” 


Maarif Nezareti'nin arz tezkeresi üzerine Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye'de fenn-i baytariye mahsus bir sınıfın açılması Meclis-i Vükelâ'da yapılan müzakereden sonra mazbatası*”“ şu şekilde tanzim olunmuştu: 


“Fransa (o etibba-yı o meşhuresinden o Mösyö Pastör'ün hayvanat-i ehliyenin ilel-i sâriye ve mühlikeden vikâyesi zımnında icad eylediği usül-ü telkihin Memalik-i Şâhânece tamimi ve bunun için Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye'de fenn-i baytariye mahsusen bir sınıf küşâdı hakkında bi'r-istizan şeref-müteallik buyurulan irade-i seniye üzerine Maarif Nezareti ile cereyan eden muhabereyi şâmil tezkere ol-bâbda bazı ifadeyi havi Ticaret ve Nafıa Nezareti'nin tezkeresiyle beraber meclis-i çâkerânemizde kıraat olundu.” 


“Maarif Nezareti'nin tezkere-i cevabiyesi müeddasından müstebân olduğu veçhiyle Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye'de teşkil olunacak sınıfın iki sene zarfında vâki olacak mesarifinin Maarif büdçesinden ve Halkalı Çiftliği'nde vâki Ziraat Mektebi'nde leyli olmak üzere ikamet edeceklerin diğer iki sene zarfındaki maaş ve masraflarının Ticaret ve Nafıa büdçesinden tesviyesi lüzumu dermeyan olunub eğerçi mesarif-i mezkürenin ber-veçh-i iş'ar Maarif ve Ticaret büdçelerinden tesviyesi tabii bulunmuş ise de Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye ile Ziraat Mektebi'nde vuku bulacak mesarifin yekdiğerine karıştırılmasın- dan dolayı ilk seneler mesarifi ile ondan sonraki seneler mesarifatın miktarı anlaşılamadığından bir defaya mahsus olan mesarif-i ibtidaiye ile her sene icab eden mesarif-i daimenin birbirinden tefriki ve birinci sene kırk ve ikinci seneden itibaren yirmi beşer şakird alınmak üzere sınıf-ı mezkürun tertibi münasib görünmesiyle ol-bâbda cereyan eden muhaberât ve tedkikata göre Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye'deki tedris için bir defaya mahsus olmak üzere birinci ve ikince seneler için cem'an on yedi bin beş yüz ve birinci senenin mesarif-i daimesi için kırk altı bin ve ondan sonra müddet-i tedrisiyenin ikinci senesi için ilk sene mesarifi dahil hâlde doksan iki bin kuruşun Maarif büdçesinden tesviyesi iktiza edeceği anlaşılmış ve üçüncü seneden itibaren yâni iki sene sonra Halkalı Ziraat Mektebi'nde tahsil için tahsisine lüzum görünen mebaliğin bâdehu mahâll ve suret-i tesviyesi kararlaştırılmak üzere şimdilik Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye'de hemen tedrise başlanılması ehem ve elzem olub Maarif Nezareti'nin cevabında gösterildiği üzere Etibba-yı Mülkiye Nizam-nâmesi ahkâmının iş-bu sınıfı baytari hakkında dahi icrası muvafık-ı maslahat görünmüş ve Avrupaca tecrübe olunan böyle bir usülün sâye-i terakkiyâtvâye-i hazret-i pâdişâhide Memali-i Şâhânece de neşir ve tamimi fevaid ve muhassenât-ı lüzumuna ve mesarif-i mezkürenin dahi hadd-i itidâlde görünmesine binaen ol-veçhile ifa-yı mukteziyâtının nezareteyn-i müşarileyhimaya havalesi müttehiden bi'ttezekkür mezkür iki kıta tezkere melfufâtı ile arz ve takdim kılınmış ise de ol-bâbda ve katıbe-i ahvâlde emr ü ferman hazret-i veliyyü'-emrindir.” 


Türk baytarlık tarihinin dönüm noktasını teşkil etmişti. Bunun üzerine Sadâretin arz tezkeresi (27 Ocak 1889) üzerine mektep hakkındaki irade-i seniye(28 Ocak 1889) sâdır”? olmuştu: “Devletlü efendim hazretleri 


Fransa etibba-yı meşhuresinden mösyö Pastör'ün hayvanât-ı ehliyenin ilel-i sâriye ve mehalikten vikayesi için icâd eylediği usülü telkihin Memalik-i Mahrüse-i Şâhâne'de tamimi zımnında mekteb-i Tıbbiye'de fenn-i baytariye mahsusen bir sınıf küşâdı ve temin-i mesarif-i ibtidaiye ve daimesi hakkında Encümen-i Mahsus-ı Vükelâ kararıyla bi'l-istizan şere-müteallik buyurulan irade-i seniye-i cenâb-ı pâdişâhi muceb-i âlisince Maarif Nezaret-i celilesiyle muhabereyi şâmil tezkere ile ol-bâbda bazı ifadeyi havi Ticaret ve Nafıa Nezaret-i celilesinden meb'us tezkere Meclis-i Mahsus-ı Vükelâ'da lede”|- mütalâa kaleme alınan mazbata melfuflarıyla arz ü takdim kılınmağla mündericâtı hususunda her ne vecihle emr ü ferman-ı hümâyun-ı hazret-i pâdişâhi buyurulur ise mantuk-ı münifi infaz edileceği beyanıyla tezkere-i senaveri terkim kılındı efendim. Fi 25 
Cemaziye'|-evvel sene 306 ve fi 15 Kânun-ı sâni sene 304. Sadrâzam Kâmil 


Maruz-ı Çâker-i kemineleridir ki 


Reside-i dest-i tazim olan iş-bu tezkere-i sâmiye-i sadâret-penâhileriyle melfuf Meclis-i Mahsus-ı Vükelâ mazbatası ev evrak-ı müteferria manzur-ı âli olmuş ve ol-bâbda şerefsâdır olan irade-i seniye-i hazret-i hilâfetpenâhi mazbata-ı mezküreye zeyl terkimiyle tebliğ kılınarak mazbata-i mezküre evrak-ı müteferriasıyla iade kılınmış olmağla olbâbda emr ü ferman hazret-i veliyyü'-emrindir. Fi 
26 Cemaziye'l-evvel sene 306- Fi 16 Kânun-ı sâni 
sene 304. Ser-kâtib-i hazret-i şehriyâri bende Süreyya.” 28 Ocak 1889 tarihli bu irade ile Osmanlı Devleti'nde ilk defa mülki baytarlık tahsili resmen başlatılmış olmaktaydı. 


Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye'de bir baytar sınıfının açılması hakkındaki iradeden biraz önce, aynı ay içinde, Mehmet Ali'ye 13 Ocak 1889 tarihinde ilâveten 1800 kuruş maaş verildi ve Ticaret ve Ziraat ve Orman ve Maadin Nezaretleri Umur-ı Baytariye müfettişliği vazifesiyle daha büyük ve ağır bir mesai gerektiren makama getirildi. Bu vazifesi aynı 


zamanda baytarlığın bir teşkilât hâline getirilmesi ve bir bakıma Mehmet Ali Bey'in ilk baytar umum müdürlüğü makamına getirilmesi demekti. Bu meyanda Veba-yı bakari hastalığının ekser mahâllerde hayvanlara musallat olması ve ortaya çıkan telefât üzerine gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen irade neticesinde Baytar Komisyonu tarafından hazırlanan tavsiye edilen çareleri ihtiva eden rapor Dahiliye Nezareti tarafından bütün vilayetlere tamim edilmişti”. 


Mehmet Ali Bey, açıkça ifade etmek gerekirse, neredeyse tek başına bir müessese gibi çalışıyordu. 
1890 yazının sonunda (6 Eylül) Dahiliye'den Ticaret 
ve Nafia Nezareti'ne yazılan tezkere bu gerçek ifade ediliyordu: “Çapakçur kazasının bazı köylerinde zuhür eden ve şiddetle hükmünü icra etmekte olan veba-yı bakari hastalığından dolayı tedabir-i fenniye icrası için bir baytarın müsâraan iz'amı hakkında Bitlis vilâyetinden keşide olunan telgraf-nâme üzerine keyfiyet 27 Kânun-ı evvel sene 305 tarihinde nezaret-i celileriyle Tıbbiye Nezaret-i behiyesine bâ-tezkere iş'ar kılınmıştır. Nezaret-i müşarüleyhadan bu kere alınan cevabda mahâll-i mezküre gönderilecek şimdi elde ve açıkta baytar zabiti olmamasına mebni hastalık vilâyetin sair mahâllerine sirayet etmeksizin indifaı çaresini istihsâl eylemek üzere nezaret-i celileleri baytar müfettişi Kaymakam Mehmet Ali Bey'in mahâll-ı mezküre iz'amı lüzumuna dair Baytar Komisyonundan verilen mazbata” vilayete gönderilmişti. 


Baytar ihtiyacının ne kadar acil ve büyük olduğu ise bu tezkerenin belki de en acı gerçeğini ihtiva ediyordu”. Hayvan hastalıkları hakkındaki bütün tahrirât ve şikâyetler bir Baytar Mektebi'nin tesisine giden yolun işaret taşları gibiydi. Daha önce kurulmasına karar verilerek kanunu (13 Ağustos 1884) çıkarılmış Ziraat Mektebi"! ile beş sene sonra kurulan Baytar Mektebi'nin (28 Ocak 1889) yolu”? 
Halkalı Çiftliği'nde birleşmiş ve Mektebin ismi ilk zamanlar Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi olmuştu. 
Her iki mektebin kuruluşuna giden uzun yolun ve bu uğurda harcanan gayretlerin hikâyesini meraka değer bulmamak mümkün değildir.” 


1  MehmetAli Bey'in kitaplarının tespit edilmesinde Milli 
Kütüphane'deki çalışmalarımda Dr. Niyazi Ünver ile E. Selma Kutlu ve Emrah Beskin'in, her zaman olduğu gibi, kıymetli yardımlarını gördüm. Ayrıca bazı kitapları sahaf dostum Nebi Akgüngör'ün yardımıyla temin edebildim. Meslektaşım ve dostum François Georgeon da bazı müşkillerimi hâlletti. Hepsine müteşekkirim. 

2 Hakkında yazılan ilk ve geniş bir makale için: A. R.” Hayat-ı Eslâf- 
Merhum Baytar Miralayı Muallim Mehmet Ali Bey 1269-1339,” Baytari Mecmua, C. 2, Sayı. 3 (Teşrin-i evvel 1339), s.65-70. Bu yazıyı kiymetli hocam Prof. Dr. Ferruh Dinçer sayesinde tanıdığımız 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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Dr. Atilla Özgür'ün şahsi kütüphanesindeki mecmuadan temin ettim. Her 

iki hocama da şükran borçluyum. Bu yazı Mehmet Ali merhumun talebesi, meslektaşı ve eniştesi Ali Rıza Uğur tarafından yazılmıştır. 
Bu yazının başlığını biz de yazımızın başlığına aynen koyduk. 

Ali Rıza'nın ( Yenicevardar, Selânik, 1870- Ankara, 20 Eylül 1938) hayatı için: “ Şurâ-yı Devlet âzâsından Muallim Baytar Ali Rıza Bey,” Baytari Mecmua, C. 5, Sayı.1 (Ağustos 1927), s. 2-6. Esas itibariyle Mehmet Ali Bey hakkındaki bu yazıyı mehaz alan diğer yazılar için: Muzaffer Bekman, Veteriner Hekimliğimizin Büyükleri, İstanbul, 
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13 


14 


15 


16 


23 
24 


25 


26 


27 
28 
29 


1945, s. 6-28; M. Ekrem Üzümeri-Selâmi Dinçer-Sadi Kazancı, Türkiye Ansiklopedisi, Ankara, 1958, C.VI, s. 406-407; Nihal Erk-Ferruh Dinçer, Türkiye'de Veteriner Hekimlik Öğretimi ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Tarihi, Ankara,1970, s. 278-279 Mehmet Ali'nin sicil kaydı için: BOA-DH. SAD, C.72, s. 335-336. 
Bu yazımızda sicil kaydını esas aldık. Diğer mehazlara işarette bulunduk. Siciline göre doğum senesi Hicri ve Rumi 1270 senesidir. 
Bu iki senenin müşterek günleri 13 Mart-23 Eylül 1854 devresidir. 
Kısaca doğum senesinin Milâdi karşılığı 1854 senesi olmaktadır. 
Hakkındaki yazılarda doğum senesinin 1853 olarak gösterilmesi yanlıştır. 

Babası hakkında Üsküdarlı Büyük Mahmut Bey olduğu kaydı 

için: Türkiye Ansiklopedisi, C.6, s. 406. Ansiklopedi'deki bu hâl tercümesinin M. Ekrem Üzümeri tarafından yazıldığı muhakkaktır. 
Mehmet Ali, 1877-1878 Harbi yüzünden Ruslar tarafından sekteye uğratılan hakları için yazdığı 23 Kânun-ı sâni 1300 tarihli istidasında bu bilgileri veriyor ve bunların mahâllin belediyesinde olması lâzım gelen gelirlerini talep ediyor: BOA-HR. SFR.04.00327.00070.002. 
Bu vakıflar hakkındaki geniş bilgi ve vesikalar için: Mehmet Zeki İbrahimgil-Hamza Keleş, Bulgaristan'da Osmanlı Dönemi Vakıf Eserleri, Ankara, 2016, s. 1371-1383, 1393-1395 

BOA-DH.SAD. C.72, 5. 335 

A.R, agm, Ss. 69-70 

A. R. agm, s. 70. Bu yazının yazarı Ali Rıza (Uğur) Mehmet Ali merhumun eniştesi idi (agm. s. 70). 

Muzaffer Bekman, Veteriner Tarihimizin Büyükleri, s. 6 
BOA-DH.SAD. C.72, s. 335 BOA-DH.SAD. C.72,s. 335. 1874 
senesinin mezun listesi için: Veteriner Fakültesi Yıllığı-1946, s. 94 

Bu yazımın hazırlık safhasında sık sık danıştığım kıymetli hocam Prof. Dr. Ferruh Dinçer, Mehmet Ali'nin bu kıymetli şahsiyetine dikkatimi çekmiş ve ısrarla işaret ve bizi bu yazıyı yazmaya teşvik etmiştir. 

Mehmet Ali hakkında yazılanlar ve Ferruh Dinçer hocanın sohbetleri bu inancımın temelini teşkil etmiştir. 

Halil Kutluk, “Ormancı yetiştiren mekteplerin müdür ve rektörleri,” Türk Ormancılığı Yüzüncü Tedris Yılına Girerken 1857-1957, Ankara, 
1957, 5. 228 

Muzaffer Bekman, Veteriner Tarihimizin Büyükleri, s. 7; Nihal Erk, “Türkiye'de veteriner Hekimlik öğretiminin 119”uncu yılı ve sivil veteriner teşkilâtının kurucusu Mehmet Ali Bey,” Türk Veteriner 
Hekimleri Derneği Dergisi, C. 32, Sayı. 182-183 (Aralık 1961), s. 452 
Sal-nâme-1291, s. 126;1292, s, 130; 1293, s. 132; 1294, s. 363; Bu vazifesi dolayısıyla ilk defa devlet sal-nâmelerine girmiştir. Bundan sonraki bütün memuriyetlerini sal-nâmelerden takip etmek mümkün olmaktadır. Sırası geldikçe sal-nâmelere de işarette bulunduk. 
Mehmed Ali'nin bu rütbede iken sal-nâmelerde ismi zikredilmektedir: “Fünun-ı baytariye muallimi ve Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye müdavimi kolağası Mehmed Ali,” Sal-nâme- 1295, s. 235; 1296, 5. 134; 

Sal-nâme-1297, s. 320 

Sal-nâme-1298, s. 187 

Sal-nâme-1299, s. 186 

Bu hâdisenin hikâyesi için: “Vuku-u hâl,” Vasıta-i Servet, Aded.18 (10 Kânun-ı sâni 1297), s. 273-274 

Vahit Bey için: Nihal Erk-Ferruh Dinçer, age, s. 278; Osmanlı Tıbbi Bilimler Literatürü Tarihi (Haz. E. İhsanoğlu-R. Şeşen- M. 5. Bekar-G. 
Gündüz-V. Bulut), İstanbul, 2008, C.II, s. 727-728 

İbrahim Edhem'in hayatı için: Nihal Erk-Ferruh Dinçer, age, 5. 277- 
278; Osmanlı Tıbbi Bilimler Literatürü Tarihi, s. 727 

Vasıta-i Servet, Nu. 16 (Teşrin-i sâni 1296), s. 241 

Ordu teşkilâtı hakkında matbu eserlere ilâveten bir yazma kitap için: Mehmet Suphi, Devlet-i Aliye-i Osmaniye Tensikat-ı Askeriyesi, İstanbul, 1317, s. 1-195. Mehmet Suphi (Çarşamba, İstanbul, 1293-Burma, Tayatma Usera Kampı, 29 Mayıs 1916) bu kitabını Harbiye ders kitabı olarak hazırlamış ise de basılmamıştır. Bu eserin bilinen tek yazması kütüphanemizdedir. 

Muzaffer Bekman, Veteriner Hekimliğimizin Büyükleri, s. 9. Bu nakil siciline kaydedilmemiştir. 

Mehmet Ali Bey'in bu memuriyet unvanı sal-nâmelerde ifade edilmemiştir. Sa/-nâme'de (1300, s. 90) “Hidemât-ı fevkalâde 

ve müteferrikada bulunan erkân-ı harbiye ümerâ ve zabitânı” meyanında zikredilen kolağası Mehmed Ali kendisi olmalıdır. 
Muzaffer Bekman, Veteriner Hekimliğimizin Büyükleri, s. 9 

Ziraat Gazetesi, Aded.5 (1 Eylül sene 1298), s. 57 

“Geçenlerde Anadolu tarafında hayvanat hastalığı olduğu şâyi olmuş ve hattâ Vakit gazetesinin geçen nüshalarının birinde dahi görülmüş 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idi. Halbuki hayvanat hastalığına dair Ziraat ve Ziraat Nezaret-i celilesine hiçbir taraftan işarât vukubulmamış ve fakat Kartal kazası dahilinde Kurna karyesinde bir mektar arazimiz olmak hasebiyle geçenlerde orada bulunan adamımız gelib mezkür karye ile Emirli nâm mahâlde kara sığır hayvanatından birkaçının telef ve hayatta olanlarda dahi bir nev'i hastalık olduğunu haber vermesi üzerine nezaret-i müşarüleyha baytar müfettiş-i evveli riffatlü Mehmet Ali Bey iz'am kılınmış ve mir-i mümaileyhin ol-bâbda tanzim eylediği raportu ber-veçh-i zir aynen derc ve tanzir olunmuştur.” Ziraat Gazetesi, Aded.5 (1 Eylül sene 1298), s. 58-61 

Bu tayin için 1884 senesini veriyor: Muzaffer Bekman, Veteriner 
Hekimliğimizin Büyükleri, s. 10 

Sal-nâme-1301, s. 359; “Tıbb-ı Baytari müfettişi Mehmed Ali Bey-Kolağası,” Sal-nâme-1302, s. 382; “Fen memurları- Baytar müfettişi Mehmed Ali Bey-Binbaşı,” Sal-nâme-1303, s. s. 304,308; 1304, s. 
294,298 

Kaymakamlığa terfi iradesi için: BOA.İ.DH. 01031; “ Umur-ı Nafıa ve Ziraat Nezaret-i celilesi tıbb-ı baytari müfettişi binbaşı izzetlü Mehmet Ali Beye kariha-i ilham-ı sabiha-i hazret-i pâdişâhiden kaymakamlık rütbesi tevcih ve ihsan buyurulmuştur. Mir-i mümaileyh ezkiyadan ve erbâb-ı fen ve malümattan olmağla âtıfet-i seniye-i cenâb-ı velinimete nailiyeti mucib-i memnuniyet olmuştur.” Umur Nafıa ve Ziraat Mecmuası, Aded.3 (Mayıs 1303), s.65 

Sal-nâme-1305, s. 221 

Sal-nâme-1306, s. 304; 1307, 342, 344; 1308, s. 342, 344; 
Sal-nâme-1309, s. 358 

Meclis-i Mahsus-ı Vükelâ zabıt-nâme sureti için: BOA. 
MV.00015;A.MKT.MHM.00492.00079.002; Tezkere için: BOA-A. 
MKT.00492.00079.001; D.H. MKT.01388.00086.001 

Serasker Ali Saib Paşa'nın tezkeresinin sureti için: BOA.DH.MKT. 
01409.00108.001 

Tezkere için: BOA.DH.MKT.01409.00108.001 

A. R, agm, s. 66 

BOA. İ. MMS. 00103 

BOA.ME.MKI, 00102.00093.004 

Muzaffer Bekman, Veteriner Hekimliğimizin Büyükleri, s. 10 

Metni için: BOA.İ.MMS.00103; MF.MKT. 00102.00093.002; 
Muzaffer Bekman, Veteriner Hekimliğimizin Büyükleri, s. 10- 15 
BOA.ME.MKI, 00102.00093.005-6 

BOA. İ. MMS. 00103. Bir sureti için: BOA.MF.MKT.00102.00093.006 
Meclis-i Vükelâ mazbatası ile Sadâret'in arzı ve irade için: BOA.İ.MMS5.00103; Düstur-1, Ankara, 1939, C.6, 5. 309-311 BOA.İ.MMS5.00103; Düstur-1, Ankara, 1939, C.6, 5. 309-311 
“Baytar müfettişi Mehmet Ali-Kaymakam,” Sa/-nâme-1309, s. 358 
“Bâde”t-tertib,” Mizan, Nu. 113 ( 19 Eylül 1889), s. 1076 

Sığır Vebası hakkındaki resmi bir risalede Almanya'da altı bin baytar varken kırk yedi milyon büyük baş hayvanın bulunduğu Osmanlı 


Devleti'nde sadece iki yüz elli baytar bulunuyordu: Sığır Vebası 
Hakkında İttihazı Lâzımgelen Tedabir, İstanbul, 1331, s. 4 

Halkalı Ziraat Mekteb-i Âlisi'ni tesis eden “ Büyük Halkalı Ameliyat Ziraat Mektebi Nizam-nâmesi”nin metni ikisi eski harflerle ve biri de yeni harflerle olmak üzere üç defa basılmıştır: Düstur-1, Zeyl-4, s. 108-118; Ziraat Gazetesi, Aded.20 (3 Ağustos sene 1300), s. 153- 159; Karakoç Sarkis, Sicilli Kavanin, İstanbul, 1935, C. 11, s.238-244. 
Nizam-nâmenin bu baskılarından habersiz bir şekilde Başbakanlı Arşivi'nde keşfedilerek metni kısa bir giriş ile yazı hâline getirilerek basılmıştır: Muammer Demirel-Fatma Kaya Doğanay, “ Osmanlı'da ziraat eğitimi: Halkalı Ziraat Mektebi,” Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı. 21 (2011-2), s.183- 
199. Su zamanlarda Başbakanlık Arşivi tarafından “ Mülkiye Baytar Mektebi'nin Kuruluşu” başlığı altında basılan metin Fransa'nın ünlü Alfort Baytar Mektebi'ne talebe gönderilmesi hakkında olmakla beraber kuruluş mevzuatı değildir: Arşiv Belgelerine Osmanlı 
Eğitiminde Modernleşme, İstanbul, 2014, s. 201 

Mülkiye Baytar Mektebi'ni tesis eden mevzuat için: “ Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye'de Fenn-i Baytariye Mahsus Bir Sınıf küşâdı Hakkında İrade,” Düstur-1, Ankara, 1939, C.6, s. 309-311 

Bu mekteplerin kuruluşuna kadar olan ziraat ve baytar tedrisatı hakkında kısaca bilgi vermeyi münasip gördük. Ayrıca birer müstakil yazı yazmak gerekir. 
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DENEME 


BİLGİNİN PEŞİNDE “AYDIN” OLMAK 


Fahri ATASOY 


Aslında başlıkta kullanmamız gereken kelime entelektüel olmalıydı. Fakat biz nedense bu kelimeye biraz mesafeliyiz. Ürküyoruz veya rahatsız oluyoruz. Argo haline getirmişiz. Entel mi oldun diyerek alaya almışız. Halbuki TDK sözlükte entelektüel kelimesinin karşılığını şöyle veriyor: (sf. 1. Bilim, teknik ve kültürün değişik dallarında özel öğrenim görmüş (kimse), aydın, münevver. 2. Fikir sorunlarıyla ilgili: Entelektüel bir çalışma.| Bu kelime ile aslında zihin ile üretilen bütün birikimler kastediliyor. Düşünen, bilen, öğrenen, araştıran, tasarlayan, çözen insan entelektüeldir. Beden gücünün dışında zihin yeteneği ile insanlığa katkı sağlayanlardır. İnsanın bilgi ile ilişkisi buraya bağlıdır. Bizi de zaten bilginin peşinde tutku ile ilerleyenler ilgilendiriyor. Bir ülkenin aydınları o toplumun seçkin grubu olarak bu tutkuyu diri tutarlar. Eğitimin, bilimin, felsefenin, sanatın ve siyasetin üretkenliği ve başarısı buna bağlıdır. Medeniyetler bu başarılar üzerinde gelişir. Devletler bu başarılarla daha güçlü olurlar. 


Bilginin peşinde olmak bir adanmışlık gerektirir. Aranan hakikat hakkında doğru bilgidir. Yoksa yalan yanlış bilgilerin pazarlaması ve duruma göre değiştirilmesinin bir anlamı yoktur. Tarihte bunu yapan Sofistler, kendilerine bilgin sıfatını uygun görmelerine rağmen çıkarları için bilgi sahtekarlıkları yapmışlardı. İnsanların hoşuna gidecek sahte bilgileri pazarlamışlardı. Bunu yaparken en çok kullandıkları yöntemlerden birisi güzel konuşma sanatı (hitabet/retorik), diğeri kandırma sanatı (safsata-demagoji) olarak kayıtlarda yerini aldı. Günümüzde Sofistlerin yolundan giden ne kadar çok insan ve sistem olduğunu ayrıca tartışmak gerekir. Sofistler ölüp gittiler ama zihniyetleri yaygın bir şekilde hayatımızın içinde yaşamaya 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devam ediyor. Hakiki bilgiye adanmışlık noktasında önümüzde büyük bir engel olarak her daim karşımıza çıkıyor. Onun için bilginin peşinde olmak aynı zamanda bedel gerektirir. Hem sahte bilgicilerle uğraşacaksınız, hem de ne pahasına olursa olsun tutkunuzun peşinde olacaksınız. 
Yorulacaksınız, engeller aşacaksınız, doğruları söylediğinizde kovulacaksınız, birilerinin ezberlerini bozacaksınız ve düşmanlarınız çoğalacak. 
Hatta zindanlar ve idamlar ile sınanacaksınız. 


Hakiki bilginin peşinde bedel ödeyenlerin başında Sokrates gelir. Zamanın yöneticileri topluma kabul ettirdikleri ezber bilgilerin yıkılmaya başladığını görünce ilk yaptıkları iş Sokrates”i iddialarından vazgeçmeye çağırmak oldu. Vazgeçmeyince baldıran zehiriyle ölmek onun bedeli oldu. Hakikatin ortaya çıkması her zaman ezber bozar ve bu ezbere dayalı düzen sahipleri bundan rahatsız olurlar. Arap yarımadasında cahili- ye döneminin Arapları ahlaksızlık, putperestlik ve ilkellik içinde yaşarlarken Hz. Muhammed'in ortaya çıkması da benzer bir durumdur. İslam Peygamberi vahiy yoluyla aldığı bilgileri insanlara duyurmaya çalıştı. Allah vardır ve birdir. 
Evrenin ve evrenin içindekilerin yaratıcısı odur. 
Sonsuz kudret ve rahmet sahibi bir yüce varlıktır. 
Allahın varlığı ve bir oluşu metafizik bir hakikat olarak tebliğ edildiğinde, zamanın egemenleri Peygambere makam ve para teklif ettiler. O ise bir eline güneşi diğer eline ayı verseler dahi hakikatin yolundan ayrılmayacağını beyan etti. Tabii ki bedelini de ödedi. İslam hakikat üzerine tebliğ olunan son din olarak yerini aldı. Önceki dinler bozulmuş, yalan yanlış bilgiler din halini almıştı. 
Doğru bilginin egemen olmadığı yerde sahtekarlık ve aldatmacalar vardır. Bunun en kolay yolu 


75 


ise insanlara düşünmeye fırsat tanımadan ezberletmektir. Bunu en etkili şekilde yapan Ortaçağ Katolik Kilisesi olmuştur. Rönesans döneminde bilginin peşinde koşan yeni kuşak bilim adamları, yeni keşifler bulmanın heyecanını yaşarken Kilisenin ezberlerini bozacaklarını herhalde biliyorlardı. Buruno'nun Engizisyon Mahkemesi tarafından idam edilmesi, bilgi için bedelin ağırlığına örnektir. Doğru bilgi insanlık için ne kadar kiymetli ise bedeli de o derece ağırdır. Emek ve göz nuru şarttır. Alışılmış ve kabullenilmiş bilgilerin savunucularının dirençleri ile mücadele gerektirir. Toplumda bilgi ile uğraşan kapalı grupların bağnazlığına karşı durmak gerekir. 


Günümüzde bilgi çağında yaşadığımıza göre artık ağır bedellere gerek kalmadığı düşünülebilir. Fakat iş hakikatin bilgisine ulaşmak olunca karşımıza çok karmaşık sorunlar çıkmaktadır. 
Bu sorunların başında şüphesiz bilim zihniyeti gelir. Toplumda ya bilim yeterince değer bulmamış ve anlaşılmamıştır, ya da başka toplumlarda tartışılarak geliştirilen bazı bilim anlayışları iman edilmişçesine ezberlenmiştir. Her iki durumda da bilgi üretmek oldukça zordur. Bilim adına faaliyet gösterilen yerlerde sadece öğrenilmiş ezberler tekrar edilmeye devam eder. Ortadaki bilgiler sorgulanmadığı gibi yeni bilgi arayışları da pek görülmez. Türkiye maalesef bu anafordan çıkabilmiş değildir. Çıkma gayreti ile verilen mücadeleler ve çabalar son derece kıymetli olmasına rağmen bilgi ve bilim üretme iklimi yeterli derecede kurulabilmiş değildir. Başarmak için önümüzdeki engelleri ve problemleri gerçekçi bir şekilde analiz etmemiz ve yüzleşmemiz gerekmektedir. Bunun için kıymetli çabaları görmezden gelmeden mevcut bilim ortamlarını ve egemen olan zihniyeti ciddi şekilde eleştirmemiz bir görevdir. Çünkü bilginin peşinde koşabilmek için önce engellerden kurtulmak gerekir. 


Bilgiyi üretecek kişiler öncelikle merak duygusuyla arama, sorgulama ve anlama çabasına girişirler. Tanrı, evren, doğa, insan, kültür gibi alanların gerçekliğini çözmek bize bilgi kazandıracaktır. İnsanlık tarihi bunun mücadelesiyle geçmiştir. Din, felsefe, bilim ve hatta sanat insanın, hakikat adını da verdiğimiz gerçeklikle ilişkisini oluşturur. Her disiplin gerçekliğin farklı yönleri ile ilgilenmiş ve ortaya bilgiler koymuştur. Modern zamanlarda bilim gerçekliği parçalar halin- de ve ölçülebilir bir yöntemle incelemeyi ve çözmeyi başarmıştır. Doğadaki yasaları tespit ederek teknolojik araçlar geliştirebilmek, çağın en büyük insani başarısı olarak tarihe geçmiştir. Fizik alanında Newton bu başarının sembol ismidir. 
Pozitivizmin bir bilim yapma yöntemi olarak yaygınlaşmasında bu başarının etkisi büyüktür. Auguste Comte toplumsal gerçekliği ve bu gerçekliğe bağlı yasaları tespit etmek için bu yaklaşımı bir model olarak benimsemiştir. Onunla birlikte fizik biliminin olgucu yaklaşımı bir felsefe görüşü olarak her alanı açıklamakta kullanılmış ve ortaya pozitivizm akımı çıkmıştır. Evrende ölçülebilir olgulardan başka gerçeklik yoktur dediğinizde, doğa biliminin sınırlı olgusunu felsefenin, metafiziğin ve karmaşık insan gerçekliğinin açıklanmasında kullanmış olursunuz. Bunu da tek gerçeklik olarak ve tek bilimsel yöntem olarak kabul ederseniz yeni bir ezbere yol açarsınız. Aslında Kilisenin Ortaçağda bütün gerçekliğin bilgisini sadece din görüntüsündeki otoriteye bağlayan skolastik zihniyetine düşersiniz. Batı dünyası bu çukura düşmedi çünkü daha önce bu kör çukur- dan çok çekmiş idi. Maalesef Batının teknolojik başarılarının etkisinde kalan bizler düştük bu paradoksa. Kendi toplumuzda bilim ve teknoloji üretemediğimizin suçlusu olarak mevcut ezberlerimizi gördük. Yerine teknoloji ve bilim üreten Batı dünyasındaki pozitivizmi koymaya çalıştık. 
Halbuki Avrupa tek biçimli bir yapıda değildi ve eleştirinin kıymetini öğrenmişti. Comte pozitivizmi ilk yıllarında şiddetli eleştirilere muhatap olmuş ve insani gerçekliği açıklamaktan uzak olduğu ortaya konmuştu. Alman düşünür Wilhelm Dilthey ve ardından Max Weber insan ve inanç gerçekliğinin pozitivizmle açıklanamayacağını, bunun yerine anlamacı bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu gösterdiler. 


Bizim toplum olarak modern çağda bilgi ve bilim ile sınavımız oldukça zor oldu. Hâlâ da bu zorluklar devam ediyor. Bilimin ne kadar önemli olduğunu gördük ve kabul ettik. Ama nasıl yapılacağını bir türlü hazmedemedik. İnanmak, şüphe etmeye ve bilginin peşinde koşmaya göre bize kolay geldi. Bilime ve bir dönem doğayı çözmek- te kullandığımız olguculuk anlamındaki pozitivizme inanıverdik. Biz inandık mı sonuna kadar 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inanırız ve inançlarımıza laf söyletmeyiz. Aslında bu bilimsel bir tarz değil sadece ezberci bir tarzdı. Kendimize yeni bir ezber bulduk ve uzun süre üzerinde tartışmadık bile. Felsefeci Hüseyin Batuhan'ın yazdığı Bilim ve Şarlatanlık kitabında- ki eleştirileri kimse üzerine almadı. Çünkü şarlatanlık yapmak hem eğlenceli hem de karlı bir işti. Üstüne üstlük bilim yapma yetkisini almışsanız ve onaylanmış bir kapalı grup içindeyseniz eleştiri kimin haddine. Türkiye üniversiteleri bir dönem böyle bir skolastik içine düştü. Bundan rahatsız olanlar da vardı ama mücadele zordu. 
Bunlardan birisi ve belki de en cesaretlisi Hüsamettin Arslan oldu. Türkiye'de bilim ve üniversite alanında ciddi problemler vardı ama üzerine analiz yapılamıyordu. Bilginin sosyolojisini yapmak maksadıyla, tarih eğitimi almış olmasına rağmen doktora tezi olarak Epistemik 
Cemaat'i yazdı. Bilim camiasında bu tez büyük tartışmalara yol açması gerekirdi ama öyle olmadı. Türkiye üniversitelerinde klikleşmiş bilim cemaati görmezden geldi ve o tartışmaya girmedi. Epistemik 
Cemaat'i kendilerine dayanak yapmak isteyen bazı İslamcılar ve milliyetçiler biraz dikkate aldılar o kadar. Kendi sözleri- nin ve iddialarının etkisini/et- kisizliğini gören Arslan, bilim ile ilgili Batı'da yayımlanmış bir çok eseri Türkçeye kazandırdı. Belki Türkiye bilgi ve bilim alanında sorgulamayı, eleştirmeyi, tartışmayı öğrenir umuduyla hayatının sonuna kadar zihinsel mücadelesini sürdürdü. “Gerçek bir entelektüel düşünmeye, aramaya, çözmeye kendini adayandır” dediğimiz portreyi oluşturdu. Bu yazıyı hazırladığımız günlerde hayatını kaybetti. Durmuş Hocaoğlu gibi sağlığında anlaşılma imkanı bulamayan, hatta kale alınıp okunmayan bu tür beyinler Türkiye'de bilgi ve bilim zihniyetinin dönüşmesinde birer çıra gibi kabul edilmelidir. 


Prof. Dr. Hüsamettin Arslan üniversitede tarih eğitimi almış ama bilginin sosyolojik ortamını 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Epistemik Cemaat 


Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi 


Hüsamettin Arslan 


daye 


analiz edebilmek için sosyoloji alanında doktora yapmıştı. Modern bilimin egemen paradigması- nın bilgi standartlarının sorgulanması gereğin- den yola çıkarak ezber bozmaya çalıştı. Hakiki bilgiye ulaşmada, bilgi üretiminde yer alan insan gruplarının zihin yapılarının önemli engel oluşturduğunu gördü. Meseleye eleştirel bir yöntemle yaklaştı ve Epistemik Cemaat kitabı ortaya çıktı. 
Kitabı ilk olarak 1992 yılında yayımladı. 2. Baskısını tam 15 yıl sonra yaparken şu ifadeleri kullandı. “Türkiye'nin şartlarını, Türkiye'de bilimi, metnin içerdiği tezi ve fikirleri dikkate alarak, ikinci bir baskıyı hak ettiğini düşünüyorum. Epistemik Cemaat bence gündemini koruyor; çünkü atıfta bulunduğu kontekst değişmedi. Ayrıca, biraz ukalaca da olsa, belirtmeliyim, ülkemizdeki üniversitelerde yapılmış ve kaleme alınmış doktora tezleri dikkate alınarak tezli tezler kategorisine rahatlıkla yerleştirilebilir.” 


Arslan'ın da belirttiği gibi üniversitelerimizde tezsiz tezler yapıldığı ortadadır. Artik bundan şikayet etmenin ve eleştirmenin ötesinde fecaatle karşılaşmak bizi üzüyor. Lisans öğrencisinin bilgi derleme ve yöntem öğrenme babından yaptığı tezlerin daha kötülerinin doktora jürilerinden geçiyor olması tam bir dibe vurma durumu. Öyle örnekler var ki bilgiye ve bilime karşı bütün olumlu duygularımızı yerle bir edebilir. Bu örnekler bilgi arayışımızın ne kadar zor olduğunu gösterir. Yoksa vazgeçmek ve her alanı şarlatanlara terk etmek gerekmez. Bilginin peşinde aydın olmaz oldukça zor bir iş. Bunu bilerek mücadele edecek neferlere ihtiyacımız var. Terleyecek, yorulacak, emek verecek ve sonuca ulaşacak. Kendisine, milletine ve insanlığa hakikatin küçük bir parçasını sunacak adanmışlar ufkumuzu aydınlatacak. Bu alanda derdi olmayanın yolculuğu olmaz. Varmış gibi olanlar önce kendilerini sonra çevrelerini kandırırlar. Bilgi çağında meselelerle baş etmenin tek yolu budur. 
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SÖYLEŞİ 


“SEFERBERLİK” ADLI İLK ROMANIYLA YAKIN TARİHİMİZE IŞIK TUTAN İSA PARLAK: “BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, ORTADOĞU'DA BİTMEMİŞTİR.” 


Söyleşi: Adnan ŞENEL 


Yıllarca üst düzey bürokratik vazifelerde bulunan ve geçtiğimiz yıl emekliye ayrılan Sayın İsa Parlak ile ilk romanı olan “Seferberlik” üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. 


- Yakın tarihimizin önemli bir kesitini ele alan bir romanla ki hayli hacimli bir romanla tanıdık sizi. Romana geçmeden önce, sizi biraz tanıyabilir miyiz? 

- Şereflikoçhisar'ın Çavuş köyünde 1955 yılının bir kış gecesi doğmuşum. Annem lohusa iken sayacılar gelmiş. Ancak durumu anlayınca burada hasta var diye eve girmeden gitmişler. Dört yaşındayken buğday yüklü bir kamyonun kasasında Ankara'ya taşındık. Çok iyi hatırlıyorum, buğdayın üzerinde altı kişilik ailemiz ve çoğunluğu yatak ve kilimden oluşan ev eşyamız vardı. Bir sene kirada oturduktan sonra Mamak taraflarında iki odalı bir gecekondu yaptırdılar annemle babam. Vasıfsız işçiliğini de kendileri yaptılar. Babam Devlet Demir Yollarında işçi olarak çalışıyordu. İlkokulu Üreğil köyünün okulunda okudum. Yaz tatillerinde, amcama yardım amacıyla köyümüze giderdim. Bu durum köy hayatını tanımamda çok faydalı oldu. Sonra Mamak Ortaokulunu ve Lisesini bitirdim. Gecekondu bölgesinde olmamıza rağmen çok sağlam bir eğitim altyapım oldu. Bu nedenle hocalarımı şükranla anıyorum. Mülkiyeyi çok rahat kazandım. 


Sonra mülki idare amirliğine girdim. Ülkemizin birçok il ve ilçesinde kaymakamlık, vali yardımcılığı yaptıktan sonra Mülkiye Müfettişliğine atandım. 
Bu görevim on iki sene sürdü. Sonra da Batman ve Isparta Valiliklerinde bulundum. 2017 yılında da emekli oldum. Raife Hanım'la evliyiz ve iki çocuumuz var. 


- Belli bir yaştan sonra roman yazarlığına soyunmak? Bu bir bakıma hem olumlu; birikim ve olgunluk açısından... Fakat bir yandan da cesurca bir 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girişim. Hangi dürtü ve duygu sizi roman yazmaya yöneltti? 


- Tespitlerinize katılıyorum. Peşinen söyleyeyim kitap yazmaya karar vermekle hayatta en doğru kararlarımdan birini verdiğimi düşünüyorum. Başlangıçta ben kitabı başkaları için yazmayı planlamıştım. Ama geldiğim noktada bu işten en kazançlı çıkanın kendim olduğunu gördüm. Maddi anlamda değil tabii, benim için çok öğretici oldu ve büyük haz verdi. Bu kitap sayesinde yeni bir hayata başladım adeta. 


Sorunuza dönecek olursak: Ben öteden beri Türk halkının yeterince okuyup yazmadığını kabul ederim. Bunu söylüyorsak önce kendimizin okuyup yazmaya başlaması gerekir. Diğer yandan biraz önce söylediğim gibi, Türkiye'nin birçok yerinde yöneticilik yapmış bir kişi olarak kazanımlarımı başkalarıyla paylaşmalıydım. Ülkemiz diğer ülkelerle kıyaslanamayacak kadar zengin bir kültürel varlığa sahip. Toplumun her kesimiyle temas hâlindeki bir mülki idare amiri bu zengin varlıktan en çok yararlanabilecek kişidir. Bir de kendi yaşadıkları var. 
Bütün bunların başkalarıyla paylaşılmaması insanı vebal altında bırakır. Keşke daha erken yazmaya başlayabilseydim. 

- “Seferberlik” ilk romanınız. Önce şunu sorayım: Niçin “Seferberlik”? Niçin Birinci Dünya Savaşı? Genelleyeyim: Niçin tarihi roman? 

- Bunun birçok sebebi var. Çocukluğumdan beri edebiyat ve tarihe meraklıyımdır. “Seferberlik”teki karakterler, benim aile büyüklerimdir. Babam onların hayatlarından kesitler anlatırdı. Romanın kahramanlarından olan Hüseyin'in söylediği bir söz -ki bunu kitapta da kullandım- benim boğazımda hep düğümlenmelere neden olmuştur. İnsanımızın dürüstlüğünü, onuruna düşkünlüğünü, vatan sevgisini anlatır. Hareket noktam bu olmuştur. 


Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı'yı tarih sahnesin- den silerken, en büyük yıkımı Anadolu ve özellikle Türkler yaşamıştır. Oysa edebiyatımızda bu dönem anlatılırken hep İstanbul'dan bakılmıştır. Hep yöneticilerin, paşaların, zabitlerin, okumuşların yaşadıkları hikâye edilmiştir. Erlerin, onbaşıların, çavuşların, onların memleketteki ailelerinin yaşadıkları hep dolgu malzemesi olarak kullanılmıştır edebiyatımızda. Ben işte bu sıradan insanların, savaşın çıkarılmasında hiçbir dahli olmayan ama en büyük travmayı yaşayan bu insanların hikâyesini anlatmak istedim. 

Eğitimimizde ve edebiyatımızda Birinci Dünya Savaşı, biraz Kurtuluş Savaşı'nın gölgesinde kalmıştır. Mucize olan 
Kurtuluş Savaşı'dır, o ayrı. Ama 
Birinci Dünya Savaşı'nın tahri- batı, etkisi çok fazlaydı. Düşünün, vatanın dörtte üçü kaybedilmiş. Bir buçuk milyon şehit © verilmiş, bir o kadarı sakat kalmış. Savaşın etkileri sebebiyle cephe gerisinde ölenler buna dâhil değil. Anadolu'da yokluk, hastalık ve çaresizlik kol geziyordu. Bunların hikâye edilmesi gerekiyor, hem de çokça. 

Diğer yandan günümüze bakacak olursak, Birinci Dünya 
Savaşı Ortadoğu'da bitmemiştir. Gördüğünüz gibi bölgemizde canhıraş bir savaş sürdürülmektedir. Bu savaş, bölge devletleri veya milletlerinin değil, yine Birinci Dünya Savaşı'nın aktörlerinin savaşıdır. Bu nedenle birçok kimse Büyük Ortadoğu Projesi'nin, Birinci Dünya Savaşı'na ait bir proje olduğunu söylemektedir. Eğer bölgede olan biteni anlayacaksak Birinci Dünya Savaşı'nı bilmemiz gerekir. Çünkü geçmişte uygulanan politika ve yöntemlerle günümüzdekiler fotokopiyle çekilmişçesine aynıdır. 


- Peki, “Seferberlik”te ne anlattınız? Karakterlerin aile büyükleri olduğunu söylediniz, bunları nasıl tespit ettiniz, kurguyu nasıl oluşturdunuz? 
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- “Seferberlik”te, bir Orta Anadolu ailesinin Birinci Dünya Savaşında yaşadıklarından hareketle, insanlarımızın bu savaşta yaşadıklarını anlatmaya çalıştım. İtiraf edeyim ki, romana başlarken bir savaş ve kahramanlık hikâyesi yazmayı düşünüyordum. Geldiğim nokta tam bir savaş karşıtlığı oldu. 
Şüphesiz ki her insan savaş karşıtı olmalıdır. Ama yaşananları yakından görmeye başlayınca bu dürşünce daha da pekişiyor. İsmet İnönü'nün ne pahasına olursa olsun Türkiye'yi İkinci Dünya Savaşına sokmayışını şimdi daha çok takdir ediyorum. Çünkü o, savaşı biliyordu. 


“Seferberlik”te hem cepheleri, hem cephe gerisini tasvir etmeye çalıştım. Çanakkale muharebelerine özellikle girmedim. Çünkü edebiyatımızda ve öteki sanat kolların- da diğer cephelere göre daha fazla işlenmişti. Filistin, Irak, 
Kafkas cephelerine odaklandım. Kanal Harekâtına odaklandım. Bunlar halkımız tarafından yeterince bilinmiyor. 
Sarıkamış”ı biraz duyduk ama 
Kut-ül Amare'yi yeni yeni duyuyoruz. Gazze savunmasın- dan, Kudüs'ün, Bağdat'ın terk edilişinden hiç haberimiz yok. 
Bir de cephe gerisinde yaşanan asayiş olayları vardı; mesela asker kaçakları, eşkıyalık vardı, azınlıkların ve bazı Arap yöneticilerin, aydınların ihanetleri vardı. Bürokrasiyle halkın çatışması vardı. Bunlara temas etmeye çalıştım. Dolayısıyla kurgu kendiliğinden oluştu. 
Özel bir çaba sarf etmedim, olayların kronolojisini takip ettim. Bu benim için bir kolaylık oldu. Sanırım okuyucu açısından da öyle olacak. 


Romanın kahramanları da hazırdı. Ana karakterler benim dedem ve kardeşleri. Bir de onların anne ve babası. Yardımcı karakterler ise gerçek hayatta karşılaştığımız tipler, sıradan insanlar. Gösterişsiz, kaytarıcı, küçük kabahatler işleyebilen, okuması yazması olmayan, hatta korkak ama gerektiğinde dürüst olabilen, gerektiğinde aç olduğu hâlde tok olduğunu söyleyebilen, gerektiğinde de süngünün üzerine yatabilen insanlar. Çevremiz bu insanlarla dolu. 
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- Romanınızın ilgi gördüğünü ve ikinci baskıyı yaptığını öğrendik? Romanla ilgili ne gibi tepkiler aldınız çevrenizden? Neler hissettiniz? 


- İnsanlar kitabı ilk gördüklerinde hacminden dolayı biraz ürküyor. Bu nedenle arkadaşlar beni kitabın hacminin dar tutulması için ikaz ettiler. Ama koskoca Birinci Dünya Savaşını anlatıyoruz, dört yıl dokuz cephede sürdürülmüş. Düşünebiliyor musunuz, insanlar dört yıl boyunca cephedeki çocuklarının, kocalarının, babalarının, kardeşlerinin yolunu beklemişler bir tek mektup bile alamadan. Biz, çocuklarımız metroya bindiklerinde telefonları yarım saat çekmediği zaman endişeleniyoruz, başlarına bir iş mi geldi diye. Ve onca vatan toprağını kaybetmişiz, onca insanımızı kaybetmişiz. Bu yaşananları bilmek için biraz zahmete girmemiz gerekiyor. 
Mesela Tolstoy'un, Napolyon'un Moskova seferini anlatan romanı “Savaş ve Barış”, bin beş yüz sayfa. Eh, sizin Balkan Savaşı'nı anlattığınız “Selanik İçinde Salâ Okunur” romanınız da az buz kalınlıkta değil ama okuyup bitirince keşke biraz daha uzun olsaydı diyor insan. Öyle değil mi? 


- Galiba öyle. Bazı hamurlar çok su götürüyor. 


- Katılıyorum. Tepkilere gelince, “Seferberlik”i okuyanlardan beni son derece sevindiren geri dönüşler alıyorum. Her şeyden önce kitabı akıcı buluyorlar, kolay okunduğunu söylüyorlar. Tam da istediğim gibi, insanlar bu kitabı okuduklarında kendi ailelerindeki yaşanmışlıkları hatırlıyorlar. Olabildiğince yalın bir dil ve üslup kullanmaya çalıştım. 
Ama dönemin dilini yansıtmak için diyaloglarda o zamana ait kelimeleri kullandım. Keza o dönemin askeri jargonunu tercih ettim. Kullandığım mahalli veya günümüz Türkçesinde bulunmayan kelimeler okuyucu tarafından çok sevildi. Ama bazı sözcükler için açıklayıcı dipnot konulması isteği de sıkça dile getirildi. 

Daha önce de söylediğim gibi, ben bu romanı bir savaş ve kahramanlık destanı gibi düşünmüştüm. Dolayısıyla hedef kitlem daha çok erkeklerdi. 
Ancak romanı okuyan kadınlar, erkeklerden daha çok etkileniyorlar. Özellikle Hamdi, Fadime ve Hüseyin üçlüsünün hikâyesi onları çok etkiliyor. Öyle ki bazıları değerlendirmelerini anlatırken bile duygusallaşıyor. Açıkçası “Seferberlik” amacına ulaşmış görünüyor. Bu, bir yazarı en çok mutlu eden şeydir. 


- Şüphesiz... Savaşa dönelim. Bu savaşta yenildik. Çanakkale'de, Kut-ül Amare'de, Gazze'de 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düşmanı durdurduk ama sonrası malum, yine de yenildik. Bu romanın devamı olacak mı? 


- Çok haklısınız, biz bu savaşta aslında iyi savaştık, bütün yanlışlıklara rağmen iyi savaştık. Ama neticede yenildik ve memleketimiz işgal edildi. Padişah ve hükümet esir edildi. Ordu terhis edildi, silahlarına el konuldu. Sevr Anlaşması zorla imzalattırıldı. Türk Milleti üç beş vilayete hapsedilmek istendi. Bir tek kişi bütün varlığı ve inancıyla bu plana hayır dedi: Mustafa Kemal Paşa. Diğerleri onu takip etti. Biraz önce arz ettim, onun yaptığı gerçek bir mucizeydi. 
Bu mucize üzerine sayısız kitap yazıldı. Ancak ne kadar yazılırsa yazılsın, ne kadar anlatılırsa anlatılsın, mucizeler tam anlamıyla izah edilemez. Herkes kendi gördüğünü anlatır. Adı üstünde mucizedir o. 
Dolayısıyla, bunun hikâyesini yazmamak olmazdı. 
“Seferberlik”in son sayfasında bunun da işaretini vermiştim. Okurlarımdan da bu yönde talep var. Gücümün yettiği kadar anlatmaya çalışacağım. Tabii yine sıradan insanların hikâyesini onların gözüyle... 


- Kaleminize ve emeğinize sağlık. Böyle güzel bir eserle yakın tarihimize ışık tuttunuz. Görüşlerinizi ve duygularınızı bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyor ve başarılarınızın devamını diliyoruz. 


- Bana bu imkânı verdiğiniz için ben de size çok teşekkür ediyorum. 
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ŞİİR 


BİR DESTAN 


Yahya AKENGİN 


- 


Topraklar çiçek veriyor, okyanuslar dalga taşıyordu 


Bir donup bir çatlıyordu kutuplarda buzullar İnsan hariç nice canlılar kaynaşıyordu Konuklar bekliyordu yeryüzü ta ötelerden, Neydi, neciydi bunlar diye sorgular da yoktu, 


Kimseler yoktu kâinat üstüne konuşan, düşünen 


Cennetten dünyaya uzanan yollarda, 
Göçmendi büyük annemiz, büyük babamız 
Sırlı bir ağaçta, bir yasak dalda, 

Değişti sil baştan, yeniden karıldı mayamız 


Öyle başlar sürüp giden bu hikâye, 

Orada başlamış ağlamaya ilk muhacirler Yakarışlar sonunda ilahi bağışlanmaya, Sevinerek dağlarda, derelerde, yamaçlarda, Yayılır serpilirler subaşlarında 


İlk aşkın meyvelerinden çıkar ilk kavga Kardeş kıyıcılığını seçer Kabil amca 
Habil yazılır mazlumlar sayfasına 
Sayfalar birbirine ulanır gider 


Rivayet odur ki Hint diyarlarında, 
Yahut Afrika'nın sahralarında, 
Belki de Sicilya kıyılarında, 
Çoğalarak evlatları Âdem'in, 
Keşfine çıkarlar bütün âlemin 


Tanışıp bilişmek için millet millet, 
Taksim eder insanlığı yüce Yaradan Bizimkiler Altayların eteklerinden, 
Tanrı Dağlarına tırmanırken, 
Yağız, doru ve al atlarıyla, 
Taradılar rüzgârları gür saçlarıyla 


YE 
Biri bozkırın çıplak yellerinden, 
Öbürü yüce gök katından süzülen, 
İki kanadıyla iner Oğuz Kağan, 
Kurulur gönlüne cesur halkının, 
Tutmaz olur artık pusatlar kın 


Vatanların fetihlerle hak edildiği, Devirler yol alır atların terkisinde 
Demir su içer doğurur çeliği, 
Çelik, tel olur ozanların ezgisinde 


Ceylanlar soyunur derisinden, 
Yaz Türkçeni der, Yesili Ahmet'e, 
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Kâşgarlı Mahmut'a, Yusuf Hâcip'e, 
Kamışlar süzülür kalem olur ellerde 
İrkilip doğrulur ırmaklar, 

Yunus'un ayak sesinden 
Semerkant'ta dile gelir, 

Yıldızlar, Uluğ Bey rasathanesinden 


Yaralı bereli dertli insanların iniltisi, Dolanıp neşterine bilge hekimlerin, 
Derman ister, şifa ister her birisi 

Yol açar İbni Sina vücut şehrine 

Bir başka muammadır vücudun şehri, 
Benzer fezanın derinliklerine 
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Toprağa perçin vurulur atların nallarıyla, Örülür rahvan adım gönüllerde sevdalar Serhatlarda tırısa kalkar emel yolcuları, Her şehit bir işarettir Kızılelma'ya 

Yedi tepesiyle İstanbul durur niyazlara, Amasya'da Ferhat başlar dağı yarmaya 


Şehzade saraylarında ağlar kurulur, 

Göz bebeği evlatlar gözden çıkarılırken, Yürür ayrı kollardan asaletle hıyanet, Çıkar Habiller Kabiller bir yerlerden 


Koruyalım kutlu mülkümüzü derken, 
Kıpırdar görünmez yerlerdeki gölgeler Gölgeler, birikir birikir karanlık olur, Karanlıkta rasathaneler topa tutulur Kararır Semerkant semalarında yıldızlar Fatih'te Fatih'in kemikleri sızlar 


Geçince elin eline elimizdeki meşale, Anlaşılmaz olur Mevlana ile Hacı Bektaş Zafer beklenir tefekkürsüz seferlerden Kapılıp Viyana önlerinde azgın bir sele, Sürükler bozgundan bozguna bir şaşkın telaş 


Hak suretinde yaklaşır ve yerleşir 
Ve daraltır gönül ufuklarımızı, Puslandırarak akıl aynamızı, 
Kullanır cehalet tepe tepe imanımızı 


-4- 
Selam alır selam verirdi birbirine, 

Balkan çimenleri ile Anadolu çayırları Latifeleşirdi hocalarla rahipler bir arada Böyle yaşanırken nice yüzyıl ard arda, Yürürdü sinsice köstebekler yerin altında 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Kafkaslarda ve daha yukarılarda, 

Güç buldukça sınırlarımızla oynayan, İçimizdekilere mavi boncuklar dağıtan, Azgın komşuyu da biliyorduk elbet Bakıyorduk yeleleri gür arslanımıza, 
Fakat aşınmıştı pençeleri onun da 
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Gelerek zaman zaman Bilge Kağanlar, 
Yazarak bengü taşlara kütüğümüzü, 
Dağılan boyları yeniden toplayanlar, Katarak birbirine geceyle gündüzü, 
Çağların tekerleri üzerinden akar, 

Yol verir millet ırmağına dağlar 

Gün gelir haramiler dağları avlar 


İklim çürümeleri Asya içlerinde, 
Nasıldıysa öyle yaşanır beyin kuraklığı Küstürürüz bahtımızı zaman zaman, 
Irmak bulanır, dil bulanır, gönül bulanır, Ortada şaşkın bir topluluk kalır 


Üşüşür üstüne yerde çıyanlar, gökte akbabalar Ve mankurtlaşan belleksiz bir güruh, 

“Muhip” cemiyetlerinden medet umar 

Arslan postuna bürünür zillet, 

Şeytanlar ortada meleklik taslar 


T- 
Yeniden otağlar kurulur meşveret için, 
Yeni Dede Korkutlar yeni alperenler, 
Ant içerler devlet-i ebet müddet için Ümitsizliği kendine haram bilenler, 
Ateş yakarlar bir dağdan bir dağa 


İzmir'in dumanı tüter Erzurum'dan, Sivas/tan, Unutulur yoksulluk, çareler doğurur çaresizlik, Kürsülerde yemin olur Bursa'nın yası 

Yeni bir mahşerin yollarında bölük pörçük, Yollar dikenli, geçitlerde pusu üstüne pusu, 

Ya ölünür ya da kurtulurdu vatan namusu 


Rehinli rütbeleri gözden çıkaran komutanlar, Millet onurunu omuzlarına koyanlar 
Cepheden cepheye yorgun düşen arslanlar Buradayız dediler yılgın halka birer birer, Kalk dedi herkes birbirine kalk... 

Gönüllere sultan olur eli silah tutanlar 

Sarı Paşamız Kara Paşamız der halk, 

Setler çekilir esaretine İstanbul'un 


Boyun büker kağnı süren kadınlara yollar Açar gözlerini trahomlu Ankara Kalesi, 

Ve görür, düşman varsa dağların ardında, Uyanış, diriliş vardır anayurdun bağrında 


Teslim olup “manda” demiştir birileri, Mermi arabasına koşar o mandayı köylümüz 


DE 
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Kaçaklarımız da olur alçaklarımız da 
Çare yok, tepeler tepeler yürürüz 
Yolda düzelirmiş Yörüğün göçü 

Biz ezelden yollara düşmüş Yörüğüz 
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Dile kolay, bin yıllık vatandır bu, 

Bin yıldır bu beşikte sallananlar, 

Bu koca milleti doğurdu, 

Aynı özün hamuruyla yoğurdu 
Yetmiş iki millete bir nazarla bakanlar, İşte bu diyarda Türk oluyordu 


Dünyanın ve kafaların kargaşasında, İşgalcilerle işbirlikçiler cirit atıyorken Yarışlar yapılırken yurt paylaşmasında, Kuvayı Milliye ruhu bütün siperlerden 
Dur diyordu, yedi düvele birden 


Kazanan sen oldun ey yorgun millet, 
Şaşkın ve şaşı bakışları üzerindeydi hâlâ, Seni Asya siteplerine sürmek isteyenlerin Bitmezdi ağyarin oyunları elbet 


Çaresiz, itiraflara durdular, 

Bilemezdik dediler, bu defa Tanrı'nın, 

Asrın büyük aklını Türklere göndereceğini... 
Nasıl kazandın zaferleri diye sordular, Şahadet parmağıyla gösterdi milletini 


Yer yoktu kibire de, gevşemeye de, 

Yaralarını sarmasını diliyordu insanlığın, Yaslanıp hürriyet ve istiklalin ülküsüne, Çıkıyordu, yurtta barış cihanda barış kürsüsüne 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Sormadan olmaz şimdi şu cefalı halkımıza, İnanırız var olacaksın daima, 


Lakin şart mıdır uyanman için, 
Varman, uçurumların ta kıyısına! 


Şimdi toprak yine çiçek açıyor, 
Boğuşuyor dalgalarla fırtınalar 

Ama bu defa arada insan var 

Hem yapan hem yıkan insanlar 
Donuyor, çatlıyor kahrından buzullar 


Yerlerin ve göklerin mayasını bozanlar, 
Yol açıyorlar Nuh tufanlarına 

Sorma vaktidir hep birlikte, 

Biz neyi taşıyacağız yarına? 


Şimdi senin yörüngende sürüyor, 
Küresel maskeli savaşları vampirlerin... 
Keşfederek geçmiş zamanları yeniden, Fikirler devşirip akıllardan gönüllerden, Okuyup şu kâinatın kitabını derinden, Yollar bulmalıyız gelecek zamanlara 
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KİTAP 


İBN HURDAZBİHM'İN YOLLAR VE ÜLKELER KİTABI ÜZERİNE KISA BİR NOTLANDIRMA 


Erhan KARAOĞLAN * 


Tarih, yalnız kendi disiplini çerçevesinde tekâmül eden bir ilim olmayıp, diğer disiplinlere de dayalı bir ilimdir. Bugün tarihe yardımcı ilimler dediğimiz; arkeoloji, coğrafya, etnoloji, nümizmatik, sosyoloji ve sair bu türdendir. Tarihe yardımcı ilimlerin hangisinin hangisinden daha önemli olduğuna dair karar vermek belki yanlıştır fakat fikrimizce bir mütalaa belirtecek olur isek, tarih ilmi için önemine binaen müttefik olduğumuz ilim coğrafya olur. Çünkü coğrafya ilmi, tarih ilmi ile kendi bünyesinde mütemmimdir. Hele ki kültür tarihçiliğinin bel kemiği olan coğrafi bilgiler, kendi önemlerini daha da artırarak, mazideki coğrafyacıların eserlerinin kıymetini daha da artırmaktadır. 


Bu noktada Arap coğrafyacılar, ortaya koydukları hacimli eserler ile Orta Çağ'ın coğrafi yapısının günümüze tezahür etmesi ve dönemin genel yapısını gözden geçirmemiz adına önemlidirler. Mesüdi, İbnu”|- Fakih, Makdisi, Yakübi, İbn Hurdazbih, İbn Fadlan gibi Arap coğrafyacıları bu türden öneme sahiptirler fakat bu tür eserler okunurken dikkat edilmesi gereken husus, Arap coğrafyacıların bazı noktalarda mübalağa ve farz-ı muhal yapıp, hiç olmamış vakıaları, olmuş gibi gösterebiliyor olmalarıdır. Ancak İbn Hurdazbih'in “Yollar ve Ülkeler Kitabı”nı bizatihi gidip gördüğü yerleri not alması ve olayları birebir yaşayıp, nakletmesi açısından, diğer Arap coğrafyacıların eserleri içerisinde en mühim yere koyarak, verdiği bilgilerin daha kaim olduğunu belirtmemiz elzemdir. 

Hurdazbih, eserini (miladi) 846 
ve 847! yılında ilk nüshayı, 885- 886 
yıllarında da ikinci nüshayı kaleme almak suretiyle husule getirmiştir. 
Halifenin Berid? adı verilen teşkilatnın başında bulunarak vazifesini ifa eden Hurdazbih'in, Doğu'dan, 
Batı'ya; Çin'den, Rum diyarlarına kadar olan seyahati nihayetinde halifeye sunduğu raporlardan mürekkeptir bu eser. Çeşitli alanlarda da eserler veren Hurdazbih'in, “Kitabu Edebü's- Semâ”, “Kitabu'l- Mesâlik ve'İ-Memâlik5”, “Kitabu Cemheretü"|- 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Ensabu”l Furs ve'n- Nevafi”, “Kitabu't- Lehv ve'l- Melâhi” isimlerinde de eserleri bulunmaktadır.* 


Eserin şekil ve içerik bakımından bir haritasını çıkarmadan evvel, “Ülkeler ve Yollar Kitabı”nda Hurdazbih, eserini hazırlamaktaki gayesini kendine has şu sözleriyle özetletmektedir. 

“Bu kitap, Emiru'-Mü'minin'in mevlâsı Ebü'-Kasım Abdullâh b Abdullâh İbn Hurdazbih tarafından telif edilmiş olan yeryüzünün niteliği ve yaratılışın yapısı ve üzerinde duran dünyanın değişik yerlerine olan bütün yolların ve ülkelerin, memleketlerin halklarının kıbleleri hakkında olan bir kitaptır.” 


İbn Hurdazbih 


Ülkelerin iktisadi, siyasi genel yapılarının ve ticaret yollarının vaziyetleri hakkındaki bilgilere başlama- dan evvel, Hurdazbih eserin ilk bölümünde kozmolojik bilgiler verir. Kendisine göre: Yeryüzü, kürenin yuvarlak olması gibi dairevidir. Yumurtanın sarısı gibi feleğin ortasında durmaktadır. Dünyanın etrafında rüzgârlar yer almaktadır. Dünya ekvator çizgisi ile ikiye bölünmüştür; gibi bilgilerle devam eden bu bölümde, ülkelerin kıblelerinden7 de bahsedildikten sonra, seyahatinden bakiye notlar aktarılır. 


Orta Doğu coğrafyasındaki memleketlerin genel bir yol haritasını cümlelerle çizen Hurdazbih, 
Irak'ın kalbi olarak şanlandırılan 
Sevâd bölgesinden, Dicle ve Fırat'ın civarına iktisadi ve ulaşım bakımından bilgileri beyan ederek, bilahare siyasi bir nevi bilgiler mahiyetinde yeryüzündeki siyasi teşekküllerin ve devletlerin hangi unvan ile ülkelerini idare ettiklerinden haberler verir. Buna göre: İran hükümdarlarına “Şehinşâh”, Kayser olarak anılan 
Rum hükümdarlarına “Basil”, Türk, 
Hazar ve Tibet hükümdarlarının tümüne “Hakan”, Sakalibes hüküm- 
* darlarına “Knaz”, Sind hükümdar- 
Sİ larına ise “Babür” denilmektedir. 
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Karlukların? hükümdarlarına ise bundan farklı olarak “Cebguyan” denildiğini ve Turan Şâh (Türk Şahı) ismiyle de bir hükümdarın anıldığını görmekteyiz!?. 
Orta Doğu coğrafyasının ardından Türk memleketlerinin durumu, boyların etnonimleri ve yer yer de toponimleri hakkında bilgilerin bulunduğu bölümde, Buhara şehrinin kentsel özelliklerinden ayrıntılı bahsedilir. Türk ülkelerinin bahsinde, Toguzguzların"! ülkeleri en geniş olanı olarak nitelendirilir. Ayrıca hükümdarları, büyüklüğü yüz adamı içinde barındırabilecek kadar kapasiteye sahip altından bir otağda oturmaktadır. Toguzguzların sağ tarafında'? oturan Kimekler" ise çadırlarda oturup, Türk göçebeliğinin temelini oluşturan otlakları ve sulak arazileri takip ederek içtimai yaşamlarına devam etmektedirler. Harluklar (Karluk), Becenekler (Peçenekler), Türkeşler (Türgişler), Özkeşler, Hıfşâhlar!4, Halaçlar; Kimekler ve Toguzguzlar haricinde bahsi geçen diğer Türk etnonimlerindendir. 


Mısır, Fars, Çin ve Rum toprakları hakkında da geniş bilgiler veren Hurdazbih, sâdedil buraların yolları hakkındaki bilgilerden ziyade gittiği bölgelere özgü eski medeniyetlere ait kutsalları da ziyaret ederek, onlarla ilgili gözlemlerini de dile getirmektedir. Ashâb-ı Kehf'in Kalesi'ne ziyareti, Mısır Piramitleri ve bizzat içerisine girip mumyaları incelemesi ve Tolunoğlu Devleti Beyi 


Ahmed Bin Tolun'a oradan bir levhayı hediye etmesi, Zülkarneyn Seddi'nin araştırılması, Rum diyarlarındaki kutsal yapılar ve onların tarifi ile orada bulunan gariplikler ve genel olarak gezmiş olduğu bölgelerdeki iklimsel hadiseleri de gözlemleyerek nakletmesi, eseri bu noktada daha da heyecan verici kılmaktadır. 


Rusların menşeinden de haberler veren Hurdazbih onları Sakalibelerin bir kolu olarak zikretmekte ve onların ticaret yolları ile ticari uğraşlarına dair bilgiler sunmaktadır. Ayrıca dünyayı yaşanabilecek dört kesime ayıran Hurdazbih, bu kesimleri Arüfâ,'* Endülüs, Sakalibe, Rum, Efrenc ve Tanca yer alıp, Mısır sınırına kadar olan bölge; Lübiyâ!*, Mısır, Berber, Habeş, Kulzum ile Güney Denizi'ne (Kızıl Deniz) kadar olan bölge; Asyüfya,!'7 Tihâme, Yemen, Sind, Hind ve Çin'e kadar olan bölge; İskütiya'8, Erminiyye, Horasan, Türk ve Hazar'ı kapsayan bölge, şekillerinde tasnif ederek, tarif etmektedir. 


Gittiği coğrafyaların genel bir vaziyetinin haritasını çıkaran Hurdazbih, bu yazınsal haritasını kültürel, dinsel, iktisadi, mimari ve bir nevi turistik gözlemleri ile şeneltmiştir. Kaleme aldığı bu eser kendinden sonraki Arap coğrafyacılar için zemin olmuş ve Hurdazbih, Arap coğrafyacılığının babası olarak nitelendirilerek, haklı bir unvan ile de taçlandırılmıştır. 


* Erhan Karaoğlan, erhankagan€gmail.com 

Abbasi Halifesi Mütemid Dönemi 

2 Detaylı bilgi için Bkz. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 
Berid Maddesi, cilt: 5, yıl:1992, s. 498-501 

3 Bueser, yazımıza konu olan Ülkeler ve Yollar Kitabı adının 
Arapçası'dır. Kitap ile ilgili geniş yelpezade bilgiler vermek gayesi ile bu dipnotu bir kaynak ile vermekte fayda olacağını düşündük. 
Bu yüzden bkz. Murat Ağarı, “İbn Hurdazbih'in el- Mesâlik ve'I-Memilik'i ve İçerdiği Coğrafi ve Kültürel Motifler”, Dini Araştırmalar, Cilt: 7, 5:21, s:237-263 

4 İbn Hurdazbih, Yollar ve Ülkeler Kitabı, (çev: Murat Ağarı) Kitabevi 
Yayınları, İstanbul, 2008, 5:14 

5 Dünyayı yumurtanın sarısına benzetme düşüncesi, doğu 
kozmolojisinde sık sık karşımıza çıkmaktadır. Bir misal ile Çin'in Taoculuk öğreti metinlerinde dünya, yeryüzü ve gökyüzü olmak üzere, bir kara yumurtaya benzetilen Hundun'un içinde toplanmıştır. 
(Gürhan Krilen, “Eski Çin Metinlerinde Yer-Gök Ve Yabancılar”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Sinoloji Anabilim Dalı) 


— 


6 Yollar ve Ülkeler Kitabı, s:15 
7 Ülkelerin kâbeye göre konumları kastedilmektedir. 
8 Sakalibe, Arap coğrafyacılarda sıklıkla geçmektedir. Bir görüşe göre 


Kıpçaklar'ın Saklab boyuna isnâd olunmaktadır. Rus coğrafyacılara göre ise, Sakalibe ile kastedilen, Slavlardır. Saklablardan illk bahseden eserlere baktığımızda, İbn-i Fadlan”ı görmekteyiz. Fadlan, 922'de Bulgar topraklarında yaşayan halktan Saklablar olarak bahsetmiştir. 
Bu dönemde Bulgar topraklarında Slavlar veya Ruslar değil, Bulgar Türkleri bulunmaktadır. Barthold ise Saklab kelimesinin Yunanca “shklaboi”den türeyen Slav kelimesinin bir başka hâlidir şeklinde belirtmektedir. Bu fikre hemen hemen bütün Rus âlimler katılmıştır; fakat birçok kaynak Barthold'un fikrinin aksinedir. Gardizi Kırgızlardan bahsederken onların sarı saçlı ve beyaz tenli olduğunu rivayet eder. Arapça'da da Sakalibe kelimesi “sarı saçlı, beyaz tenli”, demektir. 1404- 1405 yıllarında telif edilen Daniş-nâme-i Kadar Han” isimli sözlükte Saklab”ın Türkistan'da bir yer olduğu ve orada beyaz tenli insanların yaşadığı zikredilir. Bu durumda Saklabları Slav olarak göstermek pek akla yatkın bir kanaat değildir. Nihâyetinde çözüm bekleyen bir konudur bu mesele. (Mesudi, Murüc Ez-Zeheb, (çev: Ahsen Batur,) 3. Baskı, Selenge Yayınları, İstanbul, 2014, s:41-42) 

9 Tarih sahnesine ilk defa miladi 627'lerde çıkan Karluklar, Altay 
Dağlarının güneybatısında yaşamaktaydılar. 743- 745 dolaylarında 


DE 


Sü TÜRKYURDU 


“astı * 


Basmıllar ve Uygurlar ile birleşerek Göktürklerin yıkılmasında 

rol aldılar. 900”lere doğru Tanrı Dağları"nın güneyinde Toharistan Türk Yabguluğu ile komşu olarak yaşamaktaydılar. Hurdazbih'te yalnız isimleri anılan bu topluluktan Hudüd El- Âlem'de de bahsedilmektedir. (Bkz. Sezin Orhan (Kurulay),Hudüd El-Âlem'e Göre 10. Asırda Türk Boyları, T.C. Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ortaçağ Tarihi Ana Bilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2017, s:198) Geniş ölçüde ise İbn Fadlan'da Karluklar hakkında bilgiler bulunmaktadır. (İbn Fadlan Seyahatnamesi, Çev. Ramazan Şeşen) Yeditepe Yayınları, İstanbul, 
2010) 

10 Ülkeler Ve Yollar Kitabı, 5:30 

11 Türk tarihinin mühim siyasi roller üstlenen topluluklarından biri 
olan Tokuzguzlar, Dokuz Oğuz olarak adlandırılan diğer Türk topluluklarındandır. Tula ırmağının kenarında yaşayan Dokuz Oğuzlar, Orhun Kitabeleri'nde de kendilerine yer bulmuşlardır. On Uygurların, Uygur Devleti'ni kurmalarında önemli rol oynamışlardır. 
(Faruk Sümer, Oğuzlar, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 1999, 5:24) 

12 İki bölük hâlinde Seyhun civârında yaşayan Toguzguzların sağ tarafı, 
Kimekler'in yurdudur. Onların tarif edilen bu yurtları İrtiş Boyları ana yurt olmak üzere; batıda Tobol'dan, aşağı Seyhün'a kadar ulaşmaktadır. (Bkz. Sümer, a.g.e. 5:26) 

13 Şad Tütik unvanı taşıyan Kimekler, 656 yılında tarih sahnesine 
çıkmışlardır. 840 yılında Uygurlar yıkılınca Eynür, Bayundur, Tatar gibi Türk boyları Kimeklere katılmışlardır. Bundan sonra Kimek yöneticilerine Yabgu denilmeye başlanmıştır. (Ahmet Taşağıl, Köktengri'nin Çocukları, Bilge Kültür Sanat Yaınları, İstanbul, 2013, s:233) Hurdazih'te içtimai yaşamlarına dair kısa bir bilgi verilen Kimekler hakkında, Fadlan'da detaylı bilgiler aktarılır. Hurdazbih de tasdik edilerek, Kimeklerin sulak ve otlak alanları, yaşam alanı olarak tercih ettiklerinden bahsedilir. (İbn Fadlan, s: 71) 

14 Hışfâh>Hıfçâk ismiyle tanınan bu boy, Hudul El- Alem'de 
Kimekler'in on bir boyundan bir tanesi olarak belirtilmektedir. (Faruk Sümer, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, yıl: 2002, cilt: 26, s:26) 

15 Bahsi geçen etnonimlerden de anlaşılacağı üzere Arüfâ ıstılâhı ile 
Avrupa ve Avrupa'nın civârı kastedilmektedir. 

16 Libya ve civarı için kullandığı bir ıstılahtır. 

17 Etiyopya manasına denk gelen bir ıstılahtır. 

18 Bu ıstılah ile İskit coğrafyası yani Türklerin yaşadığı coğrafya 
zikredilmektedir. 
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Kıbrıslı Türklerden Rum Başpiskopos'un 


TÜRK DÜNYASINDAN HABERLER 


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Trakya Türkleri 


Sözlerine Tepki 


Hürriyet 


Kıbrısta Rum Başpiskopos Hrisostomos'un “Kıbrıslı Türkler aslında ekonomik baskılarla din değiştirmiş Hristiyan Rumlardır.” sözleri Kıbrıslı Türkler tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Başpiskoposun sözlerine Kuzey Kıbrıs Başbakanı Hüseyin Özgürgün de tepki gösterdi. Hüseyin Özgürgün yazılı açıklamasında, “Başpiskopos Hrisostomos, Kıbrıs Türk Halkını aşağılayıcı tavırlarını sürdürürken, saygı sınırlarının yanı sıra haddini de aşmıştır.” dedi. Özgürgün “Yüce Türk ulusunun mensubu olmaktan her zaman onur ve gurur duyan Kıbrıs Türk halkından; adadaki varlığı, kökeni, tarihi bilinmesine rağmen, “Ekonomik baskılarla Müslümanlaştırılmış Ortodoks Hristiyan Rum kökenliler” diye söz etmek en hafifiyle utanmazlıktır, saygısızlıktır, soysuzluktur.” dedi. 


Türk Keneşi'ne Özbekistan Müjdesi 


Kırım Haber Ajansı 


Türk Konseyi Ülkeleri 7'inci Ekonomi Bakanları Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya dair en dikkat çekici gelişmelerden biri olarak, Özbekistan Ekonomi Bakan Yardımcısı Sunatulla Bekeno'nun da Türkiye'nin daveti üzerine toplantıya katılması ön plana çıktı. Bekeno'nun toplantıya katılımı, yakın zamanda Özbekistan'ın da Türk Keneşi”ne resmen üye olacağı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi. Bakan Zeybekci “Bir sonraki toplantımıza kadar Özbekistan ve Türkmenistan'ın da Türk Konseyi'ne katılmasını gönülden arzu ediyoruz.” ifadelerini kullandı. 


Batı Trakya Türklerinin Sorunları Birleşmiş 


Milletler'de Tartışıldı 


Millet Gazetesi / Yunanistan 


Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre'de düzenlediği Azınlıklar Forumu'nda Batı Trakya Türklerinin sorunları ele alındı. 
Batı Trakya Türklerini, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) üyeleri temsil etti. Toplantının dördüncü oturumunda söz alan BTAYTD üyesi Ali Hüseyinoğlu, azınlık eğitiminin ve son yıllarda daha da derinleşen ekonomik krizin azınlık gençleri üzerindeki etkilerine değindi. 
Hüseyinoğlu, Yunanistan'ın Türk azınlık ile diyalog kurarak yaşanmakta olan temel azınlık sorunlarına çözüm bulmasını önerdi. Yunan hükümetinin özellikle gençlerle ve kimlikle alakalı konularda hiçbir çözüme yanaşmadığını belirten Hüseyinoğlu'na Yunan delegasyonundan tatmin edici cevaplar gelmedi. Yunan delegasyonu ilgili anlaşmaların hükümlerini uyguladıklarını belirtti. 
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ile Bir Araya Geldi 


Sabah 


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 65 yıl sonra Yunanistan”ı ilk ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak Batı Trakya bölgesini de ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümülcine'de toplanan kalabalığa “Daha önce başbakan olarak geldim, şimdi de Cumhurbaşkanı olarak gelmek bana nasip oldu. Siz soydaşlarımla bir arada olmak benim için gerçekten çok ama çok anlamlı.” diyerek sözlerine başladı. Erdoğan, “Şu anda Yunanistan parlamentosunda 4 tane milletvekilimiz var. Şimdi bu 4 milletvekilimizin parlamentoda çok şeyler yapması gerekiyor. Sizin sorunlarınızı dile getirmesi lazım.” diyerek tavsiyelerde bulundu. 
Yunan başbakan ve cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeler- den bahseden Erdoğan, Batı Trakya Türklerinin sorunlarını dile getirdiğini ve bu sorunların çözümünün takipçisi olacaklarını da ifade etti. 


“Kırgızistan ve Özbekistan Arasında Sınırlar 


Olmamalı” 


Kırım Haber Ajansı 


Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov'un gerçekleştirdiği Özbekistan ziyareti iki ülke arasında gelişen ilişkileri bir adım daha öteye taşıdı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev yaptığı açıklamada “Bizim Kırgızistan ile aramızda sınırlar olmaması gerekiyor. Biz ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkarmalıyız. Biz birbirimize kalbimizi, bağrımızı açtık. Bundan dolayı, bugün ne sorun varsa çözüme ulaştırmamız lazım.” ifadesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev “Bugün Özbekistan, Kırgızistan, Çin arasındaki demiryolu inşaatını hızlandırma kararı aldık. Uzmanlar yıl sonunda Taşkent'te bir araya gelecek. Kırgızistan Cumhurbaşkanı da bu projenin uygulanmasına katkıda bulunacak.” 
şeklinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Jeenbekov da Kırgızistan'da kurulacak olan Kambar Ata- 1 HES baraj projesi için ortak çalışma gruplarının kurulduğu müjdesini verdi. 


İran Tribünlerinde Türklere Hakaret! 


Araz News 

İran Körfez Kupası'nda karşı karşıya gelen Persepolis ve Güney Azerbaycan Türklerinin desteklediği Traktör Sazi takımının Tahran'daki maçına ırkçı tezahüratlar damga vurdu. 
Persepolis tribünlerinde “eşek Türk, eşek Traktör” sloganları atıldı. Persepolis'in 2-0 galibiyet ile ayrıldığı maç sonrasında da olaylar yaşanmaya devam etti. Darp edilen bir Traktör taraftarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Daha önce FIFA'nın yayınladığı raporda da Güney Azerbaycan Türkleri- ne yönelik ırkçı söylemler tespit edilmişti. 
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Moğolistan'da Göktürk Kağanlığına Ait Yazılı 


Anıt Bulundu 


Bilimdili.com 

Japonya Osaka Üniversitesi ve Moğolistan Bilimler Akademisi'nin Tarih ve Arkeoloji bölümünün yürüttüğü çalışmalarda bulunan anıtın etrafında, Göktürk yazılı 14 adet 
sütun bulundu. Anıtlar Moğolistan'ın Dongion bölgesinde 3 
yıl süren çalışmalar sonrasında açığa çıkarılmıştı. Her bir taş- ta 100'den fazla tamga adı verilen Türklere ait boy simgeleri yer almaktadır. Anıtın içinde bulunan at kemikleri ve Koyun postu üzerinde yapılan karbon testleri ile bu yapının 8. yüzyıla, Göktürk Kağanlığı'na ait olduğu tespit edilmiştir. Araştırmalar, anıtların bulunduğu Dongoin bölgesinin, şu ana kadar yerini Çin ve Türk kaynaklarından da öğrenemediğimiz, Göktürk İmparatorluğu'nun Doğu Sancağının merkezi olduğunu göstermektedir. Araştırmacı Takashi Osawa, yazıtlar üzerinde yaptığı çözümlemenin ardından, mezarda gömülen kişinin Yabgu, yani Kağandan sonra gelen en yetkili kişi, olduğunu ortaya çıkartmıştır. Aynı zamanda bu Yabgu'nun Tölis-Şad yani Doğunun yöneticisi olduğu ve Tengri-Kağan döneminin doğu Moğolistan yöneticisi olduğunu bulmuştur. 


Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Gagauz Yeri'ni 


Ziyaret Etti 


Kırım Haber Ajansı 


Gagauz Yeri Başkanlık Binası önünde geleneksel tuz ve ekmek töreniyle karşılanan Çavuşoğlu, bölgenin kalkınması ve Türkiye ile ilişkilerin güçlenmesi ekseninde burada başta Gagauz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı İrina Vlah olmak üzere çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Daha sonra Çavuşoğlu, Gagauz Yeri'nin başkenti Komrat'ta Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) ile Altındağ Belediyesi'nin katkılarıyla yaptırılan kreş ve gençlik merkezinin inşaatlarını inceledi. 


Irak'ta Türkmenlere Yönelik Saldırılar Devam 


Ediyor 


Türk Yurdu Haber 

Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) Kerkük'te bulunan Kale ofisine silahlı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda ofise iki adet el bombası atıldığı ve otomatik tüfeklerle atış yapıldığı belirlenirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. 
Kerkük'ün güneyindeki Tuzhurmatu ilçesi de Peşmerge güçleri tarafından roketli saldırılara maruz kaldı. Saldırılar sonrası Kasım Namık adlı bir Türkmen sivil şehit oldu. Irak ordusu tarafından kaldırılan helikopterlerin Tuzhurmatu'nun doğusunda yer alan Peşmerge mevzilerini bombaladığı öğrenildi. Kerkük'te Irak Ordusu'nun Kerkük'ü Peşmergelerden kurtarmasının ardından, Irak Türkmen Cephesi ofislerine ve Türkmen sivil toplum kuruluşlarına Peşmerge yanlıları tarafından saldırıların bü- 


Hazar'ın Hukuki Statüsünün Taslağı Üzerinde Mutabakat 


Anadolu Ajansı 
Kıyıdaş ülkeler olan Azerbaycan, Rusya, İran, Türkmenis- 


Ky 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tan ve Kazakistan arasında 1996'da başlayan süreçte sona 
geliniyor. Geçen 21 yılda 49 çalışma grubu toplantısı ve 4 
devlet başkanları zirvesi gerçekleştiren taraflar, 5 Aralık'ta Moskova'da yapılan dışişleri bakanları toplantısında anlaşma taslağı üzerinde uzlaştı. Taslağa göre, sahilden 15 deniz mili mesafeye kadar olan bölgeler, her ülkenin kendi arazisi olarak kabul edilecek. Bu mesafeye 10 deniz mili eklenerek toplam 25 mil, her ülkenin balıkçılık alanı olarak belirlenecek. Diğer kısımlar ise ortak kullanıma açık, tarafsız bölge olacak. Anlaşma, Türk Cumhuriyetleri arasındaki pek çok sorunu da çözecek nitelikte olarak ifade ediliyor. Nihai anlaşma, teknik detaylar hazır olduğu takdirde 2018/in ilk yarısında Kazakistan'da yapılacak devlet başkanları zirvesinde liderlerin onayına sunulacak. 


Büyükelçi Yıldız, Telaferli Türkmen Aşiretler ile 


Bir Araya Geldi 


Kırım Haber Ajansı 


Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Fatih Yıldız, Telaferli Türkmen aşiretler ile Türk Büyükelçiliği binasında bir araya geldi. 
Görüşmede Telafer'in, terör örgütü IŞİD işgalinden kurtarılması sonrası eski hâline geri döndürülmesi için fikir alışverişinde bulunuldu. Büyükelçi Fatih Yıldız sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada “Telafer'in aşiretlerinden temsilcilerin de olduğu bir Telaferli Türkmen heyeti ile bir araya geldik. Telafer'in başta elektrik, su, sağlık ve eğitim olmak üzere önemli ihtiyaçları var. Bir kısmında Telaferlilere destek olmaya başladık. 2018'in başından itibaren daha fazlası gelecek.” dedi. Fatih Yıldız özellikle IŞİD terörü nedeniyle Bağdat, Necef ve Kerbala'ya göç eden Telaferli Türkmenlere geçtiğimiz dönemde yoğun olarak destek olmuştu. TİKA ile işbirliği içerisinde çalışan Büyükelçilik en son Telafer'in savaş yıkıntılarından arınması için harekete geçmişti. 


Kazak Büyükelçi: “Türkiye, Türk Dünyasının 


Direğidir” 


Kaztr.com 


Giresun Üniversitesi (GRÜ) Uluslararası Kültür ve Sanat Topluluğu'nca “Kazakistan'ın Bağımsızlığının 26. Yıl Dönümü” etkinliği düzenlendi. Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, “Ben de sizin gibi bir dönem öğrenci oldum, Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasıyla yurt dışına çıkan ilk öğrencilerden birisiyim ve o zaman da diyorum ki bu bir kaderdir. Kazakistan'da da okuyabilirdim, dünyanın başka bir ülkesinde de okuyabilirdim. İyi ki Türkiye'ye gelmişim, dünyada Türkler olarak sadece biz değil, 80 milyon Türk kardeşimiz olduğunu gördüm. Gerçekten kardeşlik sevgisini yaşadım, kalbimde tuttum.” dedi. Büyükelçi, Türkiye'nin önemine dikkat çeken konuşmasında: “Türkiye Türk dünyası ve bu coğrafyadaki en önemli ülkedir, belki de Türk dünyasının direğidir. Türkiye güçlü olduğu sürece Türk dünyası da güçlü olacaktır. Aslında biz sadece dost değiliz, biz en önemlisi Tanrı'nın verdiği bir kardeşiz.” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından etkinlikte Türk ve Kazak halk oyunları sergilendi, müzik ve şiir dinletileri sunuldu. 


Emre Kartal 
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TÜRK OCAKLARINDAN HABERLER 


BASIN AÇIKLAMALARI 
Kudüs Hakkında Basın Açıklaması / 6 Aralık 2017 


Türk Ocakları olarak ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma konusunda son günlerdeki çabalarını kaygı ve endişeyle takip ediyoruz. Daha önce de beyan ettiğimiz üzere Kudüs; Hristiyanlar, Yahudiler ve biz Müslümanların önem verdiği kutsal bir merkezdir. İsrail, 1967'den bu yana, Doğu Kudüs'ü işgal etmektedir ve bugüne kadar da her geçen yıl, bu bölgede Yahudi yerleşimini kanunsuz bir şekilde artırmaktadır. Kudüs, asla İsrail'in bölünmez ve birleşmiş başkenti yapılamaz. ABD'nin bu çabası, bölgedeki sorunların durulmasına değil; önü alınamaz çok daha büyüklerinin ortaya çıkmasına yol açacaktır. Birleşmiş Milletleri; kendi kararlarının ihlalini engellemeye; İsrail'i, uluslararası hukuka riayet ederek Kudüs'ü başkent yapma hevesinden ve Yahudi yerleşimlerini artırma çabasından vazgeçirmeye veilahi dinlerin hassasiyetini göz önünde bulundurmaya davet ediyoruz. İslam ülkelerinin de her türlü uluslararası platformda bunu önlemek için ellerinden gelen gayreti göstermeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak Türkiye'nin çabalarına destek vermeleri gerekir. 


Türk Ocakları, bir kez daha, Kudüs'ün İsrail'in bölünmez başkenti yapılmasına yönelik her türlü adım- dan bir an önce vazgeçilmesini; yapılanların bölgede barışa hizmet etmeyeceğini ifade eder; barışın ivedilikle sağlanmasının en temel yollarından birinin Filistin Devleti'nin dünyada tam anlamıyla tanınması ve haklarının iadesi olduğunu; İsrail'in 1967'den beri işgal ettiği Doğu Kudüs/teki işgal ve iskân politikasının bir an önce bitirilmesinin zorunluluğunu ve nihai olarak İsrail'in Harem-i Şerif/in kutsiyetine ve tarihi konumuna saygı göstermesinin insani ve hukuki bir yükümlülük olduğunu; Türk ve dünya kamuoyuna duyurmayı bir görev bilmektedir. 


Türk Tarih Kurumunda Yayınlanan 
Tanıtım Filmi Hakkında Açıklama / 25 Aralık 2017 


Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen bir toplantıda gösterilen tanıtım filminde “Türk Ocaklarının Halkevi binasında oturduğu” şeklinde bir ifadenin kullanıldığına yönelik bir açıklama üzerine Türk Tarih Kurumu yönetimiyle irtibata geçilmiştir. Kurum başkanı Prof. Dr. Refik Turan, böyle bir hatanın olmaması gerektiğini, şayet böyle bir hata varsa düzeltileceğini ifade etmiştir. 


Kamuoyunun bilgisine arz edilir. 


Dünya Uygur Kongresi'nden Genel Merkezimize Alevi İnanç Birliği Vakfı'ndan Genel Merkezimize Ziyaret Ziyaret 


Dünya Uygur Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Alevi İnanç Birliği Vakfı Genel Başkanı Faruk Ali Yıldırım, Kanat, Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Erkin Ekrem ve Sek- o Genel Başkan Yardımcısı Ali Ekber Tombakoglu ve Yönetim 
reter Doç. Dr. Erkin Emet'ten oluşan bir heyet, 21 Aralık 2017 
tarihinde, Türk Ocakları Genel Merkezini ziyaret etti. Heyeti, Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz ve Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı. Türk Ocaklarının Doğu Türkistan davasının takipçisi olduğunu ifade eden Genel Başkan Prof. 
Dr. Öz, Uygur Türklerinin huzuru ve geleceği için ellerinden © vurgulandı. Görüşme sonunda konuklara Türk Ocakları yagelen ne varsa yapmaya hazır olduklarını vurguladı. yınları hediye edildi. 


Kurulu Üyesi Yakup Atasıtürk Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz'ü ziyaret etti. Görüşmede ülke meseleleri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Türkiye yolunda çalışmanın önemi 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“Eğitim Nereye?” Paneli Gerçekleştirildi 


Türk Ocakları Genel Merkezi, Ankara'da Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda, 23 Aralık 2017 Cumartesi günü, “Eğitim Nereye?” adlı bir panel düzenledi. Prof. Dr. Servet Özdemir'in (Başkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fak.) konuşmacı sıfatıyla yönettiği panele, Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş (Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fak.) ve Prof. Dr. 
Cemal Tosun (Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fak.) katıldı. 

Panelde ilk olarak Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş söz aldı. 
Sözlerine “Türkiye'de eğitimin nereye doğru gittiğini anlamak için geçmişe bakmak gerekir.” diyerek başlayan Prof. Dr. 
Öğülmüş, “Türkiye, öğrenci değerlendirme ölçeklerinde orta ve orta seviyenin üstüne çıkamıyor. 4. sınıftaki çocukların, 8. 
sınıftaki çocuklara göre matematik alanındaki başarıları daha 


yüksek. Okul neredeyse öğrencilerin matematik alanındaki başarılarını geriletiyor. Maalesef 20 senedir durum bu şekilde.” dedi. 

Prof. Dr. Servet Özdemir, batılılarla aramızdaki en büyük farkı “Batılılar evrimci, biz devrimciyiz.” diyerek tanımladı. 
Türkiye'nin eğitimde ayrıştırıcılık yerine tarafları bir araya getirecek, sinerji yaratacak, kimseyi ötekileştirmeden sisteme dâhil edecek bir yapıya ihtiyacı olduğunu söyleyen Prof. Dr. 
Özdemir, eğitimin büyük sorunlarından birinin de eğitime uygun eylemde bulunamama olduğunu ekledi. Okulların yeni bir toplum yaratmaya cesaretlerinin olmadığını söyleyen Özdemir, “Şu an eğitim sistemi edilgendir ve yükseköğretim sistemi de dâhil kendini düzenlemekten acizdir. Toplum olarak şu an düşünmüyoruz, bir şeylere inanmak ve kandırılmak için yaşıyoruz.” diyerek sözlerini sonlandırdı ve sözü Prof. 
Dr. Cemal Tosun'a bıraktı. 

Prof. Dr. Cemal Tosun, panelin konusunu Tevhid-i Tedrisat noktasından bakarak inceledi. Osmanlı'da medreseler dini eğitim paradigması üzerine, mektepler ise dini olmayan eğitim paradigması üzerine kurulmuşlardır diyen Tosun, Tanzimat'tan sonra rüştiyeler ile birlikte ortaya çıkan mekteplerin batılı olduğunu söyledi. Bu mekteplerin azınlık mektepleri ve yabancı mektepleri olmak üzere iki kolu olduğunu söyleyen Tosun, “Bu mekteplerde de dini olmayan eğitim verilmekteydi. Bunlar gayri milli mekteplerdi.” dedi. 


OCAKBAŞI SOHBETLERİ 


Ocakbaşı Sohbetlerinde “Türkiye - NATO İlişkileri” Konuşuldu 


Türk Ocakları Genel Merkezinin Cumartesi günleri düzenlediği Ocakbaşı Sohbetlerinde 2 Aralık 2017 tarihinde Prof. Dr. Celalettin Yavuz, “Türkiye - NATO İlişkileri Nereye Gidiyor?” başlıklı bir konuşma yaptı. NATO ile sorunların 


artmasının Norveç'te düzenlenen tatbikatta Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşman olarak hedef tahtasına konulmasıyla başladığını söyleyen Prof. Dr. Yavuz, “Birdenbire parlayarak tepki verdik, bu hatadır; devlet ani tepkilerle ve kararlarla yönetilmemeli.” diyerek sözlerine başladı. Bulunduğumuz coğrafyada ortaklıklar kurmaya özen göstermemiz, bozmaktan kaçınmamız gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Yavuz, “Güvenlik politikası hamasetle ve biat kültürüyle değil, milli menfaatler uğruna akılcı ve gerçekçi bir yol izleyerek be- 


DE 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lirlenir. Diplomaside anlık tepki değil, tecrübe ve sağduyu esastır.” deyip ilişkilerde akılcılık ve sağduyu çağrısı yaparak sözlerini sonlandırdı. 


Ocakbaşı Sohbetlerinde “Cemaatler ve Devlet” Konuşuldu 


Türk Ocakları Genel Merkezinin Cumartesi günleri düzenlediği Ocakbaşı Sohbetlerinde 9 Aralık 2017 tarihinde Prof. Dr. Hilmi Demir, “Cemaatler ve Devlet” başlıklı bir ko- 


nuşma yaptı. Günümüzde anladığımız cemaat ile Osmanlı döneminde var olan tekke ve zaviyelerin karşılaştırılmaması gerektiğini ve cemaatlerin güncel yapılar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Demir, cemaatlerin genelde dini yapılar olduğunu ve hiyerarşik bir düzene sahip olduklarını belirtti. Osmanl'daki şeyhlerin yüzde sekseninin üst düzey eğitimli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Demir, Hacı Bektaş-ı Veli'nin “Mantığa Giriş” adında bir kitabı olduğunu, Ahmet Yesevi'nin pozitif 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bilimlerde eğitim aldığını, Mevlana'nın, Bahaeddin Veled'in, İbn-i Arabi'nin birer fakih olduğunu belirtti. Demir, “Maturidiliğin yıllarca egemen olduğu bu topraklarda, Maturidiliği ihmal ederseniz, insanlara öğretmezseniz başka yapılar bu boşluğu doldurur ve insanları çeşitli şekillerde aldatmaya devam eder.” diyerek sözlerini tamamladı. 


Ocakbaşı Sohbetlerinde “Balfour'dan Kudüs'e, 100 
Yıl Önce 100 Yıl Sonra” Konuşuldu 


Türk Ocakları Genel Merkezinin Cumartesi günleri düzenlediği Ocakbaşı Sohbetlerinde 16 Aralık 2017 tarihinde Prof. Dr. Azmi Özcan, “Balfour'dan Kudüs'e, 100 Yıl Önce 
100 Yıl Sonra” başlıklı bir konuşma yaptı. Prof. Dr. Özcan, 
emperyalizmin tek yönlü bakış açısıyla anlaşılamayacağını, bundan dolayı hukuk, din, siyaset ve tarihe önem verilmesi gerektiğini söyleyerek konuşmasına başladı. Türkiye'nin uzun yıllardır yurtdışı destekli sorunlarla boğuştuğunu ve bu yüzden önemli meselelerle ilgilenemediğini belirten Prof. 
Dr. Özcan, tüm sorunların çözümü için tek bir formül bulunduğunu; bunun da bilgili nesiller yaratmak olduğunu söyledi. Prof Dr. Özcan, “Biz Kudüs'ü tahliye ettiğimizde Batı'da Haçlı Seferleri başarıya ulaştı propagandası yapıldı, bununla ilgili kitaplar basıldı. Yani amaçlar da düşünce de bin yıl önceki amaç ve düşüncelerden farklı değil. Biz Hindistan”ı, Kırım”ı, Ahıska'yı, Afganistan'ı, Kudüs'ü kaybettik. Bu bölgelerin hepsi Türkistan coğrafyasıdır. Şu an elimizde sadece İstanbul kaldı. Soğuk savaş bittiğinden beri Türkiye'de Alevi-Sünni sorunu, Yunanistan ile adalar- kayalıklar sorunu, terör sorunu, ekonomik krizler durmadan devam etti. Türkiye tüm 


bunlardan bilgiyi kullanarak, geleceğe yön veren gençler yetiştirerek kurtulabilir. Türk Ocakları gibi kuruluşlar da böyle gençlerin yetiştirilmesine ön ayak olur.” diyerek sözlerini sonlandırdı. 


Ocakbaşı Sohbetlerinde “2017'den 2018'e Türkiye” Konuşuldu 


Türk Ocakları Genel Merkezinin Cumartesi günleri düzenlediği Ocakbaşı Sohbetlerinde 30 Aralık 2017 tarihinde, Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, “2017'den 2018'e Türkiye” başlıklı bir konuşma yaptı. Prof. 
Dr. Öz, “Bu yıl, şubelerimizle yaptığımız bölge toplantılarında şube başkanları ile özellikle ülke sorunlarını konuştuk. 
Bugün de ülke sorunlarından ve bu sorunların nasıl çözülebileceğinden bahsetmeye çalışacağız.” diyerek sözlerine başladı. 2010'lu yılların zorluklarla mücadele ile geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Öz, yaşadığımız olayları sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmek için 1990'larda iki kutuplu dünya sisteminin ortadan kalkması sürecine kısaca işaret etti. 15 Temmuz darbe girişimi ile devletin, milletin ve ordunun alabileceği en büyük darbeyi aldığını söyleyen Prof. Dr. Öz, “Darbelerin, zorlukların içinde kutuplaşan toplumu, referandum daha da kutuplaştırdı. Keşke Meclis'teki üç parti, dayanışma ile toplumdaki kutuplaşmayı yumuşatsaydı.” dedi. Önümüzdeki yılda gündemin nasıl şekilleneceğine de değinen Prof. 
Dr. Öz, sözlerine şöyle devam etti: “2018/in de tartışmalı bir yıl olacağı belli. Türk Ocakları siyaset üstü bir kurumdur fakat ülke meselelerinin gerektirdiği konulara yorum yapmaya ve fikirlerimizi paylaşmaya devam edeceğiz.” 


ŞUBE HABERLERİ 


Türk Modernleşmesi 

Adıyaman Şubesinin 23 Aralık 2017 tarihinde düzenledigi programda Prof. Dr. Memet Yetişgin “Türk Modernleşmesi” başlıklı bir konferans verdi. 
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ALANYA ŞUBESİ 


Irak Türklüğü ve Türkmeneli 

Alanya Şubesinin11 Aralık 2017 tarihinde düzenlediği Ocakbaşı Sohbetinde eğitimci Aydın Naki “Irak Türklüğü ve Türkmeneli” konulu bir konferans verdi. 18 Aralık 2017'de Eğitim Akademisinde Şube Yönetim Kurulu Üyesi E. Kurmay Albay Murat Ünsaldı “Türk Kültür ve Medeniyeti” başlıklı bir ders verdi. 


AYDIN ŞUBESİ 


Ulusal Kimlik İnşasında Tarih ve Tarihçi Aydın Şubesinin 14 Aralık 2017 tarihinde düzenlediği “Ulusal Kimlik İnşasında Tarih ve Tarihçi” konulu konferansa 


konuşmacı olarak Adnan Menderes Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Dilşen İnce Erdoğan ve Yrd. 
Doç. Dr. Ahmet Toksoy katıldı. 16 Aralık 2017'de düzenlenen programda Yaşar Keskin “Ziya Gökalp ve Türkçe” konulu bir konferans verdi. 


BEYKOZ ŞUBESİ 


İstikbalimizin Timsali Dilimiz ve Bayrağımız 

Beykoz Şubesinin 14 Aralık 2017 tarihinde düzenledi-Bi programda İstanbul Eski Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Türkolog Atilla Yayım “İstikbalimizin Timsali Dilimiz ve Bayrağımız” konulu bir konferans verdi. 22 Aralık 2017'de düzenlenen “Sivil Toplum Örgütlerinde Türk Ocaklarının Önemi” başlıklı konferansa konuşmacı olarak Prof. Dr. Hasan Zeki Kalay katıldı. 


BOLU ŞUBESİ 


Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi 

Bolu Şubesinin 8 Aralık 2017 tarihinde düzenlediği “Avrupalı Türkler” başlıklı konferansa, konuşmacı olarak Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çakır katıldı. 16 Aralık 2017'de Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Halit Karatay “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi” başlıklı bir sunum yaptı. 


BURSA ŞUBESİ 


Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni 

Bursa Şubesinin Uludağ Üniversitesi ile düzenlediği Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni, 28-29 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşti. 
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Fikir Atölyesi 

Fikir Atölyesi Kasım ve Aralık ayı programında; 23 Kasım 2017 tarihinde yüksek lisans öğrencisi Adil Gürses “İslamiyet'ten önceki Türklerde Kültür”, 30 Kasım 2017'de Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Cengiz Elmaci “Toplumsal Tahayyül”, 7 Aralık 2017'de Uludağ Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümünden Okt. Dr. Halit Eken “Türk Modernleşmesi” başlıklı sunum yaptı. 14 Aralık 2017 tarihinde ise değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. 


DİNAR ŞUBESİ 


Naim Süleymanoğlu'nu Anıldı 

Dinar Şubesinin 30 Kasım 2017 tarihinde düzenlediği programda, milli halterci Naim Süleymanoğlu anıldı. Beden Eğitimi Öğretmeni ve Türk Ocakları Dinar Şubesi Genel Merkez Delegesi Alptekin Kalkan Naim Süleymanoğlu'nun hayatını ve başarılarını konu alan bir sunum yaptı. 


ELAZIĞ ŞUBESİ 


Türk Kültüründe Türkülerin Yeri 

Elazığ Şubesinin 9 Aralık 2017 tarihinde düzenlediği “Türk Kültüründe Türkülerin Yeri” başlıklı konferansa konuşmacı olarak Prof. Dr. Esma Şimşek katıldı. 15 Aralık 2017'de Prof. Dr. Mehmet Akbulut “Belenme ve Kalp Sağlığı” konulu bir sunum yaptı. 


Eğitim Akademisi 

Elazığ Şubesi Eğitim Akademisinin 11 Aralık 2017 tarihinde düzenlenen programında Yrd. Doç. Dr. İzzet Taşar 
“İktisada Giriş: Temel Kavramlar” konulu bir ders verdi. 17 
Aralık 2017'de Prof. Dr. Rahmi Doğanay “İzmihlalden İstiklale Türk Milleti”, Prof. Dr. Ercan Alkaya “Sovyet Sonrası Türk Dünyası” başlıklı ders verdi. 


ESKİŞEHİR ŞUBESİ 


Türkçemiz Geleceğimiz 
Şube Gençlik Kolları tarafından 2017 Türk Dili Yılı münasebetiyle 4 Aralık 2017'de düzenlenen “Türkçemiz: Gele- 


ceğimiz” başlıklı konferansa konuşmacı olarak Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Argunşah katıldı. 

Konak Sohbetleri 

Eskişehir Şubesinin düzenlediği “Konak Sohbetleri” programının ikincisi 17 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirildi. Programda Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Demir “Ortadoğu, Selefilik, İslam” başlıklı bir konferans verdi. 
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Perşembe Sohbetleri 

Eskişehir Şubesinin 3 Aralık 2017 tarihinde düzenlediği programda Afyon Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Servet Yaşar “Anadolu Alevi İnanç Kültüründe Demeler” başlıklı bir sohbet verdi. 7 Aralık 2017 “de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Arş. Gör. İshak Tekin “Almanya'da Türkler ve Din Eğitimi” başlıklı bir konuşma yaptı. 14 Aralık 2017'de düzenlenen, TV programcısı Serdar Tuncer tarafından sunulan programın ilk bölümünde Tamburi Meriç Düzbaş ve Kemençevi Orhan Eryılmaz, saz eserlerin- den oluşan bir konser icra etti. Programın ikinci bölümünde ise Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadettin Ökten “Yeni Bir Medeniyet Yorumuna Doğru” başlıklı bir konferans verdi. 21 Aralık 2017'de Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neşe Kırımer “Tıbbi Bitkiler ve Bitkisel İlaçlar” konulu bir sunum yaptı. 
28 Aralık 2017'de Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk 
Musikisi Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinden Prof. Dr. 
Feyzan Göher Vural ve Doç. Dr. Timur Vural “Kuzey ve Güney Sibirya Türklerinin Kültürü ve Müziği” başlıklı bir sohbet verdi. 

Milli Mefküre Mektebi 

Milli Mefküre Mektebinin aralık ayı programında; 2 Aralık 2017'de Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsrev Subaşı “Türk sanatı: Hatt, Tezhib, Ebru”, Osmangazi Üniversitesi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oktay Berber “İslam Öncesi Türk Tarihini Anlamak”; 9 Aralık 2017'de Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Hikmet Eroğlu “İslamiyet'in Doğuşu”, Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayrettin Pınar “Batı Aydınlanması ve Çağdaşlık”; 16 Aralık 2017'de Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Temizel “Finansal Okuryazarlık”; 23 Aralık 2017'de Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Topal “Osmanlı Dönemi Türkçesi”, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haşim Şahin “Oğuzlar'dan Selçuklulara Kültür ve Medeniyet”, Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömerül Faruk Bölükbaşı “Osmanlı Çağdaşlaşması”, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Erşahin “Anadolu'da Türklük ve İslamiyet” konulu ders verdi. 

Gençlik Kolları 

Şiir Günleri 

Şube Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Şiir Günleri” aralık ayı programında: 1 Aralık 2017'de Anadolu Üniversitesi öğrencisi Esra Hatipoğlu “Türk Halk Edebiyatı”, 20 
Aralık 2017'de Osmangazi Üniversitesi öğrencisi İrem Yurtman “Divan Şiirleri” konulu sunum yaptı. 

Gençlik Sohbetleri 

Şube Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Gençlik Sohbetleri”nin aralık ayı programında; 12 Aralık 2017'de A/- parslan Aygan “1911'den günümüze Türk Yurdu Mecmuası”, Esra Yılmaztürk “Galip Erdem Ülkücünün Çilesi”; 19 Aralık 2017'de Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ömer Faruk Gönen “Türk Ocakları Ebedi Genel Başkanı Hamdullah Suphi Tanrıöver” konulu bir sunum yaptı. 
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GAZİANTEP ŞUBESİ 


Türk Dünyası, Türkiye Azerbaycan İlişkileri ve 

Karabağ Meselesi 

Gaziantep Şubesinin 20 Aralık 2017 tarihinde düzenlediği “Türk Dünyası, Türkiye Azerbaycan İlişkileri ve Karabağ Meselesi” başlıklı konferansa konuşmacı olarak Azerbaycan Parlamentosu Milli Meclis Üyesi Ganire Paşayeva katıldı. 


GİRESUN ŞUBESİ 


Geleceğin Mesleği Girişimcilik Dünya ve Türkiye 

Örnekleri 

Giresun Şubesinin 24 Kasım 2017 tarihinde düzenlenen programda Uzman Eğitimci Baki Kesicioğlu “Öğretmenlik Mesleğinde Yaşananlar” konulu sunum yaptı. 1 Aralık 2017'de “Geleceğin Mesleği Girişimcilik Dünya ve Türkiye Örnekleri” başlıklı konferansa konuşmacı olarak Yrd. Doç. 
Dr. Murat Serçemeli katıldı. 


ISPARTA ŞUBESİ 


Göçler ve Sosyolojik Sonuçları 

10 Aralık 2017 tarihinde Şube Hanımlar Kurulu ile SDÜ 
Türk Yurdu Topluluğu'nun organize ettiği kahvaltı programı gerçekleşti. 13 Aralık 2017'de düzenlenen Ocakbaşı Sohbetinde Süleyman Demirel Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Avcı “Göçler ve Sosyolojik Sonuçları” başlıklı bir konferans verdi. 18 Aralık 2017'de SDÜ Türk Yurdu Topluluğu, “Burdur Salda Gölü ve Kuş Cenneti Gezisi” düzenledi. 


İSTANBUL ŞUBESİ 


Cuma Sohbetleri 

İstanbul Şubesinin düzenlediği “Cuma Sohbetleri”nin aralık ayı programında: 1 Aralık 2017'de Prof. Dr. Ahmet Kavas “Yol Ayrımındaki Arap Yarımadası ve Suudi Arabistan'ın Konumu”, 8 Aralık 2017'de Doç. Dr. İsmet Üzen “Tarihi ve Stratejik Açıdan Kudüs'ün Kaybı”, 15 Aralık 2017'de Doç. Dr. Burak Küntay “Türk-Amerikan İlişkileri”, 22 Aralık 2017'de Prof. Dr. Nesrin Özören “Bilimde Yolculuk”, 29 
Aralık 2017'de Harun Korkmaz “Türklerde Musiki Kültürü” başlıklı sohbet verdi. 

Abide Şahsiyetler 

Abide Şahsiyetler aralık ayı programında Şube Gençlik Kolları üyeleri Hüseyin Hilmi Kul, Mehmet Fuat Köprülü'yü; Serra Tartar, Zeki Velidi Togan'ı; Abdulhamit Sarıgül, Hüseyin Nihal Atsız”ı; Zeynep Erdem, Mümtaz Turhan'ı ve Numan Ertuğrul, Nurettin Topçu'yu anlattı. 

Ömürlü Musiki Topluluğu 

6 Aralık 2017 tarihinde Ömürlü Musiki Topluluğu, Elif 
Ömürlü Uyar önderliğinde Peygamberimize yazılan ve 
bestelenen naat ve şiirlerden oluşan bir konser icra etti. 24 
Aralık 2017'de Hz Mevlana'nın 744. Vuslat Yıldönümü mürnasebetiyle Ömürlü Musiki Topluluğu, £/if Ömürlü Uyar yönetiminde Hammamizade Dede Efendi'nin Hüzzam Mevlevi Ayini'nin icra edildiği bir konser gerçekleştirdi. 

Doğumunun 115. Yılında Orhan Şaik Gökyay 

18 Aralık 2017 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Orhan Şaik Gökyay”ı anıldı. Prof. Dr. Kazım Yetiş'in oturum başkanlığını yürüttüğü programda Prof. Dr. Yakup Çelik, Prof. 
Dr. Rahim Tarım ve Dr. Mayıs Alizade, Orhan Şaik Gökyay'ın yaşamı, şiirleri, eleştirileri ve Dede Korkut incelemeleri üzerine konuşmalar gerçekleştirdi. 

Tanzimat'tan Günümüze Fikir Hareketleri 

İstanbul Şubesinin 21 Aralık 2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile düzenlediği programda Şube Başkanı Dr. Cezmi Bayram, “Tanzimat'tan Günümüze Fikir Hareketleri” başlıklı bir konferans verdi. 

Gençlik Kolları 

“Türk Yurdu Okumaları”nın 11 Aralık 2017 tarihinde 
düzenlenen programında Türk Yurdu dergisinin Kasım 2016 
sayısında yer alan, Belkıs Altuniş Gürsoy tarafından kaleme alınan “İbn Batuta Seyahatnamesi'nde Anadolu İnsanı” başlıklı makale okundu ve değerlendirildi. 12 Aralık 2017'de Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Celal İçten'in daveti üzerine düzenlenen etkinliğe katılım sağlandı ve Cela/ İçten'den Kırım konusunda bilgiler alındı. 13 Aralık 2017'de, Hatırlı Hatıralar programında Ahmet İyioldu, gençler ile anılarını paylaştı. 
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KASTAMONU ŞUBESİ 


Yüzyıllık Yalnızlık: Kudüs'ün Dünü, Bugünü 

Kastamonu Şubesinin 14 Aralık 2017 tarihinde düzenlediği “Yüzyıllık Yalnızlık: Kudüs'ün Dünü, Bugünü” başlıklı konferansa konuşmacı olarak Kastamonu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Alaattin Dolu katıldı. 


KIRKLARELİ ŞUBESİ 


Kalbin İşidir Gözle Görülmez Bu Güzellik: Bir Ruh 

Adam Hüseyin Nihal Atsız 

Kırklareli Şubesinin 8 Aralık 2017 tarihinde düzenledi-Bi programda Kırklareli İmam Hatip Lisesi öğretmeni Talat Şafak “Balkanlar, Romanlar, Türkler ve Türkçe” başlıklı bir konuşma yaptı. 11 Aralık 2017'de Kırklareli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğrencisi Mustafa Uğur Çetin “Hüseyin Nihâl Atsız'ın Hayatı”, Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Bilâl Yamak “Kalbin İşidir Gözle Görülmez Bu Güzellik: Bir Ruh Adam Hüseyin Nihal Atsız” konulu sunum yaptı. 15 Aralık 2017'de Kırklareli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Altay “Tarihten Günümüze Türklerde Kütüphaneler Ve Kütüphanecilik” konulu bir konferans verdi. 


KONYA ŞUBESİ 
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Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Alfabe ve Kültür Tartışmaları 

Konya Şubesinin 2 Aralık 2017 tarihinde düzenlediği programda emekli Amiral Türker Ertürk “Cumhuriyetin Anlamı, Ulus Devlet ve Türk Kimliği” başlıklı bir konuşma yaptı. 9 Aralık 2017'de Doç Dr Selçuk Peker “Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Alfabe ve Kültür Tartışmaları” başlıklı bir konferans verdi. 16 Aralık 2017'de düzenlenen “Türk Deniz Jeopolitiği” konulu konferansa konuşmacı olarak Cem Gürdeniz katıldı. 

Gençlik Kolları 

3 Aralık 2017 tarihinde Şube Gençlik Kolları Başkanı 
Mustafa Dinler başkanlığında Şube Gençlik Kolları İstişare Toplantısı düzenledi. 24 Aralık 2017'de düzenlen “Kitap Okuma ve Gençlik Söyleşisi” programında Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Ateş “Ziya Gökalp: Hayatı ve Eserleri” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. 


LÜLEBURGAZ ŞUBESİ 


Peygamberimiz ve Ahlak 

Lüleburgaz Şubesinin 16 Aralık 2017 tarihinde düzenlediği programda Kırklareli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Utku Mehmet Öden “Türk Dünyasında Destancılık Geleneği ve Dede Korkut” başlıklı bir sunum yaptı. 25 Aralık 2017'de Kırklareli Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık “Peygamberimiz ve Ahlak” konulu bir konferans verdi. 


MALATYA ŞUBESİ 


Dünü ve Bugünü ile Kudüs 

Malatya Şubesinin 16 Aralık 2017 tarihinde düzenlediği “Dünü ve Bugünü ile Kudüs” başlıklı programa konuşmacı olarak Yusuf Çetinkaya katıldı. 


NAZİLLİ ŞUBESİ 


Kalkınma Stratejisi Üzerine Entelektüel, Kurumsal ve 

Teknolojik Açık 

Nazilli Şubesinin 15 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirdiği “Kalkınma Stratejisi Üzerine Entelektüel, Kurumsal ve 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Teknolojik Açık” başlıklı panele konuşmacı olarak Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Gül, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Ocakları Genel Merkezi Hars Heyeti Üyesi Prof. Dr. Recep Kök, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Celalettin Yanık ve Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Bilgenoğlu katıldı. 


NİĞDE ŞUBESİ 


Egzersiz ve Sağlık 

Niğde Şubesinin 8 Aralık 2017 tarihinde düzenlediği Ocakbaşı Sohbetinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri Prof. Dr. 
Feyzan Göher Vural ve Doç. Dr. Timur Vural “Sibirya Bölgesi Türkleri” konulu bir konferans verdi. 15 Aralık 2017'de düzenlenen “Türklerin Eski Dini ve Günümüze Yansımaları” başlıklı programa konuşmacı olarak araştırmacı yazar Funda Orul katıldı. 25 Aralık 2017'de Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Serkan Hazar “Egzersiz ve Sağlık” konulu bir sunum 


yaptı. 


POLATLI ŞUBESİ 


Siyonizmin Kıskacında Kudüs 

Polatlı Şubesinin 18 Aralık 2017 tarihinde düzenlediği “Siyonizmin Kıskacında Kudüs” başlıklı programa konuşmacı olarak Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Alkan katıldı. 25 Aralık 2017'de Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Adnan Sofuoğlu “Misak-ı Milli ve Lozan Meselesi” konulu bir konferans verdi. 
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SALİHLİ ŞUBESİ z me 


100. Doğum Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş'i 

Anma Programı 

Salihli Şubesinin 18 Aralık 2017 tarihinde düzenledigi “100. Doğum Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş'i Anma Programı”na konuşmacı olarak Doçent Dr. Abdullah Temizkan katıldı. 25 Aralık 2017'de düzenlenen programda Mustafa Yıldırım “İslam'ı Doğru Anlamak” başlıklı bir konuşma 


yaptı. 


SAMSUN ŞUBESİ 


Türk Milliyetçiliğinde Nesiller ve Beklentiler 

Samsun Şubesinin 9 Aralık 2017 tarihinde düzenlediği “Tarihle Yaşamak” konulu konferansa konuşmacı olarak İnönü Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salim Cöhce katıldı. 12 Aralık 2017'de düzenlenen programda Pamukkale Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Milay Köktürk “21. Yüzyılda Yeni Sorunlar Ve Yeni Yükümlülükler” başlıklı bir konuşma yaptı. 
26 Aralık 2017'de düzenlenen, oturum başkanlığını Osman 
Kara'nın yaptığı “Türk Milliyetçiliğinde Nesiller ve Beklentiler” başlıklı panele konuşmacı olarak Yusuf Uğurlu, Yahya Taşkıran, Serkan Şen ve Suat Ortahisar katıldı. 


SİVAS ŞUBESİ 


Türk Kültüründe Dede Korkut'un Yeri 

Sivas Şubesinin 9 Aralık 2017 tarihinde düzenlediği “Türk Kültüründe Dede Korkut'un Yeri” başlıklı konferansa konuşmacı olarak Yrd. Doç. Dr. Doğan Kaya katıldı. 


ŞANLIURFA ŞUBESİ 


Dini Kullanan Terörün Küresel Dinamikleri 

Şanlıurfa Şubesinin 11 Aralık 2017 tarihinde düzenlediği Ocakbaşı Sohbetinde Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Salih Aydemir “Dini Kullanan 
Terörün Küresel Dinamikleri” konulu bir sunum yaptı. 21 
Aralık 2017'de düzenlenen “Orta Asya Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı” başlıklı programa konuşmacı olarak Gökhan Dalman katıldı. 


UŞAK ŞUBESİ 


Millet Olma Yolunda Dilin Önemi 

Türk Ocakları Uşak Şubesi Akademi programının 19 Aralık 2017 tarihinde düzenlediği derste Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Engin Dinç “Millet Olma Yolunda Dilin Önemi” konulu bir sunum yaptı. 


ZONGULDAK ŞUBESİ 


16. Genel Kurul 


Türk Ocakları Zonguldak Şubesi 27 Aralık 2017 tarihinde 16. Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Zonguldak Şube Başkanı Özcan Gedikli ve yönetimi tekrardan göreve seçildi. 
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ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZI 
AZALTMAYA 


DEVAM EDİYORUZ 


2016-2017 yıllarında 4 Rüzgar Enerji Santralimiz (RES) elektrik üretmeye başladı ve toplam 459.000” konutun yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak. 


64 MW 
KANİJE RES 


Edirne — Tekirdağ arasında bulunan 
KANİJE RÜZGAR 
ENERJİ SANTRALİ (RES) 
64 MW kapasite ile 
yılda 224.300.000 kWs elektrik üreterek, 
93.450 konutun yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak. 


25 MW 
ZELİHA RES 


Kırklareli'nde bulunan ZELİHA 
RÜZGAR ENERJİ 
SANTRALİ (RES) 

25 MW kapasite ile 
yılda 92.000.000 
KWs elektrik üreterek 
38.300 konutun yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak. 


* Yıllık üretim değerleri ve hane sayıları ortalama değerler alınarak hesaplanmıştır. 


“GÜRİŞ'in 19 yeşil enerji santralinin 8'i RES'dir.” 


200 MW 
DİNAR RES 


Afyon — Dinar'da bulunan 
DİNAR RÜZGAR ENERJİ 
SANTRALİ (RES)'nin 
85 MW'lik 4. aşaması 
tamamlanarak toplamda 
200 MW kapasite ile yılda 
564.000.000 kWs elektrik üretecek ve 235.000 
konutun yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak. 


son kısmı 16 Ş tamamlanmıştır. 


80 MW 
FATMA RES 


Muğla'da bulunan FATMA 
RÜZGAR 
ENERJİ SANTRALİ (RES) 
80 MW kapasite ile 
yılda 221.500.000 kWs elektrik üreterek 
92.250 konutun yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak. 
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Siparişlerinizi web sitemizden verebilirsiniz. WWwWw.otuken.com.tr 


facebook.com/otukennesriyat Vi twitter.com/otukennesriyat 


ÖTÜKEN 


